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Gemengde gevoelens, een column

Geloven, en dan?

Met enige regelmaat onderzoekt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hoe het staat met
'geloven in Nederland'. God verdween weliswaar uit Jorwerd, maar op andere plekken is Hij nog
zeer aanwezig. Jarenlang was de trend dat Nederland steeds minder gelovig aan het worden is, al
lijkt de toename van de secularisatie af te vlakken.

In die onderzoeken gaat het over kwesties als: naar de kerk gaan, bidden, geloven dat er een
hemel en/of een hel is, en natuurlijk vooral: van mening zijn dat er een God is.

En ja, dat zijn allemaal zaken die je kunt uitvragen en in statistieken (CBS!) kunt zetten.

Maar ik begin me steeds meer af te vragen of die vraag of je wel of niet in God gelooft, wel zo
beslissend is. Wat zegt dat eigenlijk, of je daar met Ja of Nee op antwoordt? Wat betekent dat; hoe
belangrijk is die scheidslijn tussen mensen die wel en die niet denken dat er een God bestaat?

Het verwarrende is dat mensen aan hun geloof in God volstrekt tegenstrijdige conclusies en
consequenties kunnen verbinden. Ik noem zo maar een paar zaken op:

» In Nederland beroepen uiterst rechtse partijen zich herhaaldelijk op de 'Joods-Christelijke
traditie' en tegelijk zijn er dominees die vinden dat PVV-stemmers van het Avondmaal
geweerd moeten worden,

» in Amerika heeft opnieuw een bepaald (maar wel groot) deel van de Christenen Trump aan
de macht geholpen en tegelijk bad de bisschop van Washington bij Trumps beédiging om
matigheid en barmhartigheid waar Trump weer heel boos van werd,

» Poetin, die begonnen is als communistisch atheist, is nu dikke vrienden met de patriarch
van de Russisch Orthodoxe kerk (vice versa), terwijl evangelische gelovigen het land
moeten ontvluchten.

Ik wil maar zeggen: kennelijk kun je met het geloof in God alle kanten op. Moreel, maatschappelijk
en politiek.

Trouwens, in de Bijbel zelf zie je dat ook al: Niet iedereen die roept 'Here Here’ zal het Koninkrijk
binnengaan’, en ook: ‘Aan de vruchten ken je de boom’.

Ik denk dat niet zozeer de vraag 'geloof je wel of niet dat
God bestaat' beslissend is voor hoe mensen met de wereld,
hun medemensen en zichzelf omgaan, maar eerder: 'Welk
doel heb je (met of zonder geloof) voor ogen, wat is je visie
op leven en samenleven?' Visie is zusje van visioen.

'Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk' zegt het
Bijbelboek Spreuken. Beleidsmakers hebben het over 'de
stip op de horizon'. Je moet weten waar je heen wilt, wat
jouw idealen en doelen zijn, anders gaat een organisatie
zwalken, of dat nu een land, een fabriek of een kerk is
(vandaar het belang van het gemeenteberaad waar we als
Ontmoetingskerk nog middenin zitten).

Dus hoe raar het ook klinkt, de vraag wat jouw visie/visioen
is, is waarschijnlijk beslissender voor je levenspraktijk dan
de vraag of je wel of niet in God gelooft.

Helaas pindakaas: al die mooie statistieken van het CBS over 'Geloven in Nederland' zeggen mij
steeds minder. Niet dat ik ze niet belangrijk vind, maar het is pas stap 1. Ik zou het ook graag
hebben over wat geloven vervolgens betekent. Over wat dat geloof met je doet. Helpt het je,
troost het je, geeft het je richting? Welke richting? Bevrijdt het je (bijvoorbeeld) van je egoisme of
zet het je daartoe juist aan? (*God houdt extra van heel rijke mensen’, zeggen de Trumpisten!)

En dan kunnen we het misschien ook hebben over wat God (volgens jou en mij) van ons vraagt. En
hoe we daar vorm aan kunnen geven, hoe we daartoe kunnen samenwerken met anderen, ook als
die zeggen niet in God te geloven. Maar misschien wel in hetzelfde visioen.

Geloven, en dan!

Gerrit Heuver
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God zoekt wat verloren is altijd weer op

Welkom en mededelingen

Stilte
Aanvangslied: Zoek de stilte, vind de ruimte (een lied van Sytze de Vries, op de zgn Lewis Folk
Melody)
&t 1 i JHde
- -
1. Zoek de stil - te, vind de ruim - te Stilte vraagt om ons vertrouwen,
. koelt de hitte, remt de tred.
é*’ f i ‘J J I o J f d{ I God, de stilte die ons aanspreekt,
in one o ver - vol be - staan, kent ons wezen, raakt de kern.
Hij schept ruimt in ons denken,
él’ = | ; . J l 5 = || schaduw die de zon laat zien,
= - .. . schenkt ons de moed waar wij te
waar de hoop een plaats kan vin den, klein zijn,
i I - geeft geloven doel en zin.
L S S ) R
wij be - wvrijd naar  bin nen  gaan: Laten wij in zijn Geest voortgaan,
open voor elkaar verdriet,
éb f o 1{’& £ i £ J | J = | angsten uit ons leven bannen,
e de. ché = o% ‘ef de  wir - war, want de ruimte moet gevierd:
P - LT ruimte voor de diepste dromen,
é*’ g} e ™ e ’ f 3 ] ruimte voor zorgvuldigheid,
e B o = ‘gen i ta zi‘:n ruimte die wij kunnen delen,
) . ruimte waar de Geest geleidt!
> |
wat van waar - de is en kost baar,
1 I I
AN P
wat tot on ze vre de dient.

Votum & Groet
Glorialied
Gebed om Ontferming
Zingen
Gebed bij de opening van het woord
Kinderen naar de kindernevendienst
Lezing Jesaja42:1 -7
Zingen Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

Uw naam is ‘Ik ben ’en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Lied 705, vers 1 en 4: Ere zij aan God, de Vader

Lied 289, vers 1, 2 en 3: Heer, het licht van uw liefde schittert

‘Ik ben die Ik ben’is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn
Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of
pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.



De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn
naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Lezingen: Mattheus 3: 13 - 17 en Handelingen 10: 34-38

Zingen: Lied 526, Juich voor de koning van de joden, vers 1, 2 en 4

Overdenking ‘Gewoon anders’

Zingen: Lied 687, Wij leven van de wind, vers 1, 2 en 3

Kinderen komen terug

Zingen: Kleine witte duif, uit het hemelhuis
https://youtube.com/watch?v=P1uGkTM d5w&feature=shared

Aandacht voor de gaven en gebed

Gebeden
Slotlied Behoed en bewaar Jij ons, lieve God (uit Zangen van Zoeken en Zien)
2. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.
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Wil in de woestijn een bron voor ons zijn,
En zet ons op nieuwe wegen.
Afsluiting en Zegen

Organist: Henk van der Maten Kindernevendienst: Tjitske Koops
Ouderling: Kees Hoogink Media: Erik Mateman
Diaken: Elly Douwes Koster: Paul Dijkink
Lector: Murielle Stijf BHV: Berthold Koops

Collectes zondag 11 januari
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1¢ collecte: Noodhulp (Oekraine) - Hulp voor
slachtoffers en ontheemden

De oorlog in Oekraine heeft het leven van veel
inwoners op zijn kop gezet. Huizen zijn verwoest,
infrastructuur is ontwricht en veel mensen
kampen met angst en verdriet. Samen met lokale
kerken en partnerorganisaties biedt Kerk in Actie
hulp.

2¢ collecte: Thuis op de koffie

Deze collecte is bestemd voor de jaarlijkse bloemengroet die we op 18 januari als gemeente van
de Ontmoetingskerk brengen naar gemeenteleden van 84 jaar en ouder en aan bewoners van
speciale tehuizen in Heerde.


https://youtube.com/watch?v=P1uGkTM_d5w&feature=shared
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-oekraine/

Actie Kerkbalans 2026 - Geef voor de kerk van morgen
Zaterdag 10 januari is de startbijeenkomst van de actie
Kerkbalans dit jaar.

In het Trefpunt staan we met alle bezorgers kort stil bij de
betekenis en het doel van de actie Kerkbalans.
Alle bezorgers ontvangen hun wijk het pakketje met

ACtle enveloppen.
Vanaf maandag 12 januari gaan zij op pad om deze bij u te
Kerkbalans bezorgen.

In de envelop vindt u:

- De brief waarin de nut en noodzaak van de actie Kerkbalans wordt uitgelegd;

- De folder met daarin o.a. de begroting van 2026 van onze kerk;

- Het antwoordformulier waarop uw bijdrage voor 2025 staat en waarop u kunt invullen wat u in
2026 gaat geven;

- Een envelop voor het antwoordformulier.

In de week van maandag 19 januari a.s. wordt deze envelop weer bij u opgehaald.
Zorgt u ervoor dat de envelop dan klaar ligt wanneer de bezorger bij u aanbelt?

Doet u digitaal mee?

Dan krijgt u komende week een E-mail met daarin:

- De brief waarin de nut en noodzaak van de actie Kerkbalans wordt uitgelegd;

- De folder met daarin o.a. de begroting van 2026 van onze kerk;

- de inloggegevens. Via de link www.okheerde.nl/bijdragen/ kunt u rechtstreeks naar de juiste
pagina op de website van de kerk.

Met uw aller medewerking kunnen we er samen voor zorgen dat de actie ook dit jaar weer vlot en
soepel verloopt.

Alvast hartelijk dank!
College van kerkrentmeesters
"De kerk betekent voor mij: ontmoeten, verbinden en
samen het geloof verdiepen. Dat gun ik iedereen. Samen
kunnen we eraan bijdragen dat de kerk blijft bestaan.”

- Ronald, deelnemer Actie Kerkbalans

Agenda:
Datum | Activiteit
Dagelijks Ochtendgebed in de Johanneskerk
om 8.40 uur begint We leven in een tijd dat er veel op mensen afkomt. Juist dan is het gaaf dat er
het ochtendgebed plekken zijn waar je even tot rust mag komen, en je dag mag beginnen met
wat écht belangrijk is.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.
Centraal meldpunt pastoraat: Gesien IJzerman, tel. 06-50802687 of meldpost@okheerde.nl.

Kopij: kerkbrief@okheerde.nl - Sarah Smit en Fredie van Holst
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