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         NIEUWSBRIEF 304  

  30 december 2025 
 

 

 

 
Zomaar een jaar  

 

Een jaar kan zo voorbij vliegen. Je kijkt terug en bent verbaasd over wat er eigenlijk allemaal 

gebeurd is. Als ik het bij mezelf houd, vraag ik me weleens af wat ik gedaan heb, wat we samen 

gedaan hebben in de gemeente. Maar terugdenkend is het best veel.  

 

Het eerst dat me in gedachten komt is de tuin. De prachtige tuin voorin de kerk met de grote 

steen. Een mooi beeld wat elke keer opnieuw een betekenis kreeg.  

De Stille Week was dit jaar ook bijzonder. Samen met Lida en al die anderen die veel werk 

verzetten, vormden de mand met doeken het decor van het verhaal van het lijden, sterven en 

opstaan. Achteraf extra bijzonder om te bedenken dat het de laatste cyclus was die ik samen met 

Lida mocht doen. We raakten juist goed op elkaar ingespeeld.  

We namen afscheid van haar in een warme, volle viering met een prachtig verhaal en opnieuw 

waren er bloemen en planten. Ook op school werd er Pasen gevierd. Na een vrolijke kerk en 

schoolviering, mocht ik in alle acht klassen van de school het paasverhaal vertellen. Dat werd een 

indrukwekkende morgen!  

 

Het werd zomer en we aten samen met de vrijwilligers op het nieuwe parkeerterrein. Een 

ongedwongen avond. Heel goed voorbereid, met Bart Heres als kartrekker. Het was zijn laatste grote 

activiteit voor ons als gemeente, weten we nu. Hoe wonderlijk om er nu nog aan terug te denken.  

 

De herfst kwam en bracht van alles met zich mee. Maar vooral een bezinningsproces in de 

gemeente. We hadden mooie avonden met elkaar. We moesten soms even wennen aan de vorm, 

maar uiteindelijk leverde het ook goede gesprekken op. Gesprekken die echt ergens over gingen. 

Gesprekken die nog steeds gevoerd worden op andere plekken in de gemeente.  

 

Met dankdag erbij werd er twee keer een succesvolle kliederkerk georganiseerd. Dat doen we 

samen met andere kerken. Ook de onderlinge verbondenheid groeide.  

Ik mocht al diverse keren voorgaan in de Kruiskerk, maar deze zomer ook een keer in de 

Verbindingskerk. Als voorgangers is er veel gezamenlijk contact en lijken er steeds meer bruggen 

gebouwd te worden.  

 

Zelf merkte ik tegen de Kerst echt het gemis van Lida. Veel heb ik alleen voorbereid. Het werd 

meteen een les voor mij: komende 40-dagen periode en de stille week ga ik mensen (misschien 

jou?) vragen om mee te denken en te doen. De werkgroep Vieren kan wel wat hulp gebruiken 

hierin. En anders ik wel als voorganger.  

 

Als ik het zo opschrijf is het best veel. En bedenk zelf maar wat er tussendoor allemaal gedaan is. 

Niet zozeer door mij, als wel door al die anderen. Van koffieochtenden tot autorit en van ZWO-

buffet tot de actie vakantietas. Zomaar een jaar. En wat voor een jaar.  

Op naar een volgend jaar. Ik ben benieuwd wat het ons gaat brengen.  

Ik hoop op geloof, verbondenheid en inspiratie.  

 

Nu eerst Oud&Nieuw. Ga met God!  

Ds. Marrit Bassa 

 

 

Van maandag 29 december tot/met vrijdag 2 januari is ds. Marrit Bassa afwezig. Voor dringende 
zaken kunt u terecht bij meldpunt Pastoraat: Gesien IJzerman, tel. 06-50802687 of 
meldpost@okheerde.nl. 
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Orde van dienst Ontmoetingskerk Heerde, zondag 4 januari 2026, 10.00 uur 

Voorganger: ds. Marrit Bassa 

 

EPIFANIE 

Thema: Verwondering 

Kleur: wit         De kerstkaars brandt 

 

Welkom en mededelingen 

Stilte 

Aanvangslied Psalm 72 vers 1 en 3  (Nieuwe Psalmberijming)  

 

1. God, laat de koning goed regeren, 

met recht en met beleid. 

Wil hem de wijze wetten leren 

van uw gerechtigheid. 

Dan zal uw volk in vrede leven, 

dan wordt er recht gedaan:  

verdrukten zal hij redding geven, 

verdrukkers pakt hij aan. 

 

3. Van zee tot zee zal hij regeren, 

van eiland tot woestijn. 

Elk volk zal hem als heerser eren 

en hem gehoorzaam zijn.  

Geschenken zullen binnenstromen, 

een schat aan eerbetoon. 

Ja, alle vorsten zullen komen 

en knielen voor zijn troon. 

 

 

Bemoediging en groet  

v  Onze hulp mogen we vinden bij God  

die vanuit de hemel vrede op aarde wil voor alle mensen.    

v We begroeten elkaar in de naam van deze God die sprak ‘er zij licht’ 

a EN ER WAS LICHT. 

v In de naam van Jezus 

a KIND IN DE KRIBBE, GODS LICHT IN DE DUISTERNIS. 

v In de naam van de Heilige Geest 

a DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT. AMEN. 

 

Vervolg psalm  Psalm 72 vers 4  

 

4. Wie tot hem roept zal hij bevrijden; 

wie zwak is staat hij bij. 

Voor wie geen hulp heeft zal hij strijden; 

wie vast zit maakt hij vrij.  

Wie arm zijn of door zorg gebogen, 

verdrukt of diep in nood –  

hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 

Hij redt hen van de dood. 

 

Inleiding op de viering 

Kyrielied  Lied 497 – Maria ging op reis -   gevolgd door gesproken gloria  

Gebed om de opening van het Woord 

Kinderen naar de kindernevendienst 

Lezing  Mattheus 2 vers 1 – 12  

Zingen  Lied 326 vers 1, 2 en 3 – Van ver, van oudsher aangereikt 

Lezing  Efeze 3 vers 1 – 12 

Zingen  Lied 326 vers 4, 5 en 6 – Dit lied dat onze nacht verstoort 

Overweging 

Zingen  Lied 722 – Uw stem, Heer, hebben wij gehoord 

Lied met de kinderen   Sela – Volg de ster 

https://www.youtube.com/watch?v=IPn_m3BEs40&t=158s  

Kaarsen uitblazen - licht verspreiden 

Aandacht voor de gaven 

Gedachtenismoment 

We gedenken dhr. B van den Beld.  

We zingen: Gezang 14 – De Heer is mijn herder.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IPn_m3BEs40&t=158s
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De Heer' is mijn herder! 

'k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan waat'ren der rust. 

 

Dankgebed en voorbeden 

Slotlied  Ga, vertel het aan de mensen 

 

Refrein: 

Ga, vertel het aan de mensen 

Thuis, op school en overal  

Ga, vertel het aan de mensen 

Dat Jezus gekomen is.  

 

’t Is een blijde boodschap 

Die Jezus Christus bracht 

Hij sprak van hulp en liefde 

En werd daarom veracht  Refrein 

Hij vertelde telkens 

Dat God zijn Vader was 

En leerde ons te leven 

Als mensen van één ras Refrein 

 

Zegen  

Kaarsen worden meegenomen  

 
Organist:  Jan Koelewijn    Kindernevendienst: Yvonne van der Veer 

Ouderling: Sarah Smit    Media:   Henk Ottens 
Diaken:  Wim van Ommen   Koster:   Chris Burger 

Lector:  Hester de Wilde   BHV:   Sara Popping 
 

 

Collectes 

1e collecte: Voedselbank Vaassen-Epe-Heerde 

In Nederland leven meer dan een miljoen 

mensen onder de armoedegrens. Deze 

mensen houden maandelijks niet genoeg geld 

over voor eten, kleding en andere 

basisbehoeften. Ook in de Vaassen, Epe, 

Heerde en omgeving zijn tientallen gezinnen afhankelijk van voedselhulp. De Voedselbank steunt 

deze groep door voedselpakketten te verstrekken, samengesteld door vrijwilligers, uit gedoneerde 

middelen. 

 

2e collecte: Kerk 

 
Inzameling producten voor de Voedselbank 

Op zondag 4 januari kunt u weer houdbare producten 
inleveren. Het is ook mogelijk om een financiële bijdrage te 
leveren in de collectebus of via Scipio. 
Samen zijn we de kerk in actie, en staan we op tegen 
armoede in Nederland. U toch ook!  
De behoefte aan houdbare producten blijft groot. 
Zonnebloemolie of olijfolie, groenteconserven, soep in blik of 

zak, zilvervliesrijst, volkorenpasta, houdbare halfvolle melk, 
vis in blik, koffie of thee, couscous en havermout.  
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Zondag - ‘Deel het Licht van Advent’  

Het is een goede gewoonte dat de Adventskaarsen die de afgelopen weken voorin de kerk stonden 

worden uitgedeeld. Dat kunnen we dit jaar samendoen!  

Als pastor brachten Lida en ik de kaarsen naar mensen die wel wat extra licht kunnen gebruiken. 

We merkten dat het er na een drukke decembermaand weleens bij inschoot om daar meteen werk 

van te maken als pastors. Zo stonden we eind januari nog met de kaarsen in onze handen. Dat 

voelde als achter de feiten aanlopen. Terwijl de gedachte zelf heel mooi en waardevol is! Daarom 

hebben we, na overleg in de werkgroep Pastoraat en Vieren, bedacht dat we er dit jaar op net iets 

andere wijze aandacht aan geven. Deze zondag vieren we Epifanie (Driekoningen) het feest van 

het Licht. In het verhaal van de Wijzen gaat het over de bekende ster, teken van het Licht. Juist 

deze zondag is geschikt om dit Licht te delen met elkaar. Als je een naam weet van iemand die wel 

wat licht kan gebruiken, geef deze dan aan het eind van de dienst door aan de ouderling of aan de 

voorganger. Je kunt dan zelf één van de Adventskaarsen meenemen om deze zelf te bezorgen, of 

laat dat door een ander doen. Op die manier kunnen we samen het licht uitdelen.   

Kortom: weet je iemand die Licht nodig heeft; neem de naam zondag mee en deel het 

Licht! 

 
Agenda 

Datum Activiteit 

Zondag  
4 januari 

 

In de hal, bij de ingang, liggen de Amnestybrieven voor abonnees 
weer klaar; op buurten ingedeeld. Mocht u in die buurt wonen en de 
persoon is niet aanwezig, is het fijn als u deze brieven mee wilt nemen 

en bezorgen. BVD!  
Wilt u ook meeschrijven? Bij de tafel liggen tevens losse brieven die u 
mee kunt nemen om thuis te ondertekenen, frankeren en op te sturen. 

Woensdag 
7 januari 

Koffie ochtend  
Vanaf 10.00 uur bent u welkom in de 
Ontmoetingsruimte. Neem gerust een buurvrouw, 
vriend of vriendin mee. 

Woensdag 
7 januari  

Woensdag gaan er weer een aantal mensen naar Kampen. Deze keer  
van 08.00 uur – 10.00 uur. Zin om mee te gaan?  Laat het even 
weten, dan kunt u misschien met iemand meerijden. Bel of app: 
06-21863188 e-mail: info@gerritheuver.nl. Maar u mag ook zomaar 
komen: Kerkelijk Centrum De Open Hof. 

Dagelijks  
om 8.40 uur begint 
het ochtendgebed  

Ochtendgebed in de Johanneskerk 

‘We leven in een tijd dat er veel op mensen afkomt. Juist dan is het gaaf dat er 

plekken zijn waar je even tot rust mag komen, en je dag mag beginnen met 

wat écht belangrijk is. 

 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
Centraal meldpunt pastoraat: Gesien IJzerman, tel. 06-50802687 of meldpost@okheerde.nl 
 

Kopij naar kerkbrief@okheerde.nl.  
Sarah Smit en Fredie van Holst 
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