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Gemengde gevoelens, een column

De tien woorden (10): Niet begeren.

Op zich is begeren niet zo erg, lijkt me. Toen ik een jaar of acht, negen was, begeerde ik zeer muziek
te kunnen maken. Met als gevolg dat ik in het blokfluitklasje van juffrouw Van der Zwan stapte, als
enige jongen tussen zes meiden. Later ging ik bij de Nijverdalse harmonie zodat ik voor een
habbekrats echt muziekles kon krijgen. Ik ben nog steeds blij dat die begeerte bezit van mij genomen
heeft. Ik kan van geen kant ontdekken wat daar verkeerd aan zou zijn.

Er staan in de Bijbel niet voor niks nog een paar woorden bij: Je zult niet begeren wat van een ander
is. Even voor de zekerheid: begeren is wat anders dan bewonderen. Als Jezus zegt dat je niet naar
andermans partner moet kijken om haar/hem te begeren, dan zegt Hij (denk ik) niet je niet mag
denken: ‘Wat een mooie man/vrouw’. Wel, dat je niet mag denken: ‘Hoe krijg ik haar/hem tussen de
lakens’.

Maar ja, dat kunnen we nou een keer niet laten, zegt de Franse geleerde René Girard. Hij heeft het
over de nabootsende (mimetische, in vaktaal) begeerte. Een mens wil altijd wat een ander wil. En dat
gaat grotendeels onbewust, zegt Girard. Zonder dat je het doorhebt, vergelijk je jezelf met een ander.
Vergelijk je jouw leven met dat van een ander.

En meestal met iemand die beter/mooier/rijker/machtiger is dan jij. Zo mooi, rijk, machtig wil jij ook
worden. En ook al weet je wel dat dat niet lukt: misschien kun je het leven van die andere wel een
beetje nabootsen. Via de dingen die die ander bezit. En dus wil jij ook zo’n grote auto, zulke mooie
borsten, zo'n prachtig huis.

De mensen van de commercie, van de marketing (die ook de boeken van filosofen als Girard lezen)
weten onze nabootsende begeerte perfect uit te buiten. En we hebben niet door (of willen niet zien)
dat we daarmee onze eigen leefwereld vernielen. Wat is consumentisme anders dan knielen voor de
god van de begeerte?

Wim Sonneveld zong er in de jaren zestig al van (‘Het DE 50 DAGEN TUSSEN PASEN EN PINKSTEREN

dorp”):
Want ziet, hoe rijk het leven is.
i icf i DE WEKEN VAN SEDULD EN DESEERTE.
Ze zien de televisiequiz T s TN P A AT
en wonen in betonnen dozen BANKSTEL EADELIK ARRIVEERT,

met flink veel glas, dan kun je zien,
hoe of het bankstel staat bij Mien
en d'r dressoir met plastic rozen.

En ja, dan begint de ellende, want zoals ons
spreekwoord zegt: ‘Het bezit van de zaak is 't einde
van ‘'t vermaak’. Want die auto of dat huis maken nog
niet dat je aan die ander gelijk wordt. Daar is meer
voor nodig. Frustrerend! Waardoor mét de begeert ook de agressie in de wereld komt, zegt Girard. We
kunnen het niet uitstaan, en dat zal die ander weten!

Dat is de ellende: die nabootsende begeerte houdt jou in zijn greep, gaat met jou aan de haal. Maakt
dat je daar al jouw energie en fantasie op richt. En dan zitten we weer bij de kern van de tien
woorden: ‘Ik heb jullie vrij gemaakt’ zegt God, ‘leef dan ook vrij!’

Maar begeerte maakt je hoogst onvrij.

Als je veel liegt, loop je vanzelf een keer tegen de lamp. Als je steelt, kun je zomaar betrapt worden.
Als je vreemdgaat, kun je op een slechte dag je gezin kwijtraken. Allemaal hoogst onaangenaam,
maar ook hoogst concreet. Begeerte is veel minder concreet, zit veel meer vanbinnen.

Maar toch: wie zijn leven laat vergallen door begeerte naar wat van een ander is, verpest niet alleen
zijn/haar relatie met die ander, maar maakt zichzelf ook innerlijk onvrij.

Ook daarvan willen de tien woorden ons bevrijden. Niet door ons te verbieden te begeren, wel door
ons een andere weg te wijzen: meet je mens-zijn niet af aan wat je hebt, waarmee je showen kan.
Wees vrij en laat elkaar vrij. In Gods naam.

Gerrit Heuver



Orde van dienst Ontmoetingskerk Heerde, woensdag 24 december 22.00 uur
Voorganger: ds. Marrit Bassa

KERSTAVOND — GEWIKKELD IN DOEKEN

Muziek bij binnenkomst
Bij binnenkomst krijgt iedereen een kaarsje.
We gaan zitten en worden stil.

Muziek
(Het is donker in de kerk. Alleen de zijlampen aan de wand staan aan, met warm oranje-licht.

Koor Door het donker hier gekomen allen:
En met allen die gegaan zijn
(Tijdens het lied worden de kaarsjes ontstoken. ) met de dromen van oudsher,

Door het donker hier gekomen, zoeken wij naar nieuwe wegen

aangetrokken tot het licht, bij het lichten van de ster.

willen wij het Kind bezingen

dat op aarde vrede sticht. Zolang wij nog durven dromen,
uitzien naar wat toekomst biedt,

In dit kind staat het te lezen zullen wij ons laten leiden

hoe God zich ons allen dacht: door dit Kind, dit licht, dit lied.

zie de toekomst, hier geboren,
voor het menselijk geslacht!

In dit Kind is vleesgeworden

hoe God ook het donker door

heel zijn goede schepping trouw blijft
Deze ster wijst ons het spoor!

Oude dromen, haast vervlogen,
uit een lang voorbije tijd,
zingen wij ons nieuw te binnen,
door de hemel begeleid.

Bemoediging en groet

\Y Onze hulp mogen we zoeken en vinden bij God

die vanuit de hemel vrede op aarde wil voor alle mensen

We begroeten elkaar in de naam van deze God die sprak: ‘er zij licht’
EN ER WAS LICHT

In de naam van Jezus

KIND IN DE KRIBBE, GODS LICHT IN DE DUISTERNIS

In de naam van de Heilige Geest

DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT. AMEN
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Kerstkaars ontsteken
Inleiding
Zingen Lied 498 - Betlehem, o uitverkoren 1 koor (dames), 2 koor, 3 allen, 4 koor, 5 allen

Lezing Jesaja9 vers1 -7

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.

Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.

U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf U het, blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de
staf van de drijver, U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en
elke mantel die doordrenkt is van bloed, ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur.

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze
namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is de
heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; ze zijn
gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. De HEER van de hemelse
machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

Zingen Lied 494 - Vanwaar zijt gij gekomen
Vertelling Met lezing Ezechiél 16 vers 1 - 4
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Lezing Lukas 2 vers 1 - 3

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten
inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrié. Iedereen
ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van
de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van
David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger
was.

Koor Away in a manger
1 Away in a manger, no crib for a bed, 3 Be near me, Lord Jesus; I ask Thee to stay
the little Lord Jesus laid down His sweet head; close by me forever, and love me, I pray.
the stars in the heavens looked down where He Bless all the dear children in Thy tender care,
lay, and fit us for heaven, to live with Thee there.

the little Lord Jesus asleep on the hay.

2 The cattle are lowing, the Baby awakes,
but little Lord Jesus, no crying He makes.
I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky
and stay by my side until morning is nigh.

Lezing Lukas 2 vers 6 - 7

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar
eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen
plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Zingen Stille Nacht

1. Stille nacht, heilige nacht. 3. Stille nacht, heilige nacht.

Hoor, een stem fluistert zacht. Zing een lied, onverwacht.

Het begint met een hemelse groet: Breng in donkere nacht een bericht:

‘Er zij licht” en de aarde wordt goed. Ook voor jou is er leven en licht.

Woord van God als begin. Woord van God als Licht als in het begin. Licht als in het begin.
begin.

2. Stille nacht, heilige nacht

heeft opnieuw hoop gebracht:

Het wordt licht door een kind in een stal

dat de wereld verwonderen zal.

Levend woord in de nacht. Levend woord in de
nacht.

Vertelling

Lezing Lukas 2 vers 8 - 14

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun
kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht
van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie
goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:

vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie
het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak
ligt.” En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
'‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.”

Zingen Waar herders waakten bij hun vee

Koor:
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2 ‘Vrees niet!’ zei hij — want diepe angst Allen:

benam hun alle zicht - 5 Dit woord kreeg vleugels, groeide tot
‘aan u, aan iedereen breng ik een hemel vol van licht,
dit vreugdevol bericht: gevuld met een welluidend lied,
door engelen gedicht:

allen: allen:

3 De Davidsstad is weer de plaats 6 De hoge God alleen zij eer
waar heil ter wereld kwam, en ieders lof gewijd!
een Davidszoon, als nieuwe loot De mens die van zijn liefde leeft
aan de gevelde stam. vindt vrede aardewijd

Koor:

4 En dit zal u een teken zijn:

zie, alles wat u vindt
zijn doeken en een krib als wieg.
Daarin een Koningskind!”

Vertelling
Zingen Lied 481 - Hoor, de engelen zingen de eer
Lezing Lukas 2 vers 15 - 20

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar
Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft
gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak
lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.

Gebed
Afgewisseld met ‘Kind ons geboren’ door het koor
Aandacht voor de gaven

Zegengebed

Zingen Lied 477 - Komt allen tezamen vers 1t/m 4

Organist: Theo van der Wal Media: Henk Ottens
Ouderling: Fredie van Holst Koster: Ruud Haverkamp
Diaken: Lidie Dijkink BHV: Bea Pap




Orde van dienst Ontmoetingskerk Heerde, donderdag 25 december Kerstmorgen 10.00 uur

Voorganger: ds. Marrit Bassa

Thema

Liturische kleur: Wit

Muziek bij binnenkomst
Welkom en mededelingen

Zingen
vers 1,

: Bericht uit de hemel

Lied 486 ‘Midden in de winternacht’
2en4

Bemoediging en groet
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Onze hulp mogen we zoeken en vinden bij God

die vanuit de hemel vrede op aarde wil voor alle mensen

We begroeten elkaar in de naam van deze God die sprak ‘er zij licht’
EN ER WAS LICHT

In de naam van Jezus

GODS LICHT IN DE DUISTERNIS

In de naam van de Heilige Geest

KOM IN ONS MIDDEN EN BRENG ONS HET LICHT. AMEN

Aansteken 5¢ kaars

Kaarsengedicht:

God heeft het geluk op de aarde gebracht:

een ster is gaan stralen, een licht in de nacht.

Hij kwam als een kind, nog zo kwetsbaar en klein.
Hij is onze Redder die bij ons wil zijn.

Gebed

om ontferming

Glorialied Ere zij God
Kinderen naar de kindernevendienst

Sterren die vertellen
We verzamelen de gelukswensen uit de boom.

Elke zondag:

Hoe kunnen mensen stralen?
Hoe worden mensen blij?
Wij horen in verhalen

dat God dichtbij zal zijn.

Kerst

De herders in het donker,

zij kregen het bericht:
Vandaag gebeurt het wonder,
de wereld wordt weer licht.

Tekst Lukas 2 vers 1 - 20

Zingen Lied 507 - Het is al nacht in Bethlehem
Verkondiging

Muziek

Zingen Lied 496 vers 1 en 3 - Een ster ging op uit Bethlehem
Kinderen komen terug

Samen met de kinderen ‘Kerstnacht boven Betlehem’
Aandacht voor de gaven

Gebed

Slotlied Ga, vertel het aan de mensen!

Refrein: Ga, vertel het aan de mensen
Thuis, op school en overal




Ga, vertel het aan de mensen
Dat Jezus gekomen is.

't Is een blijde boodschap Hij vertelde telkens

Die Jezus Christus bracht Dat God zijn Vader was

Hij sprak van hulp en liefde En leerde ons te leven

En werd daarom veracht Refrein Als mensen van één ras Refrein
Zegen
Organist: Henk van der Maten Kindernevendienst: Tjitske Koops
Ouderling: Sarah Smit Media: Ben van Damme
Diaken: Elly Douwes Koster: Willy Jansen
Lector: BHV: Gesien IJzerman

Orde van dienst Ontmoetingskerk Heerde, zondag 28 december , 10.00 uur
Voorganger: ds. Marrit Bassa

Thema: ‘Onnozele kinderen’

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied Psalm 8 vers 1 en 2 — Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven

Bemoediging en groet

\Y Onze hulp mogen we zoeken en vinden bij God
die vanuit de hemel vrede op aarde wil voor alle mensen
We begroeten elkaar in de naam van deze God die sprak:
‘er zij licht’

a EN ER WAS LICHT

% In de naam van Jezus

a KIND IN DE KRIBBE, GODS LICHT IN DE DUISTERNIS
\Y% In de naam van de Heilige Geest

a DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT. AMEN

Zingen Psalm 8 vers 3 en 6

Kyrié-gebed

Zingen Glorialied - Lied 506 - Wij trekken in een lange stoet

Gebed van de zondag
Kinderen naar de kindernevendienst

Lezing Oude Testament - Jeremia 31 vers 15 - 20

Zingen Antwoordpsalm: 124 vers 1 en 2 Laat Israél nu zeggen blij van geest
Lezing Nieuwe Testament - Matthels 2 vers 13 - 23

Zingen Lied 510 vers 1,2, 3 en 5

Verkondiging

Zingen Lied 601 vers 1 en 2 Licht dat ons aanstoot in de morgen

Aandacht voor de gaven

Gebeden

Slotlied: Lied 769: 1,3, en 5 - Eens, als de bazuinen klinken

Zegen

Orgelspel

Organist: Theo van der Wal Kindernevendienst: Yvonne van der Wal
Ouderling: Erwin Verboom Media: Erik Mateman
Diaken: Irene Verboom Koster: Gerard Doggen
Lector: Fredie van Holst BHV: Paul Dijkink



Collecte Donderdag 25 december Kerst
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1e collecte: Samen tegen armoede

Met Kerst collecteert Kerk in Actie voor mensen in armoede in
Nederland. Steeds meer gezinnen kunnen de eindjes nauwelijks
meer aan elkaar knopen. Kinderen gaan zonder ontbijt naar
school, de Voedselbank kraakt onder de groeiende vraag en
Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks nieuwe aanvragen. Kerk in
Actie ondersteunt initiatieven die écht helpen: van directe hulp
tot structurele oplossingen.

1!

2¢ collecte: Kerk

Collecte Zondag 28 december
1¢ collecte: Mercy Ships

Merc
Shipsy

Met twee ziekenhuisschepen en duizenden vrijwilligers brengt Mercy Ships hoop en
genezing naar Afrika — gratis medische zorg voor mensen die dat het

hardst nodig hebben. Zo laten zij Gods liefde op een praktische manier aan de
allerarmsten zien.

2¢ collecte: Diaconie

OPROEP LEDENADMINISTRATIE

Voor de ledenadministratie zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe ledenadministrateur. Na vele
jaren inzet voor de Ontmoetingskerk heeft Herman van Gelder aangegeven te willen stoppen met deze
taak. We zijn hem veel dank verschuldigd voor alle jaren trouwe taakuitvoering.

De taak omvat het beheer van de ledenadministratie in voornamelijk Scipio en LRP (PKN) verwerken
van nieuw ingekomenen en andere mutaties en het verzenden van nieuwsbrieven, alsmede
communicatie met diverse werkvelden over mutaties.

De taak omvat 2 uur per week, die thuis ingevuld kunnen worden. Is ook geschikt als duobaan.

De juiste vaardigheden voor deze taak zijn een redelijke computervaardigheid en een goede discipline.
Herman zal zorgen voor een goede taakoverdracht, ook aan de hand van door hem gemaakte

werkinstructies.

Als u zich beschikbaar wilt stellen voor deze taak of nadere informatie wenst dan kunt u zich wenden
tot Kees Hoogink (voorzittercvk@okheerde /06 54740948).

Uit de pastorie

Vanuit de pastorie wensen we iedereen gezegende en hoopvolle kerstdagen!
Mede namens Maarten, Joppe en Lette.

Ds. Marrit Bassa

Agenda

Datum

Activiteit

Woensdag
24 december

Koffie-ochtend . ; 6) ‘D
Ook de dag voor kerst drinken we samen koffie met....Vanaf “,:;Z
10.00 uur bent u welkom in de Ontmoetingsruimte. Neem gerust - (\t:”
een buurvrouw, vriend of vriendin mee.

Woensdag
24 december

ERKASIEL

(AMPEN

Woensdag gaan er weer een aantal mensen naar Kampen. Deze keer

‘s middags van 14.00 uur - 16.00 uur Misschien een mooie gelegenheid voor
u die tegen de vroege ochtend tijd opziet. Zin om mee te gaan? Laat het even
weten, dan kunt u misschien met iemand meerijden. Bel of app:

06-21863188 e-mail: info@gerritheuver.nl. Maar u mag ook zomaar komen:
Kerkelijk Centrum De Open Hof.

Dagelijks
om 8.40 uur begint
het ochtendgebed.

Ochtendgebed in de Johanneskerk

‘We leven in een tijd dat er veel op mensen afkomt. Juist dan is het gaaf dat er
plekken zijn waar je even tot rust mag komen, en je dag mag beginnen met
wat écht belangrijk is.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa. bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.
Centraal meldpunt pastoraat: Gesien IJzerman, tel. 06-50802687 of meldpost@okheerde.nl.
Kopij naar kerkbrief@okheerde.nl.

Sarah Smit en Fredie van Holst
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