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                    NIEUWSBRIEF 298  

   21 november 2025 

 

 

 

Zoals een mantel om mij heen geslagen 

Het lied is bekend; “Zo vriendelijk en veilig als het licht, zo als een mantel om mij heen geslagen”.  

Midden in het donker van deze dagen, worden we uitgenodigd te schuilen onder de mantel van Gods 

veiligheid, Gods licht. Het doet ook denken aan andere mantels. Vorige week nog was er de rode mantel van  

Sint Maarten. Het is een mantel met een functie. De mantel houdt warm, maar is ook goed te zien. Het 

straalt een zekere vertrouwelijkheid uit. Het geeft aan die mantel ook een symbolische betekenis. Hij is 

ruim. Je kunt hem zo doormidden scheuren of delen met anderen. De mantel is een wijds gebaar. Zoals je 

eigen jas ook altijd ruimer is dan je zelf bent. In een mantel moet je je veilig voelen, maar er moet ook plek 

zijn voor meer. Voor warmte voor anderen.  

 

Zo mogen we komende zondag ook de mantel ervaren. De mantel van licht, zoals die naar voren komt in 

het lied. Maar ook de mantel van liefde, zoals God die over ons wil uitspreiden. Maar ook de mantel van de 

geborgenheid. De mantel van troost waarin we soms weg willen kruipen.  

Er is plaats genoeg. Plaats genoeg ook voor onze vragen. Zoals het lied ook verder gaat: 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

Komende zondag zullen we de gemeenteleden gedenken die ons in het afgelopen jaar (tot half oktober) 

ontvallen zijn. Dat doen we, kijkend naar wat achter ons ligt, hopend op de toekomst. Omdat we weten dat 

Gods liefde blijvend is, door alle grenzen van het leven heen. Gods mantel is ruimer dan onze eigen tijd.   

Sommige namen zullen we nog een tijdje meedragen in de kerk. Andere namen worden zondag genoemd 

om die periode af te sluiten. Een viering vol gedenken roept voor veel mensen herkenning en herinnering 

op. Iedereen krijgt daarom de gelegenheid zelf een lichtje te ontsteken. Als herinnering aan verlies en als 

teken van hoop dat we aan elkaar door willen geven.   

Elke naam die wij noemen, mag schuilen onder de mantel van Gods liefde. In deze viering staan we stil bij 

hoe een jas, een mantel, een herinnering kan zijn aan een geliefde. Een mantel als getuige van de liefde die 

ooit was. De warmte die gegeven is. Maar ook de rol die iemand had in het leven. In deze viering gaan we 

op zoek naar Gods troost die als een mantel vol liefde iedereen wil omarmen. We noemen in deze 

nieuwsbrief de namen die zondag zullen klinken. Zo kunt u ook thuis meedoen en hen gedenken.   

 

Rie Mondria-Heres    overleden op 18 december 2024 in de leeftijd van 95 jaar. 

Jan Hendrik Waanders    overleden op 19 december 2024 in de leeftijd van 87 jaar. 

Hendrika Breken-van Bentum  overleden op 25 december 2024 in de leeftijd van 96 jaar. 

Arie Dijkstra     overleden op 13 januari 2025 in de leeftijd van 89 jaar. 

Hendrika van de Vosse   overleden op 14 januari 2025 in de leeftijd van 73 jaar. 

Coby de Jong-Wilhelm    overleden op 21 februari 2025 in de leeftijd van 90 jaar. 

Herman van der Beek    overleden op 27 april 2025 in de leeftijd van 82 jaar. 

Wicher Willem Wichers   overleden op 18 mei 2025 in de leeftijd van 79 jaar. 

Dirk Otten     overleden op 16 september 2025 in de leeftijd van 86 jaar. 

    

Gedenken in de middag 

Omdat niet iedereen in de morgendienst aanwezig kan zijn, is er ook dit jaar in de middag een moment om 

te gedenken. De kerk is open vanaf 14.30 uur – 16.00 uur. Er is gelegenheid stil in de kerk te zitten, een 

kaars aan te steken en te luisteren naar muziek. Er is iemand aanwezig om mee te praten. Rond 16.00 uur 

is er een kort liturgisch moment waarmee we deze middag afsluiten. Welkom!   

Ds. Marrit Bassa 
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Orde van dienst Ontmoetingskerk Heerde, zondag 23 november 2025 om 10.00 uur 

Voorganger: ds. Marrit Bassa 

   

Welkom 

Stilte 

Zingen  Psalm 93  vers 1 en 4  (vertaling uit de bundel Weerklank)

1 De HEER is koning, Hij regeert alleen, 

Hij draagt zijn macht als mantel om zich heen. 

De wereld wankelt niet, verduurt de tijd – 

nog vaster staat uw troon, in eeuwigheid. 

 

4 Uw woorden zijn de grond van ons bestaan, 

uw trouw en waarheid zullen nooit vergaan, 

U blijft altijd. De glans van heiligheid 

ligt op uw huis, dat straalt in eeuwigheid 

 

Drempelgebed Tekst uit Lied 298 - ‘Eeuwige, onze God’ 

Groet   

Inleiding 

Zingen  Lied 221  ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’  

Kinderen op weg 

Gebed om ontferming  

Zingen  Lied 691 De Geest van God waait als een wind 

Lezing  2 Koningen 2 vers 1 t/m 18  

Zingen  Lied 951  ‘Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt’  

Overweging   

De kinderen sluiten weer aan.  

Muziek ‘De mensen die we missen’ – Sela   

 

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 

geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 

Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 

God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 

  

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 

geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 

Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 

God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 

  

Troost ons Heer, wees ons nabij. 

Laat ons in uw armen vrede vinden. 

Draag ons Heer en koester ons 

als we denken aan de mensen die we missen. 

  

God, U kent de namen van de mensen die we missen. 

We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.            

We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 

God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 

Gebed     

De namen worden genoemd en de kaarsen ontstoken   

Rondom het noemen van de namen klinkt Lied 963: ‘Alleen de liefde kent jouw stem’      

   Gij die hen toch van harte kent 

   en zoveel om hen geeft, 

   Gij die hen eigenhandig met 

   een kleed van licht omgeeft, 

   wij bidden U: neem hen op, 

   voltooi wie zij mogen zijn. 

   Voorgoed geborgen, thuis bij U, 

   waar licht en liefde zijn. 

Een licht voor iedereen 

Iedereen die dat wil, mag naar voren komen om een kaars aan te steken.   

Onze Vader  We sluiten samen het moment van gedenken af met het ‘Onze Vader’.   

Aandacht voor de collecten  

Slotlied   Lied 426  God to enfold you / God zal je hoeden   

Zegenbede    

Muziek Chant seraphique  - ‘Er is een land van louter licht’   H. v.d Maten  
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Organist:  Henk van der Maten   Kindernevendienst: Yvonne van der Wal 

Ouderling: Gesien IJzerman   Media:   Hanneke Gerritsen 
Diaken:  Lidie Dijkink    Koster:   Ruud Haverkamp 

Lector:  Joop Wiederhold   BHV:   Sara Popping  
  
Collecte Zondag 23 november 

1e collecte: Nederland – Pastoraat bij rouw en gedachtenis 

Pastoraat, een wezenlijk onderdeel van ons kerk-zijn, is meeleven met elkaar, aandacht en 

zorg geven aan de ander. Zowel aan mensen binnen als buiten de kerk. Bij momenten van 

rouw en gedachtenis biedt de kerk ruimte aan gemeenteleden, maar ook aan wijk- en 

dorpsbewoners, om stil te staan bij hun verdriet. Dan wordt de kerk een vindplaats van 

geloof, hoop en liefde. 

 

2e collecte: Diaconie 

 
Huwelijksjubileum 

Dhr. Kees van den Engel en mevr. Wilma van den Engel-van der Lee, Zuppeldseweg 24, 8181 NH Heerde 
hopen 26 november hun 40-jarig huwelijk te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van 
harte gefeliciteerd! 
 

Oproepje: Kinderen die in de adventsperiode & kerst een adventskaars (of adventskaarsen) 
willen aansteken. 

In de adventsperiode (en met kerst) worden er aan het begin van de kerkdienst een of meerdere 
adventskaarsen aangestoken. Als je het leuk vindt om dit te doen, geef je dan op! Het gaat om de 
volgende data: 30 november, 7, 14, 21 en 25 december. 
Je mag bij het aansteken van de kaarsen een gedichtje voorlezen, maar dit kan ook door iemand anders 
worden gedaan. 
Jolanda Heirbaut     jolanda@heirbaut.eu 

 

Gemeenteberaad op 24 november 

Bij dit weekbericht ontvangt u een uitnodiging voor het gemeenteberaad van komende maandag,  

24 november. Dit gemeenteberaad is de afsluitende bijeenkomst in een serie van 

3. Het is de bedoeling om met elkaar in gesprek te gaan over de uitkomsten van 

de eerste twee avonden en deze uitkomsten te vertalen naar keuzes en een plan 

voor de komende periode. De eerste twee avonden hebben geleerd dat het goed 

en fijn is om met elkaar het gesprek te voeren over geloven, kerk-zijn anno 2025, 

onze gemeente en dat wat we toekomstgericht met elkaar te doen hebben. We 

kijken in ieder geval terug op een tweetal inspirerende avonden. 

Onder de QR code is te samenvatting te vinden van de 2e avond. Deze 

samenvatting is ook toegevoegd aan de uitnodiging.  

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk gemeenteleden meedenken en meedoen. We 

hopen van harte dat u aanwezig kunt zijn (ook als u 1 of 2 van de vorige avonden 

niet hebt meegemaakt!) en kijken uit naar uw komst op 24 november.  Inloop vanaf 19.45 uur. 

 

ds.Marrit Bassa, Peter Bregman, Elly Doggen, Murielle Stijf en Erwin Verboom 

 

 

 

Sterren in onze kerstboom 

In de vorige nieuwsbrief stond al een oproep. Al heel snel, tot en met 

maandag 24 november kunnen de sterren worden ingeleverd voor in onze 

kerstboom die tijdens Advent en Kerst in de kerk zal staan.  

Het mag een bestaande ster zijn, maar het liefst een zelfgemaakte ster. In de 

nieuwsbrief stond al een sjabloon. Knip een ster uit, versier de ene kant en 

schrijf op de andere kant een boodschap van vrede en geluk voor de 

wereld. Zo sluiten we aan bij het project dat we deze periode volgen: ‘De 

geluksbezorger’. Jesaja brengt de mensen een boodschap van geluk. Ook wij 

mogen die boodschap aan elkaar doorgeven.  

Dat doen we deze keer via sterren met een boodschap.  

 

 

 

 

mailto:jolanda@heirbaut.eu
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Winterkost buffet 29 november 

Op zaterdag 29 november gaat ZWO weer een maaltijdbuffet houden. Diverse gemeenteleden zullen hun 

best doen om een heerlijke maaltijd te maken. We beginnen de avond 

om 17.00 uur met een drankje en om 17.30 uur staan alle Winterkost 

gerechten voor ons klaar. Arjan Overweg van Kerk in actie zal een korte 

presentatie geven over ons project. Hij is dit voorjaar in Moldavië 

geweest. 

De kosten zijn € 10 per persoon, inclusief  één drankje. U kunt zich 

opgeven op de lijsten in de hal van de  kerk of door contact op te 

nemen met Ruud Haverkamp, telefoon 692740 of 06-11123558, e-mail ruudhaverkamp@planet.nl. 

 
KIEK 
De leden van KIEK vonden dat er eens andere voorwerpen in de vitrines moesten komen. 

Daar hebben we de hulp van onze  kerkleden voor nodig. 
Er zijn ongetwijfeld veel leden die een verzameling hebben aangelegd. 
Dat kunnen eierdopjes zijn of peper en zoutstrooiers of hele mooie Kerstballen. 
Het mag van alles zijn als het maar in de vitrines past. De vitrines gaan op slot, dus alles ligt er veilig. 
We verwachten veel spullen in ontvangst te kunnen nemen op  
maandagavond 1 december vanaf 19.00 uur in de hal van de kerk. Helpen jullie ons mee om er wat 

leuks van te maken? 

Een hartelijke groet van de KIEK leden.. 

 
Hulpvraag kinderkerst 
Zondag 21 december is er om 17.00 uur de kinderkerstviering. 
We zijn op zoek naar kleding of accessoires die bij een 'geluksbezorger' horen. 
We denken aan een bezorgtas (vb van de PTT), een jas en een leuke pet. 
Misschien heeft u iets dat we mogen gebruiken. 
Alvast bedankt! 

Yvonne van der Veer (06-22 300 466) 

  
Agenda 

Datum Activiteit 

Woensdag  
26 november 

 

Woensdag gaan er weer een aantal mensen naar Kampen. Zin om mee te 

gaan? ’s Morgens van zes tot acht uur.  Laat het even weten. Bel of app: 

06-21863188 e-mail: info@gerritheuver.nl. Maar u mag ook zomaar komen: 

Kerkelijk Centrum De Open Hof. 

Woensdag 
26 november 

Koffie-ochtend  
Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar in de 

Ontmoetingsruimte. U bent van harte welkom, neem gerust 
een buurvrouw, vriend of vriendin mee 

Dagelijks  

om 8.40 uur begint 
het ochtendgebed.  

Ochtendgebed in de Johanneskerk 

We leven in een tijd dat er veel op mensen afkomt. Juist dan is het gaaf dat 

er plekken zijn waar je even tot rust mag komen, en je dag mag beginnen 

met wat écht belangrijk is. 

 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
Centraal meldpunt pastoraat: Gesien IJzerman, tel. 06-50802687 of meldpost@okheerde.nl. 
 
Kopij: kerkbrief@okheerde.nl Sarah Smit en Fredie van Holst

mailto:ruudhaverkamp@planet.nl
mailto:predikant@okheerde.nl
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