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                    NIEUWSBRIEF 297 

   14 november 2025 
 

 

Een kerk die wacht en luistert; die kerk is verwachtingsvol!   

- Een wat langer stuk deze keer -  

Sinds een paar weken zijn we als gemeente bezig met een proces van bezinning. We stellen vragen 

naar wat we belangrijk vinden en wat de plannen zijn om daar iets mee te doen. Dat doen we niet 

zomaar. Dat doen we vanuit de gedrevenheid dat onze kerk iets voorstelt en dat we er mogen zijn. 

Maar hoe dan? 

 

Naast de hulp van onze begeleider Bert Bakker, die ons af en toe een frisse blik van buiten geeft, 

zit er ook een theologische gedachte achter. Deze wordt in steeds meer kerken gebruikt. Het gaat 

om het werk van de Lutherse theoloog Andrew Root (1974), hoogleraar aan het Luthers Seminarie 

in St. Paul, Minnesota (VS). Hij ziet het volgende.  

We leven in een seculiere tijd. Het christelijk geloof verdwijnt als overkoepelend verhaal. Wat ook 

minder wordt, is geleefd geloof in de kerk. Minder mensen, minder middelen. Wanneer iemand 

weggaat kijken we verwachtingsvol of de vrijwilligersplek weer gevuld wordt. We proberen ons 

tekort aan te vullen. Als dat lukt, halen we opgelucht adem. Zo niet, dan voelen we ons wegzakken 

als het gaat om de toekomst van de kerk. Andrew Root kiest een andere benadering. Hij zegt: er is 

geen ontkomen aan. We moeten het niet mooier maken dan het is. En zelfs: Durf de leegte aan. 

Kijk naar wat er nú is.   

 

In onze tijd is een wereldbeeld ontstaan dat gesloten is. Er is geen plaats meer voor een God 

ergens boven ons en dus zijn we op onszelf aangewezen. We zijn zelf de hoofdpersoon in het door 

onszelf geschreven script. De kerk denkt ook steeds vaker zo. ‘We moeten vaker zus, we moeten 

nog beter zo’. Zo blijven we met onszelf bezig. Andrew Root omarmt deze gedachte én tegelijk 

hoopt hij op Gods handelen en spreken ín die werkelijkheid die als ‘zonder-God’ ervaren wordt. Hij 

zegt: Als je -met de beste bedoelingen- probeert de kerk te redden of te runnen met een gelikte 

PR, nadruk op relevantie, met charismatische of jeugdige voorgangers, dan schiet je je doel 

voorbij. Groei zit niet daarin, maar in een innerlijke groei. God is het doel. 

  

Aan het begin van Roots verhaal staat de jongvolwassen Woz. Hij was aan lager wal geraakt en 

zijn grootmoeder had zich over hem ontfermd. Deze wijze vrouw gaf haar kleinzoon drie adviezen 

voor het goede leven: poets je tanden, spaar wat geld en: zoek God. Met dat laatste meldt hij zich 

bij de kerk. Een kerk die na verwoede vernieuwingspogingen op sterven na dood is. Daar zegt 

Woz: “Ik ben hier omdat ik God wil zoeken. Jullie weten toch hoe ik hem moet vinden?” Er valt een 

ongemakkelijke stilte in het kerkzaaltje. Eén van de trouwe kerkleden zegt: “Weten wij dat?” Juist 

die verlegenheid, zegt Root, blijkt de sleutel. We weten niet hoe je God kan vinden, maar we gaan 

met jou op zoek. De boodschap is, vraag bij elkaar waar het werkelijk om gaat: het zijn van een 

levende geloofsgemeenschap, waarin geloven ingeoefend wordt. 

  

Root zegt over de kerk in crisis: Zoek het antwoord niet in doen & méér: meer geld, meer 

projecten en meer innovatie. Dat geeft werkdruk binnen de gemeente, waar toch al niet genoeg 

vrijwilligers zijn, en een burn-out bij de voorganger. Om mensen te helpen geloven, moet je hen 

helpen om Gods werk te ervaren. Kijk anders naar wie je bent en wat je doet. Het ware leven 

speelt zich af waar mensen zijn. Daar waar het gewone leven resoneert met God.   

 

Durf te wachten op wie God is, is de kernboodschap van Root. Wachten klinkt passief, afwachtend. 

Maar het is actief. Denk aan het wachten van God op de sabbat. God rustte uit, maar was niet 

inactief. Nee, God genoot en verwonderde zich. Verwachtingsvol naar wat nog zou komen. 

Daarom: blijf actief verwachten, zoekend naar een opening, een ontmoeting, de Geest. Wachten 

betekent relaties aangaan; aandacht hebben; je leven delen met de ander. Wachten is verwachten. 

‘Er is een God die nieuw leven doet voortkomen uit de dood’. Juist in de gebrokenheid ontmoeten 

we de helende kracht van de God van mensen en de opstandingskracht van Jezus. Je doel is niet 

ergens te komen, maar er te zíjn waar leven kan voortkomen uit de dood. Vandaar dat we aan het 

begin van ons proces in de kerk - en nu nog - de vraag stelden: Waar heb jij de Geest ervaren?  

De crisis van de kerk lossen we niet op. Dat snapt ook Andrew Root wel. Maar we kunnen ons wel 

afvragen waarom we ook alweer kerk zijn. Midden in het idee dat we verloren zijn, daar is God te 

vinden. Daarom zijn we in gesprek en stellen we elkaar steeds de vraag: waarom is dat voor jou 

belangrijk? Zo komen we erachter wat ons drijft en waar wij zijn. Want precies daar brandt het 

vuur van de Geest dat ons motiveert om ook hier in Heerde kerk te blijven.  

 

Ds. Marrit Bassa 
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Voor wie verder wil lezen: Andrew Root en Blair Bertrand, Wachten op God – Vanuit geloof en 

geduld bouwen aan je gemeente.  

 

Orde van dienst Ontmoetingskerk Heerde, zondag 16 november 2025 om 10.00 uur 

Voorganger: ds. Gerrit Heuver 

   

De voorbereiding 

Welkom en mededelingen 

Stilte 

Aanvangslied 215: 1, 2, 3  - Ontwaak, o mens, de dag breekt aan 

Bemoediging en groet  

V:     Onze hulp is in de naam van de Heer 
A:      die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:      die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A:      en niet loslaat het werk van zijn handen. 
V:      Genade zij u en vrede,  

van God, onze Vader, door Jezus Christus onze Heer. 
A Amen 

Vervolg  Lied 215: 6, 7 – De kalme gang, de kleine taak 

Ter inleiding 

Kyrië en Gloria 

Gebed om ontferming, na elke bede: lied 301a – Kyrie eleison 

Loflied:  218: 1, 2, 5 – Dank u voor deze nieuwe morgen 

De Bijbel 

Gebed om het Licht van de Eeuwige  

Moment voor de kinderen, die daarna naar de nevendienst mogen gaan 

Zingen:  Lied 274 – Wij komen hier ter ere van uw naam 

Lezen: Psalm 19 

Luisteren: ‘Die Himmel rühmen’ (L. van Beethoven) 

Woorden bij het Woord 

Zingen:  Lied 324 – Wat vrolijk over u geschreven staat 

Kinderen komen terug. 

We luisteren naar ‘Je hoeft niet bang te zijn’ 

https://youtu.be/GLJslBzDmK4?list=RDGLJslBzDmK4 
 

Je hoeft niet bang te 

zijn 

al gaat de storm 

tekeer. 

Leg maar gewoon je 

hand 

in die van onze Heer. 

 

Je hoeft niet bang te 

zijn 

als oorlog komt of 

pijn. 

De Heer zal als een 

muur, 

rondom je leven zijn. 

 

Je hoeft niet bang te 

zijn 

al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft, 

als jij je ogen sluit. 

 

Danken en delen 

Aandacht voor de collectedoelen 

Gebed over de gaven 

Orgelspel  

De hemelen roemen de naam van de Eeuwige; 

Hun galm plant zijn Naam ver voort. 

Hem roemt de aardbol, Hem prijzen de zeeën; 

Verneem, o mens, hun goddelijk woord! 

  

Wie draagt de ontelbare sterren aan de hemel? 

Wie leidt de zon haar tent uit? 

Zij komt en schittert, lacht ons toe van verre, 

En volgt haar weg zoals een held. 

 

https://youtu.be/GLJslBzDmK4?list=RDGLJslBzDmK4
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Dankgebed, voorbeden, na elke bede: lied 368d – Houd mij in leven 

Stil gebed 

Onze Vader 

Gezegend verder 

Zingen:  Lied 816 – Dat wij onszelf gewonnen geven 

Zegen 

Allen: AMEN 

 

Organist:  Henk van der Maten   Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut 

Ouderling: Murielle Stijf    Media:   Erik Mateman 
Diaken:  Elly Douwes    Koster:   Berthold Koops 
Lector:  Aly Strikwerda    BHV:   Adry Bregman 

   
Collecte Zondag 16 november 

1e collecte: Stille hulp 

Als diaconie verlenen we stille hulp aan mensen in financiële nood, heel 

dichtbij. De diaconie van de Ontmoetingskerk is voor 100% afhankelijk voor 

deze hulp van uw bijdrage in de collecte of uw giften. Een bijdrage wordt dan 

ook zeer gewaardeerd. 

 

2e collecte: Kerk 

 
Eeuwigheidszondag 23 november 2025: ochtend en middag 

Zondag 23 november vieren we Eeuwigheidszondag in onze gemeente. Opnieuw zullen dan de 

namen van de gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, worden genoemd. 

Daarnaast is er alle ruimte om zelf een lichtje aan te steken. De dienst begint om 10.00 uur.  

Voor wie niet in de morgendienst aanwezig kan zijn, of voor diegene die het fijner vindt om de 

stilte op te zoeken is ook nu weer in de middag de gelegenheid om in de kerk te gedenken.  

Vanaf 14.30 uur is de kerk open. Om 16.00 uur sluiten we met de aanwezigen van dat moment het 

moment van gedenken af met een lied en een gebed.  

Namens de werkgroep Pastoraat en de werkgroep Vieren heten we iedereen van harte welkom!  

 

Oproepje: Kinderen die in de adventsperiode & kerst een adventskaars (of 
adventskaarsen) willen aansteken. 
In de adventsperiode (en met kerst) worden er aan het begin van de kerkdienst een of meerdere 
adventskaarsen aangestoken. Als je het leuk vindt om dit te doen, geef je dan op! Het gaat om de 
volgende data: 30 november, 7, 14, 21 en 25 december. 

Je mag bij het aansteken van de kaarsen een gedichtje voorlezen, maar dit kan ook door iemand 
anders worden gedaan. Jolanda Heirbaut,  jolanda@heirbaut.eu 

 

Sterren wensen geluk 

In de komende Adventstijd staan we stil bij de woorden van de profeet Jesaja. In donkere tijden 

brengt hij een boodschap van licht en geluk voor mensen. Jesaja is een 

‘geluksbezorger’. Net als de engel bij Maria. Komende periode kan iedereen 

van ons ook zo’n bezorger zijn van iets moois of een hoopvol bericht. Vorig 

jaar vroegen we om een kerstengel mee te nemen voor in de kerstboom in 

de kerk.  

Dit jaar vragen we om een ster. Dat mag een ster zijn die je zo in de 

boom kunt hangen, maar dat mag ook een ster zijn van (stevig) papier. 

Versier de ster en schrijf op de achterkant een boodschap van geluk, licht of 

hoop. In de dienst van Kerstmorgen zullen deze boodschappen van geluk 

voluit klinken.  

Aan het eind van deze brief is een sjabloon te vinden van een ster. Schrijf er 

een boodschap op voor deze tijd. Doe er een haakje aan en lever hem in, in 

de kerk. Dit kan tot en met maandag 24 november.  

Kortom: we zijn op zoek naar versierde sterren vol geluk (liefst met een haakje!). 

Namens de werkgroep Vieren en de leiding van de Kindernevendienst, ds. Marrit Bassa  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jolanda@heirbaut.eu
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Winterkost buffet 29 november 

Op zaterdag 29 november gaat ZWO weer een maaltijdbuffet houden. Diverse gemeenteleden 

zullen hun best doen om een heerlijke maaltijd te maken. We beginnen de 

avond om 17.00 uur met een drankje en om 18.00 uur staan alle winterkost 

gerechten voor ons klaar.  

Arjan Overweg van Kerk in actie zal een korte presentatie geven over ons 

project; hij is dit voorjaar in Moldavië geweest. 

De kosten zijn € 10 per persoon, inclusief  één drankje. U kunt zich opgeven 

op de lijsten in de hal van de  kerk of door contact op te nemen met Ruud 

Haverkamp, telefoon 692740 of 06-11123558,  

e-mail ruudhaverkamp@planet.nl. 

 

GEZOCHT KOKS! 

Kook op 29 november een 'winters' gerecht voor het maaltijdbuffet van 

ZWO.  

Het mag stamppot, een jachtschotel of iets anders zijn.  

Wel genoeg voor 6 personen. Geef je op bij Thea Achterhof, 06-

36210098. 

 

Voortgang gemeenteberaad - Waar hebben we het over? 

Tijdens het gemeenteberaad van vorige week zaten we in 6 groepen.  

Alle groepen gingen aan de slag met de ‘gouden ruit’. Als duidelijk is wat je wilt ontwikkelen zijn er 

2 vragen van belang. Allereerst: waarom is dat voor jou belangrijk? En de 2e: denk eens terug aan 

een periode/moment waarin dit punt tot uiting kwam. En analyseer dan, wat was daar goed aan; of 

wat leerde je daarvan? Je hebt dan de ingrediënten om zo concreet mogelijk een plan te bedenken.  

 

In deze nieuwsbrief een beknopt voorbeeld van hoe zo’n bespreking verliep. Soms kwam er pas in 

het gesprek aan het eind nog iets naar boven drijven. Want deze groep was eigenlijk nog lang niet 

uitgepraat om heel concreet te kunnen worden. Maar zo krijgen we wel een idee.  

Lees het eens door en vraag jezelf af of je je hierin herkent. Zo bereiden we ons gezamenlijk voor 

op de derde avond (maandag 24 november).   

 

Ontwikkelpunt/Drijfveer 3: Beter begrijpen en kunnen verwoorden wat we (niet meer) 

geloven 

Belang   

   · Geloof geeft richting, kracht en verbondenheid. 

   · Belangrijk voor gesprek met kinderen en voor persoonlijke identiteit en waarden. 

   · Worsteling: geloof rijmen met ellende in wereld en Bijbel. 

Analyse 

Wat helpt om geloof te verhelderen: 

   · Ontmoetingen met christenen uit andere culturen/achtergronden 

   · Gesprek met anderen, ook andersdenkenden 

   · Deelname aan kring 

   · Innerlijke versterking door natuur, liederen/psalmen, levenservaringen, ziekte en gebed 

Rode draad 

   · Uitgedaagd worden door anderen, door het leven en door vragen, stimuleert het verwoorden 

van geloof. 

Mogelijke aanpak 

   · Creëren van momenten waarin gemeenteleden worden uitgedaagd hun geloof te verwoorden 

In de volgende nieuwsbrief komt nog een voorbeeld ter voorbereiding op de avond van 24 

november.  

Namens het begeleidingsteam, 

Agenda 

Datum Activiteit 

Woensdag 
19 november

 

ANBO/PCOB 14.30 uur. 

Op deze middag zal de heer Denny Kiers het een en ander vertellen over 

onderzeeboten. Als beroepsmilitair heeft hij 22 jaar gevaren op onderzeeboten. 

Dagelijks  
om 8.40 uur begint 
het ochtendgebed.  

Ochtendgebed in de Johanneskerk 

‘We leven in een tijd dat er veel op mensen afkomt. Juist dan is het gaaf dat er 

plekken zijn waar je even tot rust mag komen, en je dag mag beginnen met 

wat écht belangrijk is. 

 

 

mailto:ruudhaverkamp@planet.nl
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Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
Centraal meldpunt pastoraat: Gesien IJzerman, tel. 06-50802687 of meldpost@okheerde.nl. 
Sarah Smit en Fredie van Holst 
 
Kopij voor de nieuwsbrief donderdag vóór 18 uur naar kerkbrief@okheerde.nl. 

 

 
 
 
 

Sjabloon ster voor de kerstboom in de kerk – zie de toelichting 
eerder in deze nieuwsbrief. 

Je mag ook steviger en/of gekleurd papier gebruiken en de ster versieren. 
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