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                    NIEUWSBRIEF 292 

   10 oktober 2025 
 

 

 

De Geest is te zien!  

 

Is de Geest eigenlijk wel te zien? Of te merken? 

 

Ja, de Geest is te zien. En te merken.  

Dat blijkt wel uit het kunstwerk dat in de 

afgelopen weken is ontstaan. De witte vogel 

vliegt, aangevuurd door vlammende ervaringen. 

Hieronder deel ik (opnieuw) een paar van de 

ervaringen die mensen opdeden in onze 

gemeente in het afgelopen jaar.  

 

- ‘Het moment op Witte Donderdag toen de 

kaars zingend werd binnen gebracht.’ 

- ‘We vierden ons huwelijksjubileum. Veel 

kaarten vanuit onze gemeente ontvangen met 

lieve woorden. We voelden daarbij de Geest.’  

- ‘Ik ervaar de Geest bij muziek, een lied in de 

kerk; bij een woord of tekst tijdens de dienst.’  

- ‘Als nieuwe inwoner van Heerde heb ik bij de 

Ontmoetingskerk wel mijn Geest gevonden denk ik, veel moet ik nog aan wennen, maar met veel 

lieve mensen om ons heen moet dat lukken. Dus als je vraagt wat is de Geest voor jou geweest 

afgelopen jaar, is het wel het binnenkomen bij de Ontmoetingskerk.’  

- ‘In de gesprekken onder het koffiedrinken.’  

- ‘Tijdens mijn ziekte. De vele kaarten die ik van gemeenteleden heb gekregen.’  

- ‘Tijdens de afscheidsdienst van pastor Lida werd ik geraakt toen ik de kerk rondkeek. Wat veel 

mensen! Ik voelde me verbonden met iedereen. Ik mag ook hierbij horen. Werk van de Geest?!’ 

- ‘Als je op een doordeweekse dag door de stille kerk loopt, ervaar je de geest van alles wat 

hiervoor in het gebouw heeft plaatsgevonden.’  

- ‘Uitbeelden bij de prachtige verhalen geven soms een andere kijk!’  

- ‘We ervaren de Geest in de kerk door de manier waarop een afnemend aantal mensen toch 

steeds de ‘Spirit’ heeft om de Ontmoetingskerk te laten draaien en de gemeenschap levend te 

houden.’  

- ‘Tijdens de Stille Week wanneer we in de kring staan.’  

- ‘Met de tieners ervaren hoe plezier & geloven met elkaar samengaat.’ 

- ‘Tijdens de vieringen bij het kerkasiel.’  

 

Als je het zo achter elkaar zet (en dit zijn ze nog niet eens allemaal) dan zijn dit uitspraken waar je 

even stil van wordt. Er is veel van de Geest te vinden in de gemeente. In het omzien naar elkaar, 

in het beleven van de vieringen en in het ontmoeten van elkaar. Maar soms kan het ook heel 

specifiek, dat ene gebaar, dat ene moment zijn. Of net die ene manier van kijken. Misschien gaat 

het ook om aandacht en zorgvuldigheid. De aandacht naar elkaar bijvoorbeeld. Waar ook plezier en 

verbondenheid in wordt ervaren. Of de zorgvuldigheid waarmee muziek wordt gemaakt, een tekst 

wordt uitgekozen.   

Wanneer je bovenstaande opmerkingen leest, kun je voor jezelf ook eens proberen zo’n rode draad 

eruit te halen. En als je het ingewikkeld vindt om dat als ‘Geest’ te benoemen, kun je jezelf ook de 

vraag stellen: wat is er voor mij onopgeefbaar om samen gemeente te zijn? Ik vermoed dat alle 

antwoorden die we daarop geven ook een omschrijving zijn van ons eigen geloof. Het kan 

spannend zijn om daarover na te denken. Maar de uitnodiging ligt er.  

 

En ondertussen vliegt de vogel rustig verder.  

De Geest is op veel plaatsen te vinden en kan veel onder haar vleugels dragen. Misschien is het 

dan niet eens zo spannend meer.  

 

Ds. Marrit Bassa 
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Orde van dienst Ontmoetingskerk Heerde, zondag 12 oktober 2025 om 10.00 uur 

Voorganger: ds. Marrit Bassa 

 

Op het laatste moment heeft ds. Bassa deze dienst overgenomen van een collega:  

de liturgie is nog niet bekend. 

 

Organist:  Jan Koelewijn    Kindernevendienst: Tjitske Koops 

Ouderling: Murielle Stijf    Media:   Hanneke Gerritsen 
Diaken:  Elly Douwes    Koster:   Adry Bregman 
Lector:  Willeke Mateman   BHV:   Klaas Bel 

 
Collecte Zondag 12 oktober 

1e collecte: Stichting Leergeld 

Stichting leergeld verleent plaatselijke steun aan kinderen van 4 tot 

18 jaar die ten gevolge van een laag inkomen van ouders of 

verzorgers onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en 

buitenschoolse activiteiten. Kinderen gaan mee op schoolreis, gaan 

sporten of krijgen muziekles. Ook kan er vaak een (tweedehands) 

fiets of computer geregeld worden als een kind die niet heeft. 

Allemaal normale levensbehoeften, waardoor een kind zich kan 

ontplooien, ontwikkelen en meetellen. 

 

2e collecte: Epafras Geloven in een nieuwe start 

Nederlanders die gedetineerd zijn in het buitenland, zitten 
vaak in zware omstandigheden. Epafras biedt geestelijke 
en praktische steun aan deze onzichtbare groep, 

gedreven door de Bijbelse oproep om gevangenen te 
bezoeken. 
 

Een groet van Bart Heres 
Fantastisch al die mooie kaarten met nog mooiere teksten daarop. Voel de Geest er doorheen zijn 
werk doen. Doet mij erg goed zoveel medeleven te ervaren. Groet Bart 

 
Helpende handen gezocht - Kliederkerk op Dankdag 

Woensdag 5 november is het Dankdag. In de middag is er weer 

een Kliederkerk voor alle kinderen tot 12 jaar. Het initiatief gaat 

uit van de Kruiskerk en de Ontmoetingskerk. Maar ook de 

Johanneskerk en de Verbindingskerk doen met ons mee. Deze 

keer is het thema ‘De Schepping’. We gaan met elkaar ontdekken 

hoe je kunt danken als je kijkt naar de Schepping. Dat doen we 

spelenderwijs, door van alles te ontdekken, door spelletjes te 

doen en door samen te vieren.  

Deze keer is de Kliederkerk in de Ontmoetingskerk. Er zijn nog 

wat extra handen nodig deze middag. De Kliederkerk zelf is van 

14.00 uur tot 15.30 uur. Als je mee wilt doen verwelkomen we je 

graag iets eerder om het programma samen door te nemen.  

Dat doen we vanaf 13.15 uur.  

Om 15.30 uur zijn we klaar. Als je mee opruimt is het leuk, maar 

dat hoeft niet.  

We vinden het fijn als je samen met de kinderen mee wilt ontdekken, vieren en delen!  

Help je mee? Geef je dan op bij ds. Marrit Bassa: predikant@okheerde.nl of 0653479394. 

 

Gebedssamenkomst Week van de Verslaving 15 oktober 

De week van 12 tot 19 Oktober is in de gemeente Heerde week van de verslaving waarin extra 

aandacht wordt gevraagd voor de problematiek van de verslaving. In die week mag een moment 

van gebed niet ontbreken. Daarom is er op woensdag 15 oktober een gebedssamenkomst in Eben 

Haëzer aan de Bonenburgerlaan 68. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en zal ongeveer 45 

minuten tot een uur duren. We willen samen zingen en bidden voor verslaafden, ouders en familie 

van verslaafden en de mensen die werken met verslaafden in het dorp Heerde. 

We hopen dat er veel mensen komen. Mocht u niet komen, bid u dan thuis mee? 

Namens het IPH en het pastoresoverleg, ds. Roel Koelewijn. 

 

mailto:predikant@okheerde.nl
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Resultaten Enquête Ontmoetingskerk Heerde (oktober 2025) 
In de afgelopen weken is er een enquête gehouden onder de gemeenteleden van de 
Ontmoetingskerk. De uitkomsten van deze enquête zijn als bijlage bij deze wekelijkse mail 

gevoegd. Allereerst willen we eenieder heel hartelijk bedanken die de tijd heeft genomen om mee 
te doen aan de enquête. Uw betrokkenheid is ontzettend waardevol! Samen bouwen we aan een 
bloeiende gemeente en dankzij uw inbreng kunnen we samen gericht aan de slag met wat er onder 

ons leeft en waar we met elkaar werk van willen maken. 
  
Aan de hand van de resultaten van de enquête willen we met elkaar aanknopingspunten bepalen 
waar we als gemeente mee aan de slag gaan. 
Om alvast goed voorbereid naar het gemeenteberaad van volgende week te komen, wordt 
eenieder gevraagd om tijdens het lezen van de uitkomsten na te denken over drie dingen  

(en de antwoorden woensdag mee te nemen): 
1. Welke 3 uitkomsten laten volgens u een sterk punt van onze gemeente zien? 
2. Welke 3 uitkomsten laten volgens u een mogelijk ontwikkelpunt van onze gemeente zien? 
3. Welke uitkomst valt het meest op? 

 
We hopen dat u met interesse de resultaten leest en we kijken ernaar uit om u allemaal te zien 
tijdens het gemeenteberaad op 15 oktober. Zie voor meer informatie de aparte uitnodiging. 

Het was gezien het korte tijdsbestek niet meer mogelijk om een afgedrukte versie van de enquête-
uitslagen bij eenieder thuis te bezorgen. De uitslag is nu als bijlage verstuurd. In de kerk zal 

komende zondag een aantal afgedrukte exemplaren beschikbaar zijn, voor de gemeenteleden die 
hem niet via de mail hebben ontvangen. 
Tot komende woensdag! 
Ds. Marrit Bassa, Peter Bregman, Murielle Stijf, Ferry Kint en Erwin Verboom 

  
De herfst is begonnen 

De kleuren van de bossen veranderen en overal 

komen paddenstoelen uit de grond. Het is een 

prachtig wandelseizoen, maar niet iedereen is meer 

echt goed ter been. Daarom organiseren we op 29 

oktober een herfst-autorit. Het is ook mooi om door 

de bossen te rijden en te genieten van de natuur. We 

willen om 09.30 uur vertrekken vanuit de kerk. 

Onderweg ergens koffiedrinken met wat lekkers 

erbij. Om 12.00 uur zijn we dan weer terug bij de 

kerk. Indien het voor u moeilijk is om naar de kerk 

te komen, willen we u thuis komen ophalen. In de 

hal van de kerk zal een lijst komen te liggen waar u 

zich kunt aanmelden. Voor aanmelding als chauffeur 

is een aparte lijst. 

U kunt zich ook opgeven bij Fredie van Holst-Frölich tel. 06-39023704 / mail: fredievanholst@live.nl. 

Of bij het meldpunt Gesien IJzerman tel. 06-50802687 / mail meldpost@okheerde.nl. 

 

Bijeenkomst ANBO/PCOB Heerde-Wapenveld woensdag 15 oktober, aanvang 14.30 uur. 

Lezing van de heer Ben van der Welle over Darwin en zijn ontdekkingsreis naar de 

Galapagoseilanden. 

Ben heeft zelf de eilandengroep bezocht en aan de hand van dia's en filmpjes kan hij hier boeiend 

over vertellen.  

Eveneens heeft hij foto's van Antartica. 
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Agenda 

Datum Activiteit 

Zaterdag 

11 oktober 

Jubileumconcert Henk van der Maten 

m.m.v. diverse koren. 

Johanneskerk, 19.00 uur, kerk open 

vanaf 18.30 uur. Toegang gratis. 

Woensdag  
15 oktober 

 

Woensdag gaat er weer een aantal mensen naar Kampen. Zin 
om mee te gaan? ’s Morgens van zes tot acht uur.  Laat het 
even weten. Bel of app: 06-21863188 e-mail: 

info@gerritheuver.nl. Maar u mag ook zomaar komen: Kerkelijk 
Centrum De Open Hof. 

Woensdag 

15 oktober 

Koffie-ochtend  

Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar in de 
Ontmoetingsruimte. U bent van harte welkom, neem 
gerust een buurvrouw, vriend of vriendin mee. 

Dagelijks  
om 8.40 uur begint het 
ochtendgebed  

Ochtendgebed in de Johanneskerk 

‘We leven in een tijd dat er veel op mensen afkomt. Juist dan is 

het gaaf dat er plekken zijn waar je even tot rust mag komen, 

en je dag mag beginnen met wat écht belangrijk is. 

 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
Centraal meldpunt pastoraat: Gesien IJzerman, tel. 06-50802687 of meldpost@okheerde.nl. 
 
Kopij voor de nieuwsbrief tot uiterlijk donderdag 18.00 uur naar kerkbrief@okheerde.nl. 
 
Sarah Smit en Fredie van Holst 
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