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Gemengde gevoelens, een column

De tien woorden (5): Ere wie ere toekomt

In het Oude Testament staat het verhaal van de schoondochter van Eli. Zij bevalt van een zoon op het moment
dat de Ark van het Verbond wordt buitgemaakt door de Filistijnen. Ze geeft haar zoon dan de naam: I-kabod:
‘Weg is de eer’. Het woord ‘kabod’ betekent ‘gewicht, eer, waardigheid’.

Het vijfde gebod luidt dus: ‘Wil je leven als vrije mensen, geef je vader en je moeder dan de waardigheid die hen
toekomt’.

Die waardigheid moeten we denk ik maar niet al sentimenteel opvatten (‘Ik heb eerbied voor jouw grijze haren . .
."") maar liever heel concreet: ruimte, zelfstandigheid, keuzevrijheid, het recht om niet betutteld te worden.

Voor de goede orde - maar niet voor niks - zeg ik er graag bij dat dit gebod niets te maken heeft met
‘gehoorzamen’. Alle keren dat deze vijfde leefregel werd en wordt gebruikt als stok-achter-de-deur bij de
opvoeding, was en is er sprake van misbruik.
Zelfs incest wordt door vaders en opa’s goedgepraat met een beroep op ‘Eert uw vader en uw moeder.' Hoe erg
wil je het hebben?
De Bijbel zelf, Psalm 78, maakt korte metten met zulk misbruik en zegt over kinderen die het moeten stellen
zonder ouders die hen voorgaan in het goede:

Dan zouden zij niet worden als hun voorouders,

een onwillig en opstandig geslacht,

onstandvastig van hart en geest,

een geslacht dat God ontrouw was.

Het vijfde woord richt zich dus, net als de andere negen, niet op kleine kinderen maar op volwassenen. Zij moeten
hun ouders het gewicht geven dat hen toekomt: ‘opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here uw God
u geven zal'.

Daar gaat het om: om de dddrgaande lijn. Opdat we van geslacht op geslacht zullen leven in vrijheid, op weg naar
het Land van Belofte. En dat mislukt als de ene generatie zich groot maakt ten koste van de andere. Als mijn
vrijheid jouw on-vrijheid betekent. i

De oorsprong van dit gebod is vooral sociaal van aard. De
filosoof Achterhuis zegt het heel scherp:

‘Evolutionair gezien zijn ouderen maar nutteloos: ze
niet meer mee in de voortplanting, zijn traag en

een zwak fysiek gestel. Dit gebod moet dan ook
worden als een sociologische reparatie van een
biologisch defect. De zorg voor ouderen is eerder een
plicht dan een natuurlijk ingegeven instinct.’

doen
hebben
gezien

morele

En dan moet ik denken aan die SIRE-spotjes over huiselijk
geweld met het liedje *Het houdt niet op, niet vanzelf’.
Het Trimbos-instituut schrijft daarover: ,,Eén op de twintig
ouderen boven de 65 jaar wordt herhaaldelijk mishandeld. Soms gebeurt dit door een beroepskracht, maar
meestal door een familie- of gezinslid of andere bekende.” Zo ongeveer het omgekeerde van wat ik net schreef
over incest, maar met een al even verwoestend effect. Hoe kan dat toch, hoe komt dat toch dat kinderen hun
eigen ouders slaan, bedreigen, bestelen? Snappen ze niet welk voorbeeld ze hun kinderen geven? En dat ze straks
zelf aan de beurt zijn?

Het vergt nog een hele balans-oefening om een beetje in de buurt te komen van de wil van onze Hemelse Vader.
Hou je verre van de praktijken der vaderen, maar hou de vaderen in ere. Weer de zonde uit je midden, maar wees
mild voor de zondaar. De vijandschap zal men uitroeien, de vijand zal men lief hebben.

Met dank aan de Eeuwige: Ere wie ere toekomt.

Gerrit Heuver



Koffie vanaf 9.30 uur, aansluitend diverse workshops

Orde van dienst Ontmoetingskerk Heerde, Startzondag 21 september 2025,
voorganger: ds. Marrit Bassa

Morgengebed bij de Startzondag 11.45 U.
Kijk: De Geest!

Binnenkomst kerkzaal
Bij binnenkomst van de kerkzaal klinkt het lied.

Aanvangslied *Ga maar, help maar’
Uit het liedboek van de Ontmoetingskerk, 2024
(melodie: Nu gaan de bloemen nog dood, JdH 889)

1 Hier zijn we samen bijeen

Hier gaat Gods woord voor ons open
Zingen we samen ons lied

Mogen we samen hopen

Refrein:

Ga maar, help maar, hoop gaat je voor
Je moet aan vrede werken

Ga maar, help maar, hoop gaat je voor
Laat iedereen het merken.

2 Kom in beweging: sta op
Laat dan je stem duid’lijk horen
De wereld moet echt op z'n kop
Uit chaos opnieuw geboren
Refrein

3 Sla dan de handen ineen
Want samen bereik je het meest
Werken aan vrede op aarde

Ga met de hulp van Gods Geest
Refrein

Begroeting
\% Aan het begin van deze viering spreken we uit dat wij hier bij elkaar zijn
in de Naam van de levende God
die in ons gelooft, die ons draagt door de diepte heen
en bij wie de bron van het leven is
het leven waar wij ons om verwonderen.
a Lied 333 - Kom heilige Geest, maak onze harten open

Aansteken kaarsen

Kijk en verwonder I We kijken naar enkele kunstwerken die zijn gemaakt
Lied 333 - Kom heilige Geest, maak onze harten open

Lezing Psalm 8

Wat heeft deze tekst te zeggen over het thema?

Waar kunnen wij ons om verwonderen?
Waar zien wij de Geest?

Kijk en verwonder II We verwonderen ons om wat we nog meer ontdekt hebben.



Lied 333 - Kom heilige Geest, maak onze harten open

Kijk hoe de Geest werkt in de gemeente
Introductie en uitleg bij de enquéte.

Lied 333 - Kom heilige Geest, maak onze harten open

Gebeden
Gebedsintenties worden afgesloten met Lied 368g
We sluiten de gebeden af met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

Aandacht voor collecte

Gezongen zegen Lied: ‘Dat jouw weg zich voor je voeten opent’
Een nieuw lied, gebaseerd op de zegen van St. Patrick.
tekst: Sytze de Vries, muziek: Daniel Rouwkema

Dat jouw weg zich voor je voeten opent LW
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1 Dat jouw weg zich voor je voeten o pent
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jij mag gaan op vleu gels van de wmd

en de warm-te van haar stra- Ien onder-vindt.
refrein
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Ga met God, zoek overal zijn zegen,

dat zijn lief-de steeds jouw weg om-spant.
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Hij 7al met je mee gaan op je wegen,
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Weet je veilig in de holte van zijn hand.

2 Als het koud is, wees dan hartverwarmend, 3 Alles heeft zijn tijd en zijn seizoenen,
blijf niet eenzaam in de duisternis. tijd voor afscheid of een nieuw begin,
Laat je door de liefde steeds omarmen, of het blad valt, of de bomen groenen,
zoek naar sterren als de nacht te donker is. tijd voor blijven hopen tegen alles in.
Refrein Refrein

Zegen

Organist: Jan Koelewijn Kindernevendienst: Tjitske Koops
Ouderling: Erwin Verboom Media: Ben van Damme
Diaken: ? Koster: Berthold Koops
Lector: Joop Wiederhold BHV: Bea Pap



Collecte Zondag 21 september
‘ o) 3 3 1¢ collecte: Geef jongeren in Libanon een toekomst
De economische crisis in Libanon treft jongeren hard. Door de
hoge werkloosheid zien velen geen andere mogelijkheid dan hun
land te verlaten, op zoek naar werk en zekerheid elders. Kerk in
Actie wil hen helpen om een toekomst op te bouwen in hun eigen
land. Samen met de partnerorganisatie Lutheran World Relief
ondersteunt Kerk in Actie jongeren met vaktrainingen en kleine
leningen. Zo kunnen zij een eigen bedrijf starten of uitbreiden en
krijgen ook anderen kans op werk.

2¢ collecte: Kerk

Startzondag 21 september

Tijdens de startzondag wordt de Ontmoetingsruimte omgedoopt in ‘Verwonderruimte’.

Iedereen kan zich op verschillende manieren verwonderen of laten verrassen.

09.30 u. Koffie, Aansluitend diverse workshops, 11.45 u. afsluitende viering, en een hapje voor je naar huis gaat.

Herkansing duifvouwen

Inmiddels is iedereen aan het vouwen geslagen.
Maar, heel veel vogels heeft het nog
opgeleverd.
Wat bleek? De vouw-instructies op de
achterkant van de uitnodiging voor de
Fold in half. Undold. startzondag klopten niet helemaal. Wat jammer!
Fold i hall Maar: we geven nog één keer een goede
instructie mee.
Er is een plaatje en als het nog niet helemaal

@ gaat een filmpje. Het filmpje laat het zelfs 2x

y
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zien.

Eens zien of we de kerk vol vogels krijgen! In
elk geval: wees welkom morgen! Wij hebben er
zin in.

Namens de startzondag-commissie: Hanneke

6 4 Gerritsen, Irene Verboom en

A Marrit Bassa.
\Z N/

v Voor het filmpje: https://ap.lc/DMbun

Fold one layer down. Rotate.
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Fold the wing up, Fold the beak
repeat behind.


https://ap.lc/DMbun

Agenda:

Datum Activiteit
Woensdag Bijeenkomst ANBO/PCOB Heerde-Wapenveld
24 september Mevrouw drs. Sandra van Bennekom, cardioloog verbonden aan de

Ludwigkliniek, zal tijdens een bijeenkomst van de ANBO/PCOB een lezing
houden over: Het Vrouwenhart. Ook als u geen lid bent van de ANBO/PCOB
bent u van harte welkom.

Deze avond Inloop: 19.00 u. aanvang: 19.30 uur

Dagelijks Ochtendgebed in de Johanneskerk

De deur gaat om ‘We leven in een tijd dat er veel op mensen afkomt. Juist dan is het gaaf dat er
08.30 u open en plekken zijn waar je even tot rust mag komen, en je dag mag beginnen met
om 8.40 begint het | \at écht belangrijk is.

ochtendgebed -

dat maximaal 20
minuten duurt.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa: bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl
Centraal meldpunt pastoraat: Gesien IJzerman Tel. 06-50802687 of meldpost@okheerde.nl

Sarah Smit en Fredie van Holst

Kopij nieuwsbrief aanleveren donderdag voor 18.00 u. :
emailadres: kerkbrief@okheerde.nl

Denk mee over de toekomst van onze gemeente.....

Als Ontmoetingskerk zijn we samen onderweg. We willen graag met elkaar in gesprek gaan over waar we nu staan
als gemeente, welke richting we voor de toekomst zien en welke stappen we dit jaar en de komende jaren willen
zetten.

Om dit gesprek samen goed te kunnen voeren, vragen we u om een enquéte in te vullen. Met uw antwoorden
krijgen we samen een breed en eerlijk beeld van hoe wij als gemeente de Ontmoetingskerk momenteel ervaren en
wat we belangrijk vinden voor de toekomst.

De enquéte kan eenvoudig online worden ingevuld via deze link: Vul dit formulier in, maar er liggen in de kerk ook
papieren exemplaren klaar voor wie dat prettiger vindt. Gemeenteleden die geen weekbrief per mail ontvangen proberen
we een exemplaar op papier te bezorgen. In de kerk staat een doos waar de ingevulde formulieren kunnen worden
ingeleverd. De link is door meerdere gezinsleden te gebruiken, dus niet per se één per adres! U kunt de vragenlijst
invullen of inleveren tot en met zondag 5 oktober.

Belangrijk om te weten: de enquéte is volledig anoniem. Uw antwoorden worden niet gekoppeld aan uw naam of
e-mailadres en zijn dus op geen enkele manier naar een persoon te herleiden. Mocht u vragen/opmerkingen

hebben bij de enquéte dan mag u contact opnemen met

Murielle Stijf.

De uitkomsten van de enquéte worden gebruikt als basis om het gesprek in de volle breedte van de gemeente met
elkaar te voeren over:

. Waar we momenteel staan als gemeente
. In welke richting we ons als Ontmoetingskerk willen ontwikkelen
. Hoe zoeken we samen onze weg in de komende jaren

Om hierover met elkaar in gesprek te gaan, organiseren we drie gemeenteavonden. Tijdens deze avonden
bespreken we de uitkomsten van de gemeentescan en gaan we met elkaar in gesprek over de genoemde thema’s.
De avonden vinden plaats op:

° Woensdag 15 oktober
. Woensdag 29 oktober
° Maandag 24 november

We zullen u later nog informeren over de invulling van de verschillende avonden.

Het gesprek over onze gemeente sluit mooi aan bij het jaarthema 2025/2026 van de Protestantse Kerk in
Nederland: “Kijk, de Geest”. We vertrouwen erop dat de Geest ons helpt om met open ogen en een open hart te
zien waar we als gemeente geroepen worden en welke weg wij samen mogen gaan.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname en betrokkenheid!
Ds. Marrit Bassa, Murielle Stijf, Peter Bregman en Erwin Verboom
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