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Bidden is verlangen 

 

In de laatste dienst van juli ging het over bidden.  

Het onderwerp liet me niet meteen los. Wat verwacht ik eigenlijk zelf van het gebed? Rondom het 

gebed zijn er vaak ook vragen. En wat is bidden eigenlijk? Wie mag er eigenlijk bidden? Mag je 

alleen maar bidden als je ook werkelijk gelooft dat er iets gebeurt als je bidt? Mag je ook je twijfels 

hebben? En wat haalt het eigenlijk nog uit? Als je om je heen kijkt lijkt de wereld nou niet bepaald 

op het Koninkrijk waar het in de Bijbel zo vaak over gaat. Eerder lijkt het op een woestijn. Met 

gelukkig hier en daar wat oases en prachtige plekken. Maar die worden wel schaarser, heb ik soms 

het idee. En in die woestijn is een hoop onrecht te bespeuren. Je kunt er soms woedend van 

worden. Wat zou het dan nog uithalen om te bidden? Of gewoon naar boven te roepen?  

 

Hierover nadenkend las ik een citaat over wat bidden is. Namelijk: ‘Bidden is een poging de wereld 

zoals we die feitelijk ervaren meer in overeenstemming te brengen met de wereld zoals we die 

verlangen.’ Dat is misschien een hele zin. Lees het dan nog maar een keer. In elk geval mag 

bidden dus ook verlangen zijn. Als ons gebed ook verlangen is, dan wordt bidden ook iets hopen. 

Je vertelt eigenlijk in je gebed hoe je hoopt dat de wereld, of jouw wereld, zou kunnen zijn.  

Je kunt na de zoveelste vervelende ervaring uitroepen of het alsjeblieft eens ophoudt met het 

gedoe. Maar dat lost vaak niet zoveel op. Als het je lukt om er een gebed van te maken, mag je er 

iets van verwachten.  

Het idee alleen al dat je de situatie om je heen rustig probeert te verwoorden. In een gebed mag je 

ook de tijd nemen om iets te vertellen wat je op het hart hebt. Alleen dat al kan de ruimte, de 

opluchting, maar ook het vertrouwen geven dat het anders kan. En alleen dat al - het idee dat we 

tijd nemen voor een gebed in de kerk - is iets kostbaars. Misschien wel uniek in de wereld.  

Hoe mooi zou het zijn als onze gebeden zo werken? Dat ze ons ruimte geven en vertrouwen.  

 

Het deed me denken aan die keer dat ik met een schoolklas een dienst voorbereidde. Een jaar of 

10 geleden. De kinderen van groep 8 hadden verschillende taken verdeeld. De één zou de tekst 

voorlezen, nog twee anderen zouden collecteren en 3 jongens zouden mij helpen om een gebed te 

schrijven. Een van hen was echt zo’n stoere groep 8-er. Hij had zichzelf ingeschreven voor deze 

taak.  

We zouden een kyriëgebed maken. Een gebed voor de wereld. ‘Ja’, zei hij, ‘ik koos er wel voor om 

dit te doen maarre, de Bijbel vind ik veel te moeilijk en God, ja, dat geloof ik niet zo. Dus, denkt u 

dan dat ik wat te zeggen heb?’ Ik zei: ‘Misschien moet nou juist jij met ons bidden.’ Het gebed dat 

hij schreef was zeer gemeend. Hij wist best wat van de wereld om hem heen. Toen hij het in de 

dienst zelf uitsprak, werd het ook echt zijn gebed. Hij had onder elkaar gezet waar voor hemzelf de 

pijn zat. Hij had woorden gegeven aan zijn zorgen. En wat er volgens hem nodig was om van deze 

wereld een leefbare plek te maken. Precies omdat hij daar de tijd voor had genomen, samen met 

die andere twee, was het een oprecht gebed geworden. Sindsdien weet ik een antwoord op de 

vraag wie er mag bidden: iedereen.  

Iedereen kan verlangen naar een wereld waarin het goed is. Alleen dat uitspreken is al een gebed.  

 

Ds. Marrit Bassa 

 

 

 

Ochtendgebed in de Johanneskerk 

‘We leven in een tijd dat er veel op mensen afkomt. Juist dan is het gaaf dat er plekken zijn waar 

je even tot rust mag komen, en je dag mag beginnen met wat écht belangrijk is.’ Dit citaat is van  

ds. De Jager die het initiatief nam voor de morgengebeden in het koor van Johanneskerk.   

De ochtendgebeden vinden elke werkdag, 52 weken per jaar, plaats. De deur van het koor gaat 

rond 8.30 uur open, en stipt 8.40 uur begint het ochtendgebed – dat maximaal 20 minuten duurt. 

Toegang is vrij.   

Op maandag 1 september en dinsdag 9 september zal er ook een ochtendgebed plaatsvinden om  

7 uur ’s ochtends – speciaal voor mensen die vroeger naar hun werk gaan. 
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Orde van dienst Ontmoetingskerk Heerde, zondag 31 augustus 2025, 10.00 uur 

Voorganger: ds. Gerrit Heuver 

 

De voorbereiding 

Welkom en mededelingen 

Stilte 

Aanvangslied Psalm 33:1,2 – Kom nu met zang en roer de snaren 

Bemoediging en groet  

V:     Onze hulp is in de naam van de Heer 
A:      die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:      die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A:      en niet loslaat het werk van zijn handen. 
V:      Genade zij u en vrede,  

van God, onze Vader, door Jezus Christus onze Heer. 
A Amen 

Vervolg zingen: Psalm 33:8 – Wij wachten stil op Gods ontferming 

 

Ter inleiding 

Gebed om ontferming, na elke bede: lied 301a 

Loflied:  654:5,6 – Zing nu de Heer, stem allen in 

De Bijbel 

Gezongen gebed om Gods Geest: lied 274 – Wij komen hier ter ere van uw naam 

Moment voor de kinderen, die daarna naar de nevendienst gaan 

Schriftlezing: I Samuël 16: 1 - 13 

Zingen:  Lied 171 – David werd gekozen boven alles uit 

Schriftlezing: Lukas 14: 1 en 7 t/m 11 

Zingen:  Lied 973 – Om voor elkaar te zijn uw oog en oor 

Woorden bij het WOORD  

Zingen:  Lied 990: 1, 2, 4, 6  (de vreemdeling kan ook dochter worden!) 

Kinderen komen terug, we zingen: ‘God kent jou’ 

 https://www.youtube.com/watch?v=DfAuq2xXH2s 

Danken en delen 

Aandacht voor de collectedoelen 

Gebed over de gaven 

Orgelspel  

Dankgebed, voorbeden, na elke bede: lied 368d:1 

Stil gebed 

Onze Vader 

Gezegend verder 

Zingen:  Lied 840 – Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom 

Zegen 

Allen: AMEN 

 
Organist:  Henk van der Maten  Kindernevendienst: Karen Dalhuisen 

Ouderling: Sarah Smit   Media:   Bart Heres 
Diaken:  Irene Verboom   Koster:   Ruud Haverkamp 

Lector:  Murielle Stijf   BHV:   Hotze Talsma 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DfAuq2xXH2s
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Collecte Zondag 31 augustus   

1e collecte: Veilige plek voor studenten  

Prestatiedruk, twijfels of je wel op je plek bent, onzekerheid over 

je toekomst, rouw, eenzaamheid – er komt veel op studenten af. 

In deze kwetsbare fase van het leven is het belangrijk dat er 

plekken zijn waar ze gehoord worden. Het studentenpastoraat 

biedt zo’n plek: veilig, open en zonder oordeel. Hier kunnen 

studenten terecht met hun vragen over persoonlijke 

ontwikkeling, zingeving en geloof. In de Protestantse Kerk 

werken ruim 500 predikanten en geestelijk verzorgers op 

bijzondere plekken, zoals in het studentenpastoraat.  

 

2e collecte: Kerk 

 

 

 

 

 

 

Startzondag - Mee doen! 

Op 21 september vieren we startzondag. Iedereen wordt uitgenodigd mee te 

doen. 

Dat kan tijdens de dag zelf, maar ook van tevoren. Vanaf komende zondag 

liggen er intekenlijsten in de kerk. Je kunt aangeven of je iets wilt maken 

voor bij de koffie of de lunch.  

Dus iets zoets of iets hartigs. Schrijf je gerust in, dan is er genoeg voor 

iedereen!  

Het thema van de startzondag is: Kijk! De Geest! We laten ons verrassen 

door het werk van de Geest. Laat u gerust ook verrassen door een nieuw 

recept uit te proberen! Meer informatie over de zondag zelf volgt. 

Namens de startzondagcommissie, Irene Verboom, Hanneke Gerritsen en Marrit Bassa.  

 

Uit de kerk samen koffiedrinken 

Er zijn geluiden gehoord van gemeenteleden die thuis de viering via de laptop volgen en ons dan 

gezellig samen naar de koffie zien gaan. Zij zitten dan vaak alleen met een kop koffie. Indien u na 

de viering graag ook met iemand wilt praten en een kop koffie wilt drinken, geeft dit dan door aan 

het meldpunt, Gesien IJzerman of misschien aan uw ouderenbezoeker. Ook is er de mogelijkheid om 

na de viering wel naar de kerk te komen voor een kop koffie. Inmiddels doen dit al enkele 

gemeenteleden die het prettiger vinden om thuis de viering mee te maken. U bent van harte welkom! 

 
Agenda 

Datum Activiteit 

Woensdag 
3 september 

Koffie ochtend  
Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar in de 
Ontmoetingsruimte. U bent van harte welkom, neem 

gerust een buurvrouw, vriend of vriendin mee. 

 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
Centraal meldpunt pastoraat: Gesien IJzerman, tel. 06-50802687 of meldpost@okheerde.nl. 

 

Kopij nieuwsbrief aanleveren donderdag vóór 18.00 uur :     
emailadres:  kerkbrief@okheerde.nl. 

 
Sarah Smit en Fredie van Holst 

mailto:predikant@okheerde.nl

