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De tien woorden (3): Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet. 
 
Vroeger leerden we: ‘Ge zult de Naam van de Here uw God niet ijdel gebruiken’. En dat ijdele 
gebruik werd dan steevast uitgelegd als: ‘Je mag niet vloeken’. Maar hoezeer u hopelijk ook tegen 
vloeken bent: daar gaat het hier niet over. 
 

In de Bijbel staat het verhaal van (weer es) een oorlog tussen Israël en de Filistijnen. Israël is 
zwaar aan de verliezende hand. ‘Waarom overkomt ons dit? Hoe kan God dit toelaten? Hij is toch 
onze God?’ 
En dan komen ze op een lumineus idee: ze halen hèt symbool van Gods presentie: de Ark van het 

Verbond (met daarin de Tien Woorden!), naar het slagveld. Nu moet God wel!  
Maar het pakt anders uit: de Filistijnen, die zich rot schrikken van die Ark, schrapen al hun moed 
bij elkaar en verslaan de Israëlieten opnieuw. De boodschap van dit oude verhaal is helder: span 

God niet voor jouw karretje. 
Maar steeds weer gebeurt het. De leus ‘Dieu le veut’ (God wil het) bij de kruistochten. ‘Gott mit 
uns’ op de koppelriemen van de Nazi-troepen. ‘God zij met ons’ op de rand van muntstukken 
waarmee goddeloze zaken werden gedaan. Onze ‘Joods-
Christelijke traditie’ als stok om Moslims mee te slaan. 
 

‘Misbruik de NAAM niet’ zegt het derde gebod. Nog een 
Bijbel-verhaal: als Mozes op weg moet naar de Farao 
om te eisen ‘Let my people go’, dan wil hij weten wat de 
naam is van de God die hem stuurt. ‘Zeg maar IK ZAL 
ER ZIJN heeft mij gestuurd. Want zó is mijn naam: ‘Ik 
zal er zijn’.’ De Godsnaam is in de Bijbel een 
werkwoord: Er zijn. 

 

‘Ik zal er zijn’ - ja, maar niet zomaar overal. 
‘Ik zal er zijn’ - ja, maar niet aan de kant van de 
onderdrukkers. 
‘Ik zal er zijn’ - ja, maar niet bij mensen die de 
humaniteit te grabbel gooien. 
 

Bij de farao-god die slaven mishandelt en kinderen 
vermoordt, daar wil Ik niet zijn! 
Bij presidenten en dictators die hun priesters op laten 
draven om in Gods naam de wapens te zegenen, daar 
wil Ik niet zijn. 
En als mensen elkaar stuk maken en Mij om vergeving 

vragen zonder hun leven te beteren, dan wil Ik daar niet 
zijn. (Vrees ik.) 
Voorbeelden van misbruik van de Naam, die vele malen 
erger zijn dan ‘gewoon’ vloeken. 
 

Ik zal er zijn: als een licht in het duister. Als een wegwijzer ten leven. 
Ik zal er zijn, als een beschadigd mensenkind zich niet weet te handhaven en zich verstopt voor 

een wereld die hij of zij niet aan kan. 
Ik zal er zijn, waar mensen streven naar gerechtigheid en vrede, waar mensen elkaar ruimte en 
vrijheid gunnen. 
Ik zal er zijn waar mensen putten uit de bronnen van licht en liefde, waar verzoening wordt 
gedaan, in plaats van korte lontjes af te steken. 
Dat is de betekenis van de Naam, en met die Naam wordt Mozes (en worden wij) op weg gestuurd. 
 

Gerrit Heuver 

Gemengde gevoelens, een column 
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Orde van dienst Ontmoetingskerk Heerde, zondag 24 augustus 2025, 10.00 uur 

Voorganger: dhr. Gerard Doggen 

 

 
                  ‘Gasten eerst’ 

 
Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst 
Stilte 

Zingen:  Lied 84 vers 1, 2, 3 en 6 – Hoe lief’lijk, hoe goed is mij, Heer 
Bemoediging en groet 
Kyriëgebed 
Zingen:  Lied 280, de verzen 1 t/m 5 – De vreugde voert ons naar dit huis 
Rondom het Woord 

Gebed 

Kinderen gaan naar nevendienst 

Schriftlezing: Jesaja 30: 15 - 21 
Zingen:  Lied 713 – Wij moeten Gode zingen 

Schriftlezing: Lucas 13: 22 - 30 
Zingen:  Lied 991, de verzen 1, 2, 3, 5 en 8 – De eersten zijn de laatsten 

Preek 

Zingen:  Lied 723 - Waar God de Heer zijn schreden zet  
Onder naspel kinderen terug. 
Lied voor de kinderen: "Welkom in Gods huis“.  

https://youtu.be/tbzf-GyRYNU?si=IKwdSfR3DfbY3Pb3     

Aandacht voor de collecte 

Gebeden 

Gezegend verder 

Slotlied:  Lied 415 – Zegen ons , Algoede 

Zegen 

 
Organist:  Jan Koelewijn   Kindernevendienst: Yvonne van der Wal 

Ouderling: Erwin Verboom   Media:   Henk Ottens 
Diaken:  Elly Douwes   Koster:   Paul Dijkink 
Lector:  Arend Srikwerda  BHV:   Bart Heres 
  

 

Collecte Zondag 24 augustus   

1e collecte: Stille hulp 
Als diaconie verlenen we stille hulp aan mensen in 

financiële nood, heel dichtbij. De diaconie van de 

Ontmoetingskerk is voor 100% afhankelijk voor deze 

hulp van uw bijdrage in de collecte of uw giften. Een 

bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd. 

 

2e collecte: Kerk 

 

 

 

Theetuin 

Misschien bent u deze zomer thuis. Dan bent u van harte welkom in de theetuin. Woensdag 27 
augustus is er tussen 15.00 uur – 19.00 uur samenzijn, gezelligheid, een expositie, boekenkraam 

en een luisterend oor. We schenken koffie, thee en een sapje etc. Vanaf 17.00 uur kunt u een 
hapje van de kaart kiezen. Wij vragen geen geld, maar u kunt een gift doen. 

Hartelijk welkom, we zien ernaar uit u te 
ontmoeten. 
Locatie: EBEN HAËZER, Bonenburgerlaan 68, 
Heerde. 
 
 
 

 

https://youtu.be/tbzf-GyRYNU?si=IKwdSfR3DfbY3Pb3
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Agenda 

Datum Activiteit 

Woensdag 
27 augustus 
 

 

Woensdag gaan er weer een aantal mensen naar Kampen. Zin 
om mee te gaan? ’s Morgens van zes tot acht uur.  Laat het 
even weten. Bel of app: 06-21863188, e-mail: 
info@gerritheuver.nl. Maar u mag ook zomaar komen: Kerkelijk 
Centrum De Open Hof. 

 
 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
 
Centraal meldpunt pastoraat: Gesien IJzerman, tel. 06-50802687 of meldpost@okheerde.nl. 

 

Kopij nieuwsbrief aanleveren donderdag vóór 18.00 uur:     

emailadres:  kerkbrief@okheerde.nl. 

 
Sarah Smit en Fredie van Holst 

mailto:predikant@okheerde.nl

