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Een dagelijks gebed in het dorp 

Mijn collega van de Johanneskerk heeft het idee opgevat om een dagelijks morgengebed in te 

stellen.  

Het initiatief is bedoeld voor het hele dorp. Daarom is iedereen hierbij uitgenodigd. Ik vind het een 

mooi initiatief en wil het daarom ook hier in onze nieuwsbrief delen.  

Hieronder een gedeelte uit het stukje van ds. De Jager hierover: 

Bid je mee? Elke dinsdag t/m vrijdag van 8.40 - 9.00 uur. 

Als dominee vind ik bidden één van de belangrijkste dingen die ik doe. Het houdt mij bij de les, 

geeft rust als ik te snel ga, en brengt mij bij God. Bovendien zie ik het ook als mijn roeping om te 

bidden voor het dorp en de kerk. Maar... bidden is moeilijk. Vaak is mijn hoofd of mijn agenda te 

vol, heb ik allerlei excuses of dingen die aan mij trekken. 

Daarom helpt het als ik ritme heb, een stok achter de deur, en woorden die anderen mij aanreiken. 

(…)   

Daarom komen we in het koor van de kerk om de dag te beginnen met God. 

Twintig minuten, met een lied, Bijbeltekst, stilte en gebed. Wie dat wil, mag meedoen. Samen 

bidden is soms fijner dan alleen. Elke dinsdag t/m vrijdag starten we om stipt 8.40 uur met een 

ochtendgebed uit het boek 'Bid, luister, leef'. Het ochtendgebed is uiterlijk om 9 uur klaar. Het 

bidden gaat ook tijdens de zomer elke week door. Kom een keer proeven en bid mee! 

Het gebed vindt dus plaats in het koor (de consistorie) van de kerk. Bereikbaar via de zijdeur. Je moet 

even een stukje langs de bouwhekken lopen. Voor wie eens een moment zoekt om op eenvoudige en 

verstilde manier al biddend de dag te beginnen: van harte aanbevolen!  

Ds. Marrit Bassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Orde van dienst Ontmoetingskerk Heerde, Zondag 20 juli 2025, 10.00 uur 

Wees gelukkig, echt gelukkig. 

Loop niet mee met wie gemeen 

doet. 

Blijf niet hangen in de plannen 

van stoer gaan zitten spotten 

en dan niet meer kunnen stoppen. 

Wees gelukkig met het leven 

dat de hemel jou wil geven. 

 

Wees gelukkig, echt gelukkig. 

Waai niet mee met idealen 

die het toch niet zullen halen, 

sta stevig op de aarde 

als een boom aan stromend water 

die voor eeuwig staat te bloeien. 

Jij zal altijd blijven groeien. 

 Uit: Psalmen Anders, E. 

Idema 

Goed is dat je niet doet wat slecht is  

niet achter oplichters aanloopt  

niet met Ploert en Schender heult  

niet je schouders ophaalt  

‘ploert en schender, ach zo is de 

wereld’.  

 

Goed is dat je goede woorden  

overweegt en wilt:  

heb je naaste lief die is als jij: 

de vluchteling, de arme, doe hen recht.  

Prent ze in het hart van je verstand,  

die woorden  

zeg ze voor je uit  

    gezegend ben je  

een boom aan stromen levend water  

vruchten zul je dragen  

blad dat niet vergeelt  

het zal je goed gaan.  

 

Oplichter  

ongezegend zal je zijn.  

Een storm steekt op  

je waait de leegte in. 

 Uit: 150 Psalmen Vrij 



 

Voorganger: ds. Job Smit 

 

 ‘Goed wijs’ 

 

AANVANG 

Welkom door ouderling van dienst 

Stilte 

Aanvangslied: Lied 138 : 1 – U loof ik, Heer, met hart en ziel 

Bemoediging en groet 

Zingen:  Vervolg lied 138 : 4 – Als ik, omringd door tegenspoed 

Inleiding op de viering  

Kyriëgebed 

Glorialied:  Lied 869 : 1 en 5 – Lof zij de Heer, ons hoogste goed 

 

WOORD 

Gebed om de Heilige Geest 

Inleiding kindernevendienst - Kinderen naar kindernevendienst 

Eerste lezing: Spreuken 4 : 1 - 8 en 20 - 27 

Zingen:  Lied 119 : 39 – Hoe aangenaam is ‘t woord van uw verbond 

Tweede lezing: Kolossenzen 1: 24 – 2: 5 

Verkondiging:  ‘Goed wijs’ nav Kol. 1: 27 en 28 

Zingen:  Lied 846: 1, 2, 6 – De wijsheid van vóór alle tijden 

 

ANTWOORD 

Kinderen komen terug en Kinderlied 

Gebeden 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: Lied 418:  1 en 3 – God, schenk ons de kracht 

Zegen 

Zingen:   Amen volgens Lied 431c 

 
Organist:  Henk van der Maten  Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut 

Ouderling: Murielle Stijf   Media:   Bart Heres 

Diaken:  Wim van Ommen  Koster:   Chris Burger 
Lector:  Arend Strikwerda  BHV:   Paul Dijkink 

 

Collecte Zondag 20 juli   

1e collecte: Diaconaal centrum "Het Passion" in Hummelo. 
Even op adem komen. Geen dak boven je hoofd. Schrijnende 

verhalen van mensen waarbij het leven niet zo loopt als eigenlijk 

hoort. 

Gevolg: verslaving, detentie, afkicken en dan??? Niemand waar je 

naar toe kan. Diaconaal centrum "Het Passion" in Hummelo is een 

plek waar mensen met dit soort problemen, tijdelijk een rustig 

onderkomen vinden. De begeleiding is door professionals en 

vrijwilligers. Financieel draaien ze op giften. Daarom deze  

collecte, van harte aanbevolen.  

2e collecte: Kerk 

 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl 

Centraal meldpunt pastoraat: Gesien IJzerman, tel. 06-50802687. 

 
Agenda 

Datum Activiteit 

Woensdag 
 

Koffie ochtend  
Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar in de 
Ontmoetingsruimte. U bent van harte welkom, neem gerust een 
buurvrouw, vriend of vriendin mee. 

Kopij nieuwsbrief aanleveren donderdag vóór 18.00 uur. Mailladres:  
kerkbrief@okheerde.nl 

 
Sarah Smit en Fredie van Holst 

mailto:predikant@okheerde.nl

