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Vrijheid en verantwoordelijkheid 

 

Meer en meer hebben we ons in de westerse, democratische samenlevingen bevrijd van allerlei 

heren en meesters, letterlijke en figuurlijke. 

Ik heb al eens eerder mijn tante geciteerd: ‘Zegt de dominee tegen de directeur: houd jij ze arm, 

houd ik ze dom’. En zo werd eeuwenlang de status quo bewaard. 

Maar toen kwamen de Verlichting (18e eeuw), de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de 

Franse Revolutie (einde 18e eeuw), Marx en Freud (19e eeuw) en een paar honderd jaar eerder al 

de Reformatie, die de mens rechtstreeks verantwoordelijk maakte voor God, principieel zonder 

tussenkomst van een kerk. 

Dat heeft met elkaar veel goeds opgeleverd. Rangen en standen werden gerelativeerd, 

lijfeigenschap (slavernij) afgeschaft, man-vrouw-verhoudingen werden recht(er) getrokken, 

algemeen kiesrecht, onafhankelijke rechtspraak, vrijheid van meningsuiting: het zijn allemaal 

zaken die we geen van allen meer zouden willen missen. 

 

Maar het akelige is: de vrijheid die we daarmee verworven hebben, kan verworden tot 

onverantwoordelijkheid. Letterlijk: het idee dat niemand je meer ter verantwoording kan roepen.  

‘Ni Dieu, ni maître’, God noch Meester: ik erken geen religieuze en ook geen maatschappelijke 

autoriteit meer, ik ben mijn eigen baas. Met daarop volgend: ik doe waar ik zin in heb en bemoei je 

er niet mee. Je gedrag kan alle kanten opvliegen, zonder dat je rekenschap hoeft af te leggen. 

 

Wat daar niet bij helpt, is dat ‘het gezag’ zo’n karig voorbeeld geeft. Als een bijstandsouder (per 

ongeluk) een vinkje verkeerd zet in een vragenlijst, wordt die daar jarenlang door de overheid voor 

bestraft. Als een minister van Justitie in de Tweede Kamer (per expres) liegt dat de stukken er 

afvliegen, komt die daar gewoon mee weg. 

 

Ik zie twee samenhangende reacties.  

Aan de ene kant een plotselinge sterke groei van het aantal 

‘Autonomen’ of ‘Soevereinen’: mensen die volledig met hun rug 

naar de samenleving gaan staan. Wel de vruchten plukken van 

onze maatschappij, maar niet meedoen. Geen belasting betalen, 

geen rechters erkennen enz.  

Aan de andere kant een toenemende belangstelling voor geloof 

èn kerk. En dan met name aan de wat meer behoudende kant. 

Want deze nieuwkomers hebben geen last van een kerk die ze 

op de vingers kijkt en achter de vodden zit, maar van een 

maatschappij waar je voortdurend op jezelf  wordt 

teruggeworpen, waar je altijd onder druk staat en waar iedereen 

elkaars concurrent lijkt. 

Dus zoeken ze plekken waar het gaat over samen, over samen 

luisteren en gezag en verantwoording. 

 

En toen dacht ik: weet je wat, ik ga een serie maken over de 

Tien Geboden. Omdat die naar mijn idee juist gaan over wat 

meer balans in de relatie tussen vrijheid en 

verantwoordelijkheid. 

Ik ben er nog niet aan begonnen, het is nog maar een idee, maar ik ga het in elk geval proberen, 

en ik (en u dus ook hoop ik) zie wel hoever ik kom. Wordt vervolgd! 

 

Gerrit Heuver 

Gemengde gevoelens, een column 
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Orde van dienst Ontmoetingskerk Heerde, Zondag 29 juni 2025, 10.00 uur 

Voorganger: pastor Lida Brugmans en ds. Marrit Bassa 
 

Thema: De kerk als kwekerij 

Afscheid pastor Lida Brugmans  

 

In deze viering neemt Lida Brugmans afscheid van ons als gemeente.  

Lida en Marrit hebben samen deze dienst voorbereid. Het thema komt uit de Pinkstermeditatie 

uit het Ontmoetingsblad van Lida: de kerk als kwekerij.  

We zingen samen en staan stil bij wat de kerk in huis heeft aan bloemen en bomen.  

En bij wat de kerk nodig heeft om tot bloei te kunnen komen. Na de dienst is er gelegenheid om 

Lida te groeten. Laten we er samen een mooi afscheid van maken!  

 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied   Lied 216 - Dit is een morgen 

Bemoediging en groet  Lied 298 – Eeuwige, onze God   

Inleiding op de viering   

Gebed om ontferming   

Danklied    Lied 210 vers 1, 2 en 3 - Neem mijn dank aan, deze morgen 

Kinderen naar de nevendienst  

Samen met de kinderen zingen we: Lees je bijbel, bid elke dag ELB 459  

‘Lees je bijbel - Bid elke dag - Dat je groeien mag’ 

Gebed bij de opening van het woord   

Bijbellezing   Jesaja 32 vers 1 - 20   

Lied    Lied 700 - Als de wind die waait met vlagen   

Verkondiging 

Antwoordlied   Lied 979 vers 4, 5, 6, 8, en 9 - De grandioze bloemen 

De kwekerij… Bij de plantenbak  

Zingen    Lied 650 - De aarde is vervuld  

Afscheid en dankwoord   

Aandacht voor de gaven 

Dankgebed 

Slotlied   Lied 608 - De steppe zal bloeien 

Zegen 

 

Een woord van dank en afscheid door Erwin Verboom. 

Na de dienst is er gelegenheid Lida te groeten.  

 
Organist:  Henk van der Maten  Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut 

Ouderling: Gesien IJzerman  Media:   Bart Heres 
Diaken:  Mart Meeske   Koster:   Gerard Rooks 
Lector:  Murielle Stijf   BHV:   Sara Popping 
 

Collecte Zondag 29 juni   

1e collecte: Kerk in Moldavië helpt kwetsbare 

mensen 

Door de economische situatie in Moldavië zien veel 

mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te 

zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze 

gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen 

wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in 

Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om 

voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en 

eenzame ouderen. 

 

2e collecte: Kerk 
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Uitnodiging voor: 
Wie: Alle vrijwilligers van de Ontmoetingskerk.  
Wanneer: Vrijdag 4 juli vanaf 17.00 uur. 
Wat: Gezellig samenzijn, leuke activiteit en lekker eten. 

Waar: Ontmoetingskerk. Indien mogelijk dan met de fiets naar de kerk komen. 

Hoe: Heb je je nog niet opgegeven mail dan naar: bartheres@okheerde.nl. 
 
 
 

 
 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
Centraal meldpunt pastoraat: Gesien IJzerman, tel. 06-50802687. 

 

 

Agenda 

Datum Activiteit 

Woensdag 
2 juli 

Deze woensdag gaat Gerrit Heuver weer naar Kampen.  

‘s Avonds van 22.00 uur – 24.00 uur. Zin om mee te gaan?  Laat het 
even weten. Bel of app: 06-21863188 e-mail: info@gerritheuver.nl. 

Woensdag  
9 juli 

ANBO/PCOB 
De eerstvolgende bijeenkomst is het jaarlijkse pannenkoeken eten bij  
het Mussennest, Groteweg 109  in Wapenveld. Datum 9 juli. Aanvang 
16.30 uur. De kosten zijn voor eigen rekening. Opgave uiterlijk 4 juli. 

Aanmelden bij Jenny Pas, e-mail: pasaerts@gmail.com. 
 
Sarah Smit, scriba,  scriba1@okheerde.nl    

Fredie van Holst-Frölich,  fredievanholst@live.nl 
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