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Een eigen weg zoeken - Blijf jezelf

De afgelopen weken zijn we bezig geweest met de voorbereidingen voor de overstapviering.

Zondag zijn er vier tieners die overstappen. Zij nemen afscheid van de kindernevendienst, maar krijgen ook
een zegen mee. Ze maken de stap van basisschool naar middelbare school. Dat is een grote stap. Daar heb
je moed voor nodig. En daar kun je ook wel wat zegen bij gebruiken.

Dat ze moed hebben, dat weet ik inmiddels. Alle vier stralen ze uit dat ze zichzelf zijn. En dat zij het heus
wel aankunnen, die nieuwe fase in hun leven. Hoe tof is dat!

Wat ik ook zag, waren stralende ouders. Ouders die trots zijn op hun kinderen. En terecht.

Zij zagen hun kind opgroeien. Van dat kleine baby’tje dat ze in de kerk brachten om te laten dopen, tot die
grote, zelfstandige jongen of meid die nu ineens aan tafel zit. Iemand met een eigen mening, een eigen
muzieksmaak en een eigen stem. Maar ook een eigen kind, waarin je als ouder veel van jezelf terug ziet.
Des te meer reden om te stralen als ouder. Omdat je precies jouw eigen kind een eigen weg door het leven
gunt. Een weg die je als ouders mag begeleiden.

Gaandeweg kwam er een Bijbelverhaal boven drijven tijdens één van de gesprekken.

Het verhaal van Daniél. Dat is een stoer verhaal over een leeuwenkuil. Maar ook een verhaal over hoe
iemand bij zichzelf blijft. Daniél is nog maar een jongen, een tiener, als hij wordt meegevoerd naar Babylon.
Hij komt terecht in een heel nieuwe wereld. En, hij vindt daarin zijn eigen weg.

Samen met God. Hij verliest zijn eigen achtergrond niet uit het oog. En tegelijkertijd kiest hij een eigen pad,
in die nieuwe omgeving. Hij gebruikt zijn talenten en draagt bij aan een wereld waarin geleefd kan worden.
Maar wat hij ook doet, hij vergeet nooit dat hij zijn weg met God gaat. Hij leeft in het vertrouwen dat God
met hem mee gaat.

We lezen het nergens in de Bijbel, maar wat zouden de ouders van Daniél trots geweest zijn als ze zouden
weten wat er van hem geworden is. Ook zij zouden stralen. Niet alleen omdat hij het ver schopte, maar ook
omdat hij zijn basis niet uit het oog verloren heeft. De basis die zij hem als ouders hadden meegegeven.

Een van de tieners, Marije, maakte een plaat bij het verhaal. Ik zie niet alleen een leeuw uit de leeuwenkuil.
Ik zie een trotste moeder met haar jong. Een prachtig beeld!

Voor wie nog meer van de creativiteit van de tieners wil zien, horen en beleven: kom zondag naar de dienst!




Orde van dienst Ontmoetingskerk Heerde, Zondag 22 juni 2025, 10.00 uur
Voorganger: ds. Marrit Bassa

Thema: Blijf jezelf, ga op pad!
In deze overstapviering krijgen vier tieners een zegen mee.
Suzanne van Olst - Lonne Redder - Marije van der Veer - Noah van den Berg

Welkom en mededelingen

Zingen Lied 216 ‘Dit is een morgen’ (Morning has broken)
Groet en bemoediging

Doopkaarsen De tieners steken hun kaars aan, als teken dat God altijd dichtbij is.

(Luister)lied ‘Lichtje branden’ - (Suzan en Freek)

Gebed

Lied ‘My Lighthouse’

Inleiding thema Blijf jezelf en ga op pad.

Lied ‘Somewhere only we know’ - gezongen door Suzanne

Kinderen naar de kindernevendienst

Lonne heeft een opdracht bedacht voor de kinderen

Lezen uit de Bijbel Daniél 6 vers 2 t/m 24 (Bijbel in Gewone Taal)

Marije leest met ons. Zij maakt er ook de mooie plaat bij van de leeuw en haar jong.

(Luister)Lied Het is mooi hier (Trinity)

Verbinding

(Luister)Lied Multicolor - Son Mieux

Zegenwoorden

Verhalen van de ouders / Zegen voor de tieners |/ Zegen voor de tieners

Lied ‘Ik wens jou’ - we zingen dit lied als zegenwens voor de tieners
Aandacht voor de collecte

Lied ‘Handen heb je om te geven’ - Evangelische Liedbundel 398a

Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed.

En een hart om te vergeven Voeten heb je om te lopen

wat een ander jou misdoet. naar de mens die eenzaam is.

Refrein: En een hart om waar te maken
Open je oren om te horen, dat geen mens een eiland is.
Open je hart voor iedereen. Refrein

Ogen heb je om te zoeken Oren heb je om te horen

naar wat mensen nog ontbreekt. naar de mens die vrede is.

En een hart om uit te leggen En een hart om te geloven

wat een ander moed inspreekt. in zijn Geest die liefde is.

Refrein Refrein

Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman.

En een hart om te aanvaarden "
o7 >

wat een ander beter kan. )\#\i "’/“ »

Refrein |3| T ves

Gebeden c l -

De tieners hebben gebedspunten verzameld. ' % .l !

Laatste lied l(’/JL I '

‘Your way'’s better!” - wie wil: dans mee! (l ) ( ) )

Zegen voor iedereen Afgesloten met een (\;( |

gezongen ‘amen’

pad
B =,

We krijgen een wens mee van de tieners (o
Na de dienst is er koffie met iets lekkers.



Organist: Maarten Westenberg Kindernevendienst: Karen Dalhuisen

Ouderling: Gesien IJzerman Media: Hanneke Gerritsen
Diaken: Bart Heres Koster: Willy Jansen
Lector: Marije van der Veer BHV: Hotze Talsma

Collecte Zondag 22 juni
1¢ collecte: Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

3 In Nederland verblijven enkele tienduizenden
migranten zonder verblijfsvergunning en
geldige papieren. Zij hebben nauwelijks
rechten en leven vaak onder moeilijke
omstandigheden. Ze mogen niet werken en
hebben geen recht op sociale voorzieningen.
Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke
ke e o { initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam,
T R S . Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in
{| Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen
met informatie, advies en scholing. Maar ze
kunnen er ook terecht voor een warme
maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde
post en als er een medisch probleem is.

2¢ collecte: Diaconie

Actie Vakantietasjes

Met uw financiéle hulp kunnen we deze actie laten slagen! Mogelijkheden om uw bijdrage te geven:
- De hele maand juni staat er een collectebus in de Ontmoetingsruimte.

- U kunt uw bijdrage ook geven via Scipio, of

- overmaken op bankrekening: NL54 RABO 0326 539301, o.v.v. Diaconie, Actie Vakantietasjes
Meer informatie vindt u in het Ontmoetingsblad van juni en in de Nieuwsbrief van 30 mei.

Ramen zemen ) U Jasje laten

Er is hard gewerkt hangen

afgelopen maandag. Wie heeft dit jasje bij
Hartelijk bedankt!!! Sjoerdtje Nijhof laten
Adry Bregman hangen?

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.
Centraal meldpunt pastoraat: Gesien IJzerman, tel. 06-50802687.

Agenda

Datum | Activiteit

Deze zondag gaat Gerrit Heuver weer naar Kampen. Zin om mee te gaan?
‘s Morgens van zes tot acht uur. Laat het even weten. Bel of app: 06-
KERKASIEL 21863188, e-mail: info@gerritheuver.nl. Maar u mag ook zomaar komen:

i) Kerkelijk Centrum De Open Hof.
Zondag
22 juni
Vrijdag 4 juli Vrijwilligersuitje. Geef je op via de lijst in de hal, fiets zo mogelijk

meenemen!!

Sarah Smit, scriba, scribal@okheerde.nl - Fredie van Holst-Frélich, fredievanholst@live.nl
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