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                    NIEUWSBRIEF 275 

   13 juni 2025 

 
 

 
 
Pastoraat is Omzien naar elkaar.  
 
Met het vertrek van pastor Lida Brugmans gaat de werkgroep 

pastoraat zich bezinnen over het pastoraat. Hoe willen en kunnen 
we dat in de toekomst vormgeven? En als we misschien minder 
betaalde krachten kunnen inzetten, hoe komt het pastoraat er dan 
uit te zien?  
We willen een gemeenschap zijn waarin mensen opbloeien, elkaar 
kunnen vinden en elkaar kunnen helpen als dat nodig is. Pastoraat 
(Omzien naar elkaar) is daarin een verantwoordelijkheid van de 

hele gemeente. In deze tijd van individualisering ligt de kracht van 
een geloofsgemeenschap meer dan ooit in het contact met anderen. 
 
Betekenis pastoraat 
Het woord ‘pastoraat’ is afgeleid van het woord ‘pastor’. Dat 

betekent ‘herder’. Dat roept onmiddellijk allerlei Bijbelse beelden en 

teksten op, waarin over de herderlijke zorg van God en Jezus wordt 
gesproken. In het verlengde daarvan wordt ‘pastoraat’ wel eens als 
iets zwaars en moeilijks gezien. Iets wat alleen door voorgangers 
en ouderlingen kan worden gedaan. Maar in de Bijbel wordt telkens de opdracht aan alle mensen 
gegeven om - in navolging van God en Jezus -herders voor elkaar te zijn.  
"Omzien naar elkaar in de kerk" betekent zorgen voor elkaar en elkaar steunen binnen de 
kerkelijke gemeenschap. Dit kan concreet zijn door aandacht te tonen bij ziekte, rouw, of andere 

levensomstandigheden, maar ook door samen te bidden en te luisteren naar elkaar.  
 
Zo langzamerhand breekt de vakantietijd weer aan. De grijze golf is vaak al weg – of al weer 
terug.  
Een aanzienlijk deel van onze gemeente vormt de groep mensen die niet op vakantie gaat. Voor 
sommigen gedwongen rust door ziekte van henzelf of hun partner. Of omdat de financiën het niet 
toelaten. Anderen komen lekker tot rust in een paar vrije weken in hun eigen omgeving. Die 

hoeven helemaal niet te reizen.  
Juist in deze periode is het belangrijk dat wij naar elkaar omzien. Ga eens extra bij iemand op 
bezoek of ga met iemand fietsen of wandelen. Ook kun je iemand uitnodigen om bij je te komen 

eten. Omzien naar elkaar kan ook gevolgd worden 
door gastvrij te zijn. Pastoraat voor beginners: laten 
we er deze vakantieperiode allemaal mee oefenen. 

 
Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 
(Liedboek 975:3) 

Als u toch denkt dat iemand meer zorg en aandacht nodig heeft kunt u dit doorgeven aan het 

centraal meldpunt pastoraat: Gesien IJzerman Tel. 06-50802687  
Fredie van Holst-Frölich, werkgroep pastoraat 

 
EINDEXAMENS 2025 
Van 7 examenkandidaten hebben we gehoord dat ze geslaagd zijn > proficiat met jullie resultaat! 
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Orde van dienst Ontmoetingskerk Heerde, Zondag 15 juni 2025, 10.00 uur 

Voorganger: ds. Lucius de Graaff – Heerde 
 
Welkom ouderling van dienst 
Moment van stilte 

Intochtslied:  Lied 217: 1 - De dag gaat open voor het woord des Heren 

Votum en vredegroet  
Gebed van verootmoediging 
Genade verkondiging 
Zingen:  Lied. 32: 1 - Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing:  Handelingen 2, 41 - 47 en Handelingen 4, 32 - 37  
Zingen:  Lied 802: 1 en 3 - Door de wereld gaat een woord 

Preektekst Handelingen 4, 36 en 37 
Verkondiging 
Zingen:  Lied 912: 1 en 2 - Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer 
Leefregel in Galaten 5, 19 – 25  
Kinderen komen terug  
Kinderlied 

Gemeentegebed – moment van stilte – Onze Vader 
Aandacht voor de collecte 
Zingen:  Lied 365: 1, 2 en 3 - Wij dragen onze gaven 
Zegen (met de woorden van Sint Patrick) 

 
Organist:  Jan Koelewijn   Kindernevendienst: Yvonne van der Veer 

Ouderling: Erwin Verboom   Media:   Ben van Damme 
Diaken:  Irma van der Maten  Koster:   Willy Jansen 
Lector:  Henriët Broeder  BHV:   Bart Heres 
 

Collecte Zondag 15 juni   

1e collecte: ZWO project Moldavië: kerk in het armste land van 
Europa. 
Kom in actie voor Moldavië, het armste land van Europa. Waar veel 

mensen voor kortere of langere tijd in het buitenland werken. Waar 

vooral kinderen en ouderen alleen achterblijven en dorpen onleefbaar 

worden. Kom samen met kerken in Moldavië in actie, zodat kinderen 

veilig opgroeien. Zodat ouderen de broodnodige 

zorg krijgen. Zodat jong en oud naar elkaar 

omkijken. Zodat een stabiele jonge generatie 

opgroeit, die Moldavië kan helpen opbouwen. 

2e collecte: Kerk 

 

Actie Vakantietasjes 

Met uw financiële hulp kunnen we deze actie laten slagen!  

Mogelijkheden om uw bijdrage te geven:  

- De hele maand juni staat er een collectebus in de Ontmoetingsruimte.  

- U kunt uw bijdrage ook geven via Scipio, of  

- overmaken op bankrekening: NL54 RABO 0326 5393 01, o.v.v. Diaconie, 

Actie Vakantietasjes 

Meer informatie vindt u in het Ontmoetingsblad van juni en in de 

Nieuwsbrief van 30 mei. 

 

RAMENLAPPERS GEZOCHT!  
16 juni 8.30 uur gaan we weer een poging doen om de overgebleven 
ramen te lappen. De ramen van het Jeugdpunt moeten nog van binnen 

en buiten. De ramen aan de achterkant van de kerk moeten nog alleen 
van buiten. Graag eigen trekker en zeem meenemen. Met vele handen is 

het in een uurtje geklaard. WELKOM! 
Ook nog een gedeelte houtwerk en dakgoten van het bijgebouw moeten 
even een beurtje hebben. 
Wie wil Gerard Doggen hierbij ondersteunen. 06-15607046. 
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Opbrengst Fietstocht Hemelvaartsdag 
Op Hemelvaartsdag was het regenachtig weer, wij hebben na de koffie een quiz gemaakt en 
daarna gegeten. Om 14.00 uur zijn we gestopt, een aantal mensen is nog gaan fietsen of heeft een 
autotochtje gemaakt. Al met al was het een gezellige dag en de opbrengst voor Bethania in 

Moldavië is 280 euro. 

 
Ds. Mark de Jager nieuwe predikant Johanneskerk 
 
 

 

Wij feliciteren onze naaste familie, de 
gemeente van de Johanneskerk, met de 
komst van een nieuwe predikant: 
dominee Mark de Jager is vanuit 

Dwingeloo naar Heerde verhuisd.  
Komende zondag zullen twee 
kerkenraadsleden hem onze goede 
wensen overbrengen in de intrededienst, 
die om 14.30 uur begint.  
Uiteraard hopen we hem ook op de 

kansel van de Ontmoetingskerk te zien. 

 
 

Uitnodiging voor: 

Wie: Alle vrijwilligers van de Ontmoetingskerk.  

Wanneer: Vrijdag 4 juli vanaf 17:00 uur. 

Wat: Gezellig samenzijn, leuke activiteit en lekker eten. 

Waar: Ontmoetingskerk. 

Waarom: Blijk van waardering voor jouw inzet in het afgelopen jaar!  

Hoe: Zet je naam op de intekenlijst in de kerk / geef je per mail op vóór 21 juni: 

bartheres@okheerde.nl en…..Breng – zo mogelijk – je fiets mee!! 

 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
Centraal meldpunt pastoraat: Gesien IJzerman, tel. 06-50802687. 
 
 
 
Agenda 

Datum Activiteit 

Woensdag 

18 juni 

Woensdag gaan er weer een aantal mensen naar Kampen. Zin om mee 
te gaan? ’s Morgens van zes tot acht uur.  Laat het even weten. Bel of 
app: 06-21863188 e-mail: info@gerritheuver.nl. Maar u mag ook 
zomaar komen: Kerkelijk Centrum De Open Hof. 

 
Sarah Smit, scriba,  scriba1@okheerde.nl    
Fredie van Holst-Frölich,  fredievanholst@live.nl 
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