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Gebed geeft vleugels 
Met Pinksteren hoop je dat de Geest gaat waaien.  
De Geest van creativiteit, de Geest van passie en van liefde.  
Maar je hoopt dat de Geest ook gaat vliegen. Misschien wel als een vredesduif.  
En dan het liefst over heel de aarde. Je hoopt op vrede in Gaza, in Sudan en in 
Jemen. Je hoopt op vrede in Oekraïne en in Myanmar. Je hoopt op politieke vrede 
in Zuid-Korea. En natuurlijk in ons eigen land. Want wat moet je er toch mee als 
voor de zoveelste keer iemand boos wegloopt. Dan hoop je maar dat er ook eens een duif is die 
gewoon voor iemand gaat staan en zegt: ‘Ga jij eens gauw terug. Wat je er ook van denkt, als je niet 
in gesprek gaat met de ander komt niemand verder.’ 
Zoiets.  
 
Maar vaak genoeg sta ik dan toch weer naar een lege lucht te staren. Die duif laat nogal eens op zich 
wachten. Of zou ik misschien zelf die duif zijn? Zou ik misschien zelf moeten gaan waaien? 
De Geest geeft genoeg stof tot nadenken.  
Kunnen wij zoveel doen dan? Ik denk het wel. Laatst hoorde ik het een voorganger zeggen: als je 
niets verwacht, kun je net zo goed ophouden met geloven. De vredesduif verwachten dus.  
En hoe je dat doet? Dat weet ik ook niet altijd. Maar bij verwachten denk ik ook aan bidden. En dan 
dus biddend verwachten. Of andersom: verwachtend bidden.  
De Pinksterboodschap van de Raad van Kerken in Nederland roept daar ook toe op.  
Ik deel die boodschap hier. Omdat het ook een oproep is aan onszelf. De duif gaat alleen maar vliegen 
op de wind van ons gebed.  
 
Pinksterboodschap Raad van Kerken in Nederland over de oorlog in Gaza (28 mei 2025): 

De situatie van de bevolking in Gaza is ten hemel schreiend. Dagelijks sterven er vele mensen door 
bombardementen en ander militair geweld. Mensen worden uit hun huizen gejaagd en voor velen is 
er geen uitzicht op terugkeer. Voor een groot deel van de bevolking van Gaza is er gebrek aan 
voedsel en medische hulp. 
In deze situatie is er maar één ding nodig: een onmiddellijk einde aan de oorlog en onbelemmerde 
toegang van voedsel en medische hulp aan Gaza. 
Wij roepen de Israëlische regering en Hamas op om eenzijdig alle gevechtshandelingen te staken, 
voedselhulp en medische zorg niet te belemmeren, gijzelaars vrij te laten en alle inwoners van 
Gaza te laten terugkeren naar hun woningen met uitzicht op wederopbouw en veiligheid. 
‘Zalig zijn de vredestichters’ zegt onze Heer Jezus en daarmee doelt Hij op mensen die over de 
schaduw van hun eigen angst en hun eigen gelijk durven te springen om naar vrede en verzoening 
te zoeken. Wij roepen iedereen in Gaza en Israël op zo’n vredestichter te zijn. 
Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest mensen bemoedigt en bezielt om als Gods nieuwe 
mensen te gaan leven. En de vrucht van de heilige Geest is vrede. 
Wij roepen de kerken van Nederland op om dit jaar met Pinksteren te bidden voor een duurzame 
en rechtvaardige vrede die de veiligheid en het welzijn van Palestijnen en Israëliërs waarborgt. Wij 
roepen kerken en christenen op om te bidden voor mensen in zoveel andere delen in de wereld 
waar levens in gevaar zijn en de waardigheid van mensen geschonden wordt.  
Namens de Raad van Kerken in Nederland, 
Geert van Dartel, voorzitter en Coen Wessel, algemeen secretaris.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                      Foto: Holy Family Church, de enige katholieke parochie in Gaza 
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Orde van dienst Ontmoetingskerk Heerde, Pinksterzondag 8 juni 2025, 10.00. 
voorganger: ds. Marrit Bassa met het kinderkoor ‘De Herghesangertjes’  
Thema: De Pinksterduif 
 
Het wordt een vrolijke dienst waarin de kinderen 
hun mooiste liedjes laten horen. Welkom!!  
 
AANVANG 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen   
Aanvangslied  Lied 683 - ’t Is feest vandaag 
Bemoediging en groet  
v      Onze hulp is in de naam van de Heer 
a      die hemel en aarde draagt met zijn liefde  
v      die trouw houdt tot in eeuwigheid 
a      en niet loslaat het werk van zijn handen.  
v      Genade en vrede, is er voor u en voor jou van God, onze Vader, en van Jezus Christus de 

Heer, door de heilige Geest 
Inleiding op het thema 
We zien op de grond (of op het scherm) een figuur verschijnen. Weet jij wat het is?  
Zingen  Kinderkoor:  Een vlammetje hier   
     Zingen maakt blij  (samen met de gemeente)  
Kyriëgebed 
Glorialied    Lied 303 - Zonne en maan   
GODS WOORD 
Vervolg thema   
Zingen  Kinderkoor:  Geest van God, kom nu bij mij    

Door de kracht van de heilige Geest     
    Ik moet weggaan    
Vervolg thema    
Lezing   Handelingen 2 vers 1 – 24 
Zingen   Lied 701 - Zij zit als een vogel  
Verkondiging   
Vervolg verhaal   De Pinksterduif gaat vliegen  
ONS ANTWOORD 
Zingen   Lied: ‘Zoek de stilte, vind de ruimte’    

(Het liefste lied van overzee, II-65 - melodie Lied 745)  
     
Zoek de stilte, vind de ruimte / in ons overvol bestaan, 
waar de hoop een plaats kan vinden / wij bevrijd naar binnen gaan: 
wis de chaos en de wirwar / wis de ogen, om te zien 
wat van waarde is en kostbaar / wat tot onze vrede dient. 
 
Stilte vraagt om ons vertrouwen / koelt de hitte, remt de tred. 
God, de stilte die ons aanspreekt / kent ons wezen, raakt de kern. 
Hij schept ruimte in ons denken / schaduw die de zon laat zien, 
schenkt ons moed waar wij te klein zijn / geeft geloven doel en zin. 
 
Laten wij in zijn Geest voortgaan / open voor elkaars verdriet, 
angsten uit ons leven bannen / want de ruimte moet gevierd: 
ruimte voor de diepste dromen / ruimte voor zorgvuldigheid 
ruimte die wij kunnen delen / ruimte waar de Geest geleidt! 
Aandacht voor de gaven       
Gebeden   Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
Slotlied      
  Kinderkoor:   Veni Sancti Spiritus (met de gemeente) Kleuren, kleuren   
ZEGEN 
Wegzending  &  Zegen 
Orgelspel 
 
Organist:  Henk van der Maten    
Ouderling: Gesien IJzerman  Media:   Erik Mateman 
Diaken:  Wim van Ommen  Koster:   Berthold Koops 
Lector:  Joop Wiederhold  BHV:   Bea Pap 
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Collecte Zondag 8 juni   
 1e collecte: Kerken Myanmar bieden traumahulp aan jongeren en aardbevingsslachtoffers 

Myanmar lijdt sinds de militaire coup die in 2021 plaatsvond, onder voortdurend 
geweld en ernstige voedseltekorten. Het land werd eind maart ook nog eens 
getroffen door een zware aardbeving. Veel kinderen en jongeren zijn door al het 
(natuur)geweld getraumatiseerd, maar praten over wat je meemaakt is in Myanmar 

een groot taboe. De Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint kerk- en jeugdleiders in 
psychosociale zorg, zodat zij jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking.  
 
2e collecte: doel van de maand: Stichting Grip op de knip (Schuldhulpmaatje) 

De Stichting Grip op de Knip Heerde. De belangrijkste kostenposten vormen de 
opleidingen voor de schuldhulpmaatjes en de jaarlijkse bijdrage aan de landelijke 
Stichting voor ondersteuning en begeleiding. 

 
Bloemen 
De bloemen van zondag 8 juni worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht 
naar mevr. M.J. Tijssen-Klop. 
  
 “De Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan” 
Op 1e Pinksterdag is iedereen van harte uitgenodigd om in de interkerkelijke samenkomst van de 
kerken van Heerde gezamenlijk te vieren dat de Heilige Geest is uitgestort op deze aarde. Het thema 
van deze samenkomst is “De Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan”. De voorgangers 
Ds. Gijs Bleijenberg van de Vrije Evangelische Gemeente en Ds. Roel Koelewijn van de 
Verbindingskerk nemen ons tijdens de dienst graag in dit thema mee. Deze Pinkstersamenkomst 
wordt gehouden in de Johanneskerk aan de Dorpsstraat in Heerde en begint ’s avonds om 19.00 
uur. Er zal uit de diverse liedbundels zoals Opwekking, de Evangelische liedbundel en het Nieuwe 
Liedboek worden gezongen. 
Deze dienst is tevens voor iedereen te volgen (en later terug te kijken) via het YouTube kanaal van de 
Hervormde Gemeente Heerde. (Hervormde Gemeente Heerde - YouTube) 
De collecte tijdens de Pinkstersamenkomst is deze keer bestemd voor Trans World Radio. 
 
Actie Vakantietasjes 
Met uw financiële hulp kunnen we deze actie laten slagen! Mogelijkheden om uw bijdrage te 
geven:  
- De hele maand juni staat er een collectebus in de Ontmoetingsruimte.  
- U kunt uw bijdrage ook geven via Scipio, of  
- overmaken op bankrekening: NL54 RABO 0326 539301, o.v.v. Diaconie, Actie Vakantietasjes. 
Meer informatie vindt u in het Ontmoetingsblad van juni en in de Nieuwsbrief van 30 mei. 
 
Uitnodiging voor alle vrijwilligers van de Ontmoetingskerk.  
Wanneer: Vrijdag 4 juli vanaf 17:00 uur. 
Wat: Gezellig samenzijn, leuke activiteit en lekker eten. 
Waar: Ontmoetingskerk. 
Waarom: Blijk van waardering voor jouw inzet in het afgelopen jaar!  
Hoe: Zet je naam op de intekenlijst in de kerk / geef je per mail op vóór 21 juni: 
bartheres@okheerde.nl 
Kom op de fiets voor deelname aan de activiteit. 
 
EINDEXAMENS 2025 
Doe jij, doet jullie zoon/ dochter, broer/ zus, kleinzoon/ kleindochter, vriend/ vriendin dit jaar 
eindexamen? Laat het ons even weten, zodat we als kerkgemeenschap er aandacht aan kunnen 
besteden. Graag doorgeven aan centraal meldpunt, Gesien IJzerman, meldpost@okheerde.nl of 06 
50802687. 
 
RAMEN LAPPERS GEZOCHT!  
16 juni 8:30 uur gaan we weer een poging doen om de overgebleven ramen te lappen. De ramen 
van het Jeugdpunt moeten nog van binnen en buiten. De ramen aan de achterkant van de kerk 
moeten nog alleen van buiten. Graag eigen trekker en zeem meenemen.  
Met vele handen is het in een uurtje geklaard, WELKOM! 
Ook nog een gedeelte houtwerk en dakgoten van het bijgebouw moeten even een beurtje hebben. 
Wie wil Gerard Doggen hierbij ondersteunen. 06-15607046 
 

 



4 
 

 
Uit de pastorie 
 

Tijdens de viering met Hemelvaart vertelde 
ik over de verbeelding die we thuis gemaakt 
hadden. 
De ruimte bij wat voorheen de open haard 
was, is bij ons in gebruik als seizoens- of 
thematafel. Met verschillende figuren, 
doeken en andere materialen zet ik 
regelmatig iets neer wat past bij het seizoen, 
of bij de kerkelijke kalender. Meer en meer 
probeer ik dat samen met de kinderen in te 
vullen. Zo wordt het ook iets van hen. Deze 
keer knipte Joppe een mooie wolk uit. En, hij 
bedacht hoe we Jezus in de lucht konden 
laten ‘zweven’. De goede kijker ziet in totaal 
12 popjes in de kring. Op sommige 
schilderijen zie je 11 leerlingen en Maria. 
Kiest u zelf maar wie Maria is.  

De andere afbeelding is de verbeelding van Pinksteren. Maar, die is nog wat ‘in 
wording’. Misschien wordt er morgen nog wel iets aan toegevoegd. Zo komen de verhalen in elk geval 
tot leven!   
 
Afscheidsmiddag kerkelijk werker Lida Brugmans 
Afgelopen woensdag namen we met vooral de ouderen afscheid van Lida. Er waren goede wensen, 
dankwoorden, cadeautjes, gezellige gesprekken en pannenkoeken! Zondag 29 juni gaat Lida samen 
met Marrit Bassa voor in de dienst. Wie er woensdag niet bij kon zijn, kan dan alsnog haar gedag 
zeggen. Dank aan iedereen die deze middag mogelijk heeft gemaakt! Lida heeft het erg gewaardeerd. 

 

 
Hezenberg in Tv-uitzending ‘Klaas op klompen’ bij Omroep Gelderland  
Presentator Klaas Drupsteen ontdekt in het programma Klaas op Klompen de klompenpaden van 
Gelderland. Onder het genot van de prachtige natuur van onze provincie praat hij met voorbijgangers 
en bewondert hij de hoogtepunten die hij op zijn pad tegenkomt. In de komende uitzending (zondag 
vanaf 17:15 uur) komt de Hezenberg duidelijk in beeld.  
 
Agenda: 
Datum Activiteit 
Woensdag 
11 juni 
 

Koffie ochtend  
Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar in de Ontmoetingsruimte. U bent 
van hart welkom, neem gerust een buurvrouw, vriend of vriendin mee 
 

 
Sarah Smit, scriba, scriba1@okheerde.nl / Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl 
Wilt u contact met ds. Marrit Bassa: bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl 


