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Wees gastvrij

In de vorige 2 jaar was het me nog niet gelukt om zelf bij de 4-mei herdenking in Heerde aanwezig te
zijn. Wel had ik de samenkomst online gevolgd. Maar, dan mis je ook een belangrijk onderdeel.

Want, hoe bijzonder is het dat er, zoveel jaar na de bevrijding, al jaren een Nederlandse en Duitse
burgemeester naast elkaar kunnen staan. De toespraak - in het Nederlands! - van burgemeester
Muhling uit Balve vond ik inspirerend. Hij bracht eigenlijk direct in de praktijk wat ik eerder op de avond
in de kerk had gezegd. Net als in vorige jaren was hij met zijn aanwezigheid alleen al een teken van
verbinding. Maar ook een symbool van ‘de ander’. Hij vertegenwoordigt ‘de vijand’ uit de geschiedenis.
En het lukt ons al jaren om naast elkaar te staan.

Toen ik hier verder over nadacht, kwamen de woorden van collega ds. Zomer ook nog langs. Hij sprak
over ‘gastvrij zijn’. In de Bijbel wordt daarvoor het griekse woord ‘philoxenia’ gebruikt. Letterlijk: de
liefde voor de/het vreemde. Als je het zo op papier of op je scherm ziet staan, is dat toch wat dieper
dan alleen maar ‘gastvrij’. Je kunt namelijk gastvrij zijn zonder lief te hebben, om het zo maar te
zeggen. Je stelt je huis open, je zet een stoel bij. Maar aan het eind van de dag werk je het bezoek
weer naar buiten en kun je verder met je eigen leven.

Als je de vreemde liefhebt, is dat een ander verhaal. Dan stel je je huis open, je zet een bord bij, maar
je bent ook benieuwd naar hoe het met de ander gaat. Je neemt de tijd. Bij het vallen van de avond
neem je afscheid, maar je weet dat je aan die ander blijft denken. De ander zit in je hart. Je hebt de
ander lief.

Als dat gastvrij zijn is, dan is dat dus nogal wat. We zeggen het vaak ook als kerkmensen tegen elkaar:
laten we gastvrij zijn! Of: we zijn een gastvrije kerk! Daarmee bedoelen we dat wat ons betreft iedereen
langs mag komen. Maar hebben we iedereen dan ook lief? Dat is een vraag waarbij we ons best even
achter de oren mogen krabben.

Een vraag die niet alleen maar kritisch is. Het is een vraag om over na te denken. De ander werkelijk
liefhebben, vraagt veel van een mens. Iedereen die alleen al een liefdesrelatie heeft of heeft gehad zal
dat kunnen beamen. Ook andere vriendschappen vragen om liefhebben. En ook dat is lang niet altijd
even gemakkelijk. Soms lukt het ook gewoon niet. Soms is er bij jezelf geen ruimte om de ander lief te
hebben. Er kan van alles in de weg staan. Pijn, verdriet. Je bent gekwetst door de ander. Of er is geen
ruimte bij jezelf omdat je te druk bent met andere dingen.

Voor gastvrijheid geldt natuurlijk hetzelfde. Soms kun je je huis niet open zetten. Soms lukt het niet
om een stoel bij te schuiven. Omdat je huis te vol is. Omdat je eigenlijk al te weinig borden hebt. Of
omdat het dak lekt en je eigenlijk zelf op zoek moet naar de gastvrijheid van een ander. Dan moeten
we daar ook eerlijk in zijn. Maar, dat betekent ook dat er werk te doen is.

Als je als kerk gastvrij wilt zijn, wil je eigenlijk de mogelijkheid hebben om de ander lief te hebben.
Dan wil je daar ruimte voor maken. In je hoofd, in je hart. En letterlijk: in de kerk zelf. Daar is meer
voor nodig dan alleen die extra stoel. Die hebben we namelijk wel in de Ontmoetingskerk. Plek zat! En
gelukkig maar. Maar hoe zien we eigenlijk in onze kerk dat er ruimte is om de ander lief te hebben?
Waaraan kan iemand voelen, merken dat diegene in het hart gesloten wordt? Ik ben eigenlijk wel
benieuwd naar het antwoord.

Tijdens de herdenking zondagavond voelde ik op het plein voor het gemeentehuis veel liefde. Ik hoorde
de aarzelende woorden van de Duitse burgemeester, maar ik voelde dat hij door de het hele plein met
liefde werd aangekeken. We hadden ruimte in ons hart gemaakt.

Stel je nu voor, dat zondag een volslagen vreemde, misschien zelfs een oude vijand, bij ons naar binnen
komt lopen. Voelt diegene dan ook zulke liefde van ons? Ik hoop het. En anders moeten we er ook
eerlijk over zijn. En, is er werk te doen.

Ds. Marrit Bassa
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Voorganger: ds. Jaap Kappers, Apeldoorn

Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Stilte

Aanvangslied 652
Bemoediging en Groet
Waar gaat het over

Psalm van de zondag 66: 1
Kyrie

Gloria psalm 66: 2 en 7
Dienst van het woord
Gebed

Kinderen naar de kindernevendienst
le lezing Ezechiél 34: 1 - 16
Zingen:
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1. Voort - aan zal 1k zelf
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om-zien naar mijn scha - pen.
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Waar zij ook zijn wver-spreid,

- Zing jubilate voor de Heer

- Breek, aarde, uit in jubelzangen

- Kom, zie nu de geduchte werken

- Lied Jij, mijn adem 60
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zoekt hen te red-den. Weet:
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uw Hoe - der zal niet sla - pen!

2.

Mijn woede geldt wie

wel op herders lijken,
maar weiden om het geld
en met hun grof geweld
zichzelf ten koste van
mijn kinderen verrijken.

3.

Zij zijn vertrapt, maar
Ik kom tussenbeide.
Aan wie verdreven is
vergoed Ik het gemis.
Baanbrekend zal ik zijn.
Een ware vrijgeleide!

2e lezing Johannes 10: 11 - 18

Zingen: Lied 23d - Was ik een schaap, was Hij mijn herder
Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 23c - Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij

4,

Vasthoudend zoek Ik

naar wie was verloren.

Ik bied een warm onthaal
aan wie is afgedwaald.

Hoe ver zij zijn verstrooid,
mijn stem bereikt hun oren.

5.

Ik zelf zal hun opnieuw
een weg bereiden

en drenken bij de bron.

Ik maak hen weer gezond
en voer hen naar de weel-
de van een groene weide.

6.

Weer thuis gehaald naar
lieflijke dreven,

en uit een zwarte nacht
voorgoed bijeengebracht,
zullen zij weer met op-
geheven hoofden leven.

Kinderen komen terug uit de nevendienst: Jezus is de Goede Herder

https://youtu.be/d TVcRkoGd4?si=31GszM9cI3m63sT7

Dienst van de inzameling en gebeden
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https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fd_TVcRkoGd4%3Fsi%3D3IGszM9cI3m63sT7&data=05%7C02%7Ckerkbrief%40okheerde.nl%7C05e9d3c900b5451da78508dd8d79d036%7Cbcdc9d624ed645c2b95d49be4be65642%7C0%7C0%7C638822276530826716%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=cR0SBcbT%2BGGUHff3yX2p51OLSZ0Uu3TOlT1ALKhj9F0%3D&reserved=0

Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied Lied 653: 1, 6 en 7 - U kennen, uit en tot U leven
Zegen: gevolgd door gezongen Amen

Organist: Henk van der Maten Kindernevendienst: Yvonne van der Wal
Ouderling: Gesien IJzerman Media: Erik Mateman
Diaken: Wim van Ommen Koster: Gijsbert Pap

Lector: Hester de Wilde BHV: Bea Pap

Collecte Zondag 11 mei
1¢ collecte Kerk in Bangladesh is dienstbaar aan de samenleving

In Bangladesh is minder dan een half procent van de bevolking
christen. Toch wil deze minderheidskerk van betekenis zijn voor
de samenleving. Daarom leidt de kerk predikanten en kerkelijk
werkers op en zijn er cursussen waar gemeenteleden leren hun
geloof in woord en daad te delen met anderen. Ook ondersteunt
de kerk kwetsbare groepen, zoals inheemse gemeenschappen
en afgelegen dorpen, met diaconale activiteiten, waaronder
landbouwtraining en beroepsopleidingen voor jongeren en
vrouwen.

De stichting is opgericht om het gezondheidscentrum in Ansoumanya
Village te steunen. Met de gelden die worden verkregen kunnen de
salarissen van de medewerkers van het centrum (arts, verpleegkundige
en laborant) worden betaald. De bijdragen die de patiénten moeten
betalen voor een consult zijn hiervoor niet toereikend. Ook patiénten die
de geringe bijdrage niet kunnen betalen worden uiteraard geholpen. Ook
is geld nodig voor het aanschaffen en vervangen van medische
apparatuur, verbandmiddelen etc. en voor de inrichting van het centrum.

Koffiedrinken

Zondag is er na de dienst een interview met Fanusa Camara uit Guinee. Voor wie geinteresseerd is
vertelt hij dan hoe het voor hem was om terug te gaan naar Guinee na 7 jaar als jonge asielzoeker in
Nederland te hebben gewoond.

Nieuwe ambtsdragers

We zijn blij en dankbaar dat drie mensen zich beschikbaar stellen voor het ambt van ouderling. Het
zijn Fredie van Holst, voorzitter werkgroep Pastoraat, Kees Hoogink, voorzitter college van
Kerkrentmeesters en Muriélle Stijf, ouderling met een bijzondere opdracht.

Mocht iemand bezwaar hebben tegen hun benoeming, dan kan men dit melden bij de scriba. De
bevestiging zal op 1 juni plaatsvinden.

Dagje uit

Ook dit voorjaar willen wij graag een dagje uit organiseren op dinsdag 20 mei.

We verzamelen om 09.15 uur bij de kerk, zodat we om 09.30 uur kunnen vertrekken richting Elburg
waar we een bezoek aan museum Sjoel in Elburg zullen gaan brengen. Dit jaar herdenken we het
einde van de Tweede Wereldoorlog en vieren we dat we onze vrijheid terugkregen. Er is nu een
expositie over kamp Westerbork waar een brug wordt geslagen tussen verleden en heden, in een tijd
waarin duidelijk is dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Entreeprijs: € 8,50. Een museumjaarkaart is
daar geldig.

‘s Middags is er een lunch in de tuin bij pastor Lida Brugmans.

Vanaf zondag ligt er een intekenlijst in de kerk. Ook kunt u zich aanmelden bij Sonja Niessen, tel. 06-
30767729. We zoeken ook nog auto’s met chauffeur.

Wij gaan er een mooie en gezellige dag van maken en hopen op véél belangstelling!



Foutieve omslag van het Ontmoetingsblad

Door een fout van de drukkerij is (een gedeelte van) de oplage van het Ontmoetingsblad voor mei
2025 voorzien van een verkeerde omslag, namelijk de omslag van het nummer van april 2025.
Daarmee is ook de inleverdatum voor de kopij voor het juni-nummer aan de binnenzijde van het
voorblad niet correct weergegeven. Dit is 19 mei a.s. bij mevrouw M. van der Veer, Beeklandseweg 8
of per e-mail naar ontmoetingsblad@okheerde.nl.

Maarten Herfst

Fairtrade

Koffiedrinken in de Grote Zaal

De Fairtrade weken zijn weer begonnen. Van 5 mei t/m 18 mei.

Eerlijke handel staat dan in de spotlights. KOOP EERLIJK, VOELT GOED.

Ook wij besteden er weer aandacht aan, zie stukje in het Ontmoetingsblad en
op de beamer.

18 Mei houden we, bij het koffie drinken, een kwis en er is wat lekkers bij de
koffie. Alles is Fairtrade en hoeft niet altijd duurder te zijn.

Het is mooi dat we na de dienst gezamenlijk
koffiedrinken in de Ontmoetingsruimte. Maar
helaas zijn er gemeenteleden die daar geen
gebruik van maken omdat ze vanwege het
geroezemoes elkaar niet kunnen verstaan. In

mei is het daarom ook mogelijk om koffie te
drinken in deze ruimte.

de Grote Zaal wordt door de inrichting het

£ & . geluid gedempt en zal daar voor hen een

w W RN, gesprek verstaanbaar zijn. Vanaf zondag 18
W G4

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Agenda
Datum Activiteit
Woensdag Vrijdag gaan er weer een aantal mensen naar Kampen. Zin om
14 mei mee te gaan? ‘s Morgens van acht tot tien uur. Laat het even

-w

KERKASIEL

KAMPEN

weten. Bel of app: 06-21863188 e-mail: info@gerritheuver.nl.
Maar u mag ook zomaar komen: Kerkelijk Centrum De Open
Hof.

Woensdag Koffie ochtend

14 mei Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar in de 9
Ontmoetingsruimte. U bent van harte welkom, neem "’3.2,”
gerust een buurvrouw, vriend of vriendin mee. o~

Vrijdag Eetcafé voor alleengaanden

16 mei Vrijdag 16 mei sluiten wij het seizoen af. We hebben

afgesproken om elkaar om half 12 te ontmoeten bij de
Ontmoetingskerk, en om daar de maaltijd te betalen.

Daarna rijden we samen naar Panda om daar onze maaltijd te
nuttigen.

Als u er niet bij kunt zijn, laat dit dan svp voor woensdag 14
mei weten aan Evelien Jacobs (tel nr: 06-48 81 65 50).

Sarah Smit, scriba, scribal@okheerde.nl
Fredie van Holst-Frolich, fredievanholst@live.nl
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