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Het ambt.

De man was zelf ambtsdrager. Maar hij keek wat misprijzend toen ik mijn togatas openritste. Ik zou
voorgaan in de dienst van zijn gemeente, als gastvoorganger. ‘Wij doen niet meer zo aan toga’s’, zei
hij.

Wat bleek? Deze man - en met hem vele anderen - vond een toga maar een ouderwets verschijnsel. En
niet alleen dat, hij vond het eigenlijk onnodig om zoveel verschil te maken. Alsof ik die toga aan zou
doen om afstand te scheppen tussen mij en de rest van de kerkgangers. Hoewel ik begreep wat hij
bedoelde, was ik het niet met hem eens.

Ooit werd een toga weleens aangetrokken om wel het verschil te maken. Zo kon je zien of iemand wel
echt aan de universiteit had gestudeerd (denk aan de zwarte professor-toga) of omdat iemand deel
uitmaakt van de rechterlijke macht (denk aan rechters, advocaten, notarissen). Dan is er een verschil
in opleiding of status. Maar de meeste van mijn collega’s die een toga of albe dragen doen dat vanwege
iets anders. Ze dragen daarmee het ambt uit, waarvoor zij geroepen zijn. Dat heb je als predikant niet
zelf bedacht. Misschien heb je wel de opleiding gedaan. Maar je bent pas predikant op het moment dat
je bevestigd wordt in een gemeente. Kortom, een gemeente of instelling maakt je tot predikant. Ik heb
het ook gekregen, van jullie als gemeente. Daarmee kreeg ik ook een verantwoordelijkheid. Ik kreeg
de opdracht om als predikant mijn werk te doen in de gemeente. Om bij mensen op pastoraal bezoek
te gaan. Om een bijbelstudie te doen. Om op school over de Bijbel te vertellen. En om voor te gaan in
een kerkdienst. En omdat de kerkdienst een viering is, mag zo'n feestelijk of misschien moet ik zeggen:
gewijd gewaad niet ontbreken. Voor de mensen in een kerkdienst is het dan ook meteen duidelijk aan
wie de verantwoordelijkheid om voor te gaan is gegeven. Maar dat kan alleen maar, als de gemeente
die verantwoordelijkheid samen met mij draagt. Dat zie je bijvoorbeeld aan de handdruk in de
kerkdienst. Aan het begin. En aan het eind. De voorganger krijgt de verantwoordelijkheid, maar geeft
die ook weer terug. De voorganger kan het namelijk niet alleen. Zoals een predikant zonder gemeente
of instelling die achter hem/haar staat, ook niet zoveel is. Trouwens, die handdruk zorgt er ook voor
dat niet iedereen een toga hoeft aan te doen. Onze kerk geeft daar vrijheid in. Met goede redenen.

Die hele toga heeft voor mij niets te maken met het scheppen van afstand. Of een verschil aan te geven
tussen mij en de ander. Nee, het herinnert mij aan mijn taak. En aan de gedachte dat die taak mij
gegeven is. Precies dat is wat wij met elkaar, steeds moeilijker zijn gaan vinden. Een taak uitvoeren die
je gegeven is. We willen graag zelf iets doen. En het liefst op onze eigen tijd. En al helemaal niet omdat
een ander dat zo nodig vindt. En ook niet op een manier die een ander heeft bepaald. Het liefst gaan
we onze eigen gang, zonder pottenkijkers, zonder regeltjes en alleen met onze eigen mensen. Maar dat
is eigenlijk bijna alles wat een ambt niet is. Dat is niet iets zelf bedachts. Dat doe je, omdat de gemeente
dat aan je geeft. Omdat de gemeente dat vraagt. Maar ook, omdat diezelfde gemeente denkt dat jij -
als ambtsdrager - daarmee iets toe te voegen hebt. Als predikant, maar ook als ouderling. Als diaken
of juist als ouderling-kerkrentmeester. Je krijgt de verantwoordelijkheid van de gemeente. Je krijgt een
opdracht mee. Maar, daarmee geeft de gemeente ook een opdracht aan zichzelf. De gemeente moet
dat ambt gezamenlijk dragen. En dus ook helpen om die opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Door
mee te denken, mee te doen. Door te bidden en door de ander in haar/zijn ambt de ruimte te geven.
Dat is best wat, als je het zo onder elkaar zet. We mogen dat ook serieus nemen met elkaar. We mogen
elkaar daar ook aan herinneren. Dat doen we volgende week, als we nieuwe ambtsdragers bevestigen.
En nee, dit is geen oproep aan alle ambtsdragers om een toga aan te trekken. Dat hoeft niet. Het is wel
een oproep om samen het ambt serieus te nemen. En, om het samen te dragen. We geven het aan
elkaar. Dat is niet bepaald ouderwets te noemen. Eerder hoopvol. Omdat we samen gemeente willen
zijn.

Ds. Marrit Bassa



ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 25 mei 2025, 10.00.
voorganger: ds. Leonard van Wijk, Lochem

Thema: >>> Verlies de moed niet <<<

Orgelspel
Welkom door ouderling, en aanvullende mededelingen.
Stilte
Aanvangslied: LB 287:1,2,5. - Rond het licht dat leven doet
Bemoediging en vredegroet:
Voorg: Wij verwachten hulp van God onze Heer -
De Schepper van hemel en aarde en mensen,
ALLEN: Hij laat niet los wat Hij begon.
Voorg: De Heer nodigt ons uit om met Hem op te staan -
ALLEN: Heer hier sta ik, open mij voor uw stem.
Voorg: Genade voor jou en vrede van God de Vader,
en van Jezus Christus onze Heer -
ALLEN: de warmte van zijn Geest voor alle mensen -
Maar dan ook ALLE mensen! Amen

Zingen: Lied 66:1 - psalm van de zondag - Breek, aarde, uit in jubelzangen
(hierna gaan we zitten)
Inleidend woord. “Verlies de moed niet”.
Kyrie: Kort gebed om Gods ontferming;
Overgenomen met het zingen van: Lied 281:1,2,3,5,10. - Wij zoeken hier uw aangezicht
Gloria:
Voorganger: Heer het duister doet enorm zijn best
Om ons de moed uit handen te slaan.
Maar om ons heen barst de schepping los
Met fris groen, bloemen in alle kleuren,
Geuren van hoop, vogels die U lofzingen.
Wij vertikken het om te buigen voor slecht nieuws:
Alle eer en lof aan U, Schepper van hemel en aarde,
U staat boven alle machten, U kent alle harten.
Uw liefde kan alles overwinnen.
Dat, ja dat willen wij geloven! Halleluja.
Daarom zingen wij U toe:
Zingen: Lied 289:1,3. “Heer het licht van uw liefde schittert”
DE HEILIGE SCHRIFT
Voorg.: De Heer zal bij je zijn
ALLEN: De Heer zal je bewaren
Gebed om de Geest bij het Woord
De kinderen gaan naar de nevendienst en nemen het Licht mee
Eerste Lezing: Joél 2:21-27. "Belofte van herstel en zegen”
Zingen: Lied 678:1,2,3,4,5. — Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
Tweede lezing: Johannes 14:22-29. “Jezus gaat naar de Vader”
Luisteren, kijken en meezingen: “Peace I leave you” (Taize)
My Peace (Taize) | The Modern Psalmist / El Salmista Moderna
Overdenking “Verlies de moed niet”.
Zingen: Lied 419:1,2,3. — Wonen overal
Onder het naspel komen de kinderen terug,
kinderlied: Vrede van God
Gedachtenis Wicher Willem (Wicher) Wichers
e Ontsteken gedachteniskaars
e In memoriam
e Stilte
e Zingen: Lied 886 - Abba Vader
Dankgebed en voorbeden;
stil gebed en Onze Vader
Aandacht voor de collecte
Orgelspel, de kinderen kunnen opgehaald worden uit de oppas
Slotlied: zegenlied LB. 426 God zal je hoeden / God to enfold you
Zending en zegen.
Allen: "Amen, amen, amen”




Organist: Henk van der Maten kindernevendienst: Jolanda Heirbaut

Ouderling: Erwin Verboom Media: Ben van Damme
Diaken: Lidie Dijkink Koster: Chris Burger
Lector: Aly Strikwerda BHV: Els Hoogink

Collecte Zondag 25 mei
1¢ collecte: Stichting Leergeld Noord Veluwe

.. Stichting Leergeld Noord Veluwe is aangesloten bij Leergeld Nederland, een landelijke
D Nl organisatie van lokale stichtingen.
Leergeld verleent plaatselijk steun aan schoolgaande kinderen die ten gevolge van een
laag inkomen van ouders of verzorgers onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse
en buitenschoolse activiteiten.

28 collecte: Voedselbank Vaassen-Epe-Heerde
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens.
VOEDSELBANKEN. NL . . .
Vaassen Epe Heerde & omg. D€Z€ Mensen houden maandelijks niet genoeg geld over voor eten, kleding en
andere basisbehoeften. Ook in de omgeving van Vaassen, Epe en Heerde zijn
tientallen gezinnen afhankelijk van voedselhulp. De Voedselbank. steunt deze groep door
voedselpakketten te verstrekken samengesteld door vrijwilligers uit gedoneerde middelen.

Eindexamens 2025

Doe jij, doet jullie zoon/ dochter, broer/ zus, kleinzoon/ kleindochter, vriend/ vriendin dit jaar
eindexamen? Laat het ons even weten, zodat we als kerkgemeenschap er aandacht aan kunnen
besteden. Graag doorgeven aan centraal meldpunt, Gesien IJzerman, meldpost@okheerde.nl of
06 50802687.

s

Het vertrek van Lida Brugmans, onze kerkelijk werker, nadert nu snel!

Per 1 juli is ze officieel uit dienst, maar door vakantie en compensatie van
overuren is haar laatste werkdag vrijdag 6 juni. Daarna kan er dus geen
beroep meer op Lida gedaan worden. Voor pastorale vragen kunt u terecht bij
ds. Marrit Bassa. Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan een goede
invulling van het ouderenpastoraat in de toekomst: u zult hier zo snel mogelijk
meer over horen.

Maar we laten Lida natuurlijk niet stilleties vertrekken. Daarvoor is ze voor
onze gemeente van te grote betekenis geweest!

Het afscheid vindt plaats op twee momenten: op 4 en 29 juni.

Afscheid Lida Brugman

Middag voor ouderen en belangstellenden woensdag 4 juni

Een informeel samenzijn met de mensen waar ze het meeste contact mee heeft gehad: dat is de wens
van Lida. En daar horen wat haar betreft pannenkoeken bij! U bent van harte welkom in de kerk, van half
drie tot vijf uur om haar het beste te wensen, misschien een klein cadeautje te geven en een pannenkoek
te eten. Vraag: Wie wil een stapeltje naturel pannenkoeken bakken en naar de kerk brengen op

4 juni? Voor beleg wordt gezorgd. Opgeven voor 2 juni bij Gesien [Jzerman:
gesienijzerman24@gmail.com Wie problemen heeft met vervoer, kan via meldpunt@okheerde.nl regelen
dat hij/zij wordt opgehaald en thuisgebracht. Vragen over deze middag? De organisatie is in handen van
Fredie van Holst en Gesien IJzerman.

Afscheidsdienst zondag 29 juni

Ds. Marrit Bassa en Lida zullen samen voorgaan in deze dienst: het officiéle afscheidsmoment.

Na de dienst is er gelegenheid om bij de koffie Lida nog even te spreken, voor de mensen die er op 4 juni
niet bij waren. We maken er een feestelijk gebeuren van met bloemen en een cadeau. En ook hier
vragen we uw medewerking: wie wil iets lekkers bakken voor bij de koffie? Opgeven voor 27 juni bij
Adry Bregman: Beheerder@okheerde.nl

Het goede nieuws is, dat Lida in de toekomst nog af en toe bij ons zal voorgaan in de dienst.

Nieuwe ambtsdragers

We zijn blij en dankbaar dat drie mensen zich beschikbaar stellen voor het ambt van ouderling. Het
zijn Fredie van Holst, voorzitter werkgroep Pastoraat, Kees Hoogink, voorzitter college van
Kerkrentmeesters en Muriélle Stijf, ouderling met een bijzondere opdracht. Mocht iemand bezwaar
hebben tegen hun benoeming, dan kan men dit melden bij de scriba. De bevestiging zal op 1 juni
plaatsvinden.



Fiets-, autotocht donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag.
Hemelvaartsdag 29 mei a.s. is er weer de traditionele fietstocht van ZWO door de prachtige omgeving
van Heerde.

Voor hen die niet kunnen fietsen, is er een autotocht uitgezet.
Onderweg zullen de mensen in de auto's en de fietsers elkaar
ontmoeten voor koffie en iets lekkers. We starten rond 10.45 uur
met koffie/thee in de kerk. Daarna vertrekken we per groepje en/of
auto om de tocht te rijden. Onderweg zorgen wij voor koffie, thee,
limonade en een versnapering.

Bij terugkomst in de kerk is er een heerlijke kop soep en een lekker
broodje.

De kosten zijn 7,50 euro per persoon, kinderen t/m 12 jaar 3.00 euro. De opbrengst gaat naar ons
nieuwe project in Moldavié. Wij zijn ook op zoek naar chauffeurs met auto, om mensen die niet
kunnen fietsen, te rijden voor de autotocht. In de hal van de kerk liggen op 18 mei en 25 mei
intekenlijsten waarop u/jij zich kunt opgeven. U/jij kunt zich ook tot uiterlijk 25 mei opgeven via de
mail: ruudhaverkamp@planet.nl of telefonisch: 692740, mobiel 06-11123558.

Werkgroep ZWO.

OPROEP ramenzemen:
Maandagochtend 26 Mei is ieder welkom in de kerk vanaf 8:30 uur om te helpen met ramen wassen.
Graag zelf schoonmaakmateriaal meenemen.

Jeugdweekend

Vanuit het gezamenlijke jeugdwerk wordt een jeugdweekend georganiseerd.

Er zijn nog plaatsen! Kortom, lees de info en meld (je kind/tiener) aan!

Zit jij in groep 5 t/m 8 of ben jij een tiener t/m de leeftijd van 18 jaar, wees dan
voorbereid op een weekend vol verrassingen. Van 4 t/m 6 juli 2025 staat het
Jeugdweekend op de planning en dit wordt allesbehalve standaard! Het thema
dit jaar is ‘Alles op z'n kop!” Dat wordt een weekend vol gezelligheid, toffe
activiteiten en goede gesprekken. Van 4 t/m 6 juli trekken we met elkaar naar
de Houtkamp bij Otterlo. Denk aan kampvuur, sport en spellen, maar ook tijd
om te chillen en goede gesprekken te voeren. Voor beide leeftijdsgroepen is er
een tof eigen programma. .'::"f:': Pl el SEORMATE
M@ Vertrek: Vrijdag 4 juli om 16:00 uur vanaf de parkeerplaats bij de e
Ontmoetingskerk.

ii @ Terugkomst: Zondag 6 juli om 15:00 uur bij dezelfde parkeerplaats.

STAY TUNED

@ Kosten: €20 per persoon (eigen bijdrage).

Meld je aan via: www.hervormdheerde.nl/jeugdweekend2025
(Als het geld een probleem voor je is, meld het dan, dan zoeken we oplossing!)

Uitnodiging voor.
Wie: Alle vrijwilligers van de Ontmoetingskerk. M
Wanneer: Vrijdag 4 juli vanaf 17:00 uur.

WAL
Wal: Gezellig samenzijn, leuke activiteit en lekker eten.

Waar: Ontmoetingskerk. 4WV

Waarom: Blijk van waardering voor jouw inzet in het afgelopen jaar!

Hoe: Zet je naam op de intekenlijst in de kerk / geef je per mail op vé6r 21 juni:

O

bartheres@okheerde.nl




Zondag 18 mei was de laatste zondag van de Fair Trade weken. De eerste zondag
trakteerden we op een mini TONY Chocolaterie. De 2° zondag waren er Fairtrade
brouwnies gemaakt. Helaas was een gedeelte wat mislukt, maar de smaak was er
niet minder op!

We vroegen tijdens de koffie wat aandacht op een Fair Trade product om te laten zien dat Fair
Trade niet altijd duurder hoeft te zijn, en mocht het wel wat duurder zijn dan geeft bewust kopen
een goed gevoel toch?

Ook waren er 2 boodschap mandjes gevuld met vergelijkbare producten. Het ene mandje was
met Fair Trade producten en het andere met gewone bekende merken. Ieder kon een gooi doen
naar de prijs van de inhoud van een mandje. Fair Trade prijs (€ 32,27) andere PLUS mandje (€
38,87) U merkt... Fair Trade is niet altijd duurder, maar bewust kopen, geeft ook een goed
gevoel!

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa: bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans (tot 7 juni) : bel dan naar: 06-12639287 of email:
pastor@okheerde.nl

Agenda:

Datum Activiteit

Woensdag Woensdag gaan er weer een aantal mensen naar Kampen. Zin om mee te

28 mei gaan? ‘s Morgens van acht tot tien uur. Laat het even weten. Bel of app:

06-21863188 e-mail: info@gerritheuver.nl Maar u mag ook zomaar komen:

w KAMPEN Kerkelijk Centrum De Open Hof.

Woensdag Koffie ochtend

28 mei Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar in de S
Ontmoetingsruimte. U bent van hart welkom, neem gerust een “ﬁ}én
buurvrouw, vriend of vriendin mee ‘

Sarah Smit, scriba, scribal@okheerde.nl
Fredie van Holst-Frolich, fredievanholst@live.nl




