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                    NIEUWSBRIEF 273  

   28 mei 2025 
 
 

 
 
 

De Geest die alles nieuw maakt – maar ook op zijn kop zet. 
 
Soms overkomt het je dat je iets helemaal verkeerd ziet, en ben je daar achteraf nog 
blij mee ook. Meestal balen we flink als onze overtuigingen in duigen vallen – maar 
soms pakt het super-positief uit als je jouw vaste manier van kijken bij moet stellen. 
 
Zo’n omslag zie je hiernaast. Je kunt hier een roze vaas zien – maar ook twee 
gezichten die naar elkaar zijn toegekeerd. 
Ja oké, je kan ook roepen: ‘Nee hoor, alleen die vaas kan. Wie hier twee gezichten 
ziet, is gestoord’. Maar daarmee sluit je je wel af voor een verrassende ontdekking. 
En dat doen we steeds meer, vrees ik. Steeds meer mensen praten alleen nog met mensen die 
dezelfde ideeën hebben, lezen kranten die precies in hun straatje passen, kijken alleen 
programma’s die hen niet aan het denken zetten maar alleen bevestigen: de beruchte bubbels van 
tegenwoordig. 
Hoe komt dat? Ik denk: doordat we bang zijn voor verrassingen. 
Verrast worden is: het even niet meer weten. Eventjes geen controle hebben. Lastig.  
Controlegebrek roept bij sommige mensen angst op. Ik zelf ben (bijvoorbeeld) bang voor onweer: 
zomaar uit het niets boem, flits, knal . . . 
 
Op de achtergrond speelt denk ik het probleem van de maakbaarheid. Het idee, het verlangen en 
de behoefte om het lot en het leven te kunnen sturen.  
Voor een deel kan dat ook wel natuurlijk, je hebt wel degelijk invloed op hoe het met je gaat. 
Maar wat we liever niet willen zien, is dat die invloed tegelijk ook heel beperkt is. 
 
En daar beginnen denk ik de problemen, want dat is iets wat we niet goed meer kunnen 
accepteren. Van de wieg tot het graf willen we zekerheid. Willen we dat alles volgens (ons) plan 
verloopt. 
Er zijn ouders die voor hun kind van anderhalf al een plekje op het gymnasium reserveren: zo’n 
kind kan alleen maar teleurstellen. Volstrekt opgesloten in een dwingend verwachtingspatroon van 
pa en ma. De Tweede Kamer, die zelf pakken boter op het hoofd heeft als het gaat om de huidige 
bestuurscultuur, diezelfde Kamer dacht twee jaar geleden per besluit een andere bestuurscultuur te 
kunnen maken.  
 
En zo gaat het maar door.  
Tot het Pinksteren wordt. En de Geest dwars door alle controle en zelfcontrole heen breekt. 
Mensen een andere taal laat spreken. Mensen haast dronken voert van enthousiasme (= in God 
zijn). Nee hoor, zegt Petrus, het is nog vroeg op de dag, we hebben nog geen druppel op. 
 
Maar de Geest gaat door. Binnen één à twee generaties heeft de beweging rond Jezus Messias post 
gevat in heel de toenmalige bewoonde wereld, van Egypte via Turkije tot Griekenland en Rome. 
Wat hebben in die periode ongelooflijk veel mensen zich laten verrassen door een ongelooflijke 
andere stijl van leven en van geloven: een nieuwe, andere God.  
 
Misschien zouden we (zeker in de kerk) wat minder bang moeten zijn voor verandering, voor het 
onbekende, voor controleverlies – want daarmee houden we de Geest hardhandig buiten. 
Maar als je gelooft dat je er van Godswege zijn mag, dat je aanvaard en geliefd bent zoals je bent 
(net als al die anderen overigens), dan hoef je toch ook niet zo bang te zijn? 
‘Ubi caritas et amor’: daar waar goedheid is en liefde, daar is God met ons. 
 
Gerrit Heuver 

  

Gemengde gevoelens, een column 
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Orde van dienst zondag 1 juni 2025, 10.00 uur 
Weeszondag  ‘Vul de ruimte’ 
Voorganger: ds. Marrit Bassa 
 
Bevestiging ambtsdragers en viering van de Maaltijd van de Heer  
 
AANVANG 
Welkom door ouderling van dienst 
Stilte 
Aanvangslied  Psalm 8 b  ‘Zie de zon, zie de maan.’ 
     
Bemoediging en groet  
v      Onze hulp is in de naam van de Heer 
a      die hemel en aarde draagt met zijn liefde  
v      die trouw houdt tot in eeuwigheid 
a      en niet loslaat het werk van zijn handen.  
v      Genade en vrede, is er voor u en voor jou van God, onze Vader, en van Jezus Christus de 

Heer, door de heilige Geest 
 
Kyriegebed & Gloria Lied 103e  ‘Bless the Lord’   
  
DIENST VAN HET WOORD   
Inleiding op het thema 
Gebed om de Geest  Lied 839  ‘Dans, dans en doe maar mee met mij’ 
Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst 
Lezing   Johannes 17 vers 9 - 26 
Zingen   Lied 1005 vers 1, 2 en 5  - Longing for light, we wait in darkness 
Verkondiging 
 
ANTWOORD 
Zingen   Lied 362 vers 1 en 2 – Hij die gesproken heeft een woord dat gáát 
 
Kinderen komen terug vanuit de kindernevendienst 
 
DIENST VAN DE BEVESTIGING 
Welkom 
Kerkenraadsleden nodigen de nieuwe kerkenraadsleden uit om naar voren te komen. Er wordt hen 
een kaars gegeven, aangestoken aan de paaskaars.  
 
Zingen    ‘Mag ik jou tot zegen zijn’ - Sela 
Opdracht  
  
Bemoediging en geloften      
Zegen 
v God, onze Vader, geve je zijn heilige Geest om diaken te zijn in deze gemeente, om in 

liefde om te zien naar mensen en zijn barmhartigheid gestalte te geven. Amen  
v Heer, raak hen aan met uw adem, geef hen een vergezicht!  
a Draag hen op uw vleugels, zegen hen met uw licht. 
 
Belofte gemeente 
v Gemeente, wilt u beloven deze mensen, die zowel voor het eerst als opnieuw een taak 

opnemen, te dragen in hun werk met liefde en geloof, hen te gedenken in uw voorbeden en 
met hen mee te werken in de dienst aan kerk en wereld?   

a Ja, dat willen wij van harte. 
 
Zingen  Lied  975 vers 1, 3 en 4 – Jezus roept hier mensen samen 
  
GAVEN EN TAFELGEBED 
Aandacht voor de gaven Filmpje/Informatie 
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Orgelspel 
Tafel wordt voorbereid  
 
Vredegroet 
v  Vrede met u allen! 
G Vrede ook met u! 
V  Wij geven elkaar een teken van vrede 
     (allen geven elkaar een teken van vrede)  
Tafelgebed 
v  De Heer zal bij u zijn en Hij zal u bewaren. Heft uw hart omhoog  
a   Wij zijn met ons hart bij de Heer 
v   Laten we de Heer onze God danken.   
a   Het is waardig en goed Hem te danken.  
v  instellingswoorden    
v  (… gebeden … ) 
a  Onze vader… 
  
Nodiging 
Delen van brood en wijn   
Zingen ‘Ik zal er zijn voor jou’ (Geroepen om te zingen 199) 
We zingen tijdens het delen van brood en wijn   

 

2   Ik zal er zijn voor jou met wijn, een stukje brood.  
 Ik zal er zijn voor jou mijn liefde is zo groot.  
 
3 Ik zal er zijn voor jou een schaduw aan je zij.  
 Ik zal er zijn voor jou Ik ben er altijd bij.  
 
4 Ik zal er zijn voor jou ik laat je niet alleen.  
 Ik zal er zijn voor jou mijn licht straalt om je   
heen. 
 
 

 
WEGZENDING EN ZEGEN  
Kinderen kunnen opgehaald worden uit de oppas 
Slotlied   Hemelhoog, Lied 229 - Heilige Geest van God 
 

 
 
Zegen 
 
 
Organist:  Theo van der Wal  Kindernevendienst Karen Dalhuisen 
Ouderling: Mart Meeske   Media:   Hanneke Gerritsen 
Diaken:  Elly Douwes   Koster:   Paul Dijkink 
Lector:  Hester de Wilde  BHV:   Berthold Koops 
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Collecte Donderdag 29 mei   
één collecte: Moldavië: kerk in het armste land van Europa. 

Kom in actie voor Moldavië, het armste land van Europa. Waar veel mensen voor 
kortere of langere tijd in het buitenland werken. Waar vooral kinderen en 
ouderen alleen achterblijven en dorpen onleefbaar worden. Kom samen met 
kerken in Moldavië in actie, zodat kinderen veilig opgroeien. Zodat ouderen de 
broodnodige zorg krijgen. Zodat jong en oud naar elkaar omkijken. Zodat een 

stabiele jonge generatie opgroeit, die Moldavië kan helpen opbouwen. 
 
Zondag 1 juni 1e collecte: Actie vakantietas 

De Diaconie doet dit jaar vanuit het IDO komende zomer weer mee met het 
project ‘Vakantietasjes’. Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen 
meestal niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes erop uittrekken, blijven zij 
achter. Met de Actie Vakantietas kun je hen als gemeente verrassen met een 
rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie. 

2e collecte: Kerk 

 
Bloemen 
De bloemen van Hemelvaartsdag worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar mevr. A.M. van Leuveren,. 
De bloemen van zondag 1 juni worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar mevr. H. Westendorp. 
  
 
EINDEXAMENS 2025 
Doe jij, doet jullie zoon/ dochter, broer/ zus, kleinzoon/ kleindochter, vriend/ vriendin dit jaar 
eindexamen? Laat het ons even weten, zodat we als kerkgemeenschap er aandacht aan kunnen 
besteden. Graag doorgeven aan centraal meldpunt, Gesien IJzerman, meldpost@okheerde.nl of 06 
50802687. 
 
RAMENLAPPERS GEZOCHT!  

16 juni  8.30 uur gaan we weer een poging doen om de 
overgebleven ramen te lappen. De ramen van het Jeugdpunt 
moeten nog van binnen en buiten. De ramen aan de 
achterkant van de kerk moeten nog alleen van buiten. Graag 
eigen trekker en zeem meenemen. Met vele handen is het in 
een uurtje geklaard, WELKOM! 
Ook nog een gedeelte houtwerk en dakgoten van het bijgebouw moeten even 

een beurtje hebben.  
Wie wil Gerard Doggen hierbij ondersteunen. Meld je aan op 06-15607046. 
 
ACTIE VAKANTIETASJES 
Het aantal gezinnen in de gemeente Heerde waar ‘vakanties’ niet of nauwelijks haalbaar zijn stijgt. 
Het gaat inmiddels om 260 kinderen. Ook dit jaar willen we, als gezamenlijke kerken in de 
gemeente Heerde (samenwerkend onder het IDO) de kinderen (0-17 jaar) uit deze gezinnen blij 
maken met een vakantietasje. Daarvoor hebben we uw (financiële) bijdrage dringend nodig. De 
opzet van de actie vakantietasjes verschilt met de vorige jaren. We houden GEEN inzameling van 
speelgoed of boeken, maar kiezen, na een zorgvuldige evaluatie, ervoor om de kinderen zelf te 
laten kiezen door te werken met tegoedbonnen van de speelgoed- en spellenbank van de Rode 
Beer (tevens samenwerking met de Cirkel) of BRUNA. In de vakantietasjes voor kinderen tot 12 
jaar zit wel een klein presentje, gekocht bij BRUNA. Om dit alles mogelijk te maken is GELD nodig.  
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Helpt u mee om deze actie te laten slagen?   
Mogelijkheden om uw bijdrage te geven:  
- Zondag 1 juni 2025 collecteren we voor de  
  Actie Vakantietasjes.  
- De hele maand juni staat er een collectebus in de  
  Ontmoetingsruimte.  
  Met uw hulp kunnen we alle vakantietasjes vullen! 

- U kunt uw bijdrage ook geven via Scipio, of  
- overmaken op bankrekening: NL54 RABO 0326 5393 01, o.v.v. Diaconie, Actie Vakantietasjes. 
Namens de Diaconie, 
Lidie Dijkink, Irma van der Maten en Elly Douwes 
 
Uitnodiging voor: 

Wie: Alle vrijwilligers van de Ontmoetingskerk.  

Wanneer: Vrijdag 4 juli vanaf 17:00 uur. 

Wat: Gezellig samenzijn, leuke activiteit en lekker eten. 

Waar: Ontmoetingskerk. 

Waarom: Blijk van waardering voor jouw inzet in het afgelopen jaar!  

Hoe: Zet je naam op de intekenlijst in de kerk / geef je per mail op vóór 21 juni: 

bartheres@okheerde.nl 

Afscheid Lida Brugmans 
In de vorige nieuwsbrief is er al over geschreven: het afscheid van Lida vindt plaats op twee 
momenten: op 4 en 29 juni.  
Middag voor ouderen en belangstellenden woensdag 4 juni 
Een informeel samenzijn met de mensen waar ze het meeste contact mee heeft gehad: dat is de wens 
van Lida. En daar horen wat haar betreft pannenkoeken bij! U bent van harte welkom in de kerk, van 
half drie tot vijf uur om haar het beste te wensen, misschien een klein cadeautje te geven en een 
pannenkoek te eten. Vraag: Wie wil een stapeltje naturel pannenkoeken bakken en naar de kerk 
brengen op 4 juni? Voor beleg wordt gezorgd. Opgeven vóór 2 juni bij Gesien IJzerman: 
gesienijzerman24@gmail.com. Wie problemen heeft met vervoer, kan via meldpunt@okheerde.nl 
regelen dat hij/zij wordt opgehaald en thuisgebracht. Vragen over deze middag? De organisatie is in 
handen van Fredie van Holst en Gesien IJzerman. 
Afscheidsdienst zondag 29 juni 
Ds. Marrit Bassa en Lida zullen samen voorgaan in deze dienst: het officiële afscheidsmoment.   
Na de dienst is er gelegenheid om bij de koffie Lida nog even te spreken, voor de mensen die er op 4 
juni niet bij waren. We maken er een feestelijk gebeuren van met bloemen en een cadeau. En ook hier 
vragen we uw medewerking: wie wil iets lekkers bakken voor bij de koffie? Opgeven vóór 27 juni 
bij Adry Bregman: Beheerder@okheerde.nl. 
 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans (tot 7 juni), bel dan naar 06-12639287 of email: 
pastor@okheerde.nl. 
 
Agenda 
Datum Activiteit 
Zondag 
1 juni

 

In de hal, bij de ingang, liggen de Amnestybrieven voor abonnees weer 
klaar, op buurten ingedeeld. Mocht u in die buurt wonen en de persoon is 
niet aanwezig, is het fijn als u de brieven mee wilt nemen en bezorgen. 
BVD! 
Wilt u ook meeschrijven? Bij de tafel liggen tevens losse brieven die u mee 
kunt nemen om thuis te ondertekenen, frankeren en op te sturen. 

 


