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                 NIEUWSBRIEF 268    
   25 april 2025 

 

 

Nog even die tuin… 

Eerste Paasdag is bijna voorbij als ik dit schrijf.  

Ik denk nog even terug aan de tuin voorin de kerk. Wat was het prachtig! 40 Dagen lang hebben we 

genoten van kunst van onze bloemen-mensen. Anja Bakker en Aly Strikwerda hebben er iets geweldigs 

van gemaakt! Samen met de steen uit de tuin van Arie van de Vlekkert werd het in de vieringen van 

de Stille Week een indrukwekkend geheel. Dank!  

 

Een paar dagen voor Pasen kreeg ik het onderstaande gedicht te lezen. Iemand stuurde het me door.  

Na vanmorgen zie ik er ‘onze’ tuin in terug en geniet nog even na.  

Zoals je eigenlijk de hele tijd na Pasen na mag genieten. Helemaal tot aan Pinksteren toe!  

 

De geur van opstanding 

 

Ik ruik jouw opstanding 

in de roze bloesem van de kersenbomen 

en in het geel van de vlammende forsythia. 

In de triomf van trompetterende narcissen 

en in de proostende kelken van de tulp. 

In de lichtgroene blaadjes 

zwierend aan de wilgentakken.  

 

Vroeg in de ochtend ruik ik jouw opstanding 

in de verse gebakken broden van de bakker; 

en diep in de avond, in de zware wijn 

overstromend van geluk met mijn lief. 

 

Ik ruik je in de pas gewassen haren van mijn kinderen 

en in het nieuw geboren lam. 

Overal om mij heen ruik ik jouw opstanding,  

geurt de hemel op aarde.  

 

Uit: ‘Op vleugels van verwondering’, Janneke Nijboer 

 

Ds. Marrit Bassa 

 

Vertrek Lida Brugmans 

Lieve gemeente, 

Tot iemand mij uitnodigde te solliciteren op een vacature voor geestelijk verzorger in een 
zorgcentrum, was er geen wolkje aan de lucht. Alles leek er immers op dat ik tot mijn pensioen bij de 
Ontmoetingskerk zou blijven werken. Na het schrijven van de sollicitatiebrief kwam alles in een 
stroomversnelling. Dinsdag had ik een gesprek en woensdag hoorde ik al dat ze mij wilden aannemen. 
Het werk als seniorenpastor in de kerk doe ik al jaren met overtuiging en blijdschap. Echter, telkens 
als ik in zorginstellingen als Brinkhoven en Hofje Wendakker een weeksluiting deed of daar 
gemeenteleden bezocht, werd het verlangen om als geestelijk verzorger in een zorginstelling te 

werken, getriggerd. 
Per 1 juli 2025 krijg ik in Ermelo in twee zorgcentra een aanstelling. Dat betekent dat ik van jullie 
afscheid ga nemen. En ja, dat voelt dubbel. Want het waren mooie jaren! Het voelde warm om samen 
met jullie gemeente te zijn en lief en leed te delen. Binnen de beschikbare uren lukte het me niet om 
de bezoeken in de wijk te intensiveren, dat voelde vaak als tekortschieten. Binnen de muren van een 
zorginstelling verwacht ik dat die verbindende intensiteit als vanzelf aanwezig zal zijn. En daar zie ik 

erg naar uit. De komende weken blijf ik nog graag betrokken en hoop ik in de afronding jullie, waar 
mogelijk, persoonlijk te kunnen groeten. 
 
Lida Brugmans 

 

In de Kerkenraad is woensdag met spijt gereageerd op het vertrek van Lida! Maar we gunnen haar 

deze nieuwe werkplek, waar haar hart ligt en die zo goed bij haar past. De komende weken wordt 

eerst gekeken hoe we afscheid van Lida gaan nemen en hoe we het ouderenpastoraat op korte 

termijn kunnen vormgeven. Later zullen we het over de invulling in de toekomst hebben en uiteraard 

zullen we daar de gemeente bij betrekken. Sarah Smit, scriba 
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ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 27april 2025, 10.00 uur   

voorganger: ds. Johan Meijer 

eerste Zondag na Pasen 

 

 

Dienst van de voorbereiding 

Aanvangslied of -psalm:  81: 1, 2, 3, 4 – Jubel God ter eer 

Onze hulp en groet 

Drempelgebed 

Kyrie en Gloria: lied 281: 1, 2, 3, 4, 6, 7 – Wij zoeken hier uw aangezicht 

 

Dienst van het Woord. 

Gebed van de zondag 

Aandacht voor de kinderen  

Schriftlezingen en antwoordlied 

Eerste lezing: Johannes 20: 24 - 25 (NBV21) 

Lied: Lied van Thomas en zijn tweelingbroer of -zus, 1 - 6  tekst: Johan Meijer 

Melodie: psalm 132 

1 allen   

Mijn lichtend voorbeeld is gegaan 

 gegaan in donker van de dood 

 de dood, die hem na lijden groot, 

 na bloed en tranen, zweet van nood, 

 gegrepen heeft bij mij vandaan. 

 

2 vrouwen  

In eenzaamheid beween ik hem 

 met zilte tranen, groot gemis 

 omdat hij niet meer bij mij is 

 omdat hij mij ontnomen is 

 ik nooit meer horen zal zijn stem. 

 

3 mannen  

Zijn stem die wijze woorden sprak 

 vol tedere bewogenheid, 

 en felle verontwaardigdheid 

 om zoveel ongerechtigheid 

 nu zwijgt zijn woord, zijn stem die brak. 

4 vrouwen  

Nooit zie ik meer zijn aangezicht 

 dat aanzag mij van zo dichtbij 

 dat oog had voor het hart in mij 

 wat in mij omging kende hij. 

 Nu zijn zijn ogen eeuwig dicht. 

 

5 mannen  

Laat mij alleen in eenzaamheid 

 laat mij bewenen mijn verdriet 

 ontneem mijn bitt're tranen niet 

 en troost mij met die waanzin niet 

 van zijn nieuwe aanwezigheid. 

 

6 allen   

Als ik niet voel dat hij het is 

 als ik niet naar hem tasten kan 

 zijn wonden niet bevoelen kan 

 waarom beweren jullie dan 

 dat hij opnieuw verschenen is? 

 

Tweede lezing: Johannes 20: 26 - 29 (NBV21) 

 

Lied: Lied van Thomas... 7 - 8 

7 allen   

Die avond van de achtste dag, 

 de deur gegrendeld van mijn hart 

 gesloten nog om alle smart 

 gedachten donker en verward 

 die avond was het dat ik zag! 

8 allen   

Mijn lichtend voorbeeld keerde weer, 

 doorbrekend wat gesloten was 

 heeft hij mij met zijn woord verrast. 

 Ik heb gezien, ik heb getast 

 ik heb geloofd: ‘Mijn God, mijn Heer!’ 

 

Uitleg/verkondiging 

 

Orgelspel, kinderen komen terug 

Zingen:  Lied 857 – Jij zoekt mij 

Dienst van de gaven en gebeden 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk besloten met het “Onze Vader” 

Inzameling der gaven, Kinderen kunnen opgehaald worden uit de oppas 

Slotlied 655 Zing voor de Heer een nieuw gezang 

Wegzending en zegen (door de gemeente zingend beaamd) 

We zingen staande het Wilhelmus, vers 1 en 6 
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Organist:  Jan Koelewijn   Kindernevendienst: Yvonne van der Veer 

Ouderling: Gesien IJzerman  Media:   Bart Heres 
Diaken:  Elly Douwes   Koster:   Chris Burger 
Lector:  Henriët Broeder  BHV:   Adry Bregman 

 

Collecte Zondag 27 april  

1e collecte: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap  

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 

brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel 

dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en 

buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. 

Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap 

van liefde voor de wereld, die ons in 

beweging brengt en onze weg verlicht. 

Onze visie is dat ieder mens de Bijbel als 

bron voor zijn of haar leven kan ontdekken, lezen en omarmen.  

2e collecte: Diaconie 
 
Podcast over Henk en ons orgel 
Waren we in januari nog op TV met Petrus in het land, nu krijgt de Ontmoetingskerk aandacht in de 
podcast Alle Registers Open. Henk van der Maten vertelt over zijn loopbaan als kerkmusicus en laat 
het orgel prachtig klinken. Luister naar het verhaal via onderstaande link, of zoek op Alle registers 

open Henk van der Maten. 
 
Henk van der Maten in Alle registers open  

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl. 
 
Agenda 

Datum Activiteit 

Dinsdag 
29 april 

Bezinnen onder bomen - Dinsdag 29 april 13.30 uur. 
Vertrek vanaf de eerste parkeerplaats (rechts) na de parkeerplaats 
bij de kiosk aan de Elburgerweg. Welkom! 

Woensdag 
30 april 
 

Koffie ochtend  
Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar in de 
Ontmoetingsruimte. U bent van harte welkom, neem gerust 
een buurvrouw, vriend of vriendin mee 

Vrijdag 

2 mei 

Op Vrijdag 2 mei gaan er weer een aantal mensen naar Kampen. Zin 

om mee te gaan? ’s Morgens van zes tot acht uur.  Laat het even 
weten. Bel of app: 06-21863188, e-mail: info@gerritheuver.nl. Maar 
u mag ook zomaar komen: Kerkelijk Centrum De Open Hof. 

 
Sarah Smit, scriba,  scriba1@okheerde.nl    
Fredie van Holst-Frölich,  fredievanholst@live.nl

 

https://www.eo.nl/podcast/alle-registers-open/afleveringen?srsltid=AfmBOorjmvIDcud_TVa8YnEQnBjt4Ot3CBlLX9GwBIgrFG1TJ98LeSrw&episode=WO_EO_20263469
mailto:predikant@okheerde.nl
mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:scriba1@okheerde.nl

