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Thuis 

 

U weet: met een aantal mensen 

nemen we deel aan het Kerkasiel in 

Kampen. Nog steeds, helaas. Een 

paar weken geleden was er een groep 

studenten van het conservatorium in 

Zwolle. Zangers en muzikanten. Ze 

hadden samen een lied gemaakt voor 

de asielzoekende familie Babayants, 

en dat brachten ze daar ten gehore. 

Wat een geweldig inlevingsvermogen 

in hoe die familie zich wel voelen 

moet, en wat prachtig uitgevoerd! Het 

refrein luidde: Ze zijn al thuis. 

Eindeloos herhaald, meerstemmig, in 

canon: een prachtig gezongen protest tegen mensen die vinden dat ze ‘naar huis moeten’. Nee hoor: 

‘Ze zijn al thuis’. https://www.youtube.com/watch?v=3YjUM89n43A&t=33s 

 

Haaks daar op staat dat ik bij tijd en wijle het gevoel heb dat ik niet thuis ben. Of niet meer. 

This world is not my home 

I'm just a-passing through. 

U kent het liedje wel. Een paar jaar geleden zong ik het wel es. In mijn hoofd. Bij uitzondering. Als er 

iets heel geks gebeurde. Later zong ik het vaker, een paar keer per jaar. Tegenwoordig kan ik het elke 

week wel zingen:  

- ambulancechauffeurs die zwaar vuurwerk naar hun hoofd krijgen bij hun werk,  

- rechters van wie naam en adres op internet gezet worden na een onwelgevallig vonnis (‘jij hoort 

nog van ons’)  

- ministers die hardop liegen of het gedrukt staat, iedereen weet het maar ze komen er mee weg, 

- leerkrachten die fysiek bedreigd worden omdat pa het schooladvies voor zijn kind ‘niet pikt’, 

- kinderen van 12, 13 jaar die een huis in brand steken, 

- een rijksoverheid die jarenlang de eigen wetten negeert en overtreedt,  

en ach, ik kan nog wel even doorgaan. 

 

Vingerwijzen is gemakkelijk. ‘De populisten’, ‘de sociale media’, ‘de buitenlanders’, ‘de alcohol- en 

drugsmisbruikers’, ‘de rijke stinkerds’: doelgroepen om je tegen af te zetten zijn snel gevonden. 

Maar het lastige is dat we zelf dat ìk zelf voor 100% deel uitmaak van de samenleving waarin ik me zo 

vreselijk on-thuis kan voelen. Dus al die groepen waartegen ik geneigd ben me af te zetten, die horen 

bij mij. Maken deel uit van mijn bestaan.  

Zou het kunnen helpen als ik (in plaats van vingerwijzen) me af ga vragen wanneer of waardoor we 

elkaar zijn kwijtgeraakt? Ik snap niks van populisten. Snappen zij wel iets van mij? 

Ik kan mij niks voorstellen bij jongeren die zes uur per dag of meer op hun telefoon zitten. Maar 

omgekeerd? 

Je bij elkaar thuis voelen begint denk ik met elkaar zien. Spreken. Proberen te begrijpen.   

Want ja, als het probleem (voor een deel) bij mij ligt, dan ligt de oplossing misschien (voor een deel) 

ook wel bij mij. 

 

Die scholieren uit Zwolle hebben op een fantastische manier geprobeerd die asielzoekers in Kampen te 

begrijpen. Zich in te leven. En dàt gaf herkenning (wordt vervolgd). 

 

Gerrit Heuver  

 

 
 

 

Gemengde gevoelens, een column 

https://www.youtube.com/watch?v=3YjUM89n43A&t=33s
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ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 4 mei 2025, 10.00. 

voorganger: ds. Gerrit Heuver 

 

De voorbereiding 
Welkom en mededelingen 
Stilte 

Aanvangslied Psalm 139d Heel het duister is vol van luister 
Bemoediging en groet  
V:     Onze hulp is in de naam van de Heer 

A:      die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:      die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A:      en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. 
V:      Genade zij u en vrede,  

van God, onze Vader, door Jezus Christus onze Heer. 
A Amen 
 

Kyrië en Gloria        
Als inleiding op het Kyrie: Lied 1008 – Rechter in het licht verheven 
Gebed om ontferming, na elke bede: lied 301a   
 
 
 
Loflied: 632 – Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 

Ter inleiding 
 
De Bijbel 
Gezongen gebed om Gods Geest: lied 317 – Grote God, Gij hebt het zwijgen 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
Lezen: Exodus 3:1-14 

Zingen:  Lied 845  - Tijd van vloek en tijd van zegen 
Lezen: Marcus 15:43 - 16:8 
Zingen:  Lied 527:3,4,5 – Als een vuur zijt Gij verschenen 
Woorden bij het WOORD   
Zingen:  Lied 1001:1,3 – De wijze woorden en het groot vertoon 
Kinderen komen terug, we luisteren en zingen mee met  
‘Waar vriendschap en liefde zijn.’

 https://youtube.com/watch?v=b2lLORHLjTI&si=Gb95oTrQuJK6lmrb 
 
Danken en delen 
Aandacht voor de collectedoelen 

Gebed over de gaven 
Orgelspel  
Gedachtenis dhr. Herman van der Beek 

• Ontsteken gedachteniskaars 

• In memoriam 

• Stilte 

• Zingen: Psalm 84 vers 1 – Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer 
Dankgebed, voorbeden, na elke bede: lied 368g – Adem van God vernieuw ons bestaan. 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Gezegend verder 
Zingen:  Lied 650:1,2,3,4,7 – De aarde is vervuld 

Zegen, 
Allen: AMEN 

 

Organist:  Maarten Westenberg  kindernevendienst: Tjitske Koops 

Ouderling: Mart Meeske   Media:   Henk Ottens 
Diaken:  Irene Verboom   Koster:   Ruud Haverkamp 
Lector:  Fredie van Holst  BHV:   Hotze Talsma 

 

4 mei - Herdenking in de Johanneskerk 

Als onderdeel van de herdenkingen op zondag 4 mei is er om 19.00u een samenkomst in de 

Johanneskerk. Deze samenkomst wordt geleid door ds. Marrit Bassa en ds. Jurgen Zomer vanuit de 

gezamenlijke kerken in Heerde. Na de samenkomst gaat de tocht om 19.45u verder naar het Raadhuis 

waar kransen worden gelegd en we 2 minuten stil zijn om samen te gedenken.  

Voor meer informatie: Kijk in de Schaapskooi of op de website van de gemeente Heerde.  

https://youtube.com/watch?v=b2lLORHLjTI&si=Gb95oTrQuJK6lmrb
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Collecte Zondag 4 mei  

1e collecte: Noodhulp aan vluchtelingen uit 

Soedan 

In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soedan. 

Duizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen op 

de vlucht geslagen. Via haar internationale 

(kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan 

vluchtelingen in Soedan en buurlanden Zuid-Soedan 

en  

Ethiopië. Ze ontvangen landbouwmaterialen zodat ze 

in hun onderhoud kunnen voorzien, schoon 

drinkwater, keukengerei, zeep en wasmiddel. 

 

2e collecte: Kerk 

 

Schilderijen in de ontmoetingsruimte en grote zaal. 

Afgelopen week hebben de schilderijen van Marchienus Plat plaats gemaakt voor de schilderijen 

geschilderd door Riet Olthuis. Zij schildert in haar vrije tijd uiteenlopende schilderijen in acryl. Zij is lid 

van een hobby schildergroep uit Epe en doet daar inspiratie op voor een volgend schilderij. De 

onderlinge samenwerking leidt tot nieuwe ideeën en aanwijzingen voor een kleurrijk geheel en balans. 

Inmiddels zijn de schilderijen uitgegroeid tot een imposante verzameling welke nu in de kerk is te zien. 

 

In de vitrines in de ontmoetingsruimte is een serie peper en zout vaatjes te bewonderen uit de 

verzameling van Peter Bakker. Uit zijn verzameling heeft Peter ook een aantal figuren geselecteerd welk 

een beroep uitoefenen. Tin wordt al eeuwenlang gebruikt voor serviesgoed en andere huishoudelijke 

artikelen, wat het een nostalgische en vaak antieke charme geeft. 

Tin is een populair materiaal voor zout- en pepervaatjes vanwege zijn unieke eigenschappen. Vaak 

wordt tin gekozen vanwege de duurzaamheid: Het is een stevig metaal dat niet gemakkelijk breekt, 

waardoor het ideaal is voor dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Het is roestbestendig: In tegenstelling tot 

andere metalen roest tin niet, wat belangrijk is in een keukenomgeving waar vocht aanwezig is. 

Het heeft een elegante en tijdloze uitstraling die goed past bij zowel klassieke als moderne stijlen. 

 

Nog even dit: 

Uit de serie engelen die rond kerst zijn tentoongesteld zijn 

nog steeds enkele exemplaren achtergebleven. Hier te zien 

op de foto. De eigenaar kan zich melden bij Peter Bakker 

0578-692522 of bij Ben van Damme 0578-691642 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Samen tegen Armoede 
Zondag 4 mei mag u weer producten inleveren voor de 
Voedselbank. De behoefte aan houdbare producten blijft 
groot. Samen zijn we de kerk in actie, en staan we op 
tegen armoede in Nederland. U toch ook! 

Zonnebloemolie of olijfolie, Groenteconserven, Soep in blik 
of zak, Zilvervliesrijst, Volkorenpasta, Houdbare halfvolle 
melk, Vis in blik, Koffie of thee, Couscous en Havermout. 
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Dagje uit 

Ook dit voorjaar willen wij graag een dagje uit organiseren op dinsdag 22 mei. 
We verzamelen om 09.15 u. bij de kerk, zodat we om 09.30 u. kunnen vertrekken richting Elburg 
waar we een bezoek aan museum Sjoel in Elburg zullen gaan brengen. Dit jaar herdenken we het 
einde van de Tweede Wereldoorlog en vieren we dat we onze vrijheid terugkregen. Er is nu een 

expositie over kamp Westerbork waar een brug wordt geslagen tussen verleden en heden, in een tijd 
waarin duidelijk is dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Entreeprijs: € 8,50. Een museumjaarkaart is 
daar geldig. ’s Middags is er een lunch in de tuin bij pastor Lida Brugmans. 

Vanaf zondag ligt er een intekenlijst in de kerk. Ook kunt u zich aanmelden bij Sonja Niessen tel. 06-
30767729. We zoeken ook nog auto’s met chauffeur.  
Wij gaan er een mooie en gezellige dag van maken en hopen op véél belangstelling! 
 
Bijeenkomst ANBO PCOB Heerde/Wapenveld 
Mei is de maand van ons jaarlijkse uitstapje! Dit jaar gaan we een bezoek brengen aan het 
AMBACHTEN & SPEELGOEDMUSEUM in Terschuur. Een heel leuk en compact museum waarin heel veel 

oude ambachten weer tot leven gewekt worden. Het zal voor ons senioren een gevoel van herkenning 
en nostalgie oproepen. Spellen en speelgoed zijn tentoongesteld op de bovenverdieping, deze is met 
een lift bereikbaar. De bus is dit jaar nog niet vol. Vindt u het leuk om met ons mee te gaan, u bent 
echt van harte welkom! Het uitstapje vindt plaats op maandag 21 mei. De kosten zijn € 57,50 incl. 
koffie met gebak en lunch. We vertrekken om 9.30 uur en zijn om uiterlijk om 16.30 weer terug in 
Heerde. 

Opgave z.s.m. bij Jenny Pas, e-mail: pasaerts@gmail.com of tel.nr. 0613215901. 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa: bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl 

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans: bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl 
 
Agenda: 

Datum Activiteit 

Vrijdag 

2 mei 

Vrijdag gaan er weer een aantal mensen naar Kampen. Zin om mee te 

gaan? ’s Morgens van zes tot acht uur.  Laat het even weten. Bel of app: 
06-21863188 e-mail: info@gerritheuver.nl Maar u mag ook zomaar 
komen: Kerkelijk Centrum De Open Hof. 

Zondag 
4 mei 

 

In de hal, bij de ingang, liggen de Amnestybrieven voor abonnees weer 
klaar; op buurten ingedeeld. Mocht u in die buurt wonen en de persoon is 
niet aanwezig, is het fijn als u ze mee wilt nemen en bezorgen. BVD! 

Wilt u ook meeschrijven? Bij de tafel liggen tevens losse brieven die u 
mee kunt nemen om thuis te ondertekenen, frankeren en opsturen. 

 
Sarah Smit, scriba,  scriba1@okheerde.nl    
Fredie van Holst-Frölich,  fredievanholst@live.nl
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