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Tijd voor Pasen, tijd van verwachten.  

 

‘Het is nog licht’, riep de jongste toen ik haar naar bed wilde brengen.  

Ja, dat klopt. Maar als de lente volop is begonnen en de zomertijd is ingegaan, dan krijg je dat.  

Dan is het veel langer licht. 

Dat past ook bij deze tijd voor Pasen. We bewegen ons naar het licht.  

In alle voorbereidingen van de Stille Week merk ik tegelijkertijd dat er ook een hoop overeenkomsten 

zijn met de tijd voor Kerst. Beide periodes, 40-dagen of Advent, krijgen vaak dezelfde klank mee in 

liederen of teksten. In aanloop naar Palmzondag en de Stille Week, kwam ik het volgende lied tegen. 

Het is een Adventslied, speciaal geschreven voor die periode, in 2018. Er was toen van alles gaande in 

de wereld. De verwoestingen in Syrië kwamen dagelijks voorbij. Als je de tekst van toen leest, past ie 

naadloos op vandaag. Want die haan, die blijft inderdaad maar kraaien. Aan ons de opdracht om het 

Licht te zoeken. Of, tegen al het donker in, iets van dat (lente)licht zelf uit te stralen.  

Ik hoop dat het dan een hoopvolle uitroep wordt: Het is nog licht!  

 

‘Geef Licht’ 

 

Het wordt steeds vroeger donker 

De winter is in zicht 

Alles keert naar binnen 

De gordijnen gaan weer dicht 

De tijd staat op een kruispunt 

En niemand weet waarheen 

De schoonheid is soms ver te zoeken 

De dromer staat alleen 

 

Geef licht, geef licht 

Voor een uitweg uit het donker 

Geef wat er vaak niet is 

Geef licht, geef licht 

 

Geef alles wat je hebt 

Geef de liefde een gezicht 

Geef, geef, geef, geef licht. 

 

Zie de wereld om ons heen 

Zie de leugen die regeert 

Zie de ongeleide leiders 

En hun volk dat crepeert 

En zie de oorlog die maar doorgaat 

Ook al is ze ver van hier 

Onze wereld is te klein 

Om het niet te willen zien 

 

 

 

 

Geef licht, geef licht 

Geef ruimte en geef een uitweg 

wat er vaak niet is 

Geef licht, geef licht 

 

Geef alles wat je hebt 

Geef de liefde een gezicht 

Geef, geef, geef, geef licht. 

 

Ik stak mijn kop onder de grond 

Maar de haan die bleef maar kraaien 

Alsof hij zei je moet iets doen 

Om een verschil te kunnen maken 

Je kunt verdrinken in cynisme 

Alsof het toch niets uit kan halen 

maar in de verte schijnt een ster 

Die de richting kan bepalen 

 

En Hij geeft licht, Hij geeft licht 

Voor een uitweg uit het donker 

Voor wat er vaak niet is 

Dus geef licht, geef licht 

 

Geeft alles wat je hebt 

Geeft de liefde een gezicht. 

Geef, geef, geef, geef licht. 

Geef licht! 

 

Ds. Marrit Bassa 
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ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, 13 april 2025 

ds. Marrit Bassa 

 
Palmzondag   

Liturgische kleur: paars  

 

Thema:  ‘Durf jij het aan?’ 

AANVANG 

Muziek        

Welkom en mededelingen 

Stilte 

Zingen:  Lied 388 vers 1, 2 en 5   ‘Voor Ieder van ons een plaats aan de tafel’ 

Bemoediging en groet  

v      Onze hulp is in de naam van de Heer 

a      die hemel en aarde gemaakt heeft 

v      die trouw houdt tot in eeuwigheid 

a      en niet loslaat het werk van zijn handen.  

v      Genade en vrede, is er voor u en voor jou van God, onze Vader, en van Jezus Christus de Heer, 

door de heilige Geest 

Drempelgebed 

v God wees ons nabij. 

Zoals U nabij was bij de eerste mensen 

in de tuin van de vrede. 

Wees ook nu dichtbij 

in de tuin van het leven. 

Bij ons geloof en onze twijfel 

bij onze kracht en onze zwakheid. 

Leid ons, door Jezus die ons voorging op weg naar Pasen, 

op weg naar de nieuwe tuin 

a  waar wij in vrede mogen wonen. Amen  

 

Inleiding 
Lied:  ‘Kleine ezel uit de stal’ Hierna gaan de kinderen hun palmpaasstok maken 
Kyriegebed Lied 558 vers 1, 2 en 6 – Jezus om uw lijden groot 
 
WOORD  
Gebed   Lied 333 (2x)- Kom, Geest van God 

Lezing   Evangelie -Johannes 18: 12 - 27  
Luisteren  ‘Sorry’ lied van Jezus, Petrus en Judas, uit: The Passion 2024    
Overdenking   
 
ANTWOORD 
Zingen   Lied ‘Wil je opstaan en mij volgen’ (Iona 40) 

 
Wil je opstaan en Mij volgen 
als Ik noem je naam? 
Of je rots bent of onzeker: 
Kom om mee te gaan! 
Zoek een ezel uit de stal   
Die͜͜ ͜mij de stad indragen zal  

Zie het koninkrijk van God,  
Het wordt gebouwd op jou.   
 
Wil je opstaan en Mij volgen 
als Ik noem je naam? 

Of je rots bent of onzeker: 

kom om mee te gaan! 
Voor het kraaien van de haan, 
ontken jij driemaal Mijn naam, 
Toch: het koninkrijk van God, 
Het wordt gebouwd op jou! 
 

Wil je opstaan en Mij volgen 
als Ik noem je naam? 
Of je rots bent of onzeker: 
Kom om mee te gaan! 
Want jij ziet mijn ware aard, 
dat heeft God geopenbaard. 

En het koninkrijk van God, 
het wordt gebouwd op jou!  
 

 
Aandacht voor collecten 
Informatie over de collecten 
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Gebed over de gaven 
Orgelspel  

 
Gebeden  Afgesloten met het Onze Vader    
Kinderen mogen opgehaald worden uit de oppas 
 

Kinderen komen binnen, zingen:   Lied 155 – Zijt Gij mijn God 
We maken een optocht met de palmpaasstokken. Zing en loop vrolijk mee!    
Slotlied  Lied 522 vers 1 en 3  

ZEGEN 
Zegen met gezongen ‘amen’.  
 
Organist:  Jan Koelewijn   kindernevendienst: Jolanda Heirbaut 

Ouderling: Erwin Verboom   Media:   Ben van Damme 

Diaken:  Wim van Ommen  Koster:   Willy Jansen 
Lector:  Fredie van Holst  BHV:   Klaas Bel 

 

Collecte zondag 13 april  

1e collecte: Missionaire kansen met Pasen 

Met het landelijke event The Passion komt het paasverhaal bij miljoenen 

mensen in de huiskamer. Een missionaire kans! Daarom biedt de 

Protestantse Kerk rond de uitzending van The Passion diverse initiatieven 

aan. Kerken kunnen met een Passionpakket voor buurtbewoners een 

kijkavond organiseren en over de betekenis van Pasen doorpraten. Ook 

kunnen ze een wake met een replica van het passionkruis organiseren.  

 

2e collecte: Open Hof Kerk Kampen, Kerkasiel 

Wijkgemeente Open Hof, onderdeel van de Protestantse Gemeente Kampen, biedt vanaf 21 november 

kerkasiel aan de familie Babayants. De familie Babayants loopt groot gevaar 

om uitgezet te worden. Vanuit die angst hebben zij op de deur van de Open 

Hof Kerk geklopt. ‘Kerkasiel’ is een bijzondere vorm van Pastoraat, aldus 

Bert Endedijk, voorzitter van de kerkenraad. De kerk wil niet gesteld worden 

voor het dilemma om te kiezen tussen het beschermen van het recht van de kinderen en respect van 

de overheid. Ze hopen dan ook op een spoedige dialoog met de verantwoordelijke politici. Uiteraard 

kost het verlenen van kerkasiel met een voortdurende viering geld.  

(verdere informatie kunt u in het Ontmoetingsblad van april lezen.) 

 
De vieringen in de Stille week beginnen op Witte donderdag en Goede vrijdag om 19.30 uur, 
op Stille zaterdag om 22.00 uur. 

 
Passieviering - Palmzondag 13 april: ‘Harvest of Sorrows’ - 19.00u  

Aan de vooravond van de Stille Week is er een Passieviering. In die 

viering brengt interkerkelijk koor To You uit Epe het Passie-

oratorium “Harvest of Sorrows” (“Oogst van verdriet”) ten gehore in 

de Ontmoetingskerk. In het indrukwekkende werk wordt het verhaal 

van Jezus bezongen en uitgesproken van Palmzondag tot en met 

Goede Vrijdag. 

Het oratorium is in 2004 geschreven door Joseph M. Martin en wordt 

gezongen door To You met als solist René Nijhof en begeleiding op 

de vleugel door  

Harrie Stijf en op het orgel Henk van der Maten. Muzikale leiding is 

in handen van de dirigent van het koor, Tromp van Goor. De 

verbindende teksten worden uitgesproken door ds. Marrit Bassa.  

Aanvang van deze viering is om 19.00 uur. Bij de uitgang is er een 

collecte.  

Met deze passieviering willen we als gemeente van de 

Ontmoetingskerk de Stille Week beginnen.  

 

Paasontbijt 2025 
Iedereen die nog nadenkt om aan het paasontbijt deel te nemen kan zondagmorgen zich nog 
inschrijven. 
Het inschrijfformulier ligt op de gebruikelijke plekken bij de voor- en achteruitgang van de kerk. 
We beginnen om 9.00 u. en iedereen is van harte welkom. Hoe meer zielen hoe meer .....! 
En natuurlijk mag u zich ook telefonisch opgeven: (0578 - 694763). 

Namens de Werkgroep Vieren, Mart Meeske 
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Paasjubel 1e Paasdag 

Het Interkerkelijk Platform Heerde organiseert op 1e Paasdag (20 april) weer de Paasjubel. Op deze 

bijzondere ochtend willen we samen zingen over de opstanding van onze Heer. Ds. Roel Koelewijn zal 

de verbindende teksten uit te spreken en een korte meditatie te verzorgen. De muzikale begeleiding 

wordt verzorgd door o.a. zanger Zwier van der Weerd (www.zwiervanderweerd.nl). 

Plaats van handeling is wederom het Dorpsplein in Heerde. Aanvang 8:15 uur en einde uiterlijk om 

9:00 uur. Een liturgie met daarop alle liederen wordt uitgedeeld. Op deze liturgie staan ook de 

aanvangstijden van de diensten in de diverse kerken vermeld. Het is inmiddels traditie dat we de 

Paasjubel ongeacht de weersomstandigheden door willen laten gaan. Ook voor koffie en thee wordt 

gezorgd.  

 

Meedenkers gevraagd! 

Een taak op je nemen in de kerk, dat is soms voor jaren. Niet iedereen heeft daar zin in of de 

mogelijkheden voor. Daarom zullen we in het vervolg meer mensen vragen voor kortdurende 

projecten en taken. Want niet alles kan en hoeft door de bestaande vrijwilligers gedaan worden. 

Daarom: meedenkers en -werkers gevraagd!  

1. Voor het jaarlijkse uitje van alle vrijwilligers, ergens aan het eind van het seizoen. Wie wil dit 

samen met Bart Heres bedenken en organiseren? Reacties naar Bart Heres: bart.heres@planet.nl  

2. Startzondag 21 september ‘25. Voor de zomer willen we het programma al een beetje in de 

steigers zetten, aan de hand van het nieuwe jaarthema van de PKN: 'Kijk! Laat je verrassen door het 

werk van Gods Geest'.Wie wil zich hiervoor inzetten? Reacties naar ds. Marrit Bassa: 

predikant@okheerde.nl  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa: bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans: bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl 
 
Agenda: 

Datum Activiteit 

Zondag 13 april Harvest of Sorrows, passieviering in de kerk, 19.00 uur 

Woensdag 
16 april 

Koffie ochtend  
Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar in de 
Ontmoetingsruimte. Ds. Marrit Bassa zal deze 
ochtend in de Stille Week komen voor een 

bezinnend moment. 
U bent van hart welkom, neem gerust een 
buurvrouw, vriend of vriendin mee 

Vrijdag 
18 april 

 

Op Goede Vrijdag 18 april gaan er weer een aantal mensen 

naar Kampen. Zin om mee te gaan? ’s Morgens van zes tot acht 

uur. Laat het even weten. Bel of app: 06-21863188 e-mail: 

info@gerritheuver.nl Maar u mag ook zomaar komen: Kerkelijk 

Centrum De Open Hof. 

 
 

mailto:bart.heres@planet.nl
mailto:predikant@okheerde.nl
mailto:predikant@okheerde.nl
mailto:pastor@okheerde.nl

