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Onverschilligheid 

 

Jaren geleden was er een Duitse politieserie op TV, genoemd naar de hoofdrolspeler: Derrick. 

Zijn adjudant heette meen ik Herr Harry Klein. Verder weet ik er niks meer van, behalve één scène: er 

was iemand gearresteerd die zomaar, zonder duidelijke aanleiding, een brute moord had gepleegd. 

De assistent vraagt naderhand aan Oberinspektor Derrick: ‘Wat is er nou met die man aan de hand? Is 

hij neurotisch? Of is hij egoïstisch?’  

‚Nein, sagte Derrick, viel schlimmer – er ist gleichgültig!‘ Hij is onverschillig! 

 

Onverschilligheid. Eén van de ergste 

ziektebeelden die je bedenken kunt. Of nee, was 

het maar een ziektebeeld, dan kon je er nog een 

dokter op afsturen, of een psycholoog. Het ìs 

geen ziekte, het is een doodgewone menselijke 

eigenschap. Een ondeugd. 

Maar toch, het is wel een erge, en het maakt 

meer kapot dan je lief is. Het maakt met name 

de menselijkheid kapot, het samenleven, de 

humaniteit. ,,Wat kan het mij schelen, hoe het 

met jou gaat. Laat me! Bemoei je niet met mij, 

ik bemoei me toch ook niet met jou? Wat heb ik 

met jouw leven te maken?'' 

 

Vergis ik mij, of neemt de onverschilligheid fors 

toe in onze dagen? ‘Laat me! Ik vind alles best 

als ik mijn eigen ding maar mag doen. Kom mij 

niet aan mijn …  (en vul dan maar in)’. 

Je kan er ach en wee over roepen en zeggen dat 

het wel heel egoïstisch is, maar het lastige is dat 

je het ook wel weer begrijpen kunt. 

Nu de problemen zo groot worden dat niemand ze nog behappen kan, nu ook regeringen van allerlei 

snit alleen maar uit zijn op blind eigenbelang, nu bedrijven meer dan ooit alleen door geld gestuurd 

worden: waarom zouden u of ik ons dan bekreunen om de maatschappij, om het samen-leven, om het 

grotere geheel, om het bestaan van toekomende generaties? 

 

Vroeger kon je in kwesties van moraal nog een beroep doen op het geloof. Op het gebod van God.  

Of als dat te ‘ouderwets’ was: op het visioen van de Bergrede. Maar ja, in een land waar zo’n 85 % van 

de mensen nooit een kerk van binnen ziet (bron: CBS), helpt zo’n beroep niet echt, dat snap ik wel. 

 

Wat ik niet snap, is dat een beroep op wederkerigheid ook niet werkt: ‘Behandel iedereen zoals u zelf 

behandeld wil worden.’ (bron: Bijbel) Dat lijkt mij toch wel het minste. Maar ook door die ondergrens 

zijn we al lang heen gezakt. De regel voor velen is nu: ‘Als ik de kans heb, pak ik wat ik pakken kan. 

Later zien we wel weer.’ Onverschilligheid met hoofdletters! 

 

Een wat pessimistisch verhaal? Overmorgen is het Zondag Judica. ‘Doe mij recht’, roept Psalm 43 naar 

de hemel. Dus toen ook al: onrecht waar ik me niet tegen verzetten kan, maar waarvan ik geloof (of 

hoop) dat God zich er wel tegen verzet.  

Is dat misschien een medicijn tegen onverschilligheid? Blijven zingen, stil zijn, praten, Bijbelverhalen 

vertellen, bidden?  

Hoe moeten we het anders volhouden?  

 

Gerrit Heuver 

 

Gemengde gevoelens, een column 
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ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 6 april 2025 

Voorganger: Ds. G.J. Heuver 
5e zondag van de 40 dagen – JUDICA, ‘Doe mij recht’  

   

CIRKELEN OM EEN GEHEIM 

 

De voorbereiding      

Welkom                  

Stilte 

Aanvangslied (= slotlied van vorige week) 418: 1, 3, 4 – God, schenk ons de kracht 

Bemoediging en groet  

v      Onze hulp is in de naam van de Heer 

a      die hemel en aarde gemaakt heeft 

v      die trouw houdt tot in eeuwigheid 

a      en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. 

v      Genade zij u en vrede,  

van God, onze Vader, door Jezus Christus onze Heer. 

Drempelgebed 

v God wees ons nabij. 

Zoals U nabij was bij de eerste mensen 

in de tuin van de vrede. 

Wees ook nu dichtbij 

in de tuin van het leven. 

Bij ons geloof en onze twijfel 

bij onze kracht en onze zwakheid. 

Leid ons, door Jezus die ons voorging op weg naar Pasen, op weg naar de nieuwe tuin 

a  waar wij in vrede mogen wonen.  Amen  

 

Zingen: Blijf bij mij (Taizé) (± 5 x)  

 

Ter inleiding 

 

De bijbel 

Gezongen gebed om Gods Geest, lied 695 – Heer, raak mij aan met uw adem 

Kinderen gaan naar de nevendienst 

Psalm 43, gelezen en gezongen – O God, kom mijn geding beslechten 

zingen:  : 1 (Liedboek) 

lezen : 2 (Bijbel) 

zingen : 3 

lezen : 4 

zingen : 5 

Lezen: Lukas 22: 39 - 46 

Zingen:  Lied 559 – Gij die ver voor ons uit 
Rondom het WOORD   
Zingen:  Lied 571 – In stille nacht houdt Hij de wacht 
Kinderen komen terug 

Zingen:  Heel alleen in de hof       

 
 

2. Heel verdrietig en bang, zo alleen vecht de Heer  

Help mij, Vader geef mij kracht, want Ik kan niet meer. (Refrein)  
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3. Heel alleen in de hof, zo alleen gaat de Heer.  

Om te sterven aan het kruis, Hij bidt nog een keer: (Refrein) 

 

Gebeden en gaven 

Aandacht voor de collecte: informatie over de doelen 

Gebed over de gaven 

Orgelspel  

 

Dankgebed en voorbeden, na elke bede: lied 458 

Stil gebed,  

Onze Vader 

Kinderen kunnen opgehaald worden uit de oppas 

Gezegend verder 

Gezang 388 

Zegen 

 

Organist:  Henk van der Maten  Kindernevendienst: Yvonne van der Veer 

Ouderling: Sarah Smit   Media:   Hanneke Gerritsen 
Diaken:  Lidie Dijkink   Koster:   Ruud Haverkamp 
Lector:  Murielle Stijf   BHV:   Paul Dijkink 

 

Collecte zondag 6 april  

1e collecte: De kracht van Bijbelverhalen in de 
Golfstaten  
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze 

maken lange werkdagen onder erbarmelijke 

omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver 

weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen 

graag meer weten over de Bijbel, maar ze kunnen zelf niet 

lezen. Het Bijbel-genootschap in de Golfstaten traint 

voorgangers in een vertelmethode waarbij Bijbelverhalen 

mondeling worden doorgegeven.  

2e collecte: Diaconie 

 
Samen tegen Armoede 
Zondag 6 april mag u weer producten inleveren voor 
de Voedselbank. De behoefte aan houdbare 

producten blijft groot. Samen zijn we de kerk in 
actie, en staan we op tegen armoede in Nederland.  

U toch ook! 
Welkom zijn: zonnebloem- of olijfolie, 
groenteconserven, soep in blik of zak, zilvervliesrijst, 
volkorenpasta, houdbare halfvolle melk, vis in blik, 
koffie of thee, couscous en havermout. 
 

Vooraankondiging 

Passieviering - Palmzondag 13 april: ‘Harvest of 

Sorrows’ - 19.00 uur 

Op de vooravond van de Stille Week is er een Passieviering. In die viering brengt interkerkelijk koor 

To You uit Epe het Passie-oratorium “Harvest of Sorrows” (“Oogst van verdriet”) ten gehore in de 

Ontmoetingskerk. In het indrukwekkende werk wordt het verhaal van Jezus bezongen en 

uitgesproken van Palmzondag tot en met Goede Vrijdag. 

Het oratorium is in 2004 geschreven door Joseph M. Martin en wordt gezongen door To You met als 

solist René Nijhof en begeleiding op de vleugel door Harrie Stijf en op het orgel Henk van der Maten. 

Muzikale leiding is in handen van de dirigent van het koor, Tromp van Goor. De verbindende teksten 

worden uitgesproken door ds. Marrit Bassa. Aanvang van deze viering is om 19.00 uur.  

Bij de uitgang is er een collecte voor (een deel van) de kosten van de uitvoering.  

Met deze passieviering willen we als gemeente van de Ontmoetingskerk de 

Stille Week beginnen.  

 

 

Stille Week - Mand gezocht 

Voor de verbeelding in de Stille Week zijn we op zoek naar een grote, 

robuuste, mand. Het liefst een ‘buitenmand’. Dus het mag gemaakt zijn van 
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wat grover materiaal. We zijn op zoek naar iets met een doorsnede van tenminste 70/80 cm en liefst 

ook zo hoog. We gaan zelf ook op zoek, maar wie weet heeft iemand wat staan!  

Meld je dan even bij de predikant of pastor! (predikant@okheerde.nl of pastor@okheerde.nl)  
 

Kruiswegstaties van Sieger Köder in het OOV 

 

Het OOV, Overleg voor Ontmoeting en Verdieping, komt komende 
woensdag, 9 april weer bijeen voor een toerustingsavond. Dat 

gebeurt twee keer per jaar, onder leiding van Marrit of Lida. Leden 
van alle werkgroepen plus de kerkenraad gaan dan in gesprek over 
geloofsvragen. 
Deze keer neemt pastor Lida Brugmans ons mee langs de 
kruiswegstaties  van de Duitse priester en kunstenaar Sieger Köder 
(zie afbeelding: Simon van Cyrene helpt het kruis te dragen). Köders 
werken dagen uit, tonen verontwaardiging en soms humor en diepe 

tederheid. Altijd houdt hij oog voor het menselijke antwoord op Gods 
roepstem.  
We nodigen alle werkgroep- en commissieleden van harte uit voor dit 
gesprek. Gemeenteleden die zich door dit onderwerp aangesproken 
voelen, zijn ook van harte welkom. Start om 19.30 uur in de grote 
zaal.  

 

Uit de pastorie 

Soms leer je zomaar kijken met de ogen van een ander. Ik bracht nummer 1 op bed, en nummer 2 

mocht nog even filmpjes kijken. Nu is tijdsbesef niet zijn sterkste kant (dat hoeft ook niet als je 8 bent). 

Dus ik had mijn telefoon met een alarm van ongeveer 15 minuten naast hem gelegd. Zodra het alarm 

klonk zou hij naar boven komen. En ja hoor, na enige tijd hoorde ik gestommel en kwam hij de trap op. 

Met mijn telefoon. Pas dagen later ontdekte ik dat hij met de telefoon een filmpje had gemaakt van het 

moment van opstaan van de bank tot aan het punt dat hij boven kwam. Hij nam de kijker mee in zijn 

tocht. Eerst vertelde hij iets over onze ‘seizoenstafel’ en daarna liet hij zijn pas gebouwde lego-dorp 

zien. Vervolgens liep hij rustig naar boven en vertelde iets over zijn zusje. Zo kreeg ik een inkijkje in 

wat hij fijn vond om te laten zien aan anderen. Zo bleek dus dat hij supertrots is op zijn lego-dorp. En 

eigenlijk best interesse toont voor wat er zich verder in huis afspeelt. Om een ander iets te kunnen 

vertellen over onszelf, zouden we een camera moeten pakken. En dan een rondje door ons huis om te 

vertellen waar we trots op zijn. Of wat we mooi vinden. Als je die beelden aan een ander geeft, leert de 

ander je echt kennen. De ander kan dan met jouw ogen kijken. Of andersom. Hoe mooi is dat? Ik denk 

dat het prachtige beelden op kan leveren, die even mooi als leerzaam zijn. Het filmpje op mijn telefoon 

bewaar ik om af en toe even door zijn ogen te kijken.  

 

Dringend zijn wij op zoek naar een beheerder papiercontainer  

Helaas is Hennie Remmerts geblesseerd aan de schouder en zal een 
poos rust in acht moeten nemen.  
Dit heeft voor de papiercontainers consequenties. Jan van der Maten 
opent dagelijks de containers en Hennie sluit de containers en schuift 
of stapelt dagelijks het karton en dozen papier zover mogelijk naar 
achteren in de container, opdat er zoveel mogelijk papier (gewicht) 
per container weg kan én Hennie zorgt er voor dat het rondom de 

containers geen puinhoop wordt. 
Deze week staan de containers weer op onze nieuwe parkeerplaats. 
Wie o wie wil/kan deze taak van Henny voorlopig overnemen. Samen kan natuurlijk ook! Lijkt het 
u/jou/jullie iets,  
neem dan contact op met Adry Bregman, tel. 06-15607046. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl. 
 

Agenda 

Datum Activiteit 

Zondag 

6 april 

 

In de hal, bij de ingang, liggen de Amnestybrieven voor abonnees weer 

klaar, op buurten ingedeeld. Mocht u in die buurt wonen en de persoon is 
niet aanwezig, is het fijn als u deze brieven mee wilt nemen en bezorgen. 
BVD! 
Wilt u ook meeschrijven? Bij de tafel liggen tevens losse brieven die u mee 
kunt nemen om thuis te ondertekenen, te frankeren en op te sturen. 

Sarah Smit, scriba,  scriba1@okheerde.nl    

Fredie van Holst-Frölich,  fredievanholst@live.nl
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