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Als nieuw

Tijdens de gemeenteavond van afgelopen week, keken we als nieuw naar onze gemeente. Dat doen we
natuurlijk op veel meer momenten. Zo laten we ons deze weken ook steeds opnieuw verrassen door de
tuinverhalen, samen met de prachtige verbeelding voorin de kerk.

In de afgelopen weken kijken we ook als nieuw naar andere verhalen uit de Bijbel. Zo waren we afgelopen
maandag bij elkaar rondom een bekend verhaal. Psalm 23.

Ik vertelde het met wat gekleurde lapjes vilt, een paar schaapjes en een popje. Samen voegden we onszelf
toe aan het verhaal. Iemand zei: die psalm, voor mij is die eigenlijk een beetje kapot gezongen. Het is zo
bekend dat het ook wat plat geworden is. Maar op deze manier kon ik er toch opnieuw naar kijken. We
beleefden samen het verhaal van het leven opnieuw.

David neemt ons in de psalm mee door het leven. Door het groene gras, de tijd om te genieten. Langs het
water, als rust voor de ziel. Op paden van gerechtigheid waarop het soms balanceren is om het goede te
vinden. Door het dal van de schaduw van de dood waar de wolken donker kunnen zijn. Maar altijd is de
Herder bij ons. Altijd gaat die ons voor. En nodigt ons uit aan de tafel. Samen met onze vijanden.

Iemand zei ook: ik vind het niet echt mijn manier om hier naar te kijken. Liever kies ik een andere vorm
om weer als nieuw te kunnen luisteren. Soms ligt een nieuwe manier je gewoon niet. Dat kan. Er is dan,
hopelijk, alle ruimte om een andere manier te kiezen, waardoor je steeds opnieuw bijbelverhalen kunt
lezen, bekijken en beluisteren.

Na maandag ging ik nog een keer op zoek. Toch nog maar een keer die Psalm.
Psalm 23. Zo bekend als wat. Al zo vaak gezongen, op talloze melodieén. Al zo vaak vertaald, maar steeds
opnieuw ook eigen gemaakt. Ik vond een versie van Lisa Hancock. Lid van de werkgroep Vieren (zo noem
ik het maar) van de White Rocks United Methodist Church in Dallas, Texas. Een moderne gemeenschap,
inclusief. Het zou zomaar de Ontmoetingskerk kunnen zijn. En deze Lisa Hancock schreef Psalm 23
opnieuw. Ik deel het met jullie, om deze psalm als nieuw te horen en te lezen.

Psalm 23

God is mijn Moeder. Ze zorgt voor mij op manieren die ik niet eens kan begrijpen.

Ze herinnert me eraan om voedsel te eten dat lichaam en ziel voedt

en neemt me op in Haar armen om troost en rust te vinden.

Ze is mijn thuis. Ze blijft me laten zien hoe ik goed met mezelf en mijn buren kan leven,

zelfs als ik niet goed luister.

In tijden van nood, wanneer ik geen stap vooruit of achter me kan zien en ik bang ben voor het
onbekende, ben jij bij me. Je vaste, trouwe armen omringen me, aarden me en beschermen me,
zelfs als ik bescherming tegen mezelf nodig heb.

Je dekt een tafel met thee en koekjes (mijn favoriet!) en nodigt me uit om bij mijn vijanden te
gaan zitten (niet echt mijn favoriet). Je herinnert me eraan in hun aanwezigheid dat ik van jou ben
en dat je altijd voor me zorgt.

Op dat moment besef ik dat mijn vijanden ook jouw kinderen zijn.

Zeker, jouw overvloedige goedheid en genade zullen voor me uitstromen,

mijn pad bepalen en me de weg wijzen die ik moet gaan, zolang ik leef,

en ik zal mijn thuis vinden in de armen van mijn Moeder voor altijd en eeuwig. Amen.

Ds. Marrit Bassa

(U kunt het begin van de gemeenteavond nog terugzien op kerkdienst gemist.)



DENK AAN DE ZOMERTIJID: de klok een uur vooruit!
ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 30 maart 2025 10.00 uur
Voorganger: ds. Marrit Bassa

‘De graankorrel groeit verder’
4¢ zondag van de 40 dagen - Zondag Laetare (Verheug je!)

AANVANG
Welkom door ouderling van dienst
Stilte
Aanvangslied Lied 454 vers 1, 2, 4 en 5 - De mensen die gaan in het duister
Bemoediging en groet
\Y Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn handen.
Genade en vrede, is er voor u en voor jou van God, onze Vader, en van Jezus Christus de Heer,
door de heilige Geest
Drempelgebed
\Y God wees ons nabij.
Zoals U nabij was bij de eerste mensen in de tuin van de vrede.
Wees ook nu dichtbij in de tuin van het leven.
Bij ons geloof en onze twijfel, bij onze kracht en onze zwakheid.
Leid ons, door Jezus die ons voorging op weg naar Pasen,
op weg naar de nieuwe tuin
a waar wij in vrede mogen wonen. Amen

<90 <9

Kyriegebed Lied 547 - Met de boom des levens

DIENST VAN HET WOORD

Inleiding op het thema

Gebed om de Geest Lied 333 (2x) - Kom, Geest van God
Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Lezing Johannes 12 vers 20 - 28

Zingen Lied 650 vers 1, 3, 4 en 6 — De aarde is vervuld
Verkondiging

ANTWOORD

Zingen Lied 845 - Tijd van vloek en tijd van zegen

DIENST VAN DE BEVESTIGING

Afscheid en zegen

Zingen Lied 1005 - Longing for light, we wait in darkness

Tijdens dit lied nodigen de aftredende ambtsdragers de nieuwe ambtsdragers (Elly Douwes en Irma van
der Maten) uit om vanuit de gemeente naar voren te komen en overhandigen hen een kaars. Zo geven
we elkaar het licht door, als aanmoediging onze gaven te gebruiken. De aftredende ambtsdragers gaan
weer in de kerk zitten, de nieuwe ambtsdragers nemen hun plaats in. De kaarsen kunnen op de tafel
gezet worden.

WELKOM en BEVESTIGING

Nadat de nieuwe ambtsdragers welkom zijn geheten, klinkt hun opdracht en gelofte.

Opdracht

Bemoediging en geloften

Belofte gemeente

Zingen Lied 791 vers 1, 3, 5 en 6 - Liefde, eenmaal uitgesproken
Kinderen komen terug
Lied met de kinderen ‘Weet je dat de lente komt?’

GAVEN EN GEBEDEN

Aandacht voor de gaven

Gebeden afgesloten met Onze Vader...

WEGZENDING EN ZEGEN

Slotlied Lied 418 vers 1, 2 en 3 - God, schenk ons de kracht

Zegen

Afscheid van Alfred van Olst, Gerard Doggen, Peter en Elly Hendriks en dankwoord

Organist: Maarten Westenberg Kindernevendienst: Tjitske Koops
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Ouderling: Sarah Smit Media: Henk Ottens
Diaken: Peter Hendriks Koster: Paul Dijkink
Lector: Henriét Broeder BHV: Els Hoogink

Collecte zondag 30 maart
‘ d 1¢ collecte: Kinderen in achterstandswijken in Colombia weerbaar
maken
In de Colombiaanse hoofdstad Bogota groeien veel kinderen op in wijken
¥ vol armoede en geweld. Het buurtcentrum van FPT is een veilige plek waar
ze terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit. Elk jaar kunnen hier ook

®
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kinderen leren hun rechten kennen. Ze worden weerbaar gemaakt tegen
geweld en kunnen op deze manier een beter bestaan opbouwen.
28 collecte: Kerk

Paasontbijt 2025

Ook dit jaar wordt iedereen weer uitgenodigd voor het vieren van
het einde van de veertigdagentijd.

En dat doen we ook dit jaar door samen te ontbijten.

Altijd gezellig en feestelijk, want we gaan het weer mooi
aankleden.

We beginnen om 9.00 uur en iedereen is hartelijk welkom.

De intekenlijsten liggen op de gebruikelijke plek in de hal.
Namens de Werkgroep Vieren, Mart Meeske

Maandagavond rond de Bijbel - schuif gerust aan!

Komende maandag, 31 maart, is weer een avond rond de Bijbel.

Omdat het deze keer geen serie is, kun je ook één avond meemaken. Dus, schuif gerust eens aan.
Ook afgelopen maandag kwam het verhaal weer op een andere manier tot leven.

Komende maandag weer een nieuw verhaal. We beginnen om 19.30 uur in de Grote Zaal. Welkom!

Tuinploeg

Aan de vrijwilligers van de tuinploeg.

Woensdag 2 april 2025 gaan we weer een aanvang maken met het maandelijks
onderhoud van het groen enz. rondom de kerk. We beginnen om 8.30 uur.

Bij verhindering graag even een berichtje aan Evert van der Maten. Tel. 0578-693615.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Agenda
Datum Activiteit
Maandag Bezinnen rond de Bijbel - 19.30 uur
31 maart
Woensdag Helaas lijkt de doorlopende kerkdienst voor het ‘*Kerkasiel Kampen’ nog
2 april lang niet aan zijn einde te zijn. Inmiddels hebben we al zeven keer met een
groepje mensen uit Heerde vroeg in de morgen een blok van twee uur
gevuld. Aanstaande woensdag, 2 april, gaan we weer.
it Opnieuw van 6 tot 8 uur 's morgens.

Zin om mee te gaan? Laat het even weten. Bel of app: 06-21863188 e-mail:
info@gerritheuver.nl.

Maar u mag ook zomaar komen: Kerkelijk Centrum De Open Hof, Lelystraat
49, 8265 BB Kampen. Gerrit Heuver

Woensdag Koffie-ochtend

2 april Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar in de Ontmoetingsruimte. U bent
van harte welkom, neem gerust een buurvrouw, vriend of vriendin mee.

Donderdag Deze ochtend gaat pastor Lida Brugmans voor in Kampen.

3 april Eveneens van 6 — 8 uur ‘s morgens.

Zin om ook te gaan? Laat het even weten, dan kan men samen rijden.

Bel of app: 06-39023704 of e-mail: fredievanholst@live.nl.

Vrijdag Eetcafé voor alleengaanden. Voor meer informatie kunt u bellen met Evelien
4 april Jacobs. Telefoonnummer 0648816550.

£\ KERKASIEL

Sarah Smit, scriba, scribal@okheerde.nl ; Fredie van Holst-Frélich, fredievanholst@live.nl
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Gemeenteberaad 26 maart 2025
Als nieuw kijken naar de toekomst van de gemeente, het jeugdwerk, elkaar.

(waar ‘je’ staat, kan ook 'u’ gelezen worden)
Het Gemeenteberaad kunt u terugzien via onze website.

Na de uitzending van Petrus in het land, Petrus in het land OKH
bespraken we in de Ontmoetingsruimte de volgende opmerkingen uit het programma.

Engelen

“"Engelen zijn mensen met vleugels die uit de hemel komen. Ik denk dat engelen
dienaren van God zijn die uit de hemel komen”. Een engel zegt: wees niet bang, je
bent niet alleen, God geeft je toekomst”.

Wat zijn volgens jou engelen?

Elkaar

“We zijn er hier goed in om dingen voor elkaar te doen: we willen graag een engel
zijn”.

Wie is/was er een engel voor jou?”

Jeugd

"Bij de doop zeggen we als gemeente 'Ja’, we willen de ouders helpen bij hun
geloofsopvoeding. Dan vind ik dat je als kerk een opdracht hebt; je moet het samen
doen.”

Hoe beleef jij deze opdracht? Wat zou jij aan kinderen mee willen geven?

Toekomst

"Bij het aansteken van de paaskaars denk ik aan de toekomst van de kerk. Ik denk dat
we hier iets heel moois hebben en dat gun ik ook een volgende generatie, om dat te
ervaren.”

Wat van de Ontmoetingskerk vind jij de moeite waard om te bewaren richting de
toekomst?

Samenleving

“Jezus was er ook voor de mensen aan de rand van de samenleving, door er te zijn
waar mensen dat nodig hebben”.

Zie jij iets hiervan terug in wat de Ontmoetingskerk doet? Lukt het in jouw eigen leven
om zo te zijn?

Tijd

“"Mijn moeder zei altijd: Als je later tijd krijgt, moet je die tijd ook aan de kerk geven. Al
heb je maar één talent, je kunt je altijd nuttig maken. Ik kan de wereld niet
veranderen, maar ik wil wel iets doen”.

Is de kerk gewoon vrijwilligerswerk of is het meer?


https://npo.nl/start/serie/petrus-in-het-land/seizoen-5/petrus-in-het-land_70

