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Blijven zaaien

Afgelopen woensdag was het biddag.

Met de kinderen vierden we Kliederkerk. Samen met 37
kinderen en hun (groot)ouders dachten we na over het verhaal
van het mosterdzaadje.

Het was een ieniemienie-zaadje. Je zag het bijna niet, maar
het groeide uit tot een struik die als een boom was. Zo groot
dat vogels erin kwamen wonen. Misschien waren ze zelf die
vogels wel!

De kinderen bouwden nestjes, zorgden ervoor dat de vogels op
de juiste plek kwamen en renden om het hardst om eieren te
rapen. Er werden torens gebouwd waarbij je je geduld moest
oefenen en er werden gebedsdobbelstenen geknutseld. Wat
begon met een idee werd een kerk vol kinderen en
volwassenen.

In de avond ging het ook over een zaadje. Of eigenlijk, een heleboel zaadjes.
De gelijkenis van de zaaier kwam aan bod. En die zaaier blijft maar zaaien.

Als mens hebben we de opdracht om de aarde, onze wereld, zaaiklaar te maken.
Dan kan God blijven zaaien en zal het leven groeien gaan.

Op de avond las ik een psalm als psalmgebed. Psalm 126. Een ontroerend mooie psalm.

Het is bijna een trieste mijmering. Over een boer die met tranen zaait. Stel je voor: je zaait het graan
waarmee je ook je kinderen had kunnen voeden. Maar je zaait het in de grond, omdat je oogst verwacht
zodat er toekomst is. Precies dat beeld wordt verwoord in de psalm. Het doet bijna pijn aan je ogen.
Wat een keuze moet je dan maken. Tegelijk heeft het ook alles te maken met doorzettingsvermogen.
Of misschien moet ik het hoop noemen. Zaaien met hoop voor ogen. De hoop dat die oogst er ook echt
komt.

Daarom blijft God maar zaaien. Zowel het zaad op de akker, als dat ene mosterdzaadje.

Het zijn wonderlijke verhalen die elke keer laten zien dat hoop geboden is.

Hoop op beter, hoop op toekomst, hoop, al was het maar op morgen.

Daarom bid ik in deze dagen soms alleen nog maar om hoop. Want wie weet, komt alles ooit eens thuis.

Bij deze nogmaals die psalm. Maar dan in de versie van Oosterhuis.

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.

Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen."

Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, Gij onze
vreugde.

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn die als de regen valt,
opnieuw gaan stromen.

Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

Ds. Marrit Bassa



ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 16 maart 2025 10.00 uur
Voorganger: pastor Lida Brugmans

2¢ veertigdagen reminiscere
Thema: buiten de tuin
Welkom door ouderling van dienst

Stilte
Aanvangslied 462 - Zal er ooit een dag van vrede ...

Bemoediging en groet
v Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen.
Genade en vrede, is er voor u en voor jou van God, onze Vader,
en van Jezus Christus de Heer, door de heilige Geest.
Drempelgebed
v God wees ons nabij.
Zoals U nabij was bij de eerste mensen in de tuin van de vrede.
Wees ook nu dichtbij in de tuin van het leven.
Bij ons geloof en onze twijfel, bij onze kracht en onze zwakheid.
Leid ons, door Jezus die ons voorging op weg naar Pasen,
op weg naar de nieuwe tuin
a waar wij in vrede mogen wonen. Amen.

<0<

Inleiding op de viering

Zingen: lied 139: 1, 8, 9 Heer, die mij ziet zoals ik ben
Gebed
Zingen: Lied 139: 14

Gods grootste geschenk voor ons: Romeinen 5: 18, 19 BGT
Kinderen naar kindernevendienst
Gebed van de zondag

Lezing: Genesis 3vers 1 - 24

Zingen: Lied 942: 1, 2, 3 Ik sta voor U in leegte en gemis
Verkondiging

Zingen: Lied 755: 1, 2 Toch overwint eens de genade

Kinderen komen terug
We luisteren naar het lied: Adam waar ben je: https://www.youtube.com/watch?v=uB-FCC-zSs0
Aandacht voor de gaven
Gebed en orgelspel
Gebeden afgesloten met Onze Vader...
Slotlied: Lied 654: 1, 2, 4, 5 Zing nu de Heer, stem allen in
Zegen
Gezongen amen

Organist: Theo van der Wal Kindernevendienst: Tjitske Koops
Ouderling: Erwin Verboom Media: Bart Heres
Diaken: Lidie Dijikink Koster: Gerard Doggen
Lector: Arend Strikwerda BHV: Adry Bregman

Collecte zondag 16 maart
1¢ collecte: De kliederkerk is er voor jong en oud
Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-zijn. Het

brengt jong en oud, niet-gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen.
Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een creatieve
manier de bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen leven.
De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale klieder-kerken met
materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van
alle leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen
vieren en eten.

De Rliederkerk is er
voor jong en oud 2¢ collecte: Diaconie



Parkeerterrein

Er is hard gewerkt deze weken, maar nu hebben we een mooi
parkeerterrein. Zondag kunt u hier weer parkeren. Het wordt
wel eenrichtingsverkeer: vanaf de Kanaalstraat het terrein
oprijden en via de Kerkstraat er weer af.

Bericht van de reiscommissie Johanneskerk
AUSCHWITZ. Dit jaar is het 80 jaar geleden dat het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-
Birkenau werd bevrijd. Het kamp staat symbool voor de gruwelen van de nazi’s in de Tweede

Wereldoorlog.

Het ‘nooit weer’ krijgt in onze tijd een bijzondere lading, gezien de oorlog die nu in Oost-Europa woedt

... We kennen allemaal de beelden... Wie werkelijk wil weten wat oorlog inhoudt leert dat echter niet
vanuit zijn of haar comfortabele stoel... Daarom een oproep aan jongeren en ouderen om met eigen

ogen te gaan zien...

We zijn van plan om in september een 5-daagse reis naar Auschwitz te gaan maken.

KLOOSTER DENEKAMP. Er is onlangs gepolst of er in het drukke leven van jongeren misschien

belangstelling zou zijn voor een retraite van een paar dagen in een klooster: even een andere sfeer en

bezinning.

Die belangstelling blijkt er inderdaad te zijn en intussen is er contact gelegd met klooster De Zusters
van Denekamp voor een 3-daagse retraite.

We zijn van plan om van zaterdag 22 t/m maandag 24 november 2025 het klooster te
boeken (zaterdag v.a. 16.00 uur t/m maandag 16.00 uur).

Heeft u/heb jij belangstelling voor de reis naar Auschwitz of de Retraite? Geef het svp voor zondag
16 maart door aan één van onderstaande adressen. Bij voldoende belangstelling zullen we daarna

doorgaan met onze planning.

reiscommissie@hervormdheerde.nl / ekelmansjoke@gmail.nl / elinevanlohuizen@gmail.com

of telefoonnummer 0578 696746

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Agenda
Datum Activiteit
Maandag Bezinnen rond de Bijbel — 19.30 uur.
17 maart Afgelopen maandag zaten we samen rondom een verhaal.

KERKASIEL

w KAMPEN

Het verhaal kwam tot leven en riep allerlei beschouwingen en vragen
op.

Komende maandag weer een nieuw verhaal.

We beginnen om 19.30 uur in de Grote Zaal. Welkom!

Er gaan woensdag weer een aantal mensen naar Kampen. Zin om mee
te gaan? ‘s Morgens van zes tot acht uur. Laat het even weten. Bel of
app: 06-21863188 e-mail: info@gerritheuver.nl. Maar u mag ook
zomaar komen:

Woensdag

19 maart Kerkelijk Centrum De Open Hof.

Woensdag Koffie-ochtend

19 maart Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar in de Ontmoetingsruimte. U
bent van harte welkom, neem gerust een buurvrouw, vriend of vriendin
mee.

Woensdag Gemeenteberaad - zie volgende pagina

26 maart

Sarah Smit, scriba, _scribal@okheerde.nl

Fredie van Holst-Frélich, fredievanholst@live.nl
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Uitnodiging Gemeenteberaad Ontmoetingskerk op woensdag 26 maart 2025

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor het jaarlijkse Gemeenteberaad. We
sluiten aan bij het jaartheme van de PKN:

Als nieuw! We kijken namelijk met een frisse blik naar de toekomst van onze
gemeente, het jeugdwerk en elkaar.

Programma

19.40-20.00 uur Inloop met koffie en thee
20.00 uur Opening door ds. Marrit Bassa

20.10 uur Als nieuw kijken naar de toekomst van onze gemeente
Een aantal gemeenteleden bezint zich buiten de bestaande kaders over de toekomst
van onze gemeente. We krijgen een tussentijds verslag van Erwin Verboom.

Kerkenraad in ontwikkeling: over bestuur en organisatie
Mogelijk: beantwoording van binnengekomen vragen*
door Erwin Verboom, voorzitter van de kerkenraad.

20.35 uur Als nieuw kijken naar het jeugdwerk
Het jeugdwerk omvat veel meer dan de
kindernevendienst: weet u hoeveel
kinderen betrokken zijn bij (inter)
kerkelijke activiteiten? We worden op
een vrolijke manier bijgepraat door
Yvonne van der Veer en Marrit Bassa.

20.55 uur
Door de deelname aan Petrus in het land kwam het
ons weer helder voor ogen te staan hoeveel we voor
elkaar betekenen. Wat een rijkdom en zegen dat
overal om ons heen ‘engelen’ klaar staan om ons te
bemoedigen en het nodige werk te verzetten. Daar
staan we nog eens bij stil. We kijken samen naar de
film en delen —aan de hand van concrete vragen - met
onze tafelgenoten wat ons treft.

21.35 uur We sluiten af met een lied

21.40-2200uur Vieren met hopje en drankje
We zijn blij met alles wat we als gemeente ontvangen.

*Vragen. Heeft u vragen voor de kerkenraad naar aanleiding van het beleid en beheer of wilt u ergens
aandacht voor, dan kunt u dit vooraf, tot en met zondag 24 maart schriftelijk melden bij de scriba:

scribal @okheerde.ni.

De vergadering is in de Ontmoetingsruimte (hal) van de kerk en kan daarom niet uitgezonden worden.
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