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Hoop of optimisme? 

 
‘Alles is gezegend’ zingt Typhoon, u weet wel, die rapper uit Zwolle. 
We draaien zijn liedje in Kampen in de kring, ’s morgen vroeg om kwart over zes.  
 

Wat nou als alles ertoe doet. Zijn wij hier dan toch voor niets geweest? 
Ik weet allang niet meer. Maar da's precies genoeg. 

Alles is gezegend. Misschien komt alles goed. 
En alles heeft een reden. Al weet ik vaak niet hoe. 

 
We komen aan de praat over hoop en/of optimisme. Hoe zit dat met die twee woorden? Betekenen ze 
zo ongeveer hetzelfde, of juist helemaal niet?  
Hoop is wat anders dan optimisme, stellen we vast. Optimisme is hoe je kijkt. Zie je een half vol of 

een half leeg glas? Kijk je met een roze of met een zwarte bril? Optimisme of pessimisme zit in jezelf, 

is iets van jouw eigen aanleg. Misschien is het ook wel aangeleerd. Vanwege veel geluk in het leven, 
of juist door schade en schande. Dat weet ik niet. 
 
Hoop daarentegen is iets wat van buiten op je toe komt. Typhoon zingt dat lang niet alles goed gaat. 
Hij heeft over liegen, verslaving, demonen; maar toch is alles gezegend, ervaart hij. 
Dus wij vinden het niet per se een optimistisch liedje, maar wel hoopvol: er is iets, een diepere laag of 

zo, die de zanger draagt en ervoor zorgt dat al die nare dingen die hij ervaart niet met hem op de loop 
gaan.  
Iemand in de kring zegt: ‘Hoop is een deugd’. Dat is op zich al een hoopvolle gedachte, want dat 
betekent dat ik er voor kiezen kan terwijl ik tegelijkertijd geloof dat die keuze zinvol is.   
 
Hoop heeft dus ook te maken met vertrouwen, met geloof. Hoop verzet zich tegen de stomme feiten. 
Hoop kan zelfs tegen beter 

weten in gaan: we weten dat 
het in ’t huidige politieke 
klimaat niet slim is om een 

Kerkasiel te starten, maar we 
doen het toch. Je weet dat die 
paar zonnepanelen op jouw dak 
het klimaat niet gaan 

veranderen, maar je doet het 
toch. Omdat je hoopt dat meer 
mensen het gaan doen. En nog 
meer, en nog meer . . . en dán 
wordt het wel anders. 
 

Paulus komt ook nog even 
meepraten, met zijn: ‘Zo blijven 
dan geloof, hoop en liefde, en de hoogste daarvan is de liefde’. Ze hangen alle drie samen: wie veel 
gelooft, durft veel te hopen. En wie veel hoopt zal zich (als vanzelf) liefdevol gedragen.  
Het christelijk geloof is als een toren die rust op drie pilaren. Als één ervan gaat lijden aan betonrot, 
stort het hele gebouw in. Je moet ze dus alle drie goed onderhouden.  
Daarom denk ik dat rabbi Jonathan Sacks zei: ‘Optimisme is een passieve deugd, hoop een actieve’. 

Je kunt niet hopen op meer vertrouwen tussen de mensen zonder zelf ook uit vertrouwen te leven. 
Dat doet mij denken aan een spreuk uit WO II: ‘Alleen wie Joden beschermt mag Psalmen zingen’.  
 
Wij gaan ook zingen. Geen psalm, maar een lied van Oosterhuis. Alweer: geen optimistisch versje, 
maar wel heel hoopvol. Lied 324. In vers 2 staat: 

Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 
‘redden wat verloren is’, dat woord, 

dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond. 

 
Gerrit Heuver 

Gemengde gevoelens, een column 
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ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 23 maart 2025 10.00  u.   

Voorganger: ds. Marrit Bassa  
 
3e zondag van de 40 dagen - Zondag Oculi   

 

‘Terugkeer is mogelijk’ 

 

AANVANG 

Welkom door ouderling van dienst 

Stilte 

Aanvangslied  Lied 654 – Zing nu de Heer, stem allen in 

Bemoediging en groet  

v      Onze hulp is in de naam van de Heer 

a      die hemel en aarde gemaakt heeft 

v      die trouw houdt tot in eeuwigheid 

a      en niet loslaat het werk van zijn handen.  

v      Genade en vrede, is er voor u en voor jou van God, onze Vader, 

         en van Jezus Christus de Heer, door de heilige Geest 

Drempelgebed 

v God wees ons nabij. 

Zoals U nabij was bij de eerste mensen 

in de tuin van de vrede. 

Wees ook nu dichtbij 

in de tuin van het leven. 

Bij ons geloof en onze twijfel 

bij onze kracht en onze zwakheid. 

Leid ons, door Jezus die ons voorging op weg naar Pasen, 

op weg naar de nieuwe tuin 

a  waar wij in vrede mogen wonen.  Amen  

 

Inleiding op de viering 

Zingen  Psalm 25a  - Mijn ogen zijn gevestigd 

Kyriëgebed   Afgesloten met Lied 1013 – Als alle mensen vogels dromen 

  

WOORD 

Kinderen naar kindernevendienst 

Gebed van de zondag  Lied 599 uit Zangen van Zoeken en Zien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als zonlicht dat het groen gewas  
uit zaad ontkiemen doet:  
zo geeft het woord van God de mens  
luister en nieuwe gloed.  

 

Als schaduw die verkoeling brengt  
op 't heetst van de dag  
geneest het woord van God de mens  
die op bevrijding wacht.  

O God, vernieuw de dorre grond,  
verzacht wat is verhard:  
maak ons gehoorzaam aan Uw woord  
en mensen naar uw hart.  

 

 

 

 

 

 

Lezing  Jesaja 35 vers 1 – 10  
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Zingen  Lied 473 vers 1 en 3 – Er is een roos ontloken 

Lezing  Lukas 4 vers 1 - 4 

Zingen  Lied 539 vers 1, 2 en 5 – Jezus diep in de woestijn 

Verkondiging      

  

ANTWOORD 

Zingen  Lied  608 vers 1 en 2 – De steppe zal bloeien 

Kinderen komen terug 

Lied met de kinderen   ‘Er is nog zoveel te ontdekken’ 

Aandacht voor de gaven 

Gebed en orgelspel. 

Gebeden afgesloten met Onze Vader…  

 

WEGZENDING EN ZEGEN  

Slotlied  Lied 454 vers 1, 3 en 5 – De mensen die gaan in het duister 

Zegen 

 
Organist:  Jan Koelewijn   kindernevendienst: Jolanda Heirbaut 

Ouderling: Erwin Verboom   Media:   Erik Mateman 
Diaken:  Bart Heres   Koster:   Chris Burger 
Lector:  Joop Wiederhold  BHV:   Sara Popping 

 

Collecte zondag 23 maart  

Zondag 23 maart 1e collecte: Kerken in Moldavië geven kinderen toekomst  
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot 

overgelaten. Hun ouders zijn voor werk naar het 

buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen 

lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de 

seksindustrie. In samenwerking met Youth for Christ 

vangen kerken hen op en zorgen ze voor 

huiswerkbegeleiding, een maaltijd, bijbellessen en sport- 

en spelactiviteiten.   

 

2e collecte: Kerk 
 

 
 
 

 
Paasontbijt 2025 
Ook dit jaar wordt iedereen weer uitgenodigd voor het vieren 

van het einde van de veertigdagentijd, op zondag 20 april, 
Eerste paasdag. En dat doen we ook dit jaar door samen te 
ontbijten. Altijd gezellig en feestelijk, want we gaan het mooi 
aankleden. 
We beginnen om 9.00 uur en iedereen is hartelijk welkom. 
De intekenlijsten liggen op de gebruikelijke plek in de hal. 
Namens de Werkgroep Vieren, Mart Meeske 

 

 

 

Maandagavond rond de Bijbel - schuif gerust aan!  

Komende maandag, 24 maart, is weer een avond rond de Bijbel.  

Omdat het deze keer geen serie is, kun je ook één avond meemaken. Dus, schuif gerust eens aan.  

Ook afgelopen maandag kwam het verhaal weer op een andere manier tot leven.   

Komende maandag weer een nieuw verhaal.  

We beginnen om 19.30u in de Grote Zaal. Welkom!  
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Contactpersoon Ontmoetingskerk gevraagd voor Heerde 850 jaar  

De gezamenlijke kerken in Heerde willen vanuit het IPH een bijdrage leveren aan Heerde 850 jaar, dat 

in 2026 wordt gevierd. De burgerlijke gemeente heeft een ruim budget beschikbaar gesteld. 

Er is een commissie die namens de kerken het programma bedenkt, maar er is wel instemming van 

de kerken van het IPH nodig. En nieuwe ideeën zijn nog welkom. 

Wie wil namens de Ontmoetingskerk hieraan deelnemen? Het is wel kort dag, want op  

dinsdag 25 maart 2025 om 20:00 uur zal de bestaande IPH-commissie in de Oude Orgelmakerij 

Reil (Soerelseweg 8 - Heerde) alles nader toelichten om na gezamenlijk akkoord de plannen verder uit 

te gaan werken. Men wil daarom graag volgende week maandag een vertegenwoordiger van alle 

kerken ontmoeten om daarmee het draagvlak te vergroten. Ook is er hulp nodig vanuit alle kerken 

om de activiteiten te kunnen organiseren. Aanmelden kan bij de scriba: scriba1@okheerde.nl     

Gemeenteberaad woensdag 26 maart 

 

In de vorige nieuwsbrief is het programma van het jaarlijkse 

Gemeenteraad gedeeld. Samen willen we ‘als nieuw’ kijken 

naar onze gemeente. De toekomst van de gemeente, het 

jeugdwerk en hoe wij voor elkaar van betekenis kunnen 

zijn: dit alles komt op een persoonlijke en soms ook vrolijke 

manier ter sprake.   

We beginnen om 20 uur (eerder kunt u koffie en thee halen) en sluiten uiterlijk 22 uur af, 

na een feestelijk drankje en hapje. We hebben tenslotte veel om te vieren! 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa: bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans: bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl 

 
Agenda: 

Datum Activiteit 

Zondag 
23 maart 

De gespreksgroep Sigzag – 19.30 u. 

 

Maandag 

24 maart 

Bezinnen rond de Bijbel – 19.30 u. 

  

Woensdag 
26 maart 

Rouwgroep 14.00 u. – 16.00 u. 

Woensdag 
26 maart  

Gemeenteberaad 

 
Sarah Smit, scriba,  scriba1@okheerde.nl    
Fredie van Holst-Frölich,  fredievanholst@live.nl
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