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                 NIEUWSBRIEF 260         
   28 februari 2025 

 

 

De Bijbel als verhaal met een open einde 

 

Ik ben groot fan van ‘open ended play’. Oftewel, 

open einde spel. Die term wordt gebruikt bij 

speelgoed en speelmaterialen die op allerlei 

manieren in te zetten zijn. Dit speelgoed is vaak 

gemaakt van natuurlijke materialen, soms van 

hout, maar vooral: het heeft niet al te veel vorm 

zodat het niet maar voor één doel te gebruiken is.  

Felle neon-kleuren en letters zijn er niet op te 

vinden. Misschien moet iemand wel denken aan 

simpel speelgoed: Gewoon, de houten 

blokkendoos en plankjes waarmee je kunt 

stapelen. Maar denk ook aan duplo, magneten, 

houten dieren, doeken en schijfjes. Met een 

beetje fantasie kan elk voorwerp alles zijn: een 

dier, een mens, een kast, een munt of een mand 

vol boodschappen. Dat is ook precies waar het om 

gaat. Dit speelgoed moet de verbeeldingskracht 

van kinderen stimuleren. Dus geen kant-en-klare 

parkeer-garage voor de autootjes, of een prachtig 

poppenhuis met poppen en jurkjes, maar losse 

onderdelen waar je zomaar je gang mee kunt 

gaan. Het is overigens niet nieuw, maar de laatste 

jaren is er meer aandacht voor.  

Soms merk je dat er ongemerkt allerlei ‘kant-en-klaar’ speelgoed het huis binnenkomt. Dat is natuurlijk 

leuk gekleurd en aantrekkelijk om mee te spelen. Vaak zie ik dat zulk speelgoed even heel populair is 

en daarna  ergens onderin de kast verdwijnt. Je kunt er namelijk lang niet alles mee. Jammer, want het 

is soms heus mooi spul!  

Maar, de kist met alle popjes zonder oogjes, dieren, stapelblokken, kapla en doeken blijft onverminderd 

populair. Dan weer wordt er een dierentuin gebouwd, dan een heel dorp of er verschijnen taferelen uit 

andere verhalen. En als iets wordt omgedraaid is het weer iets anders. Of ik krijg een paar schijfjes in 

mijn hand geduwd met de mededeling dat ik gauw een bezoek moet brengen aan de winkel waarin alles 

te koop is. En ja, er zijn dingen die altijd hetzelfde zijn. De houten koe blijft een koe en is niet ineens 

een dromedaris. Hoewel…. Elke keer opnieuw sta ik versteld van de verbeeldingskracht van kinderen.   

 

Ik bedacht me dat ik dat eigenlijk ook een fijne manier vind om naar bijbelverhalen te kijken.   

Soms hoor ik een uitleg van een verhaal met prachtige kleuren en mooie letters. De boodschap lijkt 

klip-en-klaar. Maar na verloop van tijd kan ik er eigenlijk maar één ding mee. Het verhaal laat zich niet 

omdraaien of ombouwen. Want dan klopt het niet meer. Het geeft eigenlijk maar op één manier 

antwoord op een vraag. Maar het leven is weerbarstiger dan dat en vraagt om andere antwoorden. En 

langzamerhand verdwijnt de uitleg en daarmee ook het verhaal naar de kant. 

Terwijl, soms kan één bijbeltekst, of één verhaal ook een andere uitleg hebben.  

Tijdens het voorbereiden van een preek kan me ineens een woord opvallen dat ik daarvoor nooit echt 

gelezen had. Of iemand zegt iets waardoor er op een nieuwe manier licht valt op een tekst.  

De Bijbel wordt dan eigenlijk een beetje zoals die kist met het open einde speelgoed. De onderdelen 

blijven altijd hetzelfde, maar ze krijgen steeds opnieuw betekenis. Het geeft ruimte om over de Bijbel 

te denken als een boek met een open einde. De woorden blijven gelijk, maar de manier waarop ze tot 

leven komen voor mijn eigen leven kan soms zomaar nieuw zijn. En natuurlijk, er zijn van die verhalen 

die maar één betekenis hebben. Die koester je. Je draagt ze met je mee als evangelie, soms al een 

leven lang.  

Steeds opnieuw hoop ik dat we met het Woord een verhaal kunnen bouwen waar we mee kunnen 

spelen. Zodat er een verhaal ontstaat dat leeft en ons leven vormgeeft. Dan wordt het vanzelf ook ons 

verhaal.  

De Bijbel en Bijbeluitleg als open einde spel. Ik laat de gedachte maar even broeden.  

 

Misschien moet je de Bijbel vandaag gewoon eens open slaan. Wie weet wat voor mooi blokje of popje 

je vindt om mee verder te bouwen.  

Ds. Marrit Bassa 
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ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 2 maart 2025 10.00  uur   

Voorganger: ds. Henriëtte de Graaf  

 
Komende week begint de Veertigdagentijd:  de voorbereidingstijd op Pasen. 
Nog één keer vatten we Jezus’ boodschap samen met de woorden: 

‘En Jezus werd met ontferming bewogen’. 
* Wat zet ons in beweging? 

  

TOENADERING 
Welkom en mededelingen 
Stilte 
Aanvangslied:  Ps. 95 : 1 – Steek nu voor God de loftrompet 
Bemoediging en groet 
Zingen:  Ps. 95 : 3 – Kom, werpen wij ons voor de Heer 
Gebed om ontferming 

Zingen:  lied 1008 – Rechter in het licht verheven 
  
Inleiding : zie thema 
Zingen:  lied 836 : 1 ,3, 4 – O Heer die onze Vader zijt 
  
HET WOORD 
Gebed om de heilige Geest 

Kinderen gaan naar hun eigen ruimte 
Schriftlezingen:  Mattheus 9 : 35 - 38 en Openbaring 21 : 1 - 4 
   
Zingen:  lied 321 – Niet als een storm, als een vloed  
(wisselzang : 1 en 2 samen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 vrouwen, 6 mannen, 7 samen) 
 

Uitleg en verkondiging 
Zingen:  lied 837 : 1, 2, 4 – Iedereen zoekt U, jong of oud 
Tijdens naspel komen de kinderen terug 
 
Gedachtenis mevr. Coby de Jong-Wilhelm 

• Ontsteken gedachteniskaars 

• In memoriam 

• Stilte 

• Zingen: lied 601 vers 1 en 2 – Licht dat ons aanstoot in de morgen 
  

GEBEDEN, GAVEN, ZEGEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed  
ZINGEN  lied 1006 - Onze Vader 
Aandacht voor de collecte 
Slotlied  Lied 418 : 2, 3 – Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen 
Zegen 
  

Organist:  Henk van der Maten  Kindernevendienst: Yvonne van der Veer 

Ouderling: Erwin Verboom   Media:   Erik Mateman 
Diaken:  Peter Hendriks   Koster:   Chris Burger 
Lector:  Hester de Wilde  BHV:   Bart Heres 

 

Collecte zondag 2 maart  

1e collecte: Egypte – Huiselijk geweld bestrijden  

Seksueel en gender gerelateerd geweld in de huiselijke kring 

was al een groot probleem in Egypte, maar door de 

toenemende armoede neemt het alleen maar toe. De 

Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een 

veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor 

mensen laten zien. Met steun van Kerk in Actie traint ze 

kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem 

bespreekbaar te maken. Daarnaast worden verzorgers van 

kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie 

tegen geweld en misbruik.   
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2e collecte: Voedselbank Vaassen - Epe – Heerde 

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen 

onder de armoedegrens. Deze mensen houden 

maandelijks niet genoeg geld over voor eten, kleding 

en andere basisbehoeften. Ook in de omgeving van 

Vaassen, Epe, Heerde zijn tientallen gezinnen 

afhankelijk van  

voedselhulp. Voedselbank Vaassen Epe Heerde steunt deze groep door voedselpakketten te 

verstrekken samengesteld door vrijwilligers, uit gedoneerde middelen. 

 

Aswoensdag - Woensdag 5 maart, 19 uur 

Komende week begint de 40-dagen tijd weer.  

Deze tijd begint met Aswoensdag. Ook dit jaar willen we dat 

markeren met een korte viering waarin  een askruisje ontvangen kan 

worden. In de viering zingen we een aantal liederen en laten we onze 

gedachten gaan over het zoeken naar stilte en bezinning.  

We beginnen om 19.00 uur. De viering duurt ongeveer een half uur.  

De kerkzaal is alleen bereikbaar via de ingang aan de 

Kanaalstraat. We verlaten de kerkzaal ook zoveel mogelijk via deze 

ingang, vanwege andere activiteiten in het gebouw.  

 

Twee nieuwe diakenen! 
We zijn blij en dankbaar dat twee mensen zich beschikbaar stellen voor het ambt van diaken! Het zijn 

Elly Douwes en Irma van der Maten. Volgens de kerkorde kan de gemeente bezwaar aantekenen 
tegen een benoeming. We geven daar nu gelegenheid voor: u kunt zich met wettige bezwaren melden 
bij de scriba. Maar we gaan ervan uit dat er geen beletsel zal zijn en dat we op zondag 30 maart Elly 
en Irma in het ambt kunnen bevestigen. We nemen dan ook afscheid van Peter en Elly Hendriks, 
beiden diaken en van Gerard Doggen, ouderling en voorzitter van de werkgroep Pastoraat.  
Alfred van Olst, voorzitter College van Kerkrentmeesters en Hotze Talsma zwaaien ook af als 
kerkrentmeester, maar Hotze is dan niet in het land. Zijn afscheid plannen we op een later moment.  

Voor Alfred, Hotze en Gerard zijn nog geen vervangers gevonden. 
 

Paasgroetenactie 2025 

Op zondag 2 maart kunt u na de dienst een kaart schrijven voor een 
gedetineerde. De     kaarten liggen in de grote zaal en er zijn ook suggesties voor 
bemoediging. De gedetineerde krijgt ook een kaart die hij/zij zelf kan versturen, 

hiervoor zijn postzegels nodig. Wij vragen u om postzegels mee te nemen of een 
kleine bijdrage. Rond Pasen worden de kaarten in de gevangenissen uitgedeeld. 
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen schrijven! 
De werkgroep ZWO. 

 
 
 

 
In de hal, bij de ingang, liggen zondag de Amnestybrieven voor abonnees 
weer klaar; op buurten ingedeeld. Mocht u in die buurt wonen en de 

persoon is niet aanwezig, is het fijn als u deze brieven mee wilt nemen en 
bezorgen. BVD! 
Wilt u ook meeschrijven? Bij de tafel liggen tevens losse brieven die u mee 
kunt nemen om thuis te ondertekenen, te frankeren en op te sturen. 
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Zondag 2 maart Samen tegen Armoede, inzameling 

producten Voedselbank. Dit zijn de producten die de 

Voedselbank via kerkelijke gemeenten wil verzamelen: 

• Zonnebloemolie of olijfolie 
• Volkorenpasta 
• Couscous 

• Groenteconserven 
• Houdbare halfvolle melk 

• Soep in blik of zak 
• Vis in blik 
• Havermout 
• Zilvervliesrijst 
• Koffie en thee 

           

 
 
 
 
 

 
 
Bijeenkomst ANBO-PCOB Heerde-Wapenveld 
Senioren uit onze gemeente zijn van harte welkom op de bijeenkomst van de ANBO-PCOB op 

woensdagmiddag  19 maart om 14.30 uur in het Trefpunt aan de Kanaalstraat in Heerde.  
Henk Osinga, bestuurslid van de Heerder Historische Vereniging, zal de middag verzorgen. Hij laat ons 

foto’s en filmpjes zien van  Oud Heerde. Dit zal vast en zeker gepaard gaan met een boeiend verhaal.  
Voor velen van ons zal dat een feest van herkenning zijn.  
Belangstellenden zijn van harte welkom en de toegang is gratis.  
Info ANBO-PCOB : tel.nr. 0578-696822 of e-mail pcobheerde@gmail.com 
 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl. 
 

Agenda 

Datum Activiteit 

Woensdag 
5 maart 

Koffie ochtend  
Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar in de 

Ontmoetingsruimte. Ben van Damme laat dan foto’s van de 
hoogwatergeul zien. 

U bent van harte welkom, neem gerust een buurvrouw, vriend of vriendin 
mee. 

Woensdag 
5 maart 

Er gaan woensdag weer een 

aantal mensen naar Kampen. 

Zin om mee te gaan? Laat het 

even weten. Bel of app:  

06-21863188 

  e-mail: info@gerritheuver.nl  

Maar u mag ook zomaar komen: Kerkelijk Centrum De Open Hof. 

Woensdag 
26 maart  

Gemeenteberaad 

 
Sarah Smit, scriba,  scriba1@okheerde.nl    

Fredie van Holst-Frölich,  fredievanholst@live.nl
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