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Engelen  

 

Inmiddels hebben velen van ons de uitzending van Petrus in het Land gezien. Iemand vroeg me om 

de tekst van ‘het preekje’ dat opgenomen werd in de Kerkstraat. Bij deze. 

 

“Hoe mooi is het als mensen vertellen over wonderlijke ontmoetingen.  

Ontmoetingen die je het gevoel geven dat je opgetild wordt.  

Op een onverwacht moment, als je het zelf even niet zag zitten.  

We noemen het weleens een ontmoeting met een engel.  

Want als je gaat zoeken naar degene die jou hielp, dan lukt dat niet.  

Maar op dat moment was jouw helper er echt.   

Het zijn ontmoetingen waarbij de hemel even de aarde raakt.   

 

Zulke ontmoetingen vind je ook in de Bijbel. 

Naast zingende en strijdende engelen, gaan er ook engelen op pad om mensen te ontmoeten.  

Zo’n engel komen we voor het eerst tegen bij Hagar. Je vindt haar in Genesis, het boek van het 

begin. Hagar is niet de meest bekende figuur uit de Bijbel.  

Ze staat aan de rand van het verhaal.   

Hagar is de slavin van Sara en Abraham. God heeft Abraham geroepen om op reis te gaan. Op weg 

met God, naar een onbekende toekomst. Maar Abraham en zijn vrouw Sara hebben tot hun verdriet 

geen kinderen. Ze zien het niet, die toekomst. Om Gods belofte een handje te helpen, geeft Sara 

haar slavin aan Abraham. Misschien kan ze op die manier toch een kind krijgen. En ja, Hagar raakt 

zwanger. Maar je voelt het al aan: het klopt niet. Er komt ruzie. Abraham stuurt Hagar weg. Ze 

vlucht, de woestijn in. Dan komt de engel van de Heer. Hij ontmoet haar op het moment dat ze alles 

heeft verloren. Een moment waarop ze geen uitweg ziet. En de engel zegt: God heeft je gezien en 

hoe zwaar je het hebt. Je zult een zoon krijgen. Hij zal voor jou de toekomst zijn.  

Hagar snapt dat het God is die door de engel gesproken heeft.  

U bent een God van zien, zegt ze.  

 

De engel laat haar zien.    

Hij opent haar ogen voor de toekomst die God met mensen heeft. 

Zoals later de engel aan Maria de toekomst belooft, door Jezus heen.  

Dat is wat een engel doet. Die zegt: wees niet bang, ik geef je de belofte van toekomst mee.   

 

Ik geloof dat wij als mensen, als geloofsgemeenschap zulke engelen mogen zijn. Voor mensen die het 

niet redden. Voor elkaar, als de toekomst onzeker is. Als je aan de rand van het leven staat. Dat we dan 

een engel ontmoeten die zegt: wees niet bang. Je bent niet alleen.  

God heeft je gezien. En geeft je toekomst.   

Ik geloof dat God engelen op ons pad stuurt. Als je goed kijkt, zie je ze overal.” 

 

En natuurlijk hoop ik dat we, nu de engelen weer bijna allemaal de kerk verlaten hebben, elkaar 

blijven zien. En elkaar toekomst wensen, in Gods naam.  

 

Ds. Marrit Bassa 
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ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 2 februari 2025 10.00  uur  

Voorganger: pastor Lida Brugmans 

De dienst is voorbereid door de ZWO commissie. 
 

Thema: Wie zie jij? 

 
Welkom door Ouderling van Dienst 
Stiltemoment 
Aanvangslied 213: 1, 3, 4  Morgenglans der eeuwigheid 
Groet 
Genade en vrede in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilig geest 

Votum 
De gemeente antwoord zingend met lied 291a - Voorzang Maarten Romkes 
Voorzang: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
Kaars aansteken met bijbehorend filmpje door Ruud 

 
Gezongen gebed om ontferming met lied 997  

Voorzang Maarten  
Allen:  Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 
 
Inleiding bij het thema  - Wie zie jij? 
 

Gebed bij de opening van het woord 

Lezing uit Matheus 25: 31 – 46    
Zingen  Lied 72 a  Voor kleine mensen is hij bereikbaar 
Voorzang: Maarten   Refrein: gemeente 
Verkondiging 
Antwoordlied  Lied 275 Heer onze Heer  
Gedicht door Thea Achterhof 
 

Solozang:  'Look at the World' van John Rutter door Maarten, Vrije vertaling van Sytze de Vries  

Look at the world, everything all around us 
Look at the world and marvel every day. 
Look at the world: so many joys and wonders, 
So many miracles along our way. 
  
Refrein: 

Praise to Thee, O Lord for all creation. 
Give us thankful hearts that we may see 

All the gifts we share, and every blessing, 
All things come of Thee. 
  
Look at the earth bringing forth fruit and flower, 

Look at the sky the sunshine and the rain. 
Look at the hills, look at the trees and 
mountains, 
Valley and flowing river, field and plain. 
(Refrein) 
 
Think of the spring, think of the warmth of 

summer, 
Bringing the harvest before winter’s cold. 
Everything grows, everything has a season, 
Till it is gathered to the Father’s fold: 
(Refrein) 
  

Every good gift, all that we need and cherish, 

Comes from the Lord in token of His love. 
We are His hands, stewards of all His bounty 
His is the earth and His the heavens above. 
(Refrein) 

Kijk om je heen wat kan de wereld mooi zijn 
Kijk om je heen en zie met verwondering 
Kijk om je heen er is zoveel dat blij maakt 
Waardoor ons hart van pure blijdschap zingt 
  
Refrein: 

Dank aan U die alles hebt geschapen 
Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt 

alles wat wij delen is een zegen 
Een groot Godsgeschenk 
  
Kijk wat bloeit kijk eens naar al die vruchten 

kijk naar de regen en zie de zonneschijn 
kijk naar de zee Zie de rivieren stromen 
en zie hoe fraai de wijde velden zijn 
(Refrein) 
 
Kijk naar de sneeuw en zie hoe alles groen 
wordt 

of hoe een rijke oogst wordt ingehaald 
Ieder seizoen geeft ons zijn eigen kleuren 
want onze tijden zijn door God bepaald 
(Refrein) 
  
Heel dit geschenk laat ons van harte leven 

spreekt van een Vader en zegt zijn liefde uit 

Wie laten wij in al die schatten delen 
Hij strekt in ons zijn handen naar hen uit 
(refrein) 

 
Aankondiging Collectes  

- Filmpje t.b.v. project in Moldavie 
Gebed over de gaven 
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Tijdens de collecte luisteren we naar het kinderlied ‘toen ik naar mijn naaste zocht’  
Gebed door Jolanda 
 
Wij bidden het onze Vader in verbondenheid met de mensen in Moldavie 

V. Tatăl nostru care eşti în ceruri,    A. Onze vader die in de hemelen zijt 

V. sfinţească-se numele Tău,   A. Uw naam worde geheiligd 
V. vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta,  A. Uw koninkrijk kome, u wil geschiede 
V. precum în cer aşa şi pe pământ.  A. Gelijk in de hemel alsook op de aarde 
V. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi  
A. Geef ons heden ons dagelijks brood 
V. şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri 

A. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
V. şi nu ne duce pe noi în ispită  A. En leid ons niet in verzoeking 
V. i ne izbăveşte de cel rău.   A. Maar verlos ons van de boze 
V. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, acum şi în vecii vecilor, 
A. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid  Tot in eeuwigheid 
    Amin/amen 

 
Slotlied OPW 249 
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan 
Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. 
Samen te dienen, te zien wie U bent. 
Want uw woord maakt uw wegen bekend. 

 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed 
Als een volk dat juist daarvoor door U apart is 
gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht 
Als een lamp die nog schijnt in de nacht. 
 
Samen te strijden in woord en in werk. 

Één zijn in U: dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde in zorgen in pijn, 
Als uw kerk die waarachtig wil zijn. 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed. 
Als een volk dat juist daarvoor door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde genade en kracht, 
Als een lamp die nog schijnt in de nacht 

 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed. 
Als een volk dat juist daarvoor door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht 
Als een lamp die nog schijnt in de nacht. 
 

 

Zegenbede 

Zegenlied: “Ga nu heen in vrede”, JdH 928 : 1, 2  
1 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, wat wij hier beleden, samen met elkaar.  

Aan uw dagelijks leven, uw gezin, uw werk, wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk.  

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.  

 

2 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, wat wij hier beleden, samen met elkaar.  

Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, dan is vanaf heden, Christus bij u thuis.  

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 

Organist:  Henk van der Maten  Kindernevendienst: Karen Dalhuisen 

Ouderling: Erwin Verboom   Media:   Henk Ottens 
Diaken:  Elly Hendriks   Koster:   Paul Dijkink 
Lector:  Joop Wiederhold  BHV:   Els Hoogink 
 

Collecte zondag 2 februari  

1e collecte: ZWO project. Kinderen en ouderen worden gezien in 

Moldavië  

Zie artikel van ZWO in Informatieblad van januari. 
 
2e collecte: Kerk 

 
 
 

Erwten- en bonensoep bestellen tbv Moldavië.  
De soepen worden gemaakt door slagerij Ter Weele in Oene en kosten 7,00 euro per emmertje van 
een liter. De opbrengst is voor ons project Bethania in Moldavië. 
Het is ook mogelijk om wintersoep te bestellen voor iemand anders. U geeft aan dat u de wintersoep 

weggeeft, i.o.m. de diaconie wordt de soep gebracht bij mensen die het goed kunnen gebruiken. 
U kunt uw bestelling tot 9 februari plaatsen op de intekenlijsten in de kerk. Ook kunt u contact 
opnemen met Thea Achterhof, telefoon: 06-36210098, e-mail: thea2048@gmail.com.  
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Wij vragen u om vooraf te betalen via de rekening van de diaconie onder vermelding van wintersoep 
ZWO. NL54 RABO 0326539301. 

 

 

Uit de pastorie 

Het blijkt ineens een belangrijke vraag. Ze zitten nog aan tafel na het eten. ‘Leeft Jezus eigenlijk wel?’ 

De filosoof denkt na. ‘Nou, ja, ik weet het eigenlijk niet. Want ik weet niet precies hoe je dat moet 

zeggen. Hij leeft wel, maar ook weer niet. Want je komt ‘m niet zomaar tegen op straat nu. Dat kan 

niet. Waar ben je eigenlijk als je in de hemel bent? Leef je dan eigenlijk, of ben je dan iets anders?’  

Ik begrijp de overwegingen. Er wordt diep nagedacht. Dan komt de pragmaticus aan het woord. De 

recht-toe-recht-aan-denker. ‘Jawel. Jezus leeft wel. Hij is opgestaan! Dan zal`ie ook wel ergens zijn. 

Toch?’ Er wordt geluisterd en geknikt. U mag zelf invullen wie wat zei hier aan tafel.    

Eigenlijk verwoordden ze samen precies wat wij, als volwassen gelovigen, ook vaak denken.  

Soms kun je recht-toe-recht-aan geloven. Misschien weet je het niet precies, maar het zal wel zo zijn. 

Daaruit spreekt vaak groot vertrouwen. Je kunt er ook op verder.  

En soms levert het wat meer bedenkingen op. Dan weet je het zo net nog niet. Dan zijn er allerlei 

vragen te stellen. Dan kan ineens een gewone term als ‘leven’ zoveel meer betekenissen hebben. Dan 

vraagt geloven verbeeldingskracht. Het geeft jezelf ruimte om te denken. En te twijfelen.   

Eigenlijk hoop ik dat beiden in ons aanwezig zijn. Zowel de filosoof als de pragmaticus. Zet ze in je 

hoofd maar samen aan tafel. Ze vullen elkaar namelijk prachtig aan.  

 

Biddag voor de kinderen – Kliederkerk 

Het duurt nog even, maar woensdag 12 maart is het Biddag.  

Net als op Dankdag willen we een Kliederkerk organiseren. Opnieuw samen met de 

Kruiskerk. En wie weet sluiten zich nog wel meer kinderen aan. We kiezen een thema dat 

alles met bidden te maken heeft. Spelenderwijs geven we de kinderen ruimte zich hierin 

te verdiepen. Er zijn al wel wat ideeën. In de komende dagen wordt ook duidelijk waar we 

het gaan vieren. Misschien bij ons, of misschien deze keer in de Kruiskerk? In elk geval zijn er weer 

wat extra handen nodig. Het gaat vooral om de middag zelf.  

De Kliederkerk is van 14.30 – 16.00 uur. Als je meedoet, verwelkomen we je graag iets eerder 

om het programma samen door te nemen. Daarna gaan we samen met de kinderen aan de slag om 

samen te ontdekken, te vieren en te delen! Geef je op: 

predikant@okheerde.nl. 

 

U ziet hier het nieuwe logo van het Kerkasiel Kampen. 

Begin deze week heeft minister Faber zich voor het eerst 

uitgesproken over het kerkasiel, in zeer afwijzende 

bewoordingen, zoals helaas te verwachten was. 

Intussen gaat de doorlopende kerkdienst nog maar wel door. Dat het een zaak van lange adem zou 

zijn, zonder garantie op succes, was vanaf het begin duidelijk. Maar daarom niet minder nodig. 

A.s. woensdag, 5 februari, zijn we vanuit Heerde weer in Kampen, ’s morgens van 6 tot 8 

uur. 

De dienst bestaat uit zingen, gedichten, gebed, gesprekken, schilderijen, luisterliedjes enz.  

Heel afwisselend, de tijd vliegt meestal om. Zin om een keer mee te gaan?  

Laat het even weten. Bel of app: 06-21863188, e-mail: info@gerritheuver.nl / Gerrit Heuver. 

 
Gespreksgroep Rouw 
12 februari start er weer een gespreksgroep rouw. Het delen van ervaringen met lotgenoten kan een 
steun zijn bij het dragen van je verlies. 
Deze groep wordt begeleid door Fredie van Holst en pastor Lida Brugmans en is een initiatief vanuit 
de samenwerkende kerken in Heerde. Zie voor verdere informatie het Ontmoetingsblad van januari. 

Informatie en/of opgave kan bij fredievanholst@live.nl, 0639023704 of bij pastor@okheerde.nl. 

Agenda 

Datum Activiteit 

Woensdag  

5 februari 

Koffie-ochtend  

Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar in de Ontmoetingsruimte. 

Dhr. Wim van der Vijgh komt dan weer piano spelen. 

U bent van harte welkom, neem gerust een buurvrouw, vriend of vriendin 

mee. 

26 maart  Gemeenteberaad 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl. 

 
Sarah Smit, scriba,  scriba1@okheerde.nl   Fredie van Holst-Frölich,  fredievanholst@live.nl 
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