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De Digitale Van Dale noemt een column: een ‘regelmatige bijdrage aan een krant, tijdschrift of site met 

een bijzondere eigen inhoud.’ 

U leest hier dus niet de mening van de kerk of de kerkenraad, maar van iemand die graag zijn 
gedachten laat gaan over wat hem raakt of opvalt, en daar dan een stukje over schrijft. Een column. 
Maar dit terzijde. 

 

De laatste 10 jaar van de vorige eeuw was ik ziekenhuispastor. Ik kwam bij iedereen aan bed: rooms, 

rood, ‘niks’, protestants: het was een heel leerzame tijd. 

Op een dag sprak ik een mevrouw van een jaar of zestig. Ze vertelde dat haar moeder nog niet zo 
lang geleden gestorven was. ,,Het is misschien raar om te zeggen, dominee, maar na haar dood ben 
ik pas echt begonnen met leven’’. Het sloeg mij koud om het hart.  
Eenzelfde gevoel bekruipt mij wanneer mensen vertellen dat ze pas echt zelf zijn gaan leven (d.w.z. 

nadenken, keuzes maken, wegen gaan) nadat ze hun geloof in God vaarwel hadden gezegd. 
Soms met verdriet of weemoed, soms met een flinke portie trots omdat ze nu zelf aan het roer zitten. 

Alsof God ons verbiedt ons eigen levensscheepje te sturen!  
 
Een tijd geleden heb ik in mijn preek de filosoof Friedrich Nietsche weer geciteerd. Hij schreef ruim 
140 jaar geleden al dat God dood is. Hij moest dat zeggen, vond hij. Kon niet anders. Maar zonder 
een spoor van trots, zonder triomfalisme. Omdat Nietsche sterk voorvoelde wat we onszelf aandoen 
met het dood verklaren van de Eeuwige. Hier een paar 

regels van hem:  
‘Waar God is? Dat zal ik jullie zeggen! Wij hebben hem 

gedood – jullie en ik! Wij allen zijn zijn moordenaars!  

Maar hoe hebben wij dit kunnen doen? Hoe hebben wij de 

zee kunnen leegdrinken? Wie gaf ons de spons om de 

horizon uit te vegen?  

Wat hebben wij gedaan, toen wij deze aarde van haar zon 

loskoppelden? In welke richting beweegt zij zich nu? In 

welke richting bewegen wij ons? Weg van alle horizonnen? 

Vallen wij niet aan één stuk door? Achterwaarts, 

zijwaarts, voorwaarts, naar alle kanten? Is er nog wel een 

boven en beneden? Dolen wij niet als door een oneindig 

niets? Ademt ons niet de lege ruimte in het gezicht?’ 

 
De lege ruimte. Die we wanhopig proberen op te vullen. 
De één met verre reizen, een ander met nóg meer en 

mooiere spullen, weer een ander met hilarische filmpjes 
over een fiks opgepoetst leven op Facebook of TikTok. Op 
zich geen vreselijke of foute dingen hoor, maar vullen ze 
ook de ‘lege ruimte’ waar Nietsche het over heeft?  
Ik vrees van niet. Ik vrees dat al die dingen, spullen en 
ervaringen een bodemloze put moeten vullen. Het gaat 
dus (bij wat Nietsche zegt) om de bodem dan wel het 

fundament van mijn bestaan.  
Ben ik dat zelf? Ben ik mijn eigen fundament? Ben ik overgeleverd aan alleen maar mijn eigen 
verstand, wil, normen en waarden?  

Niet dat ik die gering acht! Ik mag ook graag zelf de regie houden over mijn bestaan. Niks mis mee. 
Maar moet ik alle kaarten zetten op zelf-regie, autonomie? 
 
Of is er Iets of Iemand die mij overstijgt, die groter is dan ik-alleen? Moet ik mij zelf dragen, ben ik 

mijn eigen fundament, of is er meer? Wòrd ik gedragen? En stem ik daar mijn leven op af? 
Is dat het niet waar het bij geloven over gaat? 
 
Gerrit Heuver 

 

 

 

Gemengde gevoelens, een column 



2 
 

 

ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 26 januari 2025 10.00  uur  

Voorganger: ds. Marrit Bassa  

3e zondag na Epifanie - Maaltijd van de Heer  - Liturgische kleur: groen 

Thema: ‘De eerste toespraak’ 

 

AANVANG 

Welkom & mededelingen 

Stilte 

Eerste lied Psalm 67 vers 1 en 2 – God zij ons gunstig en genadig 

Bemoediging en groet 

V  Onze hulp mogen we zoeken en vinden bij God  

die vanuit de hemel vrede op aarde wil voor alle mensen    

V We begroeten elkaar in de naam van deze God ‘Ik zal er zijn voor jou’.  

Die ons schiep 

A EN ONS ZAL BEWAREN   

V In de naam van Jezus 

A DIE ONS GENADE GEEFT 

V In de naam van de Heilige Geest 

A DIE IN ONS MIDDEN IS EN LEVEN GEEFT.   

AMEN 

  

Zingen  Vervolg Psalm 67 vers 3 – De aarde heeft de vrucht gegeven 

 

Gebed om ontferming   

Glorialied  Lied 303 – Zonne en maan 

 

WOORD 

Gesprek met de kinderen   

Lezing   Lukas 4 vers 14 - 30 

Zingen   Lied 530 – De Geest des Heren is op hem 

Verkondiging 

  

ANTWOORD 

Lied na de verkondiging Lied 528 vers 1, 2, 4 en 5 - Omdat Hij niet ver wou zijn 

Kinderen komen terug.  

Zingen  Lied 344 (klein credo)  

Aandacht voor collecten orgelspel 

(het gebed over de gaven zit al in het tafelgebed)  

MAALTIJD VAN DE HEER 

Voorbeden   

Nodiging en vredegroet   

v De vrede van de Heer is altijd met u 

a En met uw geest 

v Geef elkaar een teken van vrede. 

 (…we geven elkaar een teken van vrede…)    

 

Tafelgebed 

v  De Heer zal bij u zijn en Hij zal u bewaren.  

  Heft uw hart omhoog  

a   Wij zijn met ons hart bij de Heer 

v   Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

a   Hij is het waard onze dank te ontvangen  

v   (Vervolg tafelgebed…) 

  Daarom zingen we:  

a  Lied 405 vers 1   

v   (…) Zo verkondigen wij het Evangelie:  

a  Lied 407 a 

v  (vervolg tafelgebed) 

a   Onze Vader …   

 

Tafellied Lied 387 vers 1, 2, 4 en 5 – Als wij weer het brood gaan breken 

 

Delen van brood en wijn     
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Dankgebed   

Slotlied  Lied 834 – Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 

Zegen 

 

Organist:  Jan Koelewijn   Kindernevendienst: Yvonne van der Veer 

Ouderling: Mart Meeske   Media:   Erik Mateman 
Diaken:  Peter Hendriks   Koster:   Gerard Rooks 
Lector:  Annemieke van de Weerdhof BHV:   Paul Dijkink 

 

Collecte Zondag 26 januari 

1e collecte:Jonge generaties 
Sirkelslag is een van de drie interactieve bijbelspellen van de 

Protestantse Kerk, naast de PaasChallenge en de KerstChallenge. 
Honderden jeugdgroepen uit het hele land spelen de spannende 
spellen mee vanaf hun eigen locatie. Er staat altijd een 
bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal.  
Zo gaan de kinderen op een speelse en ongedwongen manier 
met geloofsonderwerpen aan de slag.  
 

2e collecte: Kerk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zie jij? 

Op zondag 2 februari willen wij uw aandacht vragen voor het werk van Kerk in Actie in Moldavië. In 

deze dienst gaat pastor Lida Brugmans voor en verlenen Maarten Romkes (zang) en Henk van der 
Maten (orgel/piano) muzikale medewerking. Het thema van de dienst is: Wie zie jij? 
Namens ZWO, Ruud Haverkamp 
 
Gespreksgroep Rouw 

In februari start er weer een gespreksgroep rouw. Het delen van ervaringen met lotgenoten kan een 
steun zijn bij het dragen van je verlies. 

Deze groep wordt begeleid door Fredie van Holst en pastor Lida Brugmans en is een initiatief vanuit de 
samenwerkende kerken in Heerde. Zie voor verdere informatie het Ontmoetingsblad van januari. 

Informatie en/of opgave kan bij fredievanholst@live.nl  0639023704 of bij pastor@okheerde.nl. 
 
Bijeenkomst ANBO-PCOB Heerde-Wapenveld 
Senioren uit onze gemeente zijn van harte welkom op de bijeenkomst van de ANBO-PCOB op 
woensdagmiddag 19 februari om 14.30 uur in het Trefpunt aan de Kanaalstraat in Heerde. 
Deze middag is er eerst een huishoudelijk gedeelte waarin we de jaarstukken van 2024 behandelen. 

Daarna zal een medewerker van STIP ons bijpraten over “Veilig Thuis”. 
Met als onderwerpen: wat valt onder ouderenmishandeling, financieel misbruik onder ouderen en de 
overbelaste mantelzorger. Ook zal aan de orde komen wat STIP zoal doet. Het zal een informatieve 
ontmoeting worden waar ook de aanwezigen vragen kunnen stellen. 
Belangstellenden zijn van harte welkom en de toegang is gratis. 
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Vacature CvK 

Omdat er de komende maanden veel kerkenraadsleden afscheid nemen, brengen we de vacatures 
nadrukkelijk onder de aandacht van de gemeente. In het Ontmoetingsblad, de nieuwsbrief en het 
scherm in de hal. Denk er eens over na: is dit een passende plek waar u/jij de gemeente kunt dienen? 
 

1e penningmeester College van Kerkrentmeesters (CvK) 
• Is binnen het CvK - samen met de 2e penningmeester - verantwoordelijk voor financiële en 

economische zaken. 

• Heeft contact met de administratie over de voortgang van de boekhouding. 
• Stelt, al dan niet met behulp van de administrateur, de conceptbegroting en concept-

jaarrekening op en legt deze ter vaststelling voor aan het CvK. 
• Is aanspreekpunt voor de beheerder voor financiële zaken en verhuuractiviteiten. 
• Beheert de verzekeringsportefeuille en heeft in geval van schades contact met verzekeraar. 
• Het CvK overlegt ca. 8 keer per jaar in een gemoedelijke en ontspannen sfeer. 
• U vult de functie bij voorkeur in als Ouderling-Kerkrentmeester, waarbij als ouderling lid van 

de Kerkenraad en het OOV (Overleg Ontmoeting en Verdieping) en bij toerbeurt ouderling van 
dienst.  

•  De functie vraagt een inzet van gemiddeld 4 uur per week. 
 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alfred van Olst (voorzitter CvK) (06-10904993) of 
Hotze Talsma (voormalig penningmeester) h.talsma@hetnet.nl 0f 06-11266122. 

 

Kopij voor de nieuwsbrief vóór donderdag 18.00 uur sturen naar kerkbrief@okheerde.nl. 
 
Agenda 

Datum Activiteit 

Zondag 

26 januari 
Philadelphia-middagdienst 14.00 uur 

Zondag 
26 januari 

De gespreksgroep Sigzag weer bij elkaar.  

Vanaf 19.15 uur is er koffie en thee. We 
beginnen om 19.30 uur en rond 21.00 uur 
sluiten we af. 
Welkom. 

26 maart Gemeenteberaad 

 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl. 

 

 
Sarah Smit, scriba,  scriba1@okheerde.nl    
Fredie van Holst-Frölich,  fredievanholst@live.nl
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