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Identiteit als struikelfactor 

 

Kort voor kerst waren we in de Midden Nederland 

Hallen in Barneveld waar de musical ’40-‘45 wordt 

gespeeld. Het is een enorm spektakel. Meer dan 

3000 mensen zitten op acht grote, verrijdbare 

tribunes. Zo nu en dan voel je jouw tribune 

bewegen en opeens zie je het toneel van een heel 

ander kant. Er rijden echte auto’s en motoren over 

de Bühne, er komt een vliegtuig over: niets is te 

gek. 

Het verhaal gaat over twee broers van een jaar of 

twintig 

(WIE ER NOG HEEN WIL: STOP NU MET LEZEN!) 

die geweldig goed met  

elkaar en hun wederzijdse vriendinnen op kunnen 

schieten. Maar dan breekt de oorlog uit en 

langzamerhand komt er verwijdering. De ene 

broer, die op zoek is naar een heldere identiteit, 

raakt verstrikt in het Hitler-web met al diens leugens en valse stemmingmakerij over de Joden. De 

andere (die verkering heeft met een joods meisje) komt in het verzet terecht. Een confrontatie tussen 

de broers kan niet uitblijven.  

Maar het echte keerpunt in het verhaal is de bekentenis van de moeder van de jongens: de oudste zoon 

is een voor-kind. Verwekt door een joodse man. Een kansloze relatie, maar wel een kind! 

Die oudste is in één klap de weg volledig kwijt. ,,Wie ben ik nog, ik, die joden naar Westerbork stuurde, 

zelfs mijn a.s. schoonzus. Maar nu blijk ik zelf half-joods te zijn?’’ Hij kan er niet mee leven. 

 

Identiteit blijkt een raar ding. Het is één van de grote woorden van nu, maar ook één van de grote 

splijtzwammen van nu. 

Velen van ons zijn nog opgegroeid binnen de verzuiling. De christelijke zuil, de liberale zuil enz. Zuilen 

die voor een groot deel bepaalden wat je dacht, wat je deed, geloofde, stemde, met wie je wel of niet 
verkering mocht hebben (Mijn vader zei tegen mij: ‘As ie nog es met ’n gereformeard’n in huus komt, 
veuruit dan maar. As ’t mà ginnen roomsen is’). 
En kijk: we zijn 40, 50 jaar verder, zelfs op de Veluwe zijn de scherpe kantjes er wat af, maar nou 
zitten we dus volop in het identiteitsdenken. 
Wat volgens totaal andere scheidslijnen verloopt, maar wat minstens zo heftig. Heftiger. Uítsluitender. 

Kleur, sekse, ‘gender’, afkomst, muziek, politiek: we delen onszelf en elkaar op in zo goed als 
compleet gescheiden groepen. ‘Bubbels’. 
 
Wat veroorzaakt die neiging om ons zo totaal op te sluiten in onze eigen bubbels? Om niet of 
nauwelijks nog te praten met iemand die er een andere identiteit op na houdt? Een andere mening, 
een andere visie? 
Psychiater Dirk de Wachter zegt het zo: ‘Dat komt doordat we zijn losgeslagen van onze vertrouwde 

ankers. Ons bestaan is een bedreigd bestaan geworden waarin iedereen teruggeworpen wordt op 
zichzelf. Vroeger had je het dorp, de gemeenschap, de kerk, en natuurlijk was God er. En dat alles gaf 
houvast. En de mensen missen dat. En daarom hebben wij, psychiaters het zo druk . . . ’  

 
Van Jezus wordt verteld dat Hij zijn identiteit buiten zichzelf zocht: in zijn relatie met zijn God. ‘Ik en 
de Vader zijn één.’ Dat gaf Hem de ruimte om zonder aarzelen allerlei (morele, fysieke en 
geografische) bubbels te doorbreken. ‘Aan de vruchten ken je de boom’ zei Hij. En of die vruchten dan 

van een heidense vrouw of Joodse man kwamen, maakte Hem niet uit.  
 
Gerrit Heuver 
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ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 12 januari 2025 10.00  uur   

Voorganger: ds. Gerrit Heuver  

Zondag na Driekoningen - AFSPRAAK IS AFSPRAAK 

 

De voorbereiding 

Welkom 

Stilte 

Zingen:  Lied 207 – De trouw en goedheid van de Heer 

Bemoediging en groet 

Gezongen Kyrië-gebed: Lied 1008 – Rechter in het licht verheven 

Ter inleiding  

Gloria:   Lied 527 – Uit uw hemel zonder grenzen 

 

Rond de bijbel 

Gebed bij de opening van het Woord 

Kindermoment 

Eerste schriftlezing Jesaja 40: 1 - 8  
Zingen:  Lied 809 – Blijf niet staren 
Tweede lezing: Lucas 3: 1 - 22 

Zingen:  Lied 528 – Omdat Hij niet ver wou zijn 

Woorden bij het WOORD   
Zingen:  Lied 828 – Stem als een zee van mensen 

Kinderen komen terug 

Alles wordt Nieuw II, 14 

 

Gebeden en gaven 

Aandacht voor de collecte: informatie over de doelen 

Gebed over de gaven 

Orgelspel  

Dankgebed en voorbeden, na elke bede: lied 368g – Adem van God 

Stil gebed,  

Onze Vader 

 

Gezegend verder 

Zingen:  Lied 494 – Vanwaar zijt  Gij gekomen 

Zegen 

 

Organist:  Henk van der Maten  Kindernevendienst: Yvonne van der Wal 

Ouderling: Gerard Doggen   Media:   Hanneke Gerritsen 
Diaken:  Irene Verboom   Koster:   Chris Burger 
Lector:  Arend Strikwerda  BHV:   Bea Pap 
 

Collecte Zondag 12 januari 

1e collecte: Samen tegen Armoede 

De armoede in Nederland neemt toe. Ruim een miljoen mensen kan 

de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen 

armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in 

Actie, op tegen armoede in ons land. 

De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van 

voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt 

Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen 

uit de schulden te komen of voorkomen dat ze daarin terechtkomen. 

 

 

2e collecte Doel van de maand: Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het 

buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de 

zorg en aandacht die ze nodig hebben. 

De christelijke organisatie Bethania vangt deze kwetsbare kinderen na 

schooltijd op in twee opvangcentra. Ze krijgen eten en drinken en hulp 

bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg. 
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Doe mee aan de actieweek voor de Voedselbank! 
Van 5 tot 12 januari 2025 organiseert de Protestantse Kerk/Kerk in Actie, samen met gemeenten, een 
actieweek om zoveel mogelijk voedsel voor de Voedselbank in te zamelen. De Voedselbank helpt zo’n 

38.000 huishoudens. Stel dat iedere gemeente van de Protestantse Kerk die week minstens 25 dozen 
zou vullen dan zijn al deze huishoudens één week lang van 
voedsel voorzien. 

Veel kerkelijke gemeenten zamelen het hele jaar spullen voor de 
voedselbank in. Toch wil de Protestantse Kerk in de tweede week 
van januari een extra actieweek houden, omdat in de maand 

januari normaal gesproken minder binnenkomt dan in andere 
maanden. Terwijl januari juist vaak een dure maand voor veel 
mensen is. 
Inmiddels weet u wel waar de klanten behoefte aan hebben. 
Houdbare producten, wasmiddelen en verzorgingsproducten. 
Inleveren van producten op zondag 12 januari of maandag 13 
januari tussen 10.00 uur en 11.00 uur.  

U doet toch ook mee! 
 

Kerkasiel Kampen 

Twee keer zijn we nu met een behoorlijke groep mensen 

uit onze kerk (samen met anderen) aanwezig geweest 

bij het kerkasiel. We zingen, bidden, luisteren naar 

gedichten en kijken naar religieuze kunst, en houden zo 

‘de lofzang gaande’.  

Rustige, gevarieerde vieringen vind ik zelf (en anderen 

gelukkig ook), en ook nog gezellig. 

Over 1½ week ga ik weer. Woensdagmorgen 22 januari van 6 tot 8 uur. 

Zin om een keer mee te gaan? Laat het even weten. Bel of app: 06-21863188,    

e-mail: info@gerritheuver.nl. 

Gerrit Heuver 

 
Nieuwsbrief slankt af 
Ook de Nieuwsbrief heeft een goed voornemen voor 2025: minder pagina’s per week. 
Het is een beetje uit de hand gelopen de afgelopen tijd qua omvang en daarom gaan we weer terug 
naar de oorspronkelijke bedoeling: de nieuwsbrief ondersteunt de wekelijkse viering en deelt actueel 
lief en leed. Streven is maximaal 4 pagina’s. Ook zal er duidelijker onderscheid worden gemaakt 
tussen de meditatie van ds. Marrit Bassa en de column van Gerrit Heuver.  

Soms is er urgent nieuws dat te laat is voor het Ontmoetingsblad, dan nemen we dat nog wel op. 
Maar alle overige kopij kan naar het Ontmoetingsblad (ontmoetingsblad@okheerde.nl). Let op de 
maandelijkse deadline! Iedereen wordt geacht dit zelf in de gaten te houden: de redactie van de 

Nieuwsbrief stuurt het niet door. 
 
Kopij voor de nieuwsbrief vóór donderdag 18.00 uur sturen naar kerkbrief@okheerde.nl. 

 
Agenda 

Datum Activiteit 

Woensdag 
22 januari 

19.30 uur bijeenkomst contactpersonen en ouderenbezoekers. 

 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
 

Pastor Lida Brugmans heeft de komende week vakantie. 
 
Sarah Smit, scriba,  scriba1@okheerde.nl    
Fredie van Holst-Frölich,  fredievanholst@live.nl
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