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Geen geknal, maar stilte

Misschien trap ik tegen een heilig huisje voor iemand, maar van mij mag er per direct een landelijk
vuurwerkverbod komen. Beter nog zou een verbod op verkoop zijn.
Laatst las ik het nog maar eens. Veel van het zware vuurwerk valt onder de categorie ‘munitie’.

Ik heb vroeger ooit één rotje afgestoken. Met een aansteeklont. Ik vond het nogal wat. Samen met mijn
broers liep ik over het erf en stopten we onze vingers in de oren. Dat deden we welgeteld 1 dag. Onze
ouders zagen streng toe op het inkoopbeleid en verboden het gebruik van vuurwerk op andere dagen.
Vanwege de kou of de harde wind hield ik het overigens vaak na een half uurtje al voor gezien.

Toen ik wat ouder werd ging het me steeds meer tegenstaan. Want ook siervuurwerk brengt het nodige
geluid met zich mee. En dan heb je ook nog de vieze rook die er vanaf komt.

Ik herinner me nog steeds het geluid van een groep zwanen die midden in de nacht rondjes cirkelden
boven de polder waar we woonden. Het gefladder en gesmoord geschreeuw waren pure angst. De koeien
in de stallen van mijn ouders waren onrustig. En pas dagen later vonden we de kat weer terug in de
schuur. Echt, het is voor niemand leuk. In mijn vriendenkring ken ik diverse gezinnen die het land
ontvluchten deze dagen. Om hun kinderen te beschermen vertrekken ze naar Duitsland of naar de
Ardennen. Ik begrijp hen wel.

Weet iemand trouwens nog de oorspronkelijke bedoeling achter dat vuurwerk?

Ooit had het te maken met het verdrijven van de boze geesten van het oude jaar. Er moest
plaatsgemaakt worden voor het nieuwe. Maar het gevoel van ‘ruimte’ is niet echt het eerste dat bij mij
opkomt als de dampen optrekken en ik de hoeveelheid troep zie die achtergelaten wordt op straat. Nu
valt het in Heerde ergens nog mee. Je zou voor de aardigheid eens door de grotere steden moeten
lopen op nieuwsjaarsdag.

Waar ik het meest moeite mee heb, is dat we onze kinderen leren dat het luisteren naar ontploffende
munitie heel normaal is. Dat is het niet. En al helemaal niet als we tegelijkertijd in de kerk bidden om
vrede op die plaatsen waar het echt oorlog is. Als je de vrede wilt koesteren, koester dan ook de stilte.
Je kunt het oude jaar ook vaarwel zeggen op een andere manier. Hoewel het ook tamelijk onzinnige
proporties aanneemt, heb ik meer met de vreugdevuren die worden ontstoken. Daar zit toch meer
symboliek achter dan die keiharde knallen waardoor je oren nog minutenlang na-piepen.

We hebben het zelf bij een enkel kaarsje gehouden. En ja, de kinderen hebben een sterretje gebrand.
Zonder knallen.

Ik hoop dat het inmiddels is gelukt om ruimte te maken voor het nieuwe jaar. Ik kan me de ochtend
van de 1¢ januari nog herinneren dat ik de gemeenschappelijke ruimte van ons studentenhuis opruimde.
In de stilte van het huis waar nog een flinke roes werd uitgeslapen, raapte ik alle rommel op. Met elke
handeling ontstond er ruimte. Ik zette het koffiezetapparaat aan en één voor één voegden andere
huisgenoten zich bij ons. Samen tilden we de laatste stoel op zijn plek. Toen was er ruimte voor
ontmoeting, vrolijkheid en een goed begin van het nieuwe jaar. Daar hadden we geen vuurwerk voor
nodig.

Ik wens iedereen een goed nieuw jaar. Laten we de stilte van de vrede koesteren!
Zoek de stilte, vind de ruimte in ons overvol bestaan,
waar de hoop een plaats kan vinden, wij bevrijd naar binnen gaan:
wis de chaos en de wirwar, wis de ogen om te zien
wat van waarde is en kostbaar, wat tot onze vrede dient.

Uit: Het liefste lied van overzee, 65

ds. Marrit Bassa



ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 5 januari 2025 10.00 uur
Voorganger: Erwin Verboom

Thema: Je moet het wel zien

Intochtslied: Psalm 72, Geef, Heer, de koning uwe rechten (1, 2 en 7)
Votum & Groet
Klein Gloria Lied 705 vers 1 en 2

Gebed om Ontferming
Tijdens het gebed om ontferming zingen we : Lied 103e - Bless the Lord,
my soul
Loflied: Lied 103c - Loof de Koning, heel mijn wezen (vers 1, 2 en 5)
Gebed bij de Opening van het Woord
Kinderen naar de nevendienst - “de wijzen uit het oosten”
Eerste Schriftlezing: Jesaja 60: 1 -6

Zingen: Lied 518 - Hoe helder staat de morgenster, vers 1 en 4
Tweede schriftlezing: Mattheus 2: 1 - 12

Zingen: Lied 919 - Gij die alle sterren houdt, vers 1 en 3
Overdenking Je moet het wel zien

Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader (melodie lied 913, Wat de toekomst brengen moge)

1. Ik geloof in God de Vader 3. Ik geloof dat mijn Verlosser
Die een bron van vreugde is door de dood is heengegaan
louter goedheid en genade en op Pasen God zij glorie
licht in onze duisternis uit het graf is opgestaan.
Hij, de Koning van de kosmos Door het brood — dit is Mijn lichaam —
het gesternte zingt Zijn eer door de wijn — dit is Mijn bloed —
heeft uit liefde mij geschapen geeft de Vredevorst mij vrede,
en tot liefde keer ik weer maakt Hij alle dingen goed.

2. Ik geloof in Jezus Christus
Die voor ons ter wereld kwam
Zoon van God en Zoon des mensen
goede Herder, Offerlam
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis —
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is

Lied voor de kinderen - Wij trekken in een lange stoet (NLB 506), Sela

Gedachtenis mevr. H. (Riek) Breken-van Bentum

e Ontsteken gedachteniskaars

e In memoriam

e Stilte

e Zingen: Lied 601 vers 1 - Licht dat ons aanstoot in de morgen

Gebeden en collecte: Dankgebed - Voorbede - Stil gebed
Onze Vader Lied 371,vers1,2en3
Aandacht voor de collecte

Slotlied: Ga maar gerust, (uit de bundel: Liefste lied van Overzee, ds. Sytze de Vries)

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht Ik ben de liefde, die een mens je schenkt

Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht Ik ben de verte, die verlangend wenkt

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen

Ik ben de wind waardoor je adem haalt ben ik de hand, die al je tranen wist.

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen

Ik ben de dag, die schemert in de zon.

Zegenbede
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Organist: Jan Koelewijn Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut

Ouderling: Mart Meeske Media: Hanneke Gerritsen
Diaken: Bart Heres Koster: Willy Jansen
Lector: Henriét Broeder BHV: Hotze Talsma

Collecte Zondag 5 januari

1¢ collecte: Thuis op de koffie

=0 w Zondag 19 januari brengen we als gemeente een plant bij kerkleden van 83 jaar en
ouder en kerkleden die wonen in Hofje Wendakker, Brinkhoven, Herbergier en de
verschillende huizen van Philadelphia.

2¢ collecte: Kerk

Gedachtenis

Op 25 december overleed ons gemeentelid mevr. Hendrika (Riek) Breken-van Bentum in de leeftijd
van 96 jaar). De afscheidsdienst en begrafenis vonden plaats op 31 december. Zondag 5 januari zal
de gedachtenis in het midden van de gemeente zijn.

Amnesty International

In de hal, bij de ingang, liggen de Amnestybrieven voor abonnees weer klaar; op
buurten ingedeeld. Mocht u in die buurt wonen en de persoon is niet aanwezig, is het =
fijn als u deze brieven mee wilt nemen en bezorgen. BVD!

Wilt u ook meeschrijven? Bij de tafel liggen ook losse brieven die u mee kunt nemen
om thuis te ondertekenen, te frankeren en op te sturen.

| INTERNATIONAL

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email:
pastor@okheerde.nl.

Kopij voor de nieuwsbrief voor donderdag 18.00 uur sturen naar kerkbrief@okheerde.nl.

Agenda

Datum Activiteit

Zondag SigZag 2082

5 januari Maaltijd 18.00 uur. iingtl

Woensdag Koffie-ochtend @

8 januari Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar in het Jeugdpunt. U bent ’2"‘;‘_,2,,
van harte welkom. Neem gerust een buurvrouw, vriend of vriendin hsf
mee.

Donderdag Kring ‘Grenzeloos God’ inloop 19.15 uur. Beginnen om 19.30 uur.

9 januari

Vrijdag Eetcafé voor alleengaanden

10 januari Half 12 starten we met een drankje en om 12.00 uur gaan we aan tafel.
Nieuwe gasten kunnen zich aanmelden bij Evelien Jacobs,
telefoon 06 48816550.

Sarah Smit, scriba, scribal@okheerde.nl
Fredie van Holst-Frélich, fredievanholst@live.nl
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