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                 NIEUWSBRIEF 236 

                   13 september 2024 
   

 

 

Vredesweek - Psalm 120  

 

Morgen begint de vredesweek. Als je goed kijkt, dan zie je de komende 

dagen de vlag wapperen bij onze kerk. Deze vredesweek wordt landelijk 

gehouden, vanuit PAX.  

Het thema is dit jaar: Samen voor vrede. Nu! 

 

Ik vind het thema even toepasselijk als ingewikkeld. 

Samen voor vrede. Nu! Ja, nu! Nu niet meer dat gepraat, geneuzel over 

vrede.  

Nee, nu moet je het ook gaan doen. Het is nu nodig!  

Kinderen in Gaza sterven duizend doden, Israëlische gijzelaars worden vermoord.  

In Sudan woedt al maanden een oorlog. In Jemen is tekort aan alles.  

 

En hier? Ineens lijkt het weer normaal om over grenscontroles te gaan 

praten.  

Het lijkt alsof je tegen die duif met het takje in zijn bek zegt: ga jij 

maar weer terug.  

Jou hebben we niet nodig.  

Maar ik geloof niet dat dat de boodschap was. De boodschap van de 

duif was dat Noach weer land onder de voeten had. Dat hij het mocht 

durven. De duif was het teken dat ook God zich overgaf en wilde leven 

in een wereld die goed is.  

 

Vrede. Nu! Natuurlijk. Maar het betekent ook dat ik zelf in de benen 

moet komen. En iets moet doen. En dat vind ik ingewikkeld. Het 

begint vaak al bij het niet oordelen over de ander. Het begint bij het 

uitnodigen van elkaar. Het begint bij in gesprek gaan. En dat is 

makkelijker gezegd dan gedaan.  

Want soms zit ik ook liever gewoon lekker thuis voor mijn eigen  

tv-serie. Of lees ik krantenberichten die vooral mijn eigen mening 

vertegenwoordigen. Maar ja, daar help ik niemand mee.  

 

Al lezend in de psalmen, vond ik een nieuwe versie van Psalm 120. 

‘Op weg naar vrede willen wij’, heet het lied. Het is een lied om te 

zeggen en te zingen. Om in beweging te komen. Misschien zelfs in 

opstand, tegen de woorden die je om je heen zo makkelijk hoort 

zeggen.  

 

Ter inspiratie in de komende week geef ik de tekst door.   

Want op weg naar vrede willen wij.  

 

Ds. Marrit Bassa 
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Startzondag - Mee doen - Hapjes & hulpjes gevraagd!  

Inmiddels is er al hard gewerkt om alles klaar te hebben voor zondag.  

Afgelopen weken hebben diverse mensen zich al ingeschreven om iets 

lekkers mee te nemen.  

Het zou fijn zijn als er nog een paar bakkers/keukenprinsen zich melden om 

iets voor na de viering te maken. Iets dat past bij een lunch, denk aan: 

sandwiches, wraps, salade of een krentenbol.  

Geef het graag nog even door aan Irene Verboom verboomii@icloud.com of  

ds. Marrit Bassa predikant@okheerde.nl, dan weten we meteen of er genoeg 

is.  

En voor wie lekker aan de slag wil: we zoeken nog iemand die wil assisteren bij het slingers-

maken. Het materiaal is aanwezig! Als er twee mensen zijn die elk een half uurtje bij deze 

activiteit willen helpen, zijn we al voorzien. Met een half uurtje hulp hoef je niets van de rest van 

het programma te missen!  

 

Wij hebben er in elk geval zin in. Oh, en vergeet niet je smartphone mee te nemen. Want 

wie wil, kan interactief op pad!   

Namens de voorbereidingsgroep, Gerard Doggen, Irene Verboom en Marrit Bassa 

 

 

Programma Startzondag 

09.30 uur  - Ontvangst en koffie/thee 

10.15 uur  - Workshops 

11.15 uur  – Koffie/thee en koek 

11.45 uur  – Viering/morgengebed 

12.15 uur  - Afsluiting met hapje 

 

ORDE VAN DIENST Morgengebed op Startzondag 

 

Voor de mensen thuis: de viering is vanaf 11.45 uur te volgen via de website: kerkdienstgemist.nl.  

Het programma ervoor wordt niet uitgezonden.  

 

Thema: Alles wordt nieuw!  

 

Binnenkomst kerkzaal 

Bij binnenkomst van de kerkzaal klinkt het lied: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. 

 

Morgenlied  Lied 216 – Dit is een morgen als ooit de eerste 

 

Begroeting 

v  Gezegend zijt Gij, God, koning der wereld  

die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen,  

a  zegen ook ons met uw licht. Amen.  

 

Aansteken kaars - er worden kaarsen aangestoken met de kinderen.   

 

Van oude mensen en de dingen die voorbijgaan?   

Na een korte inleiding komen er foto’s voorbij, ondertussen klinkt een lied.    

 

Lezing  Marcus 1 vers 16 - 20  

Wat heeft deze tekst te zeggen over het thema? Een kort inkijkje in het verhaal. 

 

Zingen  Nieuw lied   

Met als inspiratie het lied ‘Stil maar, wacht maar’ is een nieuw lied geschreven. We zijn benieuwd 

en maken er zingend werk van! 

 

mailto:verboomii@icloud.com
mailto:predikant@okheerde.nl
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Nieuwigheid 

We hebben van iets ouds iets nieuws gemaakt.  

De makers laten wat voorbeelden zien van nieuwigheden.  

  

Groeien  Korte uitleg van de workshop van onze ‘fairtrade’ groep.    

 

Zingen  Lied 923 - Wil je wel geloven dat het groeien gaat 

 

Gebeden 

Gebedsintenties worden afgesloten met  Lied 368f -  God van leven en licht 

We sluiten de gebeden af met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’  

  

Aandacht voor collecte    

  

Gezongen zegen  Lied 425 – Vervuld van uw zegen 

 

Op weg! - In de kerk en thuis krijgen we een zegenwens mee.   

 

Organist:  Henk van der Maten  Kindernevendienst: Yvonne van der Veer 

Ouderling: Gerard Doggen   Media:   Henk Ottens 

Diaken:  Bart Heres   Koster:   Berthold Koops 
      BHV:   Gesien IJzerman 
 

 

Collecte Zondag 15 september 

1e collecte: Seksueel misbruik van jongeren stoppen in Colombia  

In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen 

meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling 

normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en 

vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer 

beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn 

van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. 

 
2e collecte: Diaconie 

 

Bloemen 
De bloemen van zondag 15 september worden met een groet van iedereen van de 

Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. H. de Jong-Tuinman. 
 
Uit de gemeente 
Dhr. W. de Jong (Rhijnsburg) verblijft in Zorgspectrum "Het Zand", locatie hospice “Lotus", kamer 
6, Hollewandsweg 17, 8014 BE Zwolle. 
Dhr. D. Noordman (Rhijnsburg) is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 

AB Zwolle. 

  
Uit de pastorie 

Voor de zoveelste keer vraag ik of er opgeruimd kan worden. Twee gezichten kijken me aan 

vanachter de tablet. Het lijkt alsof ze denken: Waar heeft die vrouw het over? Uiteindelijk gaan ze 

puffend en steunend aan de slag. Maar dat duurt niet lang. Na 2 of 3 voorwerpen te hebben 

weggelegd, zakt de moed hen in de sokken. ‘Het is zoveel!’ Nou valt dat reuze mee, maar ik snap 

het idee. Ik kies voor een andere aanpak. Ik deel projecten uit. Kind 1 mag bezig met het project: 

‘alle Kaplablokjes terug in de doos doen’. En kind 2 mag bezig met ‘alle autootjes verzamelen’. 

Ineens gaan ze aan het werk. Natuurlijk neem ik zelf ook een project voor mijn rekening. Elke keer 

als er weer een doos vol is, komen ze naar me toe voor een nieuw project. Zo wordt het opruimen 

ineens overzichtelijk en een beetje competitief. Bijna leuk zelfs!  

Ik moet er om glimlachen. Want eigenlijk doen we gewoon wat we moeten doen: opruimen. Maar 

door het op een andere manier aan te pakken, wordt het weer interessant. Misschien is er iets bij 

jezelf in huis of in het leven waar je eigenlijk ook niet zoveel zin in hebt. Misschien helpt een andere 

aanpak wel! Soms alleen al door het een frisse, andere naam te geven. Het lijkt misschien of je 

jezelf voor de gek houdt, maar ik zou zeggen: met een beetje nieuwe inspiratie is niets mis. Op 

naar het volgende project!  
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De BHV-ers nodigen u van harte uit om 19 september vanaf 19.45 uur een uurtje mee 
te doen rond het creëren van een brandveilige ‘woon’ omgeving. 

 

 

Andre Berghorst (Adviseur Risicobeheersing Veiligheidsregio Noord- en 

Oost Gelderland) zal deze avond alles vertellen over BRANDVEILIG 
WONEN. Hij geeft tips en wat u kunt doen als er toch brand uitbreekt. 
 
Brandveiligheid begint bij onszelf! 

Er is tot nu toe nog geen enkele aanmelding, maar de Brandweer heeft 
zich al wel goed voorbereid. Het zou jammer zijn als er minder dan 10 
toehoorders zijn. 
Opgeven voor deze avond kan bij Bart Heres 06 55846632, via 
bart.heres@planet.nl, of via intekenlijst in de kerk. 
 
 

 
SamenInGesprekZondagAvondGroep…       of kort gezegd: Sigzag!! 

Wij zijn een groep betrokken Ontmoetingskerkleden die eens 

per maand bij elkaar komen. 

We praten over onderwerpen die ons bezig houden en die 

raakvlakken hebben met ons geloof. Maar ook een spel, 

bibliodrama of een gast uitnodigen kunnen aan bod komen. 

Het komende seizoen gaan we in elk geval met het boek “ 

Liturgie van het alledaagse”, geschreven door Tish Warren, 

aan de gang. Marrit Bassa heeft dit boek een keer onder de 

aandacht gebracht in de kerkbrief.  

 

 

Op zondag 22 september komen we voor de 1e keer in het seizoen bij elkaar in het Jeugdpunt. 

Vanaf 19.15 uur is er koffie en thee, we beginnen om 19.30 uur en sluiten rond 21.00 uur af.  

De overige data: 

- 20 oktober 

- 24 november 

- 5 januari, dan houden we een nieuwjaarsmaaltijd 

- 26 januari 

- 23 februari 

- 23 maart 

- 13 april 

En we sluiten het seizoen af in mei met bv. een fietstocht, barbecue… 

We zouden het erg leuk vinden als onze groep wat wordt uitgebreid! Dus……..van harte welkom!  

Wil je eerst meer informatie, dan kun je bellen met Alie Busscher 0623698671 of Willy Jansen, 

0616516430. 

Graag tot ziens! 

 

 
Iedere dinsdagmiddag komen mensen een voedselpakket in de kerk ophalen. We zijn met een 

aantal mensen om dit vanaf 16.00 uur alles klaar te zetten in het Jeugdpunt. De klanten komen 

om 17.00 uur. We zijn dringend op zoek naar iemand die ons kan komen helpen. Een van 
de medewerkers is door ziekte lange tijd uitgeschakeld. We zoeken wel iemand die kratten kan 
tillen. Meestal zijn we zo om 19.15 uur wel klaar met het opruimen. Wilt u meer weten over dit 
vrijwilligerswerk, dan kunt u contact opnemen met Els Hoogink, tel. 06-46384978 of Fredie van 
Holst, tel. 06-39023704. 

 

Gezamenlijke start OOV en GK 
In het voorjaar is het nieuwe beleidsplan van de Ontmoetingskerk aan de gemeente 
gepresenteerd. Inmiddels zijn we bezig met de uitvoering daarvan en hierover willen we de 
gemeente ook informeren. De nieuwe opzet van Grote Kerkenraad (GK) en Overleg Ontmoeting 

mailto:bart.heres@planet.nl
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en Verdieping (OOV) laten we niet stilzwijgend ingaan: op 18 september starten we met iedereen 
die in het OOV vertegenwoordigd is en de voltallige GK.  

Doel van de avond is om bezield en geïnspireerd te worden voor het nieuwe seizoen, dat als 
thema heeft ‘Als nieuw’.  

We hebben immers tijdens gesprekken in de GK en het OOV vastgesteld dat we het contact 
tussen de werkgroepen, OOV en GK misten. Dat we soms het gevoel hadden op een eiland bezig 
te zijn. Daarnaast vonden we dat het geloofsgesprek meer aandacht mag krijgen en dat hebben 
we vastgelegd in het nieuwe beleidsplan.  

We gaan deze dingen samenbrengen in een toerustingsavond met als 
thema: ‘Waar sta jij in het verhaal?’ 

Tijdens deze avond gaan we met verschillende werkvormen, in grote 
en kleine groepen, met een Bijbelverhaal in gesprek.  

Met deze vormen kun je komend jaar in je eigen kring op nieuwe 
manieren in gesprek over geloof en verdieping. En komen we hopelijk 
op nieuwe ideeën, krijgen we inspiratie voor het werk in onze 
kerkelijke gemeente. Ds. Marrit Bassa leidt de bijeenkomst.  
 

 

Bericht van de Regenboogkerk 
Zoals eerder gemeld, hebben we schriftelijk ons meeleven betuigd met de gemeente van de 

Regenboogkerk in Epe, toen hun kerkgebouw in vlammen opging. Daarop ontvingen we 
onderstaande reactie:   

 

Beste kerkenraad en gemeente van de Ontmoetingskerk. 
 

Vanuit de Regenboogkerk wil ik u hartelijk bedanken voor de meelevende brief. 

Dank dat u ons meeneemt in uw gebeden. Het is van grote betekenis en steun dat er een kring van 

mensen om ons heen staat. Ook dank voor de aangeboden hulp. 

Het is inderdaad in eerste instantie niet te bevatten dat de kerk, die ons lief was en is, en waar 

veel mensen belangrijke momenten uit hun leven hebben beleefd, nu in puin ligt. 

Er staat ons veel te doen. Gelukkig is er inmiddels een tijdelijk onderdak gevonden. 

We kunnen daar onze wekelijkse erediensten houden met kinderdienst  enz. 

We gaan verder op een onbekende weg, in vertrouwen op onze Gids en in gedachten het prachtige 

lied: “Een boog in de wolken als teken van trouw”.Op weg naar een nieuwe Regenboogkerk. 

 

Nogmaals dank voor uw mooie brief, Hartelijke groet, Annie Doornink 
 

 

Agenda 

Datum Activiteit 

woensdag 
18 september 

Koffie ochtend  

Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar en hopen we veel gasten 
te mogen ontmoeten. Van harte welkom! 

zondag 
22 september 

Sigzag 
Om 19.15 uur is er koffie/thee. Starten om 19.30 uur. 

woensdag 25 

september 

Dagje uit naar Pantropica (Orchideeënhoeve) te Luttelgeest.  

Vanaf 10.00 uur eerst een kopje koffie bij de kerk en daarvandaan rond 
11.00 uur vertrek. In het park mogen geen eigen meegebrachte etenswaren 
genuttigd worden. Mogelijk kunnen we daar dan gezamenlijk een lunch 
nuttigen, dat is ongeveer € 20,00.  Mocht u belangstelling hebben, in de hal 
van de kerk ligt een intekenlijst. U kunt ook Sonja Niessen bellen: tel. 06 
30767729.  

 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
 
Vanaf zaterdag 31 augustus tot en met zondag 29 september is pastor Lida Brugmans met 
vakantie. 
In deze periode kunt u voor pastoraat een beroep doen op ds. Marrit Bassa en zoals u gewend 

bent kunt u daarvoor ook contact opnemen met Gesien IJzerman. 

 
Sarah Smit, scriba,  scriba1@okheerde.nl    
Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl 

mailto:predikant@okheerde.nl
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