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                 NIEUWSBRIEF 230 

                   2 augustus 2024 
   

 

 

 

 

 

 

Neem de plaats, de ruimte en de tijd 

 

 

Afgelopen zondag ging het in de dienst over rust nemen. Op adem komen, even pauze houden.  

Het voorbeeld dat ik gebruikte, was de spatiebalk op het toetsenbord. Ik leende dit voorbeeld uit 

een boek van een Duitse auteur. Het Duitse woord voor spatiebalk is: Leertaste. Leegtoets.  

Een toets om leegte te maken.  

Al typend aan dit stukje moet ik er nog steeds aan denken. Het idee dat je leegte nodig hebt.  

Dat er ruimte nodig is voor jou, voor mij, als mens. Ik ga de komende weken even ruimte, even 

pauze nemen. Nu is dat gewoon geplande vakantie. Maar daarnaast hoop ik dat we elkaar ook los 

van een geplande vakantie voortdurend de ruimte kunnen en durven geven. En anders wel de 

ruimte zoeken.  

De plek waar je bij uitstek de ruimte mag vinden is aan tafel. Aan de tafel thuis, bij vrienden of 

familie, maar ook de tafel in de kerk. Wanneer we avondmaal vieren.  

 

Ik vond een tafellied uit Iona. Het lied past naadloos bij het vinden van die plaats, de ruimte voor 

jezelf als mens. Een ruimte gevormd door Christus zelf.  

 

Neem de plaats, de ruimte en de tijd, 

ieder hier incluis. 

Maak de plek waar wij nu zijn, 

tot uw eigen huis. 

 

Neem de tijd en noem me bij de naam. 

Neem de tijd, maak heel 

wie ik ben en wat ik was, 

wat mijn ziel verdeelt. 

 

Neem de zwaarte van mijn hart, 

neem mijn diepe spijt, 

en raak met uw eenheid aan 

wat mijn aandacht splijt. 

 

Neem het kleine kind in mij 

dat de groei niet waagt. 

Laat uw Zoon mijn baken zijn, 

help me recht te staan. 

 

Neem mijn gaven, mijn talent, 

neem wat zich ontplooit. 

Neem mijn leven, maak het groot, 

dat ik word en ben. 

 

Oorspronkelijke titel: Take this moment, sign and space. 

Nederlandse tekst: Roel Bosch.  

 

 

Ds. Marrit Bassa 
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ORDE VAN DIENST Ontmoetingskerk Heerde, zondag 4 augustus 09.30 uur  

Voorganger: pastor Lida Brugmans 

 

Welkom en mededelingen 

Stilte 

Aanvangslied  27: 1, 3 - Mijn licht mijn heil is Hij, mijn God en Here  

Votum en Groet  

Vervolg lied  27: 7 - O als ik niet met opgeheven hoofde 

Gebed van inkeer  

Woord van genade  

Leefregel uit Lucas 6: 27 - 31, afgewisseld met lied 568a 

Ubi caritas et amor 

ubi caritas, Deus ibi est 

Vertaling : Waar vriendschap en liefde is, daar is God 

Inleiding  

Zingen   lied 166b - Jozef zoekt zijn grote broers   
https://www.youtube.com/watch?v=sCpJfDPBDac 

Kinderen steken een kaars aan en gaan naar hun eigen viering 

Gebed bij de opening van het woord 

Bijbellezing Genesis 45: 1 - 15 

Verkondiging  

Antwoordlied  816: 1, 2, 3, 4 - Dat wij onszelf gewonnen geven 

Kinderen komen terug 

Orgelspel 

Gebeden  
Gezongen onze Vader: Lied 1006  
Aandacht voor de collecte  

Slotlied    914 Geef mij, Heer, mij los te zingen 

Zegenbede  

Gezongen amen 

 

Organist:  Henk van der Maten  Kindernevendienst: Tjitske Koops 

Ouderling: Gerard Doggen   Media:   Henk Ottens 
Diaken:  Bart Heres   Koster:   Ruud Haverkamp 
Lector:  Arend Strikwerda  BHV:   ? 
 

Collecte Zondag 4 augustus:  

1e collecte: Stichting LUGA Care, Oeganda  

Stichting LUGA Care is een organisatie die zich inzet voor verbetering van 

de leefomstandigheden en ontwikkeling van kansarme mensen in Oeganda, 

ongeacht ras, sekse of godsdienst. Stichting LUGA Care geeft invulling aan 

haar missie door hulp te verlenen aan projecten in Afrika, voornamelijk in 

het dorp Busaana-Oeganda. De hulp is gericht op het gebied van scholing, 

educatie, medische zorg en voorlichting aan kansarmen. 

2e collecte: Kerk 
 

Bloemen 
De bloemen van zondag 4 augustus worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar mevr. S. van Ark-van Ommen en dhr. J.G. van Ark). 

 
Uit de gemeente 
Dhr. B.J. van der Maten (Molenbeek) is opgenomen in het Isalaziekenhuis,  
Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 

Mevr. Z. Rorije-Mondria (Huis en Hof) en dhr. H. Schut (Huis en Hof) verblijven in Zorgverlening 
"Het Baken", locatie "De Voord", Veldbloemenlaan 25, 8081 DL Elburg. 
  

Huwelijksjubileum 
Dhr. Jan van Ark en mevr. Sea van Ark-van Ommen hopen 2 augustus hun 50-jarig huwelijk te 
gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 

 

Samen tegen Armoede 

Zondag 4 augustus mag u weer producten inleveren voor de Voedselbank. Ook elke maandag van 
10 tot 11 uur staan we gereed om producten in ontvangst te nemen. 

https://www.youtube.com/watch?v=sCpJfDPBDac
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Producten waar overal in Nederland behoefte aan is, zijn: Zonnebloemolie of Olijfolie, 
Groenteconserven, Soep in blik of zak, Zilvervliesrijst, 

Volkorenpasta, Houdbare halfvolle Melk, Vis in blik, Koffie of 
Thee, Couscous en Havermout. Maar ook verzorgingsproducten 

en wasmiddelen.  
Bent u niet in de gelegenheid om producten mee te nemen dan is 
er ook de mogelijkheid om een financiële bijdrage te leveren. Dit 
kan via Scipio of de collectebus die op de inzameltafel staat. 

Samen zijn we de kerk in actie, en staan we op tegen armoede in 
Nederland. 

 

Uit de pastorie 

De vakantie wordt hier op volle sterkte beleefd.  

De nieuwe lego is aangekocht (via marktplaats!), er wordt gewerkt in puzzelboeken, er wordt 

gelogeerd, het zwembad wordt bezocht en er worden in elke hoek van het huis hutten gebouwd. 

Met wasrekjes, dekens, kussens en platen karton. De hutten doen vaak dienst als winkeltje waar 

van alles te koop is (van pakken hagelslag tot horloges) of als perfecte schuilhut voor als je stiekem 

toch even een filmpje gaat kijken. De kinderen gaan net iets later naar bed dan anders, maar ze 

zijn zo mogelijk nog vroeger op. Het devies lijkt te zijn: als je niet voor 8 uur al bezig bent met 

een nieuw lego-, duplo- of tekenproject, dan heb je eigenlijk de dag al verprutst. Waar de voorraad 

(water)ijsjes de laatste dagen is geslonken, lijkt de voorraad energie eindeloos. Het is soms 

jaloersmakend.   

Bij vakantie denk ik zelf eerder aan eindeloos niets doen. Of in elk geval niet al te veel energie er 

doorheen jagen. Toch heeft die kinderlijke visie op vakantie wel wat. Als de dagen leeg zijn, kun 

je helemaal zelf bepalen hoe je ze inkleurt. Er is ruimte voor nieuwe dingen, voor creativiteit en 

eigen inbreng. Je hoeft je niet te laten leiden door wat een juf of meester zegt. Maar je mag zelf 

iets doen. Wanneer je niet geleid wordt door je werkopdrachten, je collega’s of je dagelijkse 

routine, komt er ruimte voor je eigen inbreng.  

Een mooie gedachte. Wanneer ik vandaag weer struikel over een tent of een omgevallen doos lego 

zie ik dat nu maar als mooie voorbodes van een goede vakantietijd!   

Vanaf 26 augustus ben ik weer terug. In de tussentijd is pastor Lida Brugmans er en kunt u 

met vragen altijd terecht bij de scriba of de contactpersoon uit de wijk.  

Ds. Marrit Bassa 
 

Bezinnen onder bomen – zomeravondwandeling.  Dinsdag 6 augustus om 19.00 uur. 
Thema: verwondering 
Deze meditatieve wandeling begint bij de schaapskooi, parkeerplaats Elburgerweg in Heerde. 

We laten ons vandaar de weg wijzen door Ria Landman 

Soms lopen we in stilte ieder met zijn eigen mijmeringen dan weer delen we wat gedachten.  We 
stemmen daarbij af op wat zich aandient. Het kwaken van kikkers, de roep van een uil, het licht 
door de bomen. In een rustig tempo lopen we 4 - 5 kilometer. 
Van harte uitgenodigd, Thea Achterhof, Ria Landman en Lida Brugmans 
 
Ruiling kerkdienst 
De agenda kan soms zo vol zijn dat er wel eens ongemerkt een dubbele afspraak wordt gemaakt. 

Dat gebeurde bij ds. Gerrit Heuver. Op 22 september staat hij op het preekrooster. Gelukkig 
ontdekte hij op tijd dat hij dan niet kan en heeft hij met Gerard Doggen kunnen ruilen. 
Volgende week 11 augustus gaat ds. Gerrit Heuver voor. Gerard Doggen gaat dan op 22 septem-
ber voor. 
 
Agenda 

Datum Activiteit 

Dinsdag 
6 augustus 

Bezinnen onder de bomen – zomeravondwandeling. 19.00 uur bij de 
schaapskooi. 

Woensdag  
7 augustus 

Koffie-ochtend. Ook tijdens de zomerperiode staat om 10.00 uur, 
om de veertien dagen, de koffie klaar. Welkom in het Trefpunt. 

Woensdag 
7 augustus

 

Welkom in de theetuin. Tussen 15.00 uur – 19.00 uur is er 
koffie, thee en een sapje etc. Vanaf 17.00 uur kunt u een 
hapje van de kaart kiezen. Wij vragen geen geld, maar u kunt 
een gift doen. 

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: 

pastor@okheerde.nl.  Ds. Marrit Bassa is na 26 augustus ook weer beschikbaar. 
 
Sarah Smit, scriba,  scriba1@okheerde.nl / Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live 
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