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Het blijft nog even Pasen...

De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus,
en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd.
(Lukas 24 vers 10)

Afgelopen dagen moest ik nog even aan ze denken.
Ze lopen en rennen. Ze schrikken en zoeken. Ze herkennen en vertellen. Ze maken het niet groter dan
het is. Ze willen het iedereen laten weten.

Op die eerste Paasmorgen zijn het vrouwen die we tegenkomen.

Zij zien Jezus, ze horen zijn stem. Ze rennen terug en komen dan om te luisteren. Ze vertellen wat ze
zagen. Ze zoeken niet naarstig naar bewijzen. Ze komen niet met theorieén over hoe het dan gegaan
moet zijn. Ze worden met liefde genoemd. Ze zijn erbij. Als er gewacht wordt, gewaakt en besproken.

En toch lijkt de wereld hen vaak snel vergeten.

Er wordt weinig plaats voor hen ingeruimd op het podium.

De plekken waar het evangelie verkondigd wordt in onze dagen.

Daar waar grote wereldleiders en religieuze leiders bij elkaar op bezoek gaan zie ik ze soms wel zitten.
Vrouwen, achteraf. Soms als tolk of adviseur. Maar erg weinig zelf op de voorgrond.

En zodra een vrouw haar mond opendoet, wordt ze niet zelden genegeerd of weggehoond.

Als ik het nog eens lees, dat Paasverhaal, dan kijk ik naar die vrouwen.

Het lijkt de wereld op zijn kop. Want niet de grote leiders waren de eersten die het nieuws hoorden.
Maar zij, vrouwen en moeders van hun tijd.

Bij ons krijgen ze wel een plek. Ik zie veel vrouwen in onze gemeente. Ik hoor hen veel vertellen. Ze
herkennen en gaan op zoek. Net als de mannen overigens. Ze doen niet voor elkaar onder! Gelukkig niet,
zou ik zeggen.

En tegelijk maak ik me soms wat zorgen. Niet zozeer binnen onze kerk, maar wel daarbuiten. Regels
worden strenger. Wetten die vrouwen ruimte geven worden opgeschort of heroverwogen. De nieuw
verworven preutsheid heeft vooral effect op vrouwen. De thuisblijfmoeder, ofwel de ‘tradwive’ wordt
verheerlijkt en de iets te vrolijke vrouw komt op een speciale lijst van het studentencorps.

Alleen al daarom is het goed dat de kerk stug Pasen blijft vieren. Net zolang totdat het Pinksteren is. De
wereld op zijn kop, de rollen omgedraaid. Pasen maakt leven van de dood. Het keert machts-
verhoudingen om. Het laat Jezus de tuinman zijn en vrouwen de eerste evangelisten. Kom daar nog maar
eens om in onze tijd. Daarom, in weerwil van alle cultuur om ons heen hoop ik dat wij het bevrijdende
licht van Pasen nog lang blijven volgen. Al die vrouwen achterna.

Ds. Marrit Bassa




ORDE VAN DIENST - Zondag 28 april, Ontmoetingskerk Heerde 09.30 uur
In deze dienst wordt het preekconsent van Lida Brugmans bevestigd door de classis Veluwe

Voorganger: pastor Lida Brugmans

5¢ Zondag van Pasen: cantate/zing
Thema: zijn en blijven

Welkom en mededelingen
Stilte
Aanvangslied: lied 653: 1, 5, 7 U kennen, uit en tot U leven
Votum en Groet
V. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer
A: Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer

Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon
Zingen: lied 705: 1, 2, 3 Ere zij aan God, de Vader
Inleiding
Gebed
Leefregel uit 1 Johannes 3
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan
weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En
zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet alles. Dit is zijn gebod: dat we
geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft
opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat Hij in ons blijft,
weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.

Zingen: lied 675: 1 Geest van hierboven

Kinderen steken een kaars aan en gaan naar hun eigen viering
Toekenning preekconsent door dhr. Gerrit Bok (vertegenwoordiger van de Classis Veluwe)
Zingen: lied 360: 1, 2, 3, 6 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer
Gebed bij de opening van het woord

Bijbellezing uit Jesaja 5: 1 - 5 en 7 Het lied van de wijngaard
Orgelspel

Bijbellezing Johannes 15: 1 - 8 De ware wijnstok

Verkondiging

Zingen: gezang 78: 1, 2, 3 (LBK 1973) Laat m' in U blijven groeien
Kinderen komen terug: Kinderlied: https://youtu.be/N1NQgtyrc7w
Gebeden

Aandacht voor de collecte

Slotlied 418: 1, 2, 3, 4 God, schenk ons de kracht

Zegen

Gezongen amen

We gaan weer zitten voor een kort woord door Erwin Verboom , voorzitter Kerkenraad, om Lida te
feliciteren met haar preekconsent.

Hierna zingen we het Wilhelmus.

Organist: Jan Koelewijn Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut
Ouderling: Mart Meeske Media: Ben van Damme
Diaken: Bart Heres Koster: Adry Bregman
Lector: Henriét Broeder BHV: Berthold Koops

Collecte Zondag 28 april

1¢ collecte: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200
= jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en

n ‘ g Nederlands-Viaoms buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij

Bijbelgenootschap Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging
brengt en onze weg verlicht.

2¢ collecte: Diaconie


https://youtu.be/N1NQgtyrc7w

Bloemen
De bloemen van zondag 28 april worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht
naar dhr. J. Smit, Meester van Voorstweg 7 (IJsselvallei).

Uit de gemeente

Dhr. J. Smit, (IJsselvallei) is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Dhr. W. van Holst, (Machteldskamp) wordt 26 april opgenomen in het Isalaziekenhuis, Reggersweg 2,
7943 KC Meppel.

Huwelijksjubileum
Dhr. Theo van der Wal en mevr. Yvonne van der Wal-Huijssoon (Keuterstraat) hopen 29 april hun 25-
jarig huwelijk te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd!

Dagje uit op woensdag 1 mei gaat niet door!

Vanwege te weinig aanmeldingen gaat het uitje op 1 mei niet door. Mogelijk zal er in de herfst een uitje
georganiseerd gaan worden.

Vriendelijke groet,

Sonja Niessen

Fiets-, autotocht 9 mei Hemelvaartsdag.

Hemelvaartsdag 9 mei a.s. is er weer de traditionele fietstocht van ZWO Gaven-Delen door de prachtige
omgeving van Heerde. Voor hen die niet fietsen, is er een autotocht ' ik

uitgezet. Onderweg zullen de mensen in de auto's en de fietsers
elkaar ontmoeten op een unieke locatie in het centrum van ons dorp.
We starten rond 10.30 uur met koffie/thee in de kerk. Daarna
vertrekken we per groepje en/of auto om de tocht te rijden. o
Onderweg zorgen wij voor koffie, thee, limonade en een versnapering. B
Bij terugkomst in de kerk is er een heerlijke kop soep en een lekker
broodje.

De kosten zijn 7,50 euro per persoon, kinderen t/m 12 jaar 3.00 euro.
De opbrengst gaat naar ons nieuwe project in Moldavié. Wij zijn ook op zoek naar chauffeurs met auto,
om mensen die niet kunnen fietsen te rijden voor de autotocht.

Opgeven

In de hal van de kerk liggen op 28 april en 5 mei intekenlijsten waarop u/jij zich kunt opgeven. U/jij
kunt zich ook tot uiterlijk 5 mei opgeven via de mail: ruudhaverkamp@planet.nl of telefonisch: 692740,
mobiel 06-11123558.

Werkgroep ZWO - Gaven Delen

Uit de pastorie

‘Samen delen, samen spelen’, lijkt een mooie opdracht die we kinderen al vroeg meegeven.

Maar zo’'n slogan kan zeer wettisch geinterpreteerd worden.

De oudste wil eigenlijk dat alles precies gelijk verdeeld wordt. O wee als zijn zusje net iets meer krijgt.
Dan is het huis te klein. Maar hij heeft daar natuurlijk niet altijd invlioed op.

Omdat zij 2 keer in de week naar de opvang gaat, viert zij deze week 2 keer Koningsdag. Met spelletjes
en vooral... iets lekkers. Daar was hij niet over te spreken. Want hij weet zeker dat er bij de Koningsspelen
niets lekkers te halen valt. ‘Ja, alleen maar fruit ofzo’. En, hij wist zich haarfijn te herinneren dat hij vorig
jaar ook niets had gehad. Mopperend liep hij door het huis.

Ik probeerde uit te leggen welke geneugten hij had gesmaakt als peuter. Maar dat interesseerde hem
niet. ‘Nee, ik heb het alleen maar over dit jaar!” En trouwens, ‘toen was zij er nog niet’, dus had hij
nergens rekening mee hoeven houden.

De kortzichtigheid van een kind kun je soms nog glimlachend door de vingers zien. Maar, heel eerlijk, wij
zijn soms geen haar beter. Ook wij denken vaak, of zeggen het zelfs: ik wil net zoveel als jij omdat ik
vind dat ik daar nu recht op heb! Wat je eerder al hebt gekregen, bereikt of meegemaakt, telt niet meer
mee. Hier in huis proberen we de verongelijktheid zoveel mogelijk te negeren en de nadruk te leggen op
waar je op dat moment blij mee bent. Misschien moeten we dat als volwassenen ook wat vaker doen.
Dat scheelt bij ons vast ook gemopper.


mailto:ruudhaverkamp@planet.nl

Beschikbaarheid meivakantie, 29 april t/m 11 mei

De komende twee weken ben ik even wat minder beschikbaar. Het is dan meivakantie voor de kinderen.
De eerste week wil ik voornamelijk besteden aan studie. Mocht er onverhoopt crisispastoraat nodig zijn,
dan ben ik beschikbaar. De tweede week ben ik zoveel mogelijk vrij.

In de diensten van zowel 5 mei als 9 mei (Hemelvaart) ga ik gewoon voor.

Bedankt!

Wat zijn we verwend met felicitatie kaarten. Zelfs uit Spanje. Het is fijn om te ervaren dat zoveel mensen
je een kaart sturen. Hartelijke dank daarvoor. We hebben, na de mooie ochtenddienst vorige week,
verder nog een fijne dag gehad met familie en vrienden.

Wim en Fredie van Holst

Tuinploeg

Even een herinnering voor de vrijwilligers van de tuinploeg. Zoals afgesproken gaan we niet
woensdag 1 mei aan de slag, maar donderdag 2 mei.

Evert van der Maten

Agenda
Datum Activiteit
Woensdag Koffie-ochtend 10.00 uur — 11.30 uur e
1 mei A.s. woensdag is iedereen - jong en oud - van harte welkom op de '2‘7_.),,,
koffie-ontmoetingsochtend in het Jeugdpunt. aaf

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email:
pastor@okheerde.nl.

Grijs en groen - over generaties in de kerk
In een eerder bericht over deze bijeenkomst stond een verkeerd adres.
In de classicale vergadering van 13 februari hadden we veel gasten. Zij kwamen af op de lezing die
Corina Nagel-Herweijer gaf over de wijze waarop jongeren binnen de Protestantse Kerk in Nederland
leren geloven. Op 28 mei hoopt Corina opnieuw in ons midden te zijn. In een korte lezing zal ze ingaan
op godsdienstige vorming in een pluriforme samenleving en de rol van kerken en ouders hierbij. Daarna
gaan we aan de hand van thematafels verder met elkaar in gesprek. Bijvoorbeeld over:

- Leren geloven als je weinig andere christenen kent

- Wat willen we onze kinderen en jongeren leren?

- Aansluiten op de leeftijd van kinderen en jongeren

- Welke factoren stimuleren het leren geloven van jongeren?

- Samen met kinderen en jongeren vieren in de kerkdienst
Natuurlijk nodigen we alle gasten die er in februari waren opnieuw uit, maar ook als je er toen niet was:
van harte welkom. Van de lezing tijdens de vorige bijeenkomst is een opname gemaakt. Die kun je
bekijken op Youtube via deze link: https://youtu.be/I5Si2 kdMmk. Daarmee kun je je geheugen
opfrissen en goed voorbereid aanschuiven. Nogmaals: we hopen naast de leden van de classicale
vergadering ook mensen welkom te heten die in de gemeente werken met jonge mensen en gezinnen.
Als je dit stukje leest en iemand op het oog hebt die hier wat aan zou kunnen hebben, geef het dan aan
hem of haar door! Als je komt, stuur dan uiterlijk 23 mei een mail aan de scriba van de classis:
cvveluwe@kpnmail.nl.
Welkom op 28 mei van 19.30 uur tot 20.45 uur. We komen samen in Kerkelijk Centrum De
Regenboog, Biezenplein 1, Harderwijk.
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Herdenkingsdienst 4 mei in de Johanneskerk

Op 4 mei herdenken we onze oorlogsslachtoffers. Onderdeel van de 4 mei herdenkingsagenda van de
gemeente Heerde is de bijeenkomst in de Johanneskerk. Deze herdenkingsbijeenkomst wordt op verzoek
van de gemeente al jarenlang georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Heerde, met dit jaar de
muzikale ondersteuning van Jasper Ytsma en Christiaan Hoogers en orgelbegeleiding door Martien van
der Knijff. De predikanten G. Bleijenberg en J. van der Horst zullen inhoudelijk een bijdrage leveren aan
deze herdenkingsbijeenkomst.

De bijeenkomst in de kerk start om 19:00 uur en eindigt om 19:45 uur. Vanuit de kerk kunt u aansluiten
bij de stille tocht richting het gemeentehuis waar het programma wordt afgesloten met 2 minuten stilte
om 20:00 uur met aansluitend de krans- en bloemenlegging.

We nodigen iedereen, zowel jong als oud, uit om deze bijeenkomst bij te wonen. Ook is er de mogelijkheid
om via YouTube 04-05-2024 Dodenherdenking gezamenlijke kerken (youtube.com) van de Hervormde
Gemeente Heerde deze bijeenkomst te volgen.

Het nationale thema “Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid " vormt ook voor deze bijeenkomst
de rode draad. Met dit thema vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei in 2022-2023 aandacht voor de
impact van oorlog op individuen, families en de samenleving.

De volgende nieuwsbrief krijgt u op zaterdag 4 mei!

Sarah Smit, scriba, sarah.vorchten@gmail.com
Fredie van Holst-Frolich, fredievanholst@live.nl
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