
 
1 
 

       
  

                 NIEUWSBRIEF 214 
                   12 april 2024 
   

 

 

 

 

Wat is kostbaar?  

 

Afgelopen woensdag ging het op de gemeenteavond over  

onze toekomst. De toekomst van onze kerk, onze gemeente.  

En over een nieuw beleidsplan.  

Een plan wat soms best ambitieus is.  

Ik vertelde een kort verhaal. Geen bijbelverhaal, maar een kort 

verhaal om tot de kern te komen. Een verhaal dat uitkomt bij  

de vraag: wat vind jij kostbaar? 

 

Wat vinden wij kostbaar als het gaat om onze kerk, onze gemeente? 

Wat is voor ons van waarde? 

En stel je voor dat je dat nou eens door zou mogen geven aan 

anderen. Aan leeftijdsgenoten. Of aan je buren. Aan je kinderen.  

Of aan de jonge generatie van nu. Hoe zie je dat voor je? Zou je 

een verhaal vertellen? Of muziek laten horen? Of misschien ben je 

wel iemand die het laat zien aan anderen. Zo iemand waar je altijd 

bij terecht kunt. Of iemand die altijd wel een goed woord over heeft 

voor anderen.  

 

De vraag naar wat kostbaar is, roept ook een andere vraag op.  

Wat kun je weglaten? Waar kun je zonder?  

Er gebeurt veel in de gemeente. Dat is prachtig. Maar het is best goed om eens na te denken: wat kan 

ik weglaten, zonder dat de kern, dat wat voor mij kostbaar is, verloren gaat? Misschien lukt het bij de 

één om dan veel weg te laten. En kun je prima zonder heel veel dingen. En voor een ander zijn er 

misschien juist veel dingen waardevol en kostbaar. De moeite waard om vol te houden.  

 

Als je dat met elkaar bespreekt, levert het vanzelf een mooi gesprek op.  

Een gesprek dat tot de kern komt. Wat is voor jou van waarde? 

Wat geef je moeiteloos weg? En waar houd je koste wat kost aan vast?  

 

Wat voor kerk zou de Ontmoetingskerk zijn als we ons zouden richten op wat voor jou kostbaar is?  

Denk er maar eens over na. We komen er dit jaar zeker nog eens op terug.  

Daar zijn we ambitieus genoeg voor.  

 

Ds. Marrit Bassa 
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ORDE VAN DIENST - Zondag 14 april, Ontmoetingskerk Heerde 09.30 uur 

 

Voorganger: ds. Marrit Bassa 

   

Thema: Ik heb God wel/niet nodig 

 

Muziek bij binnenkomst 

Welkom en mededelingen 

Stilte 

Zingen: Psalm 23c - Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij 

Bemoediging en groet 

Zingen: Lied 875 - Father, we love you, we worship and adore you 

Gebed om ontferming 

Paaslied   

Kinderen naar de kindernevendienst 

Sketch 

Quiz 

Lezing: Johannes 21 vers 1 – 17   

Toelichting bij het lied 

Luisterlied We must need Jesus https://www.youtube.com/watch?v=3eNdX4GbtbE  

Uitleg 

Muziek    

Zingen  Lied 939 - Op U alleen, mijn licht, mijn kracht (In Christ alone)  

Kinderen komen terug 

Lied met de kinderen Ja, ja, ja, Petrus https://www.youtube.com/watch?v=svbFsK7Rlto   

Gebed + gezongen Onze Vader (Lied 1006) 

Zegenlied Gebed om zegen - Sela   

 

Organist:  Henk van der Maten  Kindernevendienst: Yvonne van der Veer   

Ouderling: Alfred van Olst   Media:   Henk Ottens 
Diaken:  Peter Hendriks   Koster:   Gerard Rooks 
Lector:  Annemieke van de Weerdhof BHV:   Els Hoogink 
              

Collecte Zondag 14 april 

1e collecte: Rwanda, Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening 
Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. 

Kerk en organiseren ‘Lichtgroepen‘ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten 

en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking 

heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. 

Ook voor hen wil de kerk er zijn. Want deze jonge generatie is de hoopvolle 

toekomst van Rwanda. 

 
2e collecte Doel van de maand: ZOA, Noodhulp in Zuid-Sudan 

Als gevolg van het conflict tussen de Soedanese Strijdkrachten en de Rapid 

Support Forces in Soedan ontstond er een massale ontheemding van burgers. Veel 

mensen zijn naar het Aweil-gebied in Zuid-Sudan gevlucht. Hier is veel te weinig 

voedsel en water beschikbaar. En dat terwijl het moeilijkste seizoen nog moet 

beginnen.  

 
 
Bloemen 
De bloemen van zondag 14 april worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht 
naar de fam. Van Ommen (Kerkbuurt). 
  
Uit de gemeente 

Dhr. J. Smit, (IJsselvallei) is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
Mevr. A. T. Bakker-Braaksma, (Oranjebuurt) is thuisgekomen uit het ziekenhuis (afdeling IJsselheem). 
 

Uit de pastorie 

Het is prima weer om buiten te spelen.  

Er wordt met stoeltjes en fietsjes gesleept. ‘Mam! Mogen we een kleed om op te zitten?’ Even later komt 

de melding dat het ‘superheet’ is in de zon. Er gaat een vest uit. Er komen zomerjassen uit de kast. Ik 

zie ineens ook korte mouwen tevoorschijn komen. Af en toe is er hulp nodig, maar verder komen ze er 

zelf prima uit. Ik ga door met mijn werk in de studeerkamer. De preek moet namelijk ook nog af. Dan 

komt ze even bij mijn raam staan. Ze wacht tot ik kijk. ‘Het gaat goed hoor’, zegt ze, en ze steekt haar 

duim omhoog. ‘Gaat het met jou ook goed?’ Ik kijk even op mijn scherm. Er moet nog wel wat gebeuren, 

maar een aantal hoofdgedachten heb ik al opgeschreven. ‘Ja hoor’, zeg ik. ‘Dan gaan wij weer verder’, 

klinkt het. Ze rent weg.  

Meestal moet je als ouder even polshoogte komen nemen bij je kind. Dit keer ging het andersom. Dat is 

ook weleens fijn. Misschien hebben we zelf wel iemand in onze buurt die altijd bij ons komt vragen hoe 

https://www.youtube.com/watch?v=3eNdX4GbtbE
https://www.youtube.com/watch?v=svbFsK7Rlto
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het gaat. Dat kan heel fijn zijn, zeker als je gewoon je gang gaat en heel af en toe even hulp nodig hebt. 

Maar draai het gerust ook eens om. En meld je gerust met de mededeling: het gaat goed hoor, en met 

jou? Het werkt vast bemoedigend. Bij mij in elk geval wel. Ik kon zonder zorgen verder werken terwijl er 

buiten heerlijk werd gespeeld.  

 

Gemeenteberaad 10 april terugkijken 

Deze week beleefden we een mooie avond waar het Beleidsplan 24 – 29 werd gepresenteerd èn in 

groepen besproken. Het ging over het jeugdwerk, de inzet van vrijwilligers, samenwerking met andere 

kerken in Heerde en de inhoud van onze vieringen. Hoe zorgen we ervoor dat de Ontmoetingskerk de 

komende jaren vitaal en gastvrij blijft? Op een later moment worden de resultaten van de 

gespreksgroepen verwerkt.  

De avond is terug te zien via de website van de kerk, onder Diensten.  

De tekst van het beleidsplan staat voor een deel in de opname. Maar ook de bijzondere opening van Ds. 

Marrit Bassa, een zgn Godly Play, is zeer de moeite waard!  

 

After Talk - In Gods naam 

Op dinsdagavond 23 april, om 20 uur houden we een ‘After Talk’  

van de voorstelling ‘In Gods naam’ van Bastiaan Ragas. Ben je mee geweest naar Zwolle, of ben je eerder 

in het jaar al een keer naar deze voorstelling geweest? Praat dan met ons mee. Wat 

heeft jou geraakt? Wat riep vragen op?  

En in welk Bijbelverhaal zou je je meer willen verdiepen?  

Welkom in de kerk!  

 

Dagje uit! Woensdag 1 mei 

Graag willen wij dit voorjaar weer een gezellig dagje uit organiseren voor belangstellenden van de 

Ontmoetingskerk Heerde.  Dit jaar gaan we langs de mooie bloeiende bollenvelden in de 
Noordoostpolder en een bezoek brengen aan De Orchideeënhoeve / Pantropica, in Luttelgeest.  
Ticketprijs Pantropica 17,50 euro p.p. 
Gebruik maken van een lunch aldaar kost gemiddeld 15,00 euro p.p. 
Wij willen graag rond 9.30 uur beginnen met koffie in de Ontmoetingsruimte in de kerk 
en vertrekken rond 10.00 uur vanaf onze parkeerplaats. Tussen 16.00 - 17.00 uur 
hopen wij weer terug te zijn in Heerde. Wij hopen op veel deelnemers en mochten er 

nog vragen zijn, neem dan contact op met Sonja Niessen, tel. 0630767729. In de hal 
van de kerk ligt een inschrijfformulier. 
 
KIEK 

Marian Nijk en Jannie de Jonge zorgden voor een mooie verrassing. 

Het blijkt dat zij allebei prachtige olieverfschilderijen maken. Dieren, landschappen, vogels: alles kunnen 

zij schilderen. Marian schildert ook portretten van haar kleinkinderen. Ga vooral in de grote zaal kijken. 

Er hangt nu één portretje, maar de andere komen ook nog wel eens. Er hangt daar een prachtig 

bloemenschilderij van Janny. KIEK en geniet! 

Wobby Jonker 

 
Agenda 

Datum Activiteit 

Woensdag 
17 april 

Koffie-ochtend  
A.s. woensdag is iedereen – jong en oud – van harte welkom op de  

koffie- ontmoetingsochtend in het Jeugdpunt. 

Woensdag 
17 april 

PCOB 14.30 uur 
Vitaal in het voorjaar. Remedica 

   Vrijdag 
   19 april 

Eetcafe voor alleengaanden 
Evelien Jacobs tel. 0648816550 

 
Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
 
Van 14 april t/m 21 april heeft pastor Lida Brugmans een weekje vrij. 
Voor pastoraat kunt u deze week zoals u gewend bent contact opnemen met het meldpunt,  

Gesien IJzerman of met ds. Marrit Bassa. 
 

Sarah Smit, scriba,  sarah.vorchten@gmail.com 
Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl
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