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De verjaardag van de kerk 

 

In één van de bladen van de PKN was het onlangs weer eens raak:  

Pinksteren werd daarin getypeerd als ‘de verjaardag van de kerk’.  

Dat klinkt voor mij haast alsof de Eeuwige op het Oogstfeest  

in het jaar 33 had bedacht dat het nù echt tijd werd om een kerk te stichten, en zo geschiedde. 

Alsof de kerk een doel op zich zou zijn, en van dat gerealiseerde doel vieren we nu de zoveelste 

verjaardag. Lang zal ze leven! 

Maar in de begintijd, na Goede Vrijdag en Pasen, was er helemaal geen kerk. Was er alleen een 

groepje volgelingen dat verder ging. ‘Mensen van de weg’ heetten ze.  

Hoe en waar en waarheen, dat wisten die vrouwen en mannen niet zo precies. Wat ze wel wisten, 

was dat ze wilden gaan in de Geest van Jezus. Ze vertelden de verhalen, zagen om naar elkaar, 

deelden brood en wijn. Gaandeweg aanstekelijk en inspirerend.  

Maar kerk? 

 

‘Gaan waar geen weg is’ heet een boek van Huub Oosterhuis. Hij schrijft daarin een brief aan zijn 

kinderen Pieter Tjeerd en Trijntje. Een fragment: 

 

Overal zijn er die doen wat goed is.  

Als je goed kijkt, zie je mensen gaan 

naar een andere wereld toe –  

en waar mensen gaan, wordt het een weg.  

Je kunt met ze meegaan. 

Anderhalve mens, twee, drie, drieduizend, 

toen en nu ontelbaar, lange stoet – de eeuwen door.  

Tel ze maar als je dat kunt. 

Tel maar de zandkorrels aan het strand van de zee.  

De sterren aan de hemel. 

 

Zo ongeveer stel ik mij het begin van de kerk voor. Mensen die zich op sleeptouw lieten nemen 

door dat wonderlijke verhaal over Jezus Messias. En die zelf weer anderen meenamen. Een 

sneeuwbaleffect dat er voor zorgde dat in een paar decennia zóveel mensen meegingen op die 

weg, dat er al een sprake is van een beweging: … waar mensen gaan, wordt het een weg. 

 

En natuurlijk mag je vrolijk vieren dat twintig eeuwen na dato nog steeds mensen die weg op 

gaan.  

Maar het is ook weer niet alleen maar een vrolijk succesverhaal. Ook in die begintijd maakte 

onbekend helaas ook onbemind. Zoals asielzoekers nu de schuld krijgen van alles, zo werden 

toen die onbekende Jezus-volgers (al in het jaar 64) verantwoordelijk gemaakt en wreed 

vervolgd wegens een grote brand in Rome. Het gaan van de weg van Jezus was en is nooit 

zonder risico en weerstand. 

 

Dus ja, de kerk is gegeven, maar niet ‘een gegeven’. 

De kerk is middel, geen doel. De kerk is een weg, geen bestemming.  

Het beste wat we kunnen doen om ‘kerk’ te vieren is denk ik nog steeds: de verhalen vertellen, 

omzien naar elkaar en brood en wijn delen. 

Gezegend Pinksteren! 

 

Gerrit Heuver 
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ORDE VAN DIENST - Zondag 19 mei 2024, Pinksteren 

Ontmoetingskerk Heerde 09.30 u.  

Voorganger: ds. Marrit Bassa  

 

Vul de leegte (ga voor vrede)   

 

AANVANG 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied  Lied 216 vers 1 en 2 - Dit is een morgen, als ooit de eerste 

Bemoediging en groet 

v Onze hulp is in naam van de Heer  

a die hemel en aarde gemaakt heeft  

die de Geest zendt  

a en wij worden vervuld  

Genade, goedheid en vrede voor u en voor jou  

van God onze Vader van Jezus Christus onze Heer  

en van de Heilige Geest.  

a Amen. 

 

Zingen:   vervolg Lied 216 vers 3  - Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen 

Kyriëgebed  

Glorialied   Lied 304 – Zing van den Vader die in den beginne 

HET WOORD 

Gebed om de Geest afgesloten met Ev. Liedbundel 148: ‘Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn 

hart’ 

Aandacht voor de kinderen 

Lied met de kinderen  Op de melodie van ‘Wij zaten met een zucht’ 

Eerste lezing  Johannes 14 vers 23 - 29  (Bijbel in gewone taal)  

Zingen:  Lied 682 –Dit is het wonder: de kracht van de Geest 

Lezing uit het Nieuwe Testament  Handelingen 2 vers 1 - 24 

Antwoordlied  Lied 691 – De Geest van God waait als een wind 

Verkondiging   

 

ONS ANTWOORD 

Zingen  ‘Zoek de stilte, vind de ruimte’  (naar: Lied 975)  

Lied 65 uit: Het liefst lied van overzee 2, Sytze de Vries 

 

Zoek de stilte, vind de ruimte / in ons overvol bestaan, 

waar de hoop een plaats kan vinden / wij bevrijd naar binnen gaan: 

wis de chaos en de wirwar / wis de ogen, om te zien 

wat van waarde is en kostbaar / wat tot onze vrede dient. 

 

Stilte vraagt om ons vertrouwen / koelt de hitte, remt de tred. 

God, de stilte die ons aanspreekt / kent ons wezen, raakt de kern. 

Hij schept ruimte in ons denken / schaduw die de zon laat zien, 

schenkt ons moed waar wij te klein zijn / geeft geloven doel en zin. 

 

Laten wij in zijn Geest voortgaan / open voor elkaars verdriet, 

angsten uit ons leven bannen / want de ruimte moet gevierd: 

ruimte voor de diepste dromen / ruimte voor zorgvuldigheid 

ruimte die wij kunnen delen / ruimte waar de Geest geleidt! 

Aandacht voor de gaven  

Gebeden     

Slotlied    Lied 687 - Wij leven van de wind  

Wegzending  &  Zegen  

Orgelspel 

Organist:  Jan Koelewijn   kindernevendienst: Yvonne van der Wal 

Ouderling: Alfred van Olst   Media:   Hanneke Gerritsen 
Diaken:  Lidy Dijkink   Koster:   Gijsbert Pap 
Lector:  Aly Strikwerda   BHV:   Bart Heres 
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Collecte Zondag 19 mei:  

1e collecte: Gemeenteopbouw voor dorpskerken in Bangladesh 

In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid. Om 

dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in 

Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijk 

vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en 

diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in 

geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap. 

 
2e collecte: kerk 
 
Bloemen: 
De bloemen van zondag 19 mei worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar mevr. A. Struiksma- Stoffer (Centrum). 

 
Pinksteren in de dienst – Werkgroep Vieren 
‘Pinksteren is het feest van de creativiteit, de kunst, aldus cabaretier Jeroen van Merwijk. In die 
uitspraak zit veel waarheid: de Geest inspireert en creeërt. Daarom mag iedereen (jong èn oud) 

voor Pinksterzondag aan de slag. Knip onderstaande duif – symbool van de Geest – uit en versier 
hem/haar.  

Dat mag met kleurtjes, glitter, een mooie tekst… Welk beeld van de Geest komt er boven drijven? 
Voor de dienst zondagochtend worden de duiven verzameld en opgehangen.  
Laten we er een veelkleurig geheel van maken!  
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Uit de gemeente:    
Dhr. H. Schut (Huis en Hof) is thuisgekomen vanuit Het Baken, locatie De Voord in Elburg.  

Huwelijksjubileum:      
Dhr. André Marskamp en mevr. Akky Marskamp- de Jong (Bovenkamp) hopen 24 mei hun 50-

jarig huwelijk te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd!     
 
Vrijwilligersavond Ontmoetingskerk – nu 21 deelnemers. 

Zoals gebruikelijk is er voor de zomervakantie een bijeenkomst voor alle vrijwilligers van de 

Ontmoetingskerk. Hiermee willen we iedereen bedanken voor zijn of haar inzet om ons 

gemeenteleven op alle terreinen mogelijk te maken. Van de tuinploeg tot kerkrentmeesters, van 

kindernevendienst tot beamisten: iedereen is deze avond van harte welkom!  

Programma Datum: vrijdag 7 juni 2024  
Tijd: Inloop en drankje vanaf 18.00 uur, welkom en gezonde buffetmaaltijd om 18.30 uur, lezing 
om 19.30 uur, afsluitend koffie om 20.15 uur. Dit alles in de Ontmoetingskerk.  
 
Opgeven  
Tijdens het Gemeenteberaad is het al genoemd: we hebben 140 vrijwilligers. Maar of die op 7 

juni allemaal komen, dat weten we niet. Tot nu toe hebben zich 21 mensen opgegeven. Wie dat 
nog niet heeft gedaan: graag aanmelden uiterlijk zaterdag 1 juni bij Sarah Smit, 
scriba1@okheerde.nl of via de intekenlijst in de hal. Mochten er dieetwensen zijn, dan hoor ik 

het graag. 
 
Afscheid?  

We nemen deze avond ook afscheid van een aantal mensen. Wie in het afgelopen jaar is 
afgezwaaid, is nog van harte welkom. Er zijn al namen doorgegeven, maar misschien hebben nog 
niet alle werkgroepen hier al op gelet. Graag alsnog doorgeven aan Sarah Smit, 
scriba1@okheerde.nl 
 

Fietstocht ZWO  

Afgelopen Hemelvaartsdag hebben ongeveer 50 mensen een mooie fiets of autotocht gemaakt. Het 

waren prachtige routes en we hadden goed weer. 

Onderweg hebben we in de fraaie tuin van Tonny van der Kooi aan de Stationsstraat lekker 

uitgerust en  

genoten van koffie/thee/limonade 

 

In de Ontmoetingsruimte hebben we de tocht afgesloten met een heerlijke lunch. 

We willen iedereen bedanken die ons heeft geholpen om deze dag te organiseren. We denken aan 

de mensen die soep gemaakt hebben, die broodjes gesmeerd hebben, de routeplanner en de 

wegenwacht. Natuurlijk willen we Tonny van der Kooi hartelijk bedanken dat zij haar tuin open 

heeft gesteld. 

De dag heeft in ieder geval 270 euro netto opgeleverd voor ons project in Moldavië. Daarnaast 

heeft de collecte 69 euro opgebracht en is er nog geld gegeven via de bank en Scipio. Dit wordt 

later vermeld in het Ontmoetingsblad. Werkgroep ZWO-Gaven Delen, Ruud Haverkamp. 

 

Uit de pastorie 

Deze week is het avondvierdaagse. De jongste wil graag mee, maar dat is niet zo handig. Ze krijgt 

te horen dat ze volgend jaar wel mee mag doen, dan zit ze per slot van rekening in groep 1. Ineens 

zit ze verslagen op haar stoel. ‘Maar dan weet ik niet waar ik heen moet lopen!’ klinkt het huilend. 

Ze ziet zichzelf al dwalen in haar eentje. Dat is natuurlijk geen fijne gedachte. We stellen haar 

gerust, maar ze blijft wat sip. De eerste avond mag ze mee om haar broer op te halen. Ze ziet de 

stoet binnenkomen. Achterop de fiets naar huis klinkt het zelfverzekerd: ‘In groep 1 ga ik gewoon 

wandelen met de juf. En dan moet jij me ophalen!’ 

mailto:scriba1@okheerde.nl
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Nu durft ze wel. Soms heb je een voorbeeld nodig om het zelf ook aan te durven. Hopelijk kunnen 

wij zo ook een voorbeeld voor elkaar zijn. Als je niet goed weet hoe je sommige dingen aan moet 

pakken, of hoe je kunt vertrouwen op je eigen kunnen, dan mag je gewoon even kijken bij een 

ander. Hopelijk durf je het daarna zelf wel aan.  

Hier gaat het nog een jaartje duren. Maar het zelfvertrouwen groeit gestaag.  

 

Pinksteravondbijeenkomst – Waar vind jij kracht?  

Op Pinksteravond’19 mei is er om 19.00 uur opnieuw een viering in de Johanneskerk voor de 

gezamenlijke kerken.  

Voorgangers in deze dienst zijn Rodie van der Zwan (Hebrongemeente) en Gert Timmer. Muzikale 

medewerking wordt verleend door Ina Mijnheer (orgel) en Mariëlle Mijnheer (bugel). Het thema is: 

Waar vind jij kracht? Hoe blijf je geïnspireerd door de Geest? Waar kun je die inspiratie vinden? 

Hopelijk vinden we die ook met elkaar in de viering. Tijdens de viering zal Kees-Jan Hooglander uit 

Heerde vertellen over het project van ZOA in Zuid-Sudan. De collecte is bestemd voor dit doel. 

Meer hierover is te vinden op www.zoa.nl/zuid-sudan.  

 
 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa: bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans: bel dan naar: 06-12639287 of email: 
pastor@okheerde.nl 

 
Sarah Smit, scriba,  scriba1@okheerde.nl 

Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl 

http://www.zoa.nl/zuid-sudan
mailto:predikant@okheerde.nl
mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:scriba1@okheerde.nl

