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                NIEUWSBRIEF 212 
                 28 maart 2024 
   
 
 

 
Stille Week 2024 

 
De drie dagen van Pasen 
Ontmoetingskerk Heerde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het is nu de Stille Week en Pasen staat voor de deur. Net als in andere jaren zijn er diensten op  
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen.  
 
 
 

 
 
 
 
In deze week, waarin wij het leven van Jezus 
gedenken, voelen wij ons verbonden met al die steden die verwoest worden, waar huizen niet meer 
bewoonbaar zijn, waar gezinnen uit elkaar gedreven worden door oorlog of honger. En wij bidden om 
vrede en uitzicht voor mensen, hier en nu. Om hoop en opstanding in naam van Jezus Messias. 
 
Tegelijk kunnen de woorden van dit thema, ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe 
wereld zonder pijn en verdriet. We mogen in de Paaswake/Paasmorgen een nieuw begin ervaren. 
Vinden we nieuwe grond onder onze voeten om het leven weer te durven omarmen. Met de opstanding 
van Jezus als voorbeeld en bewijs. 
 
 
ORDE VAN DIENST - Witte Donderdag 28 maart, 19.30 uur 
Voorganger: ds. Marrit Bassa 
 
  ‘Maria’ 
 
De liturgische kleur van de donderdag is wit. Brood en wijn van hand tot hand, als opdracht van Jezus zelf.  
We worden stil en zoeken een plaats in de kring. 
 
Muziek     
Begroeting  
v   In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 
 
We bemoedigen elkaar met woorden uit psalm 71 
(links is parkeerplaatszijde, rechts is tuinzijde)  
l Mijn zekerheid rust in u, o God,  
maak mij nooit te schande 
r Bevrijd mij met uw reddende kracht 
Hoor mij aan en bescherm mij. 
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l Wees voor mij een rots om in te schuilen, 
een plaats waar ik altijd mag komen.  
r Bescherm mij voor de kracht van het kwaad, 
red mij uit de greep van geweld en onrecht.  
l Zo lang als ik mij kan herinneren 
heb ik mijn vertrouwen gesteld in U.  
r Laat mij dan wachten, voortdurend hopend 
en U prijzen, opnieuw en opnieuw.  
 
Zingen:  Psalm 23c vers 1 - 4  - Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij. 
Plaatsbepaling 
Lezing: Matteüs 26 vers 1 - 13 

 
Zingen:  Lied 563 (melodie 650) 

1. De geur van mirre hangt 
       in milde overdaad 
       en schrijft met groots gebaar 
       waarvoor de liefde staat. 
 

2. Heeft niet dezelfde geur 
       als kind hem al omhuld? 
       Een wolk van mirre heeft 
       zijn kribbe rijk gevuld. 

3. Zij bouwt een monument,  
       legt bloemen op een graf.  
       Mijn afscheid geldt de mens  
       die mij ooit alles gaf.

Lezing Exodus 30 vers 22 – 32 
 
Zingen: Lied 563 (vervolg)  
 
5. Ik spaarde levenslang  
         de balsem in mijn kruik, 

mijn laatste zorg en wens,  
naar het aloud gebruik. 

 
6    Dit leven met de dood 

is afgelegd sinds Hij  
mij al zijn liefde bood. 
Zijn sterven maakt mij vrij.  

7. Het weten van zijn dood 
blijft mij mijn leven bij. 
Maar wie komt in mijn uur 
en zalft met liefde mij?  

 
8. Hij die van het begin 
 tot aan het bitt’re end 

de koninklijke geur 
van pure mirre kent.  

 
Gedachten op de avond  
 
Zingen: Lied 558 vers 1 – 4 - Jezus, om uw lijden groot 
Lezing Matteüs 26 vers 17 - 19 
Aandacht voor de gaven - Deze collecte vindt plaats bij de uitgang.  
Lezing Matteüs 26 vers 20 - 29  
 
Nodiging en vredegroet 
v Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren,  
           totdat Hij komt!  
v (…voorbeden…)   
a Onze Vader die in de hemelen zijt… 
v De vrede van de Heer zij met u! 
a Zijn vrede ook met u! 
 
We delen een teken van vrede. Daarna gaan brood en wijn rond.  
Zingen: Lied 568a  Ubi caritas (3x) 
  
Dankwoorden 
v  Laten wij de Eeuwige loven. 
a  En God danken. 
Zingen Psalm 116 vers 1 en 3 – God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
  
Lezing  Matteüs 26 vers 30 
Stilte 
We verlaten in stilte de kerk. Verwonderd, om morgen terug te komen.  
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Organist:   Theo van der Wal  Media:  Hanneke Gerritsen  
Ouderling:  Erwin Verboom   Koster:  Adry Bregman 
Diaken:  Peter Hendriks   BHV:  Bart Heres 
Lector:  Arend Strikwerda   
_________________________________________________________________________ 
 
GOEDE VRIJDAG - 29 maart 2024, 19.30 uur   
Voorganger: pastor Lida Brugmans 
 
  ‘Pilatus’ 
 
We beginnen de avond in het schemerdonker. We zoeken in stilte onze plaats, 
zoveel mogelijk op de stoelen rondom het kleed.   
 
Muziek    
Begroeting  
v   In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 
We bemoedigen elkaar met woorden uit psalm 71 
(links is parkeerplaatszijde, rechts is tuinzijde)  
l Mijn zekerheid rust in u , o God, maak mij nooit te schande 
r  Bevrijd mij met uw reddende kracht, Hoor mij aan en bescherm mij. 
l Wees voor mij een rots om in te schuilen, een plaats waar ik altijd mag komen.  
r  Bescherm mij voor de kracht van het kwaad, red mij uit de greep van geweld en onrecht.  
l Zo lang als ik mij kan herinneren, heb ik mijn vertrouwen gesteld in U.  
r  Laat mij dan wachten, voortdurend hopend. En U prijzen, opnieuw en opnieuw.  
 
Zingen: Lied 900: Taizé, Nada te turbe 
Plaatsbepaling 
Gebed Avondgebed van Luther afgewisseld met kyrie, Lied 367d 
 
Heer, blijf bij ons, want het is avond 
en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, 
aan de avond van de wereld. Kyrie 3x 
 
Blijf bij ons 
met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen, 
met uw woord en sacrament.  Kyrie 3x 
 
Blijf bij ons 
wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst, 
de nacht van twijfel en aanvechting, 
de nacht van de strenge, bittere dood. Kyrie 3x 
 
Blijf bij ons 
in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid. Amen. 
 
Bijbellezing: fragmenten uit Johannes 17 en 18 
 
Johannes 17 vers 1 - 4   
Johannes 18 vers 1 - 8 
Johannes 18 vers 12 - 14 
Johannes 18 vers 19 - 23 
Johannes 18 vers 28 - 29 
 
Orgelspel 
Een onrustige nacht… 
Zingen:  Lied 295 vers 1, 2, 3 – Wees hier aanwezig, woord ons gegeven   
 
Pilatus… 
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Orgelspel 
Bijbellezing  Johannes 19: 28 - 30 
  
Zingen:  Lied: Taizé, In manus tuas Pater (solist Peter Bregman) 

In manus tuas Pater 
Comendo spiritum meum 
In manus tuas Pater 
Comendo spiritum meum 

 
Doven van de paaskaars 
Stil worden 
Samen bidden  Onze Vader… 
Zingen: Lied 247 vers 1, 2, 3, 5   ‘Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt’ 
Zegenbede 
Het orgel speelt terwijl wij in stilte de kerkzaal verlaten 
 
Organist:  Henk van der Maten  Media:  Erik Mateman   
Ouderling: Sarah Smit   Koster:  Adry Bregman 
Diaken: Bart Heres   BHV:  Sara Popping 
Lector: Willeke Mateman 
 
 
STILLE ZATERDAG - 30 maart 2024,  22.00 uur     
Voorganger: ds. Marrit Bassa, met medewerking van een gelegenheidscantorij 
 
  ‘Jozef en Nikodemus’ 
 
Er liggen witte doeken met geurige kruiden op de tafel in het midden.  
De liturgische kleur is wit. We beginnen de avond in het schemerdonker. We zoeken in stilte onze plaats, 
zoveel mogelijk in de kring rond de tafel.   
 
Muziek    
Begroeting  
v   In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 
 
We bemoedigen elkaar met woorden uit psalm 71 
(links is parkeerplaatszijde, rechts is tuinzijde)  
l Mijn zekerheid rust in u, o God, maak mij nooit te schande 
r  Bevrijd mij met uw reddende kracht, Hoor mij aan en bescherm mij. 
l Wees voor mij een rots om in te schuilen, een 

plaats waar ik altijd mag komen.  
r  Bescherm mij voor de kracht van het 

kwaad, red mij uit de greep van 
geweld en onrecht.  

l Zo lang als ik mij kan herinneren heb ik mijn 
vertrouwen gesteld in U.  

r  Laat mij dan wachten, voortdurend 
hopend en U prijzen, opnieuw en 
opnieuw.  

 
Zingen:   Lied 253 vers 1   (koor) – De zon 

daalt in de zee 
Plaatsbepaling 
Zingen: Lied 253 vers 1 en 3 (allen)  
Lezen Johannes 19 vers 38 - 42  
Gebed in de nacht  
Zingen Lied 253 vers 2  (koor) 
Lezing Genesis 1 vers 1 - 5  
Gedachten in de nacht  
Zingen: Lied 605 vers 1, 2, 4 en 5  “De toekomst is al gaande’  
Lezing Exodus 12 vers 1 – 12  
Zingen:  Waar de nacht de mensen houdt omvangen  
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koor: vers 1 & refrein 
  1  Waar de nacht de mensen houdt omvangen,  

willen wij ons keren naar het licht 
dat door God in Christus is ontstoken,  
Morgenster die ons de dag bericht.  
Refrein: Want dit licht is sterker dan het duister, waaruit ooit de dag werd opgericht.  

 Waar de schaduwen nog alom heersen keren wij de ogen naar dit licht!  
 
  2 Valt het lijden van de hulpelozen 

als een schaduw zwaar op onze weg, 
laten wij het kruis van Christus dragen 
waarin ons de dag is aangezegd.     

 
Paaskaars wordt binnengebracht   
Diaken Er zij licht!  

In het donker van de nacht werd het licht.  
In de diepte van de dood werd verrezen.  
Wij vieren het licht in volle glorie! 

 
Zingen: ‘Waar de nacht de mensen houdt omvangen’ - vervolg   
 
  3   Laten wij ook nu een kaars ontsteken 

als een teken dat de dood weerspreekt, 
als een licht voor wie de hoop verloren,  
als een licht waarbij de strijd verbleekt. Refrein 

 
De doeken op de tafel worden opgerold.  
   
Paasevangelie wordt gelezen  
v  Christus, is verrezen!  
a  De Heer is waarlijk opgestaan!  
 
Gebeden 
Koor zingt na elke intentie: God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja.  
 
Doopgedachtenis 
Het water wordt in de doopvont gedaan.  
Er klinken woorden waarin we ons geloof belijden.  
Daarna mag iedereen naar voren komen en langs het doopvont gaan.  
We noemen onze naam en ontvangen een zegenwoord. Daarna ontsteken we een kaarsje aan de 
paaskaars.    
 
Muziek  
Het koor zingt:  ‘Dat het licht in ons mag blijven branden.’ 
Refrein:   
Dat het licht in ons mag blijven branden, ’t laaiend vuur, het dove niet. 
God draagt ieder mensenkind op handen, looft zijn Naam met een vreugdelied. 
 

1 Kinderen op aarde, geliefde van de Heer. 
  Treedt zijn wereld binnen, brengt Hem lof en eer. 
 
   2 Al die klein en arm is, deemoedig en oprecht, 
  God heeft u zijn vrede eeuwig toegezegd.  
    
   3 Warmte voor wie kou lijdt, een huis voor iedereen, 
  God verdrijft het duister, laat geen mens alleen. 
 
   4 Morgen, middag, avond, bij nacht en dageraad, 
  God is licht en leven, ’s mensen toeverlaat. 
 
Vormen van een kring 
Na het ontvangen van de zegen en het licht vormen we een grote kring.   
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Slotlied Lied 637  ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’ 
Wanneer de kring compleet is gaan we zingend naar buiten.  
Organist:  Theo van der Wal  Media:  Ben van Damme   
Ouderling: Erwin Verboom   Koster:  Berthold Koops 
Diaken: Irene Verboom   BHV:  Els Hoogink 
Lector: Aly Strikwerda 
 
 
Paasmorgen 31 maart, 10.00 uur 
Voorganger: ds. Marrit Bassa 
 
Paasmuziek  
Welkom en mededelingen 
Versieren van het kruis 
Alle kinderen worden uitgenodigd om naar voren te komen en het kruis te versieren met bloemen. 
Ondertussen zingen we:  
Zingen:   Lied 637, O vlam van Pasen steek ons aan 
 
Bemoediging en drempelgebed  
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
a. en niet laat varen het werk van zijn handen.  
v.  Dit is de dag, God, die U gemaakt hebt 
a.  Zingen: De heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 
v.  vreugde en zonlicht straalt over ons. 
  We zijn hier om vrede te vieren,  
  Hoop te verkondigen 
  Geloof uit te zingen want 
a.  Zingen: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 
v.  De nacht is voorbij. Dit is de dag waarop U ons tot leven wekt.  
  Dit is de dag van het licht, wij weten ons gezegend. 
  Geef uw Geest van licht en leven in ons midden. 
 Want dit is de dag, God, die U gemaakt hebt 
a. Zingen: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 
  
Kyriegebed 
Glorialied   Lied 624 – gewijzigde tekst van Sytze de Vries  

1.Prijs de dag dat Hij verrees, - Halleluja!  
ons de nieuwe morgen wees. - Halleluja!  
Christus heeft ons door de nacht - Halleluja!  
dichter bij die dag gebracht. - Halleluja!  
 

2.Blaas vandaag trompetten aan - Halleluja!  
Vier het feest van volle maan - Halleluja!  
met het lied in ieders mond: - Halleluja!  
God vernieuwt zijn trouwverbond. - Halleluja!  

3.Christus, uw getuigenis - Halleluja!  
dat Gods Naam bevrijder is, - Halleluja!  
bindt ons samen, vuurt ons aan - Halleluja!  
Vrolijk met u mee te gaan. - Halleluja!  
 

4.Zing met opgeheven hoofd - Halleluja!  
van wat deze dag belooft: - Halleluja!  
hoe in Hem, dit nieuw begin, - Halleluja!  
alles zijn bestemming vindt. - Halleluja! 

 
DIENST VAN HET WOORD 
Kinderen naar de nevendienst  We rennen met Petrus mee naar het graf. Wie durft? 
Lied De steen is weg (via youtube)  
 
Lezing Oude Testament Ezechiël 37 vers 1 - 14   
Zingen: Lied 625 – Groen ontluikt de aarde 
Lezing uit het Evangelie  Johannes 20 vers 1 – 18 
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Zingen: Themalied ‘Wil je opstaan en Mij volgen’ 
Wil je opstaan en Mij volgen 
als Ik noem je naam? 
Of je rots bent of onzeker: 
Kom om mee te gaan! 
Want jij ziet mijn ware aard, 
dat heeft God geopenbaard. 
En het koninkrijk van God, 
het wordt gebouwd op jou!  

Wil je opstaan en Mij volgen 
als Ik noem je naam? 
Of je rots bent of onzeker: 
Kom om mee te gaan! 
In het graf daalde je neer 
en zo ga je Mijn weg weer 
Want het koninkrijk van God, 
het wordt gebouwd op jou! 

 
Verkondiging 
Credolied: Lied 229 uit ‘Zangen van zoeken en zien’, melodie: Psalm 103c  
 

Wij geloven in het leven,  
uit de duisternis ontwaakt.  
Wij geloven in de adem  
die ons wakker heeft gemaakt.  
Ja, wij durven te geloven  
in het licht dat mensen raakt.  
 
Wij geloven in de woorden,  
ons door Jezus voorgedaan.  
Wij geloven in zijn voorbeeld  
dat nog mensen op doet staan.  
Ja, wij durven te geloven  
in het licht, ons voorgegaan.  

Wij geloven in de liefde  
die verdeeldheid overwint.  
Wij geloven in de hemel  
die op aarde dan begint.  
Ja, wij durven te geloven  
in het licht dat ons verbindt.  
 
Wij geloven in een toekomst,  
die op vrede is gericht.  
Wij geloven in de zoektocht  
naar dat stralend vergezicht.  
Ja, wij durven te geloven  
in het niet te doven licht. 

Kinderen komen terug 
Zingen: Wij vieren feest  
Aandacht voor de gaven 
Gebeden   
Gebedsintenties steeds afgesloten met: 
v.    Zo bidden wij samen 
a.   Verhoor ons, opgestane Heer!  
 
Slotlied  Lied 634 – U zij de glorie 
ZEGEN 
Wegzending en zegen    
 
Organist:  Jan Koelewijn   Kindernevendienst: Tjitske Koops   
Ouderling: Alfred van Olst   Media:   Bart Heres 
Diaken: Lidie Dijkink   Koster:   Paul Dijkink 
Lector: Joop Wiederhold   BHV:   Sara Popping 
  
Collecte Witte donderdag 28 maart 
Eén collecte: Stille hulp 

Wij als gemeente geven stille hulp aan mensen in financiële nood, heel dichtbij. De 
diaconie van de Ontmoetingskerk is voor 100% afhankelijk voor deze hulp van uw 
bijdrage in de collecte of uw giften. Een bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd. 
 

  Zondag 31 maart 1e collecte: Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor horeca 
In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. 
Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren 
hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een 
rijdende kookschool.  
 

 2e collecte: Kerk 
   
 
  Bloemen 

De bloemen van Witte Donderdag worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar dhr. R. de Jong, woonzorgcentrum Brinkhoven en naar  
mevr. J. de Jong-Wilhelm (Huis en Hof). 
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De bloemen van Pasen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar  
dhr. B. Nijk, (Kerkbuurt) en naar mevr. A.T. Bakker-Braaksma (Oranjebuurt) in het Isalaziekenhuis, 
afdeling IJsselheem. 
  
Uit de gemeente 
Dhr. P.J. Eigeman, (Centrum) is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr.van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
Mevr. A. T. Bakker- Braaksma, (Oranjebuurt) verblijft voor revalidatie en herstel in het Isalaziekenhuis, 
afdeling IJsselheem, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
Dhr. R. de Jong, (Huis en Hof) woont nu in woonzorgcentrum Brinkhoven. 
  
Huwelijksjubileum 
Dhr. Willem van der Vijgh en mevr. Liesbeth van der Vijgh-van den Berg, hopen 29 maart hun 55-jarig 
huwelijk te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 
 
 
 

 
Paasjubel 2024 – Gezamenlijke kerken Heerde 
Eerste Paasdag 31 maart, Dorpsplein  Heerde, 8.15 uur – 9.00 uur. 
Ook bij regen gaat de Paasjubel door. Een liturgie is aanwezig. 
M.m.v. kerkelijk werker Gert Timmer, ds. G. Bleijenberg (meditatie) en  
Zwier van der Weerd (zang). 
U bent allen van harte uitgenodigd!  
 
Tuinploeg 
Bij deze een herinnering aan de vrijwilligers van de tuinploeg. 
Na een winterstop van 3 maanden willen we woensdagmorgen 3 april weer 
hark, schoffel, snoeischaar enz. ter hand nemen. Aanvang 8.30 uur. 
Namens de tuinploeg, Evert van der Maten 
 
Agenda 

Datum Activiteit 
Zondag 
31 maart 

Paasontbijt 09.00 uur 

Woensdag 
3 april 

Koffie-ochtend   
A.s. woensdag is iedereen – jong en oud – van harte welkom op de  
koffie- ontmoetingsochtend in het Jeugdpunt.  

 
Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: 
pastor@okheerde.nl. 
 
Sarah Smit, scriba,  sarah.vorchten@gmail.com 
Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl

 


