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Wat zegt gezag ons? 

 

‘Gezag bestaat haast niet meer’ schreef een columnist in Trouw. Ze had het over de relatie tussen macht 

en gezag. Helaas vergat ze verbinding te maken tussen ‘gezag’ en ‘zeggen’. 

Van gezag dat zichzelf verheft (‘omdat IK het zeg’), krijg ik nogal de kriebels. Net als velen van u, denk 

ik. Maar ik geef graag gezag aan mensen die ergens echt verstand van hebben. Van gezondheid 

bijvoorbeeld: ik laat me van harte adviseren door deskundigen. 

Gezag veronderstelt dus dat iemand iets te zeggen heeft wat ik zó de moeite waard vind dat ik er niet 

alleen naar wil luisteren maar er ook mijn gedrag op afstem. 

 

Het rare, het onwennige, is dat het in onze individualistische  tijd 

óók lastig ligt met ‘gezag’ wanneer het om objectieve zaken gaat. 

Dat vaccinaties de kans op enge ziektes supersterk verkleinen, zou 

vroeger een kwestie van waar of niet waar zijn geweest. Maar nu is 

zo’n feit ook maar een mening en kun je ook ‘alternatieve 

waarheden’ aanhangen.  

 

Ook in de kerk hebben gezagsdragers sterk moeten wennen aan het 

gegeven dat gezag zich moeten kunnen bewijzen, of op zijn minst 

verantwoorden.  

Velen van ons zijn opgevoed met het ‘omdat het in de Bijbel staat’-

argument. 

Maar dat werkt niet meer. We zijn gewend geraakt dóór te vragen: ‘Waarom staat het in de Bijbel? En 

hoe kwam het daar terecht? Vanuit welke visie of ervaring? En met welk belang?’  

Een type vraagstelling, die een paar generaties geleden onmogelijk was. Of in elk geval sterk werd 

afgekeurd (sommige vragen mocht ik van de Heilige Geest niet stellen, zei een dominee mij op 

catechisatie). Macht en gezag zaten onder één hoedje.  

 

Intussen is er een hele generatie jongeren die van dat soort oude kwesties geen enkele last meer heeft. 

En dus ook niet meer van de pijn en/of rancune die daar omheen hangt.  

Vorige week hoorde ik van een oma dat ze hele gesprekken heeft over God en geloof met haar 

kleindochter van 18, die totaal niet religieus is, maar het wel machtig interessant vindt. Het heeft haar 

wel wat te zeggen, zonder dat er macht in het geding is.  

Is het zo ook niet ongeveer begonnen met de kerk? Ene Jezus, uit een gat als Nazareth nog wel, die een 

synagoge binnenliep? Zonder legitimatie, zonder macht?  

Maar die wel wat te zeggen bleek te hebben? En die de daad bij het woord voegde? En zo pas werkelijk 

gezag kreeg dat stand houdt? Nu al 20 eeuwen? 

    

Gerrit Heuver 
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ORDE VAN DIENST zondag 10 maart 2024 Ontmoetingskerk Heerde 10.00 uur  

4e zondag van de veertigdagentijd  

Voorganger: Dhr. Erwin Verboom 

Thema: Word Wakker 

 

We beginnen in stilte 

Intochtslied  Lied 122: Hoe sprong mijn hart hoog op in mij (vers 1 en 2) 

Votum & Groet 

Voorganger      Onze hulp is in de naam van de Heer 

Allen       die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger     die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Allen       en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. 

Voorganger  We wensen elkaar genade en vrede, van God, onze Vader, 

en van Jezus Christus de Heer, door de heilige Geest. 

  

Voorganger  We bidden,  

Dicht bij U en bij elkaar, o God, weten wij dat U naar ons omkijkt,  

in onze kracht en onze zwakheid,  

in ons geloof en onze twijfel   

in ons vallen en ons opstaan. 

         

Elk jaar opnieuw geeft U deze veertig dagen 

om te leren van de weg van Jezus uw Zoon, 

die ons leven voorgoed verandert. 

Allen   Verander ons en maak ons nieuw. Amen. 

 

Zingen:  Lied 122: Bid heil toe aan dit Vredesoord (vers 3) 

Gebed om Ontferming  

(tijdens het gebed om ontferming zingen we na de woorden  

“daarom bidden wij zingend” Lied: 256: 

Blijf met uw genade bij ons,  Heer onze God 

Blijf met uw genade bij ons,  licht in het duister 

 

Zingen bij de opening van het woord: Lied 314: Here Jezus, om Uw Woord, vers 1, 2 en 3 

Paasproject met en voor de kinderen – Petrus, je slaapt. 

Zingen themalied 40 dagen project:  

 

Wil je opstaan en Mij volgen 

als Ik noem je naam? 

Of je rots bent of onzeker: 

Kom om mee te gaan! 

Want jij ziet mijn ware aard,  

dat heeft God geopenbaard. 

En het koninkrijk van God, 

het wordt gebouwd op jou!  

Wil je opstaan en Mij volgen 

als Ik noem je naam? 

Of je rots bent of onzeker: 

kom om mee te gaan! 

Kom en wijk niet van mijn zij 

nu ik bid, waak mee met mij 

Want het koninkrijk van God, 

het wordt gebouwd op jou!  

 

(Tijdens het zingen van het themalied, gaan de kinderen naar de kindernevendienst) 

 

Schriftlezing Marcus 14: 32 - 41 

Zingen: Lied 247 - Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt (vers 1, 2, 3 en 5) 

Overdenking Word wakker! 

Zingen: Lied 1005 - Zoekend naar licht, hier in het duister (vers 1, 2, 4 en 5) 

Kinderlied In de tuin (Elly & Rikkert) 

https://www.youtube.com/watch?v=BIWgMla-EF8 

Tekst  Over hoop gesproken….. (op een dag) One Day   

  https://youtu.be/XqvKDCP5-xE?si=G_rc_5b26Ls2xKBa 

 

Gedachtenis mevr. Dirkje Kemper- Pleiter 

•  ontsteken gedachteniskaars 

•  in memoriam 

•  stilte 

•  zingen: Lied 913 vers 1 en 2 – Wat de toekomst brengen moge 

https://www.youtube.com/watch?v=BIWgMla-EF8
https://youtu.be/XqvKDCP5-xE?si=G_rc_5b26Ls2xKBa
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Gebeden Dankgebed, Voorbede en Stil gebed 

Zingen: Lied 886, Abba, Vader, U alleen 

Aandacht voor de collecte  

Slotlied Ga dan op weg  

(een lied van Jacqueline Roelofs-van der Linden),  

op de melodie van Lied 868, “Lof zij de Heer, de almachtige koning” 

 

1. Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je 
leiden 

   Ook al zijn pijn en verdriet door  
   geen mens te vermijden. 
   Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest, 

die je van angst zal bevrijden. 

 
2. Ga dan op weg en ontmoet op je reis 

medemensen. 
   Geef aan een ieder al  
   wat jij je zelf toe zou wensen. 
   Dan, onder ’t gaan zul je een ander zien staan  
   en overstijg je je grenzen. 

3. Ga dan op weg en verdraag al je twijfels en 
zorgen. 
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is 
verborgen. 
Houd op het Licht altijd je ogen gericht. 
Dat zal je kracht zijn voor morgen. 

 

 

Zegen  (afgesloten met een gezongen ‘Amen’) 

 

Organist:  Jan Koelewijn   Kindernevendienst: Yvonne van der Veer  

Ouderling: Hotze Talsma   Media:   Hanneke Gerritsen 
Diaken:  Lidie Dijkink   Koster:   Gerard Rooks 
Lector:  Annemieke van de Weerdhof BHV:   Els Hoogink 
 

 
Collecte Zondag 10 maart  
1e collecte: Voedselbank Vaassen - Epe – Heerde 

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de 
armoedegrens. Deze mensen houden maandelijks niet genoeg geld over 
voor eten, kleding en andere basisbehoeften.  

2e collecte: Doel van de maand: Trans World Radio (TWR) 
Het is de missie van TWR om mensen dichtbij en ver weg te bereiken met Gods goede 
nieuws! Vanuit de Bijbelse opdracht laten we het Woord van God overal horen. De 

hoop die je kunt putten uit het Evangelie stralen wij uit én zenden wij uit -hoe dan 
ook. Waar dan ook. Voor iedereen. TWR. Bron van hoop. 
 

Bloemen 
De bloemen worden a.s. zondag met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar 
dhr. A. van Ommen. 
  
Uit de gemeente 
Dhr. W. Grafhorst heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis. 
Dhr. B.Nijk is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 

  
Overleden 
Mevr. Dirkje Kemper-Pleiter is 6 maart in de leeftijd van 102 jaar overleden. De afscheidsdienst zal 
worden gehouden op dinsdag 12 maart om 10.30 uur in uitvaartcentrum Memento Mori, Brinklaan 4a, 
met aansluitend de begrafenis op begraafplaats Engelmanskamp. Tijdens de morgendienst van 10 
maart zal de gedachtenis in het midden van de gemeente plaats vinden. 
  

Ga mee lunchen  wijk 4 op 10 maart! 

Als kerk hebben wij een prachtige naam: Ontmoetingskerk. Dit jaar willen we dat extra benadrukken 
door elkaar te ontmoeten! We nodigen iedereen per wijk uit om elkaar te ontmoeten bij een lunch op 
zondag. Om elkaar beter te leren kennen, of nog even napraten over de kerkdienst. Uiteraard mag je 
ook aanschuiven als je niet naar de dienst geweest bent. De lunch is vanaf ongeveer 11.30 uur in het 
Trefpunt. De gemeenteleden uit wijk 4 (en evt. gasten uit andere wijken) hopen a.s. zondag 10 maart 
elkaar te ontmoeten. (Bij wijk 4 horen: de buurten Bovenkamp, Huis en Hof, Rhijnsburg, 

Machteldskamp, Heerde West en Zuppeld). 
 
Running dinner 16 maart 2024 
Dit jaar is er weer een running dinner op zaterdag 16 maart. Lijkt het je leuk geef je dan snel op. 
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Meer informatie kun je lezen in het Ontmoetingsblad van februari. 
Opgave bij Lidie Dijkink: 06-46670075. 

 

Vastenactie 

De vierde zondag in de veertigdagentijd, 10 maart, is zondag Laetare (Latijn voor Verheugt u), ook wel 

halfvasten genoemd. Maak deze zondag extra speciaal: vier dat je halverwege het vasten bent, en dat je 

op weg gaat naar Pasen. Gun jezelf, of je vastenmaatje een bloemetje of een mooie wandeling om deze 

dag een feestelijk tintje te geven. 

 

Uit de pastorie 

Afgelopen weekend gingen we naar een verjaardag. Omdat er ook wat neefjes en nichtjes zouden zijn, 

nam ik de kinderen mee. Maar, na een vermoeiende dag op school en opvang was dat nog een hele 

opgave. Ik zou niet lang blijven, anders werd het natuurlijk veel te laat. De kinderen waren boven aan 

het spelen op een speciaal daarvoor ingerichte speelzolder. Na verloop van tijd kwam de jongste de trap 

af. Tussen alle visite door slenterde ze langzaam mijn kant op. Ze kroop op schoot, luisterde nog even 

naar het geklets, legde haar hoofd op haar arm en viel als een blok in slaap. Midden in het feestgeluid 

van algauw zo’n 40 à 50 mensen was ze weg, veilig op mijn schoot. 

Je kunt je soms verwonderen hoe een kind zich zo over kan geven aan de slaap. Soms zou ik het mezelf 

toewensen dat te kunnen: sluit je af en val in slaap! Maar nee, ik ben zo iemand die graag nog wil horen 

wat er gezegd wordt. Omdat het mooi, vrolijk of interessant kan zijn. Maar dat is lang niet altijd nodig. 

Soms is het ook goed om gezelschap op te zoeken om bij in slaap te vallen. Dan voelt de ander of de 

gemeenschap veilig genoeg is om er zelf even niet te hoeven zijn. Wie zou je zelf opzoeken om te gaan 

slapen? En zou je die persoon moeiteloos kunnen vinden, al moet je een hele feestlocatie door?  

Ik hoop het.   

 
Vrijwilligersbestand 
Het CvK gaat aan de slag met het in kaart brengen van de opbouw  van het vrijwilligersbestand en de 
leeftijdsopbouw. 
Aan de hand van deze informatie gaan we proberen een inschatting te maken van het 
vrijwilligersbestand de komende 5  tot 10 jaar. 

En wat dit betekent voor de wijze waarop de Ontmoetingskerk de komende jaren kerk kan zijn. 
Het laatste bestand is van 2018 en niet meer bruikbaar. 
Graag ontvang  ik daarom van alle colleges, (werk)groepen, commissies,  etc. een opgave met 
de  volgende gegevens van  hun vrijwilligers: 
Naam, adres en functie. 
Graag z.s.m. opsturen naar h.talsma@hetnet.nl.  Voor vragen mag u mij bellen  
06-11266122. 

Alvast dank voor uw medewerking. 
 
Er zijn nog kaarten voor de theatervoorstelling ‘In Gods naam’  
met Bastaan Ragas, op donderdag 14 maart om 20.00 uur in Odeon te Zwolle. 
Korte beschrijving 
Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en 

verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. 
Bas neemt je mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, 
ontwapenende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Een reis door het meest 
geciteerde en misschien wel onbegrijpelijkste boek ter wereld. 
Aankomende zondag verkopen Tjitske en Fredie na afloop van de viering de kaarten  
voor € 12,50. U kunt ze ook bestellen door te bellen of te mailen. 
Tjitske Koops: tjitskekoops@live.nl, tel. 0645349978, Fredie van Holst-Frölich zie onder 

aan deze brief. 
 
Agenda 

Datum Activiteit 

Woensdag 13 maart Rouwgroep 14.00 uur 

Zaterdag 16 maart Running diner 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.  

Nieuwsbrief: Fredie van Holst-Frölich, fredievanholst@live.nl,  tel. 0639023704 en Sarah Smit, scriba,  
sarah.vorchten@gmail.com. 
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