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Ineens was er de zon.  
 
Afgelopen week was ie er ineens. De volle lentezon.  

Het gras kleurt langzaam groen, de krokussen zijn al op vele plaatsen te vinden. En her en der 
steken al veel meer scheuten van allerlei groens de kop op. 
Sommigen zullen zeggen: dat is veel te vroeg! Dat klopt, het is nog zelden zo warm geweest in 
februari. Een ander zal zeggen: het is veel te nat! Dat klopt, de grondwaterstand is zo hoog dat je 
op veel plaatsen de plassen in het land ziet staan. En nee, dat is niet meteen goed nieuws, al doet 
een aantal diersoorten het er heel goed op.  
Het klimaat is in zekere zin in de war. Het laat de oren hangen naar wat wij mensen ervan maken. 

Je zou soms willen dat het sterker was. Maar nee, wij zijn zelf verantwoordelijk, ook om ons in te 
zetten voor een betere houding van de mens in en met de natuur. 

Maar het klimaat in ons hoofd is ook in de war. Op zoveel plaatsen lijkt de vrede ver te zoeken. 
Vorige week waren her en der gedenkmomenten ingepland om met bitterheid te denken aan 2 jaar 
oorlog in Oekraïne. Navalny is dood en de zoveelste tegenstem lijkt de mond gesnoerd te worden. 
Dichtbij lijkt het soms niet veel beter. Mensen laten elkaar nauwelijks uitpraten, de politiek vindt 
het lastig om met elkaar in gesprek te gaan en vermaalt ons liever in systemen.  

Zoals iemand vertelde: na deze winter verlang ik erg naar de lente. Ik zie uit naar het licht. Meer 
dan ooit ben ik op weg naar Pasen. En nee, Pasen zelf, dat duurt nog even. Maar de zon was er al 
wel. Afgelopen zondag vierden we in de kerk met de bewoners van Philadelphia ook een heel klein 
beetje Pasen. We lazen een verhaal waarin Jezus opstond om de angst tot zwijgen te brengen. We 
veerden er van op, het werd een vrolijke boel.  
En toen was er dus ineens die lentezon. Vol op mijn gezicht. Ik had er zo langzaam zelf ook 

behoefte aan gekregen. En met de zon erbij bedacht ik hoe je zoiets zou kunnen verwoorden. Dat 
verlangen, die zon, maar ook de realiteit van de wereld om ons heen. Deze keer vond ik de 
woorden bij een dichter. Kwetsbare woorden, maar welk raak. Zo moeilijk is het niet. Je hoeft 
alleen maar te kijken en te zeggen: God, hoe mooi! Dat zijn geen gemakkelijke woorden. Wel 
hoopvol. Met vallen en opstaan, op weg naar Pasen.  
 

door Paul Verbruggen (1891-1966) 

Ik heb de hele winter niet geweten 
dat er van U, 
diep in dit dode woud, 
ergens wat goud 
bedolven lag. 
Met lege hand en hart 
en tot geen offeranden klaar 

trad ik in 't bos en vond 
uw eerste krokus in de zon. 
Hij stond zo schitterend 
op het donkergroene mos, 
zo enig licht 
tussen het koude naakte hout, 

en iets 
wat ik de ganse winter was vergeten 
ging weer aan 't smeulen 

met een teed’re gloed. 
Zo stond ik lang 
gelukkig en verenigd 
met die kleine krokus in de zon, 

en wist opeens 
hoe diep de kleine dingen leven 
en zei heel simpel : God, hoe mooi. 
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ORDE VAN DIENST zondag 3 maart 2024 Ontmoetingskerk Heerde 10.00 uur  

3e zondag van de 40 dagen tijd  

Voorganger: ds. Marrit Bassa 

Orde van dienst 

In deze dienst worden 3 nieuwe ambtsdragers bevestigd en nemen 3 ambtsdragers afscheid.  

 

AANVANG 

Welkom door ouderling van dienst 

Stilte 

Aanvangspsalm Lied 25a vers 1 en 2 – Mijn ogen zijn gevestigd 

Bemoediging en drempelgebed 

Kyrielied  Lied 558 vers 1 t/m 4  - Jezus, om uw lijden groot 

DIENST VAN HET WOORD   

Gebed van de zondag    

Kinderen naar kindernevendienst 

Kinderlied ‘Dichterbijer’  https://www.youtube.com/watch?v=f0KW1PmkoMk 

Lezing  Matteüs 26:26-35 

Zingen  Themalied ‘Wil je opstaan?’ 

 

Wil je opstaan en Mij volgen 

als Ik noem je naam? 

Of je rots bent of onzeker: 

Kom om mee te gaan! 

Want jij ziet mijn ware aard, 

dat heeft God geopenbaard. 

En het koninkrijk van God, 

het wordt gebouwd op jou!  

Wil je opstaan en Mij volgen 

als Ik noem je naam? 

Of je rots bent of onzeker: 

kom om mee te gaan! 

Voor het kraaien van de haan, 

ontken jij driemaal Mijn naam, 

Toch: het koninkrijk van God, 

het wordt gebouwd op jou! 

 

Verkondiging      

ANTWOORD 

Zingen  Lied 362 vers 1 en 2 – Hij die gesproken heeft 

DIENST VAN DE BEVESTIGING 

AFSCHEID 

Zegenbede 

Zingen   Lied 970 – Vlammen zijn er vele 

WELKOM en BEVESTIGING  

Opdracht  

Bemoediging en geloften      

Nadat de drie ambtsdragers hun antwoord hebben gegeven krijgen zij elk een zegen mee. Deze 

wordt afgesloten met:   

 v Heer, raak hen aan met uw adem,  

geef hen een vergezicht!  

 a Draag hen op uw vleugels,  

zegen hen met uw licht. 

 

Belofte gemeente 

Zingen/luisteren ‘Heer, wat een voorrecht in liefde te gaan’ (ELB 212) 

https://www.youtube.com/watch?v=LBrWoosdYpY 

GAVEN EN GEBEDEN 

Kinderen komen terug 

Aandacht voor de gaven 

Gedachtenismoment mevrouw Willemijn Eigeman-Boiten en  

mevrouw Jenny Waardenburg-Visscher  

• Ontsteken gedachteniskaars 

• In memoriam 

• Stilte  

Zingen – psalm 139 

Gebeden afgesloten met Onze Vader…  

WEGZENDING EN ZEGEN  

Slotlied   Lied 416 vers 1 en 4 – Ga met God en Hij zal met je zijn 

Dankwoord 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f0KW1PmkoMk
https://www.youtube.com/watch?v=LBrWoosdYpY
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Organist:  Maarten Westenberg  Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut  

Ouderling: Alfred van Olst   Media:   Erik Mateman 
Diaken:  Wim van Ommen  Koster:   Berthold Koops 
Lector:  Hester de Wilde  BHV:   Sara Popping 

 

Collecte Zondag 3 maart  

3 maart 1e collecte: Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten 

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de 

theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele 

Midden-Oosten. 

In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker en 

keren daarna terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente 

voor te gaan en deze op te bouwen.  

2e collecte: Kerk 
 

Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk a.s. zondag gebracht 
naar mevr. W.B. Sieders-Hagenbeek. 
  
Uit de gemeente 
Dhr. R. de Jong verblijft voor verdere revalidatie en herstel in woon-zorgcentrum “De Boskamp”, 

kamer 109, Albert Schweitzerlaan 25, 8162 DS Epe. 
Mevr. S. van Ark-van Ommen verblijft in Hofje Wendakker, Wendakker 18, 8181 RM Heerde. 
  
Overleden 
Mevr. Willemina Geertruida (Willemijn) Eigeman-Boiten, is 23 februari in de leeftijd van 94 jaar 
overleden in Viattence, locatie Korteslag. De dankdienst voor haar leven en de crematie vonden 
plaats op 29 februari. De gedachtenis in het midden van de gemeente zal plaats vinden tijdens de 

morgendienst van zondag 3 maart. 
 
Mevr. Jenny Waardenburg-Visscher is 26 februari in de leeftijd van 90 jaar overleden. De 
dankdienst voor haar leven zal worden gehouden op zaterdag 2 maart om 13.00 uur in Memento 
Mori, Brinklaan 4a met aansluitend de begrafenis op begraafplaats Norelbos, Norelbosweg 8 in Epe. 
Condoleren kan bij Memento Mori voor de dienst of na de begrafenis. Net wat uitkomt. De 
gedachtenis in het midden van de gemeente zal plaats vinden tijdens de morgendienst van zondag 

3 maart. 
  
Ga mee lunchen wijk 3 op 3 maart en wijk 4 op 10 maart! 

Als kerk hebben wij een prachtige naam: Ontmoetingskerk. 
Dit jaar willen we dat extra benadrukken door elkaar te ontmoeten! 
Onze gemeente is ingedeeld in 4 wijken. We nodigen iedereen per wijk uit om elkaar te ontmoeten 

bij een lunch op zondag. Om elkaar beter te leren kennen, of nog even napraten over de 
kerkdienst. 
Uiteraard mag je ook aanschuiven als je niet naar de dienst geweest bent. De lunch is vanaf 
ongeveer 11.30 uur in het Trefpunt. 
De gemeenteleden uit wijk 3 (en evt. gasten uit andere wijken) hopen a.s. zondag 3 maart elkaar 
te ontmoeten. (Bij wijk 3 horen: de buurten Heerde Noord, Molenbeek, Oranjebuurt, Braamkamp). 
  

Alle gemeenteleden uit wijk 4 worden zondag 10 maart uitgenodigd en hebben inmiddels 
persoonlijk een uitnodiging ontvangen. (Bij wijk 4 horen: de buurten Bovenkamp, Huis en Hof, 
Rhijnsburg, Machteldskamp, Heerde West en Zuppeld). 
Voor wijk 4  graag opgeven voor 4 maart bij: 
Ria Landman, Eperweg 33 S. riaengeurt@hotmail.com. Tel.: 691550,  
meldpost@okheerde.nl. Tel.: 06 50802687. 
Ook ligt er een intekenlijst in de Ontmoetingsruimte in de kerk. Woon je niet in wijk 4 en je was/ 

bent verhinderd de lunch van de eigen wijk bij te wonen? Schuif dan gerust zondag 10 maart aan. 
Welkom! 
 

Vastenactie 

Veel mensen vasten in Veertigdagentijd. Een idee om dit vorm te geven: Maak een vastenhoekje, 

bijvoorbeeld op een kastje of in de vensterbank. Zet er een kaars neer, leg er een notitieblokje, de 

vastenkalender en een pen bij om de dagen aan te geven waarop je gevast hebt of om iedere dag 

een korte gedachte op te schrijven die je vast wilt houden. 

In de hal en de ontmoetingsruimte van de kerk liggen spaardoosjes. U/jij kunt er één meenemen 

om te gaan sparen voor kansarme jongeren in Colombia.  

mailto:riaengeurt@hotmail.com
mailto:Meldpost@okheerde.nl
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 “Running dinner” 16 maart 2024 

Dit jaar is er weer een running dinner op zaterdag 16 maart. Lijkt het je leuk geef je dan snel op. 
Meer informatie kun je lezen in het mededelingenblad van februari. 

Opgave bij Lidie Dijkink, 06-46670075. 
 
Dringende oproep 
Beste mensen, we zijn op zoek naar een nieuwe loper voor het blad 'Elisabeth' en wel met spoed. 

U kunt zich opgeven bij Riekje Ijzerman, 0623242096 of Elly Hendriks, 0626796846. 
We vertrouwen erop dat ook deze vacature vervuld zal worden.  
Hartelijke groeten, Elly Hendriks  

 

Uit de pastorie 

Het was voorjaarsvakantie. En dat betekende hier in huis dat er gelogeerd ging worden.  

Bij terugkomst zei ze olijk: ‘Jij had me wel gemist!’ Ik beaamde dat. Zeker had ik haar gemist, ze 

was nota bene 2 nachtjes weggeweest. Niet veel later ging ze opnieuw een dagje weg. ‘Ga jij me 

dan ook missen?’ vroeg ik. ‘Nee hoor’, was het antwoord. Hoe kwam ik erbij? Ik zou er gewoon weer 

zijn als ze thuiskwam. En waarom zou ze me missen, ze ging immers op pad om de wereld te 

ontdekken!   

Als je zelf zo’n vanzelfsprekende thuishaven hebt – een partner, je familie – dan vergeet je soms 

bijna ze te missen als je op pad gaat. Ze zijn er toch wel weer als je thuiskomt. Toch is het goed die 

thuishaven af en toe te laten weten dat je dat nou juist heel fijn vindt. Dus zeg gerust dat je ze even 

gaat missen als je weggaat. Toen het vertrek hier naderde kwam ze toch nog even terug. Er volgde 

een knuffel, een kushandje en er werd uitbundig gezwaaid. Ze hoeft me niet te missen. In gedachten 

ben ik altijd bij haar.  

 

Zingen in de Stille Week 

In de afgelopen nieuwsbrief stond een oproepje aan zangers voor de viering op Stille Zaterdag.  

Inmiddels heeft zich al een mooi aantal mensen aangemeld. Maar, zing gerust mee!  

Woensdagavond 6 maart is de eerste oefenavond. We beginnen om 19.30 uur in de kerk.  

 
Vrijwilligersbestand 
Het CvK gaat aan de slag met het in kaart brengen van de opbouw  van het vrijwilligersbestand en 

de leeftijdsopbouw. 
Aan de hand van deze informatie gaan we proberen een inschatting te maken van het 
vrijwilligersbestand de komende 5  tot 10 jaar. 
En wat dit betekent voor de wijze waarop de Ontmoetingskerk de komende jaren kerk kan zijn. 

Het laatste bestand is van 2018 en niet meer bruikbaar. 
Graag ontvang ik daarom van alle colleges, (werk)groepen, commissies,  etc. een opgave met 

de  volgende gegevens van  hun vrijwilligers: 
Naam, adres en functie. 
Graag z.s.m. opsturen naar h.talsma@hetnet.nl.  Voor vragen mag u mij bellen 06-11266122. 
Alvast dank voor uw medewerking. 
 
Theatervoorstelling ‘In Gods naam’ met Bastaan Ragas 
Al eerder heeft de Ontmoetingskerk al aangegeven ook interesse te hebben voor deze 

theatervoorstelling. Er waren echter heel veel kerken die zich hiervoor hebben 
opgegeven. Vorige week werd Tjitske Koops gebeld dat er toch voor de 
Ontmoetingskerk 40 kaarten zijn voor de voorstelling op  
donderdag 14 maart om 20.00 uur in Odeon te Zwolle. 
Korte beschrijving 
Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust 
en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud 

verhaal. 
Bas neemt je mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, 

ontwapenende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Een reis door het 
meest geciteerde en misschien wel onbegrijpelijkste boek ter wereld. 
Aankomende zondag verkopen Tjitske en Fredie na afloop van de viering de 
kaarten voor € 12,50. 

U kunt ze ook bestellen door te bellen of te mailen. 
Tjitske Koops: tjitskekoops@live.nl, tel. 0645349978. 
Fredie van Holst-Frölich zie onder aan deze brief. 
 
Agenda 

mailto:h.talsma@hetnet.nl
mailto:tjitskekoops@live.nl
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Datum Activiteit 

Zondag  
3 maart 

In de hal, bij de ingang, liggen de Amnestybrieven voor abonnees weer 

klaar, op buurten ingedeeld. Mocht u in die buurt wonen en de persoon is  niet 

aanwezig, is het fijn als u de brieven mee wilt nemen en bezorgen. BVD!  

Wilt u ook meeschrijven? Bij de tafel liggen tevens losse brieven die u mee 

kunt nemen. 

Woensdag  
6 maart 

Koffie-ochtend   
A.s. woensdag is iedereen – jong en oud – van harte welkom op de 

koffie-ontmoetingsochtend in het Jeugdpunt. Deze ochtend zal ds. 

Marrit Bassa een bijdrage leveren. 

Indien u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om 

zelfstandig naar de kerk te gaan, laat het dan weten aan Fredie van Holst 

Vrijdag 

8 maart 

Vrijdag is er weer eetcafé voor alleen gaanden. Voor inlichtingen kunt 

u Evelien Jacobs bellen op nummer 06 48816550. 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.  
 
Elly Douwes, scriba,  e_m_douwes@hotmail.com  
Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 0639023704 

mailto:predikant@okheerde.nl
mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

