
[1] 
 

 
       

  
               NIEUWSBRIEF 207 

               23 februari 2024 
   

 

 

 

 

 

NARRENWIJSHEID  

 
We zitten inmiddels midden in de 40-dagen-tijd, maar ik kom nog even terug op de periode 
daarvoor. Vanwege bijgaande foto: dit is ‘Hoppeditz’, een narrenfiguur uit Düsseldorf. Het carnaval 
begint daar op 11 november met de terugkeer van Hoppeditz, die op het marktplein een toespraak 

houdt waarin hij alles en iedereen, ook B&W, stevig op de hak neemt. 
 
Ik hou van cabaret. Van doldwaze gekkigheid, van clowns. 
Van humor die alles op de kop zet, van mensen die me aan 
het lachen maken, zeker ook als ze me daarmee mijn 

beperktheid laten zien. M’n beperkte denktrant. Als ze me 
mijn eigen oogkleppen laten zien. Dat is nog niet zo 

gemakkelijk hoor! 
En ook niet altijd leuk, maar soms wel heel nodig. 

 

De nar heeft een spiegel in zijn linkerhand. Anderen een 

spiegel voorhouden, dat is zijn functie. Maar dat is ook een 

risico: veel mensen weigeren in de spiegel te kijken. 

Ds. Buskes heeft het ooit zwaar aan de stok gehad met de 

‘Volksbond tegen Drankmisbruik’. Niet omdat hij wel eens een 

borrel dronk, maar omdat hij de Bond ‘zo humorloos’ noemde. 

 

U ziet dat de nar boven op een flinke stapel hoeden en 
smoelen zit: imago’s. Maskers zijn het. Toonbeeld van het feit 
dat ons leven vaak veel weg heeft van een maskerade. Dat 

we ons naar buiten het liefst heel anders voordoen dan we 

van binnen zijn. Uitdrukkingen van hoe we gezien willen 
worden. Dat we met onszelf en elkaar één groot spel spelen: 
verstoppertje. Kijk maar, je weet niet wat je ziet! De 
dwaasheid heeft vele tronies. 
 
Als u goed kijkt, ziet u dat er een barst door het kunstwerk 

heenloopt, geaccentueerd met rode verf. Het bijschrift zegt: 
‘Een storende breuklijn wijst erop dat iedere goede nar helder 
onderscheid weet te maken tussen wat echt is en vals; 
tussen ‘schijn’ en ‘zijn’. 
 
Vroeger had elk koninklijk hof zijn eigen nar. De hof-nar. Dat was zo ongeveer de enige in het 

koninkrijk die ongefilterd zijn mening mocht geven over wat de koning allemaal bedacht en 
besloot. 
Voor de koning een risico-vrije figuur: hij hóefde hem niet serieus te nemen . . . maar deed dat 
soms stiekem wel!  
Want zo iemand die de dingen systematisch op zijn kop zet, heeft het zo nu en dan opeens heel 
erg bij het rechte eind – vooral als de koning zelf éérst de dingen op de kop had gezet. Dan kwam 

het toch nog terecht.  

 
In de bijbel staat het verhaal van koning David, die andermans vrouw in bezit neemt. Natuurlijk 
weet hij dat dat niet mag, maar hij is de koning, niet? Totdat de profeet Nathan hem met een 
dwaas schurken-verhaal een spiegel voorhoudt, waarin op het eind David opeens zichzelf herkent: 
‘Ik ben die schurk!’ Alweer: niet heel leuk, maar wel heel nodig. 
 
Gerrit Heuver 
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ORDE VAN DIENST zondag 25 februari 2024 Ontmoetingskerk Heerde 10.00 

uur  

2e zondag van de 40 dagen tijd, Reminiscere 

Voorganger: ds. Johan Meijer 

 

OM TE BEGINNEN 

Welkom 

Stil worden 
Intochtslied psalm 25: 1 en 3 – Heer, ik hef mijn hart en handen 
Bemoediging en groet  
Gebed om inkeer lied 561 – O liefde die verborgen zijt 

RONDOM HET WOORD 

Gebed bij opening van de Bijbel 
Begin kindernevendienst, met moment voor de kinderen 
Projectlied Thema lied: Vers 2     

Wil je opstaan en Mij volgen 
als Ik noem je naam?  
Of je rots bent of onzeker: 

kom om mee te gaan! 
Ik was jou, jij bent nu rein 
om voortaan als Ik te zijn, 

want het koninkrijk van God, 
het wordt gebouwd op jou! 
 

Lezing uit eerste Testament I Koningen 19: 9 - 18 
Zingen: lied 321 – Niet als een storm, als een vloed 
Evangelielezing Marcus 9: 2 - 10 
Zingen: lied 545 – Christus staat in majesteit 
Verkondiging  
Orgelspel 
Kinderen komen terug 

Kinderlied ‘Hij kwam bij ons, heel gewoon’  
Gedachtenis Arent Jan van Vreden 
• Ontsteken gedachteniskaars 
• In memoriam 

• Stilte 

• Zingen: lied 43 vers 3 en 4 – O Here, God, kom mij bevrijden 

ROND DE TAFEL 

Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 

Informatie over de inzameling van de gaven 

GEZEGEND VERDER 

Zingen lied 653: 1, 4, 7 – U kennen, uit en tot U leven 
Zegen met gezongen Amen 

 

Organist:  Henk van der Maten  Kindernevendienst: Tjitske Koops  

Ouderling: Gerard Doggen   Media:   Henk Ottens 

Diaken:  Chris Burger   Koster:   Adry Bregman 
Lector:  Henriët Broeder  BHV:   Sara Popping 
 
Collecte Zondag 25 februari  
1e collecte: Kliederkerk is er voor iedereen 

In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa’s en oma’s de betekenis van 

bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van 

kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen. De 

Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale Kliederkerken met materiaal, 

trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen 

bijbelverhalen kunnen ontdekken, vieren en eten.  

2e collecte: Diaconie 

 
Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk a.s. zondag gebracht 
naar de fam. IJzerman, Kanaalstraat 38 (Griftbuurt). 
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Uit de gemeente 

Dhr. R. de Jong heeft in het ziekenhuis gelegen en verblijft voor verdere revalidatie en herstel in 
woon-zorgcentrum “De Boskamp”, kamer 109, Albert Schweitzerlaan 25, 8162 DS  25 Epe. 

Mevr. W.B. Sieders–Hagenbeek is thuisgekomen vanuit Zorgverlening “Het Baken”, locatie “De 
Voort” in Elburg. 
Mevr. S. van Ark-van Ommen verblijft in Hofje Wendakker, Wendakker 18, 8181 RM Heerde. 
  

Overleden 
Dhr. Arent Jan van Vreden is 20 februari in de leeftijd van 93 jaar overleden. Maandag 26 februari 
is er in de Ontmoetingskerk tussen 10.15 – 10.45 uur gelegenheid tot condoleren met aansluitend 
een afscheidsdienst en de begrafenis. De gedachtenis in het midden van de gemeente zal tijdens 
de morgendienst van zondag 25 februari plaats vinden. 
  
Ga mee lunchen wijk 3 op 3 maart en wijk 4 op 10 maart! 

Als kerk hebben wij een prachtige naam: Ontmoetingskerk. 
Dit jaar willen we dat extra benadrukken door elkaar te ontmoeten! 
Onze gemeente is ingedeeld in 4 wijken. We nodigen iedereen per wijk uit om elkaar te ontmoeten 
bij een lunch op zondag. Om elkaar beter te leren kennen, of nog even napraten over de 
kerkdienst. Uiteraard mag je ook aanschuiven als je niet naar de dienst geweest bent. De lunch is 
vanaf ongeveer 11.30 uur in het Trefpunt. 

Alle gemeenteleden uit wijk 3 zijn voor a.s. zondag 3 maart uitgenodigd. (Bij wijk 3 horen: de 

buurten Heerde Noord, Molenbeek, Oranjebuurt, Braamkamp). 
Voor wijk 3 graag opgeven vóór 26 februari bij: 
Marry Heres, marryheres@gmail.com, Tel.: 662858. Evelien Jacobs, evelienjacobs@ziggo.nl, Tel.: 
841560,  Aliet van der Maten, bj.vandermaten@gmail.com, Tel.: 693439  
Janneke Veldman, jannekeveldmanvandermeulen@gmail.com, Tel.: 692805 
Stientje Noppers, stientje.noppers@gmail.com, Tel.: 692352. 

  
Ook alle gemeenteleden uit wijk 4 worden voor zondag 10 maart uitgenodigd en krijgen daar 
rond deze tijd bericht van. (Bij wijk 4 horen: de buurten Bovenkamp, Huis en Hof, Rhijnsburg, 
Machteldskamp, Heerde West en Zuppeld). 
Voor wijk 4 graag opgeven vóór 4 maart bij: 
Ria Landman, riaengeurt@hotmail.com, Tel.: 691550, meldpost@okheerde.nl. Tel.: 06 50802687. 
Ook liggen intekenlijsten voor de beide wijken in de Ontmoetingsruimte in de kerk. 

Woon je niet in wijk 3 of 4 en je was/bent verhinderd de lunch van de eigen wijk bij te wonen? 
Schuif dan gerust zondag 3 maart of zondag 10 maart aan. Welkom! 

  
Vastenactie 

We zitten nu in de Veertigdagentijd, een tijd verstilling, versobering en verwachting. Veel mensen 

vasten in deze periode. Vind je vasten in je eentje lastig? Zoek een vastenmaatje. Laat elkaar weten 

dat en hoe je gaat vasten. Bevraag elkaar of het lukt, stimuleer elkaar op momenten dat je het 

vasten even lastig vindt en deel je ervaring over wat het vasten jou brengt. 

In de hal en de ontmoetingsruimte van de kerk liggen spaardoosjes. U/jij kunt er één meenemen 

om te gaan sparen voor kansarme jongeren in Colombia.  

 
Uit de pastorie 

Met vallen en opstaan. Dat thema wordt hier in huis maar al te vaak vrij letterlijk uitgevoerd.  

Maar bij dat vallen hoort vaak ook veel kabaal. Soms denk ik weleens: hoe dichterbij ik ben, hoe 

harder het gehuil. Ik zie dan nauwelijks wat er is, maar het gebrul is niet van de lucht. Al teveel 

troost vind ik dan overdreven en opstaan kun je dan zelf wel. Het kan ook anders. Ik kreeg een 

berichtje vanuit de opvang: ‘Ze heeft een enorme bult op haar hoofd, maar niemand weet hoe dat 

komt.’ Bij navraag bleek ze naar eigen zeggen uit het bed gevallen te zijn. ‘Maar’, zo stelde ze 

dapper, ‘er was geen bloed, dus ik hoefde niet te huilen.’ De bult was goed zichtbaar en zag er later 

paars en groen uit. Een beste klap dus.  

Zo kun je blijkbaar de ene keer heel goed tegen een stootje en heb je de andere keer behoefte aan 

veel troost. De ene keer moet iedereen het weten dat je iets mankeert en de andere keer draag je 

het in alle stilte. Maar dat maakt het ene vallen niet per se minder erg dan het andere. Bij elke val, 

met hoeveel kabaal ook, is het wel nodig dat je weer opstaat. En ook dat heeft de ene keer wat meer 

geluid nodig dan de andere. Of meer of minder hulp. Want al wordt de val kranig gedragen, dat 

betekent nog altijd dat ik mijn handen uit mag steken om iemand te helpen weer op te staan. 

Hetzelfde geldt voor de persoon die naar ons idee misschien wat al te dramatisch naar de grond 

gaat. Ook diegene mag je ruimhartig helpen. Bij de volgende val hier in huis, til ik haar maar gewoon 

weer voorzichtig op. Met als troost een knuffel en een kus. Dat helpt eigenlijk altijd. Hoe groot of 

klein de bult ook is.  

mailto:marryheres@gmail.com
mailto:evelienjacobs@ziggo.nl
mailto:bj.vandermaten@gmail.com
mailto:jannekeveldmanvandermeulen@gmail.com
mailto:stientje.noppers@gmail.com
mailto:riaengeurt@hotmail.com
mailto:Meldpost@okheerde.nl
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40-dagen tijd - Bijbelcursus   

De tijd van 40 dagen voor Pasen is een goede tijd voor bezinning. Nadenken over wat ons drijft, 

nadenken over de bron van ons geloof. Ook dit jaar doen we dat weer door de Bijbel te lezen.  

Op de dinsdagavonden gaan we met elkaar de Bijbel lezen. Dit keer het bijbelboek Ruth. Opnieuw 

een bijbelboek dat bij een feest hoort. In dit geval het Pinksterfeest, maar het heeft ook alles te 

maken met op weg zijn naar Pasen. Hoe zat het ook alweer met Naomi? En wat betekent Betlehem 

letterlijk? En waarom is dit kleine verhaal steeds weer de moeite waard om gelezen te worden?  

We gaan het samen ontdekken. Lees gerust alvast het verhaal ter voorbereiding. Of zoek vast naar 

afbeeldingen die volgens jou passen bij het verhaal. Maar schuif ook rustig aan als je niets gelezen 

hebt. Op de dinsdagavonden 27 februari, 5 maart, 12 maart en 19 maart ben je om 19.30 

uur welkom in het Jeugdpunt. Elke avond sluiten we rond 21.00 uur af. Er zijn bijbels in de kerk, 

maar neem gerust het exemplaar mee waaruit je zelf het liefste leest.   

Omdat we ongeveer willen weten hoeveel koffie er gezet moet worden: belangstellenden mogen zich 

melden via predikant@okheerde.nl. 

 
Stille Zaterdag – zingen in de paasnacht   

De voorbereidingen op de vieringen in de Stille Week zijn inmiddels begonnen.  

Zo ook die van de paasnacht. Het zou mooi zijn als er die avond weer een koor mee kan zingen in 

de kerk, van eigen gemeenteleden. De komende weken wordt hiervoor gerepeteerd. Afhankelijk van 

het aantal aanmeldingen kijken we welke avond hier het meest geschikt voor is. (Te denken valt aan 

woensdag- of donderdagavond). Wil je meezingen? Geef je dan even op: predikant@okheerde.nl.  

Hou voor de precieze oefendata de nieuwsbrief in de gaten.  

 
 “Running dinner” 16 maart 2024 
Dit jaar is er weer een running dinner op zaterdag 16 maart. Lijkt het je leuk, geef je dan snel op. 
Meer informatie kun je lezen in het mededelingenblad van februari. 
Opgave bij Lidie Dijkink   06-46670075. 

 
Dagtocht kamp Westerbork  
De reiscommissie van de Johanneskerk nodigt u van harte uit om mee te gaan met een bustocht 
naar herinneringskamp Westerbork op zaterdag 13 april a.s. 
In het herinneringscentrum worden de verhalen verteld van meer dan honderdduizend Joden, Sinti 
en Roma, die vanuit Nederland naar de vernietigings- en concentratiekampen werden 
gedeporteerd. 

We stellen ons voor dat we na aankomst een kopje koffie drinken, dan het museum bezoeken. 
Vervolgens gaan we samen lunchen en na de lunch kunnen we een wandeling over het kampterrein 

maken. Op dit terrein zijn verschillende monumenten te bekijken o.a. Barak 56 (er hebben er 24 
gestaan), de woning van de kampcommandant en de 102.000 stenen. 
Het kampterrein ligt 3 km van het museum, maar er rijdt een pendelbus. 
Het antisemitisme laait in onze maatschappij weer behoorlijk op en dat is de reden dat we hiervoor 
gekozen hebben. 

De kosten voor deze dagtocht zijn € 60,- voor deelnemers zonder Museumjaarkaart. Met kaart 
bedraagt dit € 47,-. 
Aanmelden bij reiscommissie@heerde.nl of bij Joke Ekelmans tel.nr. 0612890305. 
De tocht gaat door bij 25 aanmeldingen. 

Agenda 

Datum Activiteit 

Zondag  
25 februari 

Sigzag!! Gespreksgroep in het Jeugdpunt. 

We beginnen met koffie en thee vanaf 19.15 uur. Starten om 19.30 uur en 

sluiten af rond 21.00 uur. 

Woensdag 

28 februari 

Rouwgroep 14.00 uur. 

 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.  
 
Elly Douwes, scriba,  e_m_douwes@hotmail.com  
Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 0639023704 

mailto:predikant@okheerde.nl
mailto:predikant@okheerde.nl
mailto:reiscommissie@heerde.nl
mailto:predikant@okheerde.nl
mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

