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               NIEUWSBRIEF 206 

               16 februari 2024 
   

 

 

 

Veertigdagentijd – Aswoensdag  

 

Stel je voor... 

Veertig dagen op weg.  

Veertig dagen bezinnen op je leven, 

veertig dagen oefenen om achter je te laten, 

dat wat je klein houdt, wat je dwars zit, 

wat werkelijk, vrij en rustig leven onmogelijk maakt. 

 

Veertig dagen los van vaste patronen en ingesleten gedachten, 

veertig dagen leven, ziel aan ziel, met God en mensen. 

 

Stel je voor... 

Veertig dagen jezelf zijn, 

veertig dagen je niet anders voordoen, 

niet groter of kleiner, niet zoals een ander wil,  

of vindt, of verwacht, 

maar gewoon, jezelf. Zuiver, open, kwetsbaar. 

 

Veertig dagen ruimte geven aan je diepste zelf. 

Veertig dagen leven, in verbondenheid met jezelf. 

Veertig dagen. Met vallen en opstaan.  

 

Stel je voor... 

veertig dagen zo leven,  

dat er rust zal dalen in je hart 

en dat er met dat dalen, een vermoeden rijst,  

van Gods aanwezigheid 

in de stilte... 

 

Dat je oog krijgt, 

voor een ander licht over je leven 

en ruimte voor de vraag: 

alles wat ik doe, 

mijn gaan en staan, doen en laten 

zingen en zuchten, streven en strijden... 

waar is het op gericht? 

 

Wie wil ik zijn 

voor de mensen om mij heen; 

en voor Gods aangezicht? 

 

God,  

dat we 

soms even 

mens mogen zijn 

naar uw beeld 

een spiegelglans 

van uw licht, 

als Jezus, uw zoon. Amen.   

 

 

 



[2] 
 

 

ORDE VAN DIENST zondag 18 februari 2024 Ontmoetingskerk Heerde 10.00 uur  

1e zondag van de 40 dagen - Zondag Invocabit  

 

Voorganger: ds. Marrit Bassa 

 

 

AANVANG 

Welkom door ouderling van dienst 

Stilte 

Aanvangspsalm Lied 91a vers 1 en 2 - Wie in de schaduw Gods mag wonen 

Bemoediging en drempelgebed 

v.     Onze hulp is in de naam van de Heer 

a.     die hemel en aarde gemaakt heeft 

v.      die trouw houdt tot in eeuwigheid 

a.     en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. 

v.      Genade en vrede, voor u en voor jou van God, onze Vader, 

         en van Jezus Christus de Heer, door de heilige Geest 

v. Dicht bij U en bij elkaar, o God,  

weten wij dat U naar ons omkijkt,  

in onze kracht en onze zwakheid,  

in ons geloof en onze twijfel   

in ons vallen en ons opstaan. 

         Elk jaar opnieuw geeft U deze veertig dagen 

om te leren van de weg van Jezus uw Zoon, 

die ons leven voorgoed verandert. 

a.      Verander ons en maak ons nieuw. Amen. 

  

Vervolg lied  Psalm 91a vers 3 – Geen duister zal je overvallen  

Kyriëgebed afgewisseld met Lied 301a - Kyrie eleison 

WOORD 

Gebed van de zondag  Lied 317 - Grote God, Gij hebt het zwijgen 

Kinderen naar kindernevendienst 

Lezing:   Matteüs 16 vers 13 - 23 

Zingen:   Lied 941 – Waarom moest ik uw stem verstaan 

Verkondiging      

ANTWOORD 

Zingen   Lied 836 vers 1, 2 en 4 – O Heer die onze Vader zijt 

Kinderen komen terug 

Kinderlied  Opw 281 – Als een hert dat verlangt naar water    

Aandacht voor de gaven 

 

Gebeden afgesloten met Onze Vader…  

WEGZENDING EN ZEGEN  

Slotlied   Themalied Zondag 1 – Jij bent Petrus, de rots (Naar Iona 40)  

 

Wil je opstaan en Mij volgen 

als Ik noem je naam? 

Of je rots bent of onzeker: 

Kom om mee te gaan! 

Want jij ziet mijn ware aard, 

dat heeft God geopenbaard. 

En het koninkrijk van God, 

het wordt gebouwd op jou!  

 

Zegen 

 

Organist:  Henk van der Maten  Kindernevendienst: Yvonne van der Veer  

Ouderling: Hotze Talsma   Media:   Bart Heres 
Diaken:  Peter Hendriks   Koster:   Paul Dijkink 

Lector:  Aly Strikwerda   BHV:   Adry Bregman 
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Collecte Zondag 18 februari  
1e collecte: Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland  

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot 

deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen 

onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, 

Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een 

onzekere tijd.  

2e collecte: Doel van de maand: Leger des Heils: Strijd mee tegen eenzaamheid 
1 op de 10 Nederlanders is sterk eenzaam. Iemand die eenzaam is, heeft het 
gevoel dat er niemand is op wie hij kan terugvallen. Eenzaamheid en armoede 

gaan vaak hand in hand: je hebt geen geld om met iemand een kopje koffie te 
gaan drinken, dus blijf je maar thuis. 

Het Leger des Heils heeft meer dan 100 buurthuiskamers door heel Nederland en de koffie is 
gratis. Onze buurthuiskamers zijn een plek waar je thuiskomt.  
 
Bloemen 

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk a.s. zondag gebracht 
naar dhr. B. Oegema. 
 
Uit de gemeente 
Dhr. B. Oegema heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis. 

Dhr. A.J. van Vreden en dhr. R. de Jong zijn opgenomen in het Isalaziekenhuis, dr. van Heesweg 2, 
8025 AB Zwolle. 

Dhr. J.G. van Ark is thuisgekomen vanuit verpleeg- en reactiveringscentrum Myosotis in Kampen. 
Mevr. S. van Ark-van Ommen is vanuit verpleeg- en reactiveringscentrum Myosotis verhuisd naar 
Hofje Wendakker, Wendakker 18, 8181 RM Heerde. 
  
Ga mee lunchen! 
Als kerk hebben wij een prachtige naam: Ontmoetingskerk. 
Dit jaar willen we dat extra benadrukken door elkaar te ontmoeten! 

We nodigen iedereen per wijk uit om elkaar te ontmoeten bij een lunch op zondag. Om elkaar 
beter te leren kennen, of nog even napraten over de kerkdienst. Uiteraard mag je ook aanschuiven 
als je niet naar de dienst geweest bent. 
Alle gemeenteleden uit wijk 3 zijn/worden voor a.s. zondag 3 maart uitgenodigd en krijgen daar 
rond deze tijd bericht van. (Bij wijk 3 horen: de buurten Heerde Noord, Molenbeek, Oranjebuurt, 
Braamkamp). De lunch is vanaf ongeveer 11.30 uur in het Trefpunt. 

We willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Daarom graag opgeven 
voor 26 februari bij: 

Marry Heres. marryheres@gmail.com. Tel.: 662858. 
Evelien Jacobs. evelienjacobs@ziggo.nl. Tel.: 841560 
Aliet van der Maten. bj.vandermaten@gmail.com. Tel.: 693439 
Janneke Veldman. jannekeveldmanvandermeulen@gmail.com. Tel.: 692805 
Stientje Noppers. stientje.noppers@gmail.com. Tel.: 692352 

Ook ligt er een intekenlijst in de Ontmoetingsruimte in de kerk. 
Woon je niet in wijk 3, en je was/bent verhinderd de lunch van uw eigen wijk bij te wonen? Schuif 
dan gerust 3 maart aan of zondag 10 maart (lunch voor iedereen die woont in wijk 4). Welkom! 

  
Uit de pastorie 

‘Deze is vast voor jou’, zegt de kassamedewerker wanneer ze een vrolijk gekleurd dekbedovertrek 

scant. ‘Ja’, zegt de jongste stralend, ‘want ik heb een nieuwe bed!’ 

Iedereen mag het horen, wat haar betreft. Het bed is nieuw en groot. Maar ook hoog.   

Er zitten mooie lades onder. Met wat extra opbergruimte zijn we voorbereid op de toekomst.  

De eerste nacht klimt ze dapper in haar nieuwe bed. Gaandeweg het bedritueel wordt ze onrustiger. 

Ze kijkt nog eens naar beneden, maar zegt nog niets. Bij het instoppen meldt ze ineens dat er niet 

geslapen kan worden. Ze is nog niet moe en er moet nog van alles gebeuren. Als ik zeg dat ze 

gewoon kan gaan slapen begint ze zachtjes te huilen. Ze vindt het te spannend. Ik begrijp het. We 

leggen het matras op de grond. Zo kan ze wennen aan een echt groot bed, maar hoeft ze niet bang 

te zijn eruit te vallen.  

Met een grote glimlach laat ze zich instoppen, onder het nieuwe dekbed. Nu voelt het veilig.  

Zo kun je wennen aan een nieuwe situatie. Als ouder dacht ik dat het wel in één keer kon. Maar 

blijkbaar moet het in stapjes.  

Wij hoeven zelf ook geen smoesjes te verzinnen als we iets domweg nog net niet durven. Hopelijk 

lukt het ons ook om het dan in stapjes te doen. Omdat het kan. En omdat het mag.     

mailto:marryheres@gmail.com
mailto:evelienjacobs@ziggo.nl
mailto:bj.vandermaten@gmail.com
mailto:jannekeveldmanvandermeulen@gmail.com
mailto:stientje.noppers@gmail.com
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Later op de avond keek ik nog even om het hoekje. Ineens was ze nog maar heel klein, op zo’n heel 

groot matras. Maar ze lachte in haar slaap. Wat wil je ook. Met een nieuwe deken durf je alles!  

 

Stille Zaterdag – zingen in de paasnacht   

De voorbereidingen op de vieringen in de Stille Week zijn inmiddels begonnen.  

Zo ook die van de paasnacht. Het zou mooi zijn als er die avond weer een koor mee kan zingen in 

de kerk, van eigen gemeenteleden. De komende weken wordt hiervoor gerepeteerd. Afhankelijk van 

het aantal aanmeldingen kijken we welke avond hier het meest geschikt voor is. (Te denken valt aan 

woensdag of donderdagavond) Wil je meezingen? Geef je dan even op: predikant@okheerde.nl.  

Hou voor de precieze oefendata de nieuwsbrief in de gaten.  

 

Actie Kerkbalans 2024 – Geef voor de kerk van morgen 
Zondag wordt de uitslag van de actie Kerkbalans bekend gemaakt. 
We doen dit na afloop van de dienst met een korte beamerpresentatie in de kerkzaal, zodat ook de 
kijkers thuis hierbij kunnen zijn. Dus, kijkers, niet gelijk wegklikken na het gezongen Amen. 
Bij de koffie een traktatie van het CvK. 

Vrijwilligers gevraagd 
De gemeente Heerde heeft aan het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) gevraagd om 
vrijwilligers te werven die helpen bij het klaarmaken van 21 kamers voor Oekraïense vluchtelingen 

op Groot Stokkert (het hotelgebouw): 

1. In 21 kamers moeten een kast, een stapelbed en een normaal bed van Ikea in elkaar gezet 
worden. 

2. In 21 kamers moeten gordijnen opgehangen worden en de kamers moeten schoongemaakt 

worden. De kamers zijn niet vuil, het schoonmaken is een finishing Touch. 

De gemeente hoopt maandag 26 februari het Ikea-materiaal te ontvangen. De vrijwilligers kunnen 

dan dinsdagmorgen 27 februari om 9 uur beginnen en op 28 en 29 februari kan dan verder 
gewerkt worden. De planning is dat donderdag 29 februari alles klaar is. 
U kunt zich melden bij Chris Burger (ac.burger@hccnet.nl of 06-125 997 54). Graag opgeven welke 
klus en welke dag.  

Vastenactie 

Op 14 februari is de Veertigdagentijd begonnen, een tijd van verstilling, versobering en verwachting. 

Vasten in de veertigdagentijd kan op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld versoberen door 

geen vlees te eten, geen alcohol te drinken, de auto te laten staan of minder op sociale media te 

kijken. Maar je kunt ook iets wel – of vaker – doen, zoals een kaartje sturen, bij iemand op bezoek 

gaan of voor iemand bidden. 

ZWO zorgt zoals elk jaar voor spaardoosjes. Deze liggen in de hal en de ontmoetingsruimte van de 

kerk. U/jij kunt er één meenemen om te gaan sparen voor kansarme jongeren in Colombia. 

Vastentips staan in de 40 dagen-kalender, die u kunt bestellen bij Kerk in Actie. Inleveren van de 

spaardoosjes kan in de Paaswake of op Eerste Paasdag. Ook kunt u geld overmaken via de Scipio-

app. 

 

Paasgroetenactie 2024 

Op zondag 18 februari kunt u na de dienst een kaart schrijven voor een gedetineerde. De kaarten 

liggen in de Grote zaal en er zijn suggesties voor bemoediging. De gedetineerde krijgt ook een kaart 

die hij/zij zelf kan versturen, hiervoor zijn postzegels nodig; wij vragen u om postzegels mee te 

nemen of een kleine bijdrage. Dit kan ook via Scipio. 

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als 

daar ook iets persoonlijks op staat. U mag ervan overtuigd zijn dat een 

bemoedigende groet hen erg goed doet. 

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank! 

Werkgroep ZWO – Gaven Delen, Ruud Haverkamp 

 

 
 
 
“Running dinner” 16 maart 2024 
Dit jaar is er weer een running dinner op zaterdag 16 maart. Lijkt het je leuk, geef je dan snel op. 

Meer informatie kun je lezen in het mededelingenblad van februari’. 
Opgave bij Lidie Dijkink   06-46670075. 

mailto:predikant@okheerde.nl
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Lieve mensen van de Ontmoetingskerk 

In de laatste kerkbrief was vermeld dat wij op 7 februari J.l. ons 60-jarig huwelijksfeest mochten 
vieren. We hebben gezien dat de kerkbrief in een behoefte voorziet. Want we ontvingen heel veel 

reacties van jullie, een kaartje of briefje enz. We waren daar echt blij mee. 
In dit berichtje willen we jullie graag heel hartelijk bedanken. 
Riet en Rieks Schut 
 

Agenda 

Datum Activiteit 

Woensdag 
21 februari 

Koffie-ochtend.  A.s. woensdag is iedereen – jong en oud – van 
harte welkom op de koffie-ontmoetingsochtend in het Jeugdpunt.  
Deze ochtend komt Andre van de Veer iets vertellen over het 

houden van bijen. 
Indien u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om 
zelfstandig naar de kerk te gaan, laat het dan weten aan Fredie van Holst. 

Woensdag 
21 februari 

Bijeenkomst van de PCOB op woensdagmiddag, 21 februari om 14.30 uur in 
het Trefpunt aan de Kanaalstraat in Heerde. 

Deze middag is er eerst een huishoudelijk gedeelte, de jaarstukken van 
2023 worden behandeld. Vervolgens komt Wiebe de Boer aan het woord, 
optometrist bij Horen en Zien in Wapenveld. De optometrist onderzoekt de 

gezondheid van het oog op oogafwijkingen. Hij adviseert bij passende 
visuele hulpmiddelen. En hij vertelt wanneer je naar een optometrist moet 
gaan. Het beroep is sinds 15 november 2000 erkend en beschermd. 
Zodoende neemt hij steeds meer taken over van huisarts en oogarts. 

Belangstellenden zijn van harte welkom en de toegang is gratis. 

 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.  
 
Elly Douwes, scriba,  e_m_douwes@hotmail.com  
Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 0639023704 

mailto:predikant@okheerde.nl
mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

