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Aswoensdag 
 
U weet wel, denk ik, dat de 40-dagen tijd begint op Aswoensdag, direct aansluitend aan het 
Carnaval. Beide feesten zijn door de hervormers een paar eeuwen geleden de kerk uitgeknikkerd.  
Helaas sneuvelden er in die tijd niet alleen veel letterlijke (houten en stenen) beelden, maar ook 

figuurlijke. Symbolische.  
 

Zelf heb ik Aswoensdag pas ontdekt toen ik op de Hezenberg 
kwam werken. Daar vierden ze het al jaren. Ik vond het eerst 
wel spannend, om niet te zeggen ongemakkelijk. Vanaf een 
hoge preekstoel een tekst uitleggen, voelt voor mij persoonlijk 
heel wat comfortabeler dan in een directe lijfelijke aanraking 

iemand een askruisje op het voorhoofd tekenen.  
Maar dat is wel zoals het gaat. Na wat zingen en lezen, een 
gebed en eventueel een korte meditatie verbranden we de 
buxustakjes die we van vorig jaar Palmpasen bewaard 
hebben. De as gaat in een kommetje. Wie wil, komt naar 
voren, krijgt een as-kruisje en ik zeg daarbij: 'Gedenk dat je 
stof bent en tot stof zult wederkeren'. Sommige voorgangers gebruiken andere woorden, 

bijvoorbeeld: 'Bekeer u en leef volgens het Evangelie'. Ik houd me graag aan de traditionele 
formulering.  
Tot mijn verbazing begon ik het zelfs mooi te vinden, en ik heb het ritueel dan ook in Nunspeet 
geïmporteerd. Deze week al voor de zesde keer!  
 

Uit stof, tot stof. Woorden uit de Bijbel (Genesis 3:19). In deze as-viering laten we ons kennen als 

uitermate broze mensen. Vergankelijk, kwetsbaar. Is dat erg? Ja en nee.  

 

Ja, als de kwetsbaarheid jouw hele leven bepaalt. Als je geboren bent in een lichaam dat niet sterk 

is, dat zeer bevattelijk is voor ziektes. Als je bijna elk jaar wel een keer in het Isala ligt. Of ook: als 

je psychisch niet sterk bent. Veel te weinig grond onder de voeten, veel te weinig veiligheid en 

warmte ervaren in je vroegste jeugd. Consequent afgesnauwd, gekleineerd, miskend. Dat gaat een 

leven lang met je mee. En ja, dat is erg. Je kunt er niets aan doen, en toch kun je je er rot voor 

schamen. 

 
Een heel ander soort kwetsbaarheid is die waarvoor je zelf kiest. Een directeur die niet in zijn 
ivoren toren blijft zitten maar de werkvloer opgaat, een politica die onder de Haagse stolp uitkomt 
en echt luistert, een dominee die van zijn preekstoel afdaalt, een opvoeder die hardop erkent het 
soms ook niet meer te weten . . .  voor sommigen zeer onwennige stappen die zelfs een gevoel van 
onzekerheid op kunnen leveren, maar die ook een onmisbare voorwaarde zijn voor echte 

medemenselijkheid. 
 

Ik vind Aswoensdag een zegen. Ja oké: we zijn stof uit stof. Laten we ons enerzijds niet te veel 
verbeelden. Maar anderzijds zijn we wel stof waar de Eeuwige zijn levensadem in heeft geblazen. 
Mensen, die leven op de adem van zijn stem. Hoger kan je van de mens niet spreken.  
 
Gerrit Heuver 
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ORDE VAN DIENST Kerk & School viering samen met cbs ‘Het Talent’ 

zondag 11 februari 2024 Ontmoetingskerk Heerde 10.00 uur  

Voorganger: ds. Marrit Bassa 

 

Thema: Samen sterker  

    

BEGIN VAN DE DIENST 

Muziek    

Welkom en mededelingen 

Eerste lied:   Lied 218 - Dank U voor deze nieuwe morgen 

Bemoediging en groet 

v Onze hulp is de Naam van de Heer  

a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v die voor altijd trouw blijft 

a EN ONS NOOIT LOSLAAT 

v We worden begroet met genade en vrede, voor u en voor jou 

a IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON EN DE GEEST.  

AMEN  

Inleiding & welkom door de school   

Zingen: Lied 288 – Goedemorgen, welkom allemaal 

Warming-up  

Gebed om ontferming/gebed waarin je alles kwijt mag 

Een lied dat helpt   Groep 1 en 2 zingen:  

‘Klap eens vrolijk in je handen voor de Heer’  

GODS WOORD VOOR ONS LEVEN 

Gebed     

Lezen uit de Bijbel   1 Korinthe 12 vers 14 - 22   Uit: Bijbel in Gewone Taal, door groep 7   

Sketch  ‘Meneer de Hoop’   door groep 6 

Zingen:  Themalied:  Dit is mijn hand en dat mijn voet (ELB 428)  

Uitleg en verkondiging  

Zingen:  Handen heb je om te geven (Evang. Liedbundel 398) 

GAVEN EN GEBEDEN 

Uitleg van de collecte door groep 5   

Nog even meezingen ‘Eén grote familie’ – Trinity 

Gebed  Samen met groep 8    

ZEGEN 

Slotlied:  Lied 975 vers 1 en 3 - Jezus roept hier mensen samen  

Zegen 

 

Bij het uitgaan van de kerk  Themalied: Dit is mijn hand en dat mijn voet  

Groep 3 helpt mee bij de collecte aan de uitgang 

 

Organist:  Theo van der Wal  Media:   Erik Mateman  

Ouderling: Elly Douwes   Koster:   Peter Bakker 
Diaken:  Bart Heres   BHV:   Hotze Talsma 
       

Kerk & School-viering  
Komende zondag is er een Kerk & School-viering. We mogen als Ontmoetingskerk de kinderen en 
ouders van ‘Het Talent’ verwelkomen. De kinderen helpen mee om er een mooie viering van te 
maken. Het thema is: ‘Samen sterker!’  
De collecte van deze dienst is bestemd voor de Stichting Present Epe-Heerde. In de dienst zullen 
kinderen uitleg geven over dit doel. Aan het einde van de viering staan zij klaar met de 

collectezakken. Wilt u er deze zondag aan denken contant geld mee te nemen? Dan kunnen we 

samen met de kinderen de viering afsluiten met een goed gevulde collectezak.  
 
Collecte Zondag 11 februari  
Één collecte: door Kerk & School voor Stichting Present Epe-Heerde 

We geloven dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor een ander. Maar 
niet iedereen die wil komt in actie. Want lang niet iedereen die wel iets wil 

doen heeft ook regelmatig tijd. Lang niet iedereen weet of ze wel iets te bieden 
hebben … of wie in hun directe omgeving hulp nodig heeft. Soms mist een 

schakel. Present vervult graag die brugfunctie tussen helper en 
hulpbehoevende. 
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Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk a.s. zondag gebracht 

mevr. A. Gosselink-Rorije. 
  

Huwelijksjubileum 
Dhr. Rieks Schut en mevr. Riet Schut-Nieuwkoop mochten 7 februari hun 60-jarig 
huwelijksjubileum gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 

Uit de pastorie 
Ik liet mijn stola zien aan de kinderen op school. Een van hen zei: ‘Hé, zoiets heeft Sinterklaas toch 
ook?’ ‘Dat klopt’, zei ik. Ik vond het scherp opgemerkt. Want inderdaad, vaak draagt die ook iets 
van een stola, meestal in de kleur paars. ‘Maar ben jij dan ook een heilige?’ Ik vond het een goede 

vraag. ‘Tuurlijk’, zei iemand, ‘je moet wel heilig zijn. Jij vertelt toch over God en de Bijbel? En je 
bidt met mensen.’ Ja, dat heeft soms wel iets heiligs ja. Daarom heb ik af en toe ook die aparte 
kleding aan, een toga en een stola. Daar straalt soms iets heiligs vanaf, zoals je als voorganger 
ook iets heiligs ervaart als je je geroepen voelt dit werk te doen. ‘Maar ook weer niet natuurlijk’, 
zei een ander. ‘Want je bent ook gewoon een normaal mens.’ Dat was de spijker op zijn kop, vond 
ik. De dominee is een gewoon mens. Maar wel af en toe bezig met heilige dingen. Zo waren we 

toch in een kort gesprekje best de diepte in gegaan. In de volgende klas vroeg iemand of ik het wel 
leuk werk vond, dominee zijn. Ik dacht terug aan het gesprekje en zei: ‘Ja, heel leuk. En heel 
waardevol!’  

 
Vastenmaaltijd op Aswoensdag 14 februari 
De vastenmaaltijd is een eenvoudige maaltijd, waarin ontmoeting en bezinning 
centraal staan. De naam verwijst naar de vastentijd, de periode van 
ingetogenheid en bezinning in aanloop naar het Paasfeest. 
Het houden van een gezamenlijke maaltijd is een oud gebruik in de Christelijke 

gemeenschap. Deze maaltijd staat open voor iedereen, dus neemt u gerust 
vrienden of bekenden mee. Het is een mooie en laagdrempelige manier om met 
elkaar kennis te maken. 
De aanvang van de maaltijd is om 18.00 uur, aansluitend is er om 19.00 uur 
een vesperviering. 
Aan de maaltijd zijn geen kosten verbonden. Wilt u deelnemen aan de maaltijd, 
dan graag opgave, uiterlijk zondag 11 februari, bij Elly en Peter Hendriks tel. 

06-48620635. 
Hartelijk welkom namens de Diaconie. 

 

Actieweek Kerk in Actie voor Voedselbank groot succes! 

Maar liefst 150 kerkelijke gemeenten deden in januari mee met de actieweek van Kerk in Actie 
voor de Voedselbank. Samen haalden ze 5000 
dozen op. Een fantastisch resultaat. 
De actieweek was onderdeel van de Kerk in 

Actie-campagne Samen tegen armoede. Kerk 
in Actie is deze campagne eind 2022 gestart 
om de Voedselbank - die door de toegenomen 
armoede steeds meer klanten krijgt - van 
extra producten te voorzien. De Voedselbank 
leeft van wat bedrijven en supermarkten 

overhouden, maar die kopen steeds 
verstandiger in om voedselverspilling tegen te 
gaan. Kortom: meer vraag, minder aanbod. In de praktijk betekent dit dat gezinnen op sommige 
plekken nu bijvoorbeeld een keer per twee weken in plaats van elke week voedsel kunnen komen 
halen. De Voedselbank zocht daarom de samenwerking met Kerk in Actie, die zich samen met 
lokale gemeenten de komende jaren inzet om nóg meer voedsel in te zamelen. 

Kerk in Actie kijkt terug op een geslaagde actieweek en dankt alle deelnemende gemeenten 

hartelijk voor hun inzet. Samen tegen armoede!  
 
 
Collecteer mee voor de vrijheid samen met Amnesty Heerde 
Heerde - Van 10 tot en met 16 maart vindt de jaarlijkse collecte plaats 
voor Amnesty International. Ook in de gemeente Heerde wordt geld 
opgehaald om deze mensenrechtenbeweging in staat te stellen haar 

werk te doen.  
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Nu meer dan ooit staan mensenrechten wereldwijd, dus ook in Europa en zelfs in Nederland, onder 
druk. Uw financiële bijdrage maar ook uw inzet als collectant is daarom hard nodig. Helpt u mee? 

Tijdens de collecteweek kiest u zelf de dag en het tijdstip waarop u op pad gaat. U kunt er ook voor 
kiezen met z’n tweeén of met een groepje te collecteren. In nauw overleg met de coördinator kunt 

u ook kiezen voor bepaalde straten.  
Daarnaast is het mogelijk online te collecteren. U opent hiervoor thuis een online collectebus en 
vraagt vrienden, familie, collega’s, buren en andere bekenden een bedrag te storten op uw online-
collectebus.  

Is deze optie iets voor u dan kunt u zich hiervoor opgeven bij Amnesty International Amsterdam.  
Voor meer informatie over de collecte in de gemeente Heerde kunt u contact opnemen met 
Emmalies de Jong voor Heerde (06 – 108 98 106) en Yolande Inklaar voor Wapenveld (06 – 547 
63 012) of stuur een email naar amnestyheerde@gmail.com.  
Meer informatie over Amnesty International is te vinden op www.amnesty.nl of 
www.inheerde.nl/amnesty. 
Waarom een collecte?  

Amnesty International is dé mensenrechtenbeweging die wereldwijd opkomt voor gelijke rechten 
voor iedereen. Om haar onafhankelijkheid te bewaren – om altijd en overal te kunnen zeggen wat 
ze wil – neemt Amnesty voor onderzoek en acties geen geld aan van overheden of politieke 
groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Amnesty van 
onschatbare waarde.  
Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid 

kan leven. Met onderzoek, lobby, campagnes en rapporten oefent de organisatie druk uit op 

machthebbers die de rechten van mensen schenden. Dat blijkt een effectieve methode. 
Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden 
aangepast, marteling stopt, en daders worden berecht. 
 
 
Moderne Devotie 

In de serie Avonden met Zin en Kleur die dit seizoen in Epe georganiseerd worden door de 
Regenboogkerk, de Grote Kerk, de Martinus geloofsgemeenschap en de 
Goede Herderkerk, wordt woensdag 14 februari de vierde avond 
gehouden. 
De avond vindt plaats in de Goede Herderkerk, Enkweg 2, Epe.  
We starten om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.00 uur. 
De Moderne Devotie is een religieuze beweging binnen de katholieke 

kerk die in de IJsselstreek ontstond in de 14e eeuw. Geert Grote uit 
Deventer is hiervan de geestelijke vader. Thomas a Kempis is een van 
de bekendste vertegenwoordigers van de Moderne Devotie. Hij is de 

schrijver van het wereldberoemde boekje De Imitatione Christi dat in 
veel talen is vertaald. Tot op de dag van vandaag is het boek nog te koop. Aan de hand van dit 
boek zullen we ontdekken dat het erfgoed van de Moderne Devotie nog steeds belangrijk is. 
Dr. Henk de Jong was jarenlang predikant te Windesheim. Klooster Windesheim is de bakermat 

van de Moderne Devotie. Van het voormalige klooster resteert nu alleen nog het 
gebouw van de toenmalige bierbrouwerij.  Het is nu de kerk van de Hervormde 
gemeente Windesheim (PKN).  
U wordt van harte uitgenodigd deze boeiende avond bij te wonen. 
Om de avonden ook volgende jaren weer te kunnen organiseren, vragen we een 
vrijwillige bijdrage. Dit gebeurt contant. 

 
Agenda 

Datum Activiteit 

Woensdag 
14 februari 

Rouwgroep 14.00 uur  

Woensdag 

14 februari 

Aswoensdag – vastenmaaltijd 18.00 uur 

                      - viering 19.00 uur 

 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.  
 
Elly Douwes, scriba,  e_m_douwes@hotmail.com  
Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 0639023704 

mailto:amnestyheerde@gmail.com
http://www.amnesty.nl/
http://www.inheerde.nl/amnesty
mailto:predikant@okheerde.nl
mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

