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Week van Gebed 
 

Komende zondag begint de Week van Gebed om Eenheid.  

Zoals elk jaar eind januari. Het is een wereldwijd gebeuren. Elk jaar wordt het materiaal 

aangeleverd door een speciale groep christenen, of een bijzondere gemeente vanuit de wereldkerk. 

Dit jaar zijn we als het ware te gast bij onze broeders en zusters uit Burkina Faso. Een land in 

West-Afrika. In het verleden woonden diverse bevolkingsgroepen en religieuze gemeenschappen 

samen, maar de laatste tijd is het erg onrustig. Christelijke kerken zijn 

het doelwit geweest van aanslagen. Met de opdracht om materiaal 

voor te bereiden voor deze week, zijn diverse kerkgenootschappen een 

samenwerking aangegaan. Zo hebben katholieke, protestantse en 

oecumenische groepen samengewerkt. Ze ervaarden dit, zo schrijven 

ze zelf, ‘als een weg van oecumenische bekering’. Bijzondere woorden, 

als je bedenkt dat hun context allesbehalve rustig is om zo’n weg te 

verkennen. Alleen al daarom zou ik zeggen, kijk eens op de website: 

www.weekvangebed.nl en lees wat van de teksten en gebeden die 

geschreven zijn. Wie weet geeft het ons ook iets van die ervaring mee.  

Het thema van de week van gebed is: Heb God lief en je naaste als jezelf.  

Deze tekst komt uit Lucas 10 waarin de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan verteld wordt.  

 

Help ons Heer om een leven te leiden dat zich op U richt. 

‘Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Deze belangrijke vraag van een 

wetgeleerde aan Jezus, draagt iedereen die in God gelooft uit. Het raakt de betekenis van ons leven 

op aarde en voor de eeuwigheid. Op een andere plek in de Bijbel geeft Jezus ons de ultieme definitie 

van eeuwig leven: ‘… dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus 

Christus.’ (Joh.17:3) God kennen betekent het ontdekken en doen van zijn wil. Iedere mens wil een 

leven in volheid en in waarheid. Ook God verlangt dit voor ons (zie Joh.10:10). De heilige Irenaeus 

zei hierover: ‘De glorie van God is een mens die volledig leeft.’ 

De praktijk van ons leven – dat verdeeldheid, egoïsme en lijden kent - houdt ons vaak af van de 

zoektocht naar God. Jezus leefde het mysterie van intieme verbondenheid met de Vader, die ernaar 

verlangt om al zijn kinderen te vullen met de volheid van zijn eeuwige leven. Jezus is ‘de Weg’ die 

ons naar de Vader leidt, onze uiteindelijk bestemming. Zo brengt onze zoektocht naar het eeuwige 

leven ons dichter bij Jezus, en daarmee ook dichter bij elkaar. Het versterkt onze verbondenheid op 

de weg naar de eenheid van christenen. Laten we openstaan voor vriendschap en samenwerking 

met christenen van alle kerken en bidden voor de dag dat we allemaal samen aan de tafel van de 

Heer kunnen gaan.  

 

God van het leven, U heeft ons gemaakt om ons leven in volheid te leven.  

Help ons om het verlangen naar eeuwig leven in onze broeders en zusters te herkennen.  

Help ons anderen naar U toe te leiden, terwijl we volhardend Jezus’ weg volgen.  

Dat bidden we in zijn Naam. Amen.  

Punten van gebed:   

-  Open ogen tijdens de week van gebed, dat we verder mogen kijken dan onze eigen kaders en 

onze naasten herkennen.  

- Het afbreken van muren die voor verdeeldheid zorgen.  

 

Ik wens ons allemaal een goede week!  

Ds. Marrit Bassa  

 

 

 

 

http://www.weekvangebed.nl/
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ORDE VAN DIENST – zondag 21 januari 2024 

Ontmoetingskerk Heerde –10.00 uur  

Voorganger: ds. Leonard van Wijk 

3e na Epifanie.  Vandaag: “thuis op de koffie” (na de dienst) 

 
Thema: ‘In Beweging’ 

 

Orgelspel 
Welkom door ouderling, en aanvullende mededelingen 

Stilte 
Aanvangslied: LB 212: 1, 2, 3, 4. (staand) Laten wij zingend deze dag beginnen 
 
Bemoediging en vredegroet 
Voorg: Wij verwachten hulp van God onze Heer – 

 De Schepper van hemel en aarde en mensen, 
ALLEN:  Hij laat niet los wat Hij begon. 

Voorg:    De Heer nodigt ons uit om met Hem op weg te gaan – 
ALLEN:  maak ons ontvankelijk voor uw zachte stem. 
Voorg: Genade voor jou en vrede van God de Vader, 
   en van Jezus Christus onze Heer - 
ALLEN:  opdat wij het goede doen, voor mens en schepping. 

Voorg:  Met zijn Geest wil Hij ons bewonen 
ALLEN: Heer, breng ons in beweging! Amen 

(hierna gaan we zitten) 
 
Inleidend woord 
 
Kyrie: Gebed om Gods ontferming 
 

Glorialied: “Jubilate Deo, omnis terra” 

 
Vertaling: Juich voor God, heel de aarde. Dien de Heer met vreugde! Halleluja, in vreugde. 
 
DE HEILIGE SCHRIFT 

Groet 
Voorg.: De Heer zal bij je zijn 
ALLEN: De Heer zal je bewaren 
 
Gebed om de Geest bij het Woord 
 

De kinderen gaan naar de nevendienst en nemen het Licht mee 
Terwijl wij zingen: LB 274 – Wij komen hier ter ere van uw naam 
 
Eerste Lezing: 1 Koningen 19: 19 - 21 
 

Luisterlied: Stef Bos “Tijd om te gaan” 

 

Tweede Lezing: Marcus 1: 14 - 20 
 
Zingen: LB 534: 1 - 4 - Hij die de blinden weer liet zien 
 
Uitleg en overweging: “in beweging…” 
 
Zingen: LB 975: 1, 2, 3 - Jezus roept hier mensen samen 

Onder het naspel komen de kinderen terug. 
We zingen met de kinderen: Kom op ga je mee” https://www.youtube.com/watch?v=NNJp1_ZkHsk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NNJp1_ZkHsk
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Stap voor stap voor stap voor stap 
voor stap voor stap voor stap! 

Refrein: 
Kom op, ga je mee, kom op, ga je mee, 

blijf niet langer staan. 
Kom op, ga je mee, kom op, ga je mee 
achter Jezus aan. 

 

Want Jezus zegt ‘Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven’. 
Hij gaat ons voor dus geef gehoor, 
Hij heeft zijn woord gegeven! 

 

Stap voor stap voor stap voor stap 
voor stap voor stap voor stap! 

 

 

 

Wat Jezus doet, 
is altijd goed, 

Hij is de goede Herder 
voor jou en mij 

dus kom erbij, 
zijn woord helpt ons steeds verder! 

 

Stap voor stap voor stap voor stap 
voor stap voor stap voor stap 

 

Want Jezus daagt 

ons uit en vraagt 
om met Hem op te trekken. 
Dus kom op, gauw 
en volg Hem nou, 
we gaan zijn woord ontdekken. 

 
Stap voor stap voor stap voor stap 
voor stap voor stap voor stap! 

 
Dankgebed en voorbeden; stil gebed… 

Gezongen Onze Vader: LB 1006 

 
Aandacht voor de collecte  
 
Slotlied: LB 362: 1, 2 - Hij die gesproken heeft een woord dat gáát 
 
Zending en zegen: LB 426  - God zal je hoeden 

 1. voorganger 
 2. allen 
 
KOFFIE: vandaag is het “thuis op de koffie” – met een bloemetje op pad (“in beweging”!) 
 
Volgende week zondag vieren we: Maaltijd van de Heer. 

 

Organist:  Jan Koelewijn   Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut 

Ouderling: Fredie van Holst  Media:   Hanneke Gerritsen 
Diaken:  Peter Hendriks   Koster:   Willeke Mateman 

Lector:  Fredie van Holst  BHV:   Berthold Koops 
 
Collecte Zondag 21 januari  
1e collecte: Kennis over pionieren voor iedereen beschikbaar 

Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geëxperimenteerd met en geleerd over 

nieuwe vormen van kerk-zijn. Via online modules over thema’s als ‘Hoe ontdekken we 

samen het christelijk geloof?’, ‘Hoe ontdekken we waar we als kerk van toegevoegde 

waarde kunnen zijn?’  

 

 

2e collecte: Diaconie 
 

Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. H. 
van der Beek. 
  
Uit de gemeente 

Mevr. E. de Jong-van Wendel de Joode verblijft in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB 
Zwolle. 

Mevr. W.B. Sieders-Hagenbeek heeft in het ziekenhuis gelegen en verblijft nu voor verdere 
revalidatie en herstel in Zorgverlening Het Baken, locatie De Voort, Veldbloemenlaan 25, 8051 DL 
Elburg. 
Mevr. J.G. van Dijk verblijft in Viattence, locatie Wendakker 18, 8181 RM Heerde. 
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Thuis op de koffie  
Zondag 21 januari gaan we weer voor een bezoek thuis op de koffie, bij onze 83-plussers en 

nemen we een mooi plantje mee. Er is die zondag geen koffiedrinken in de kerk. 
Na afloop van de dienst staan we met mandjes bij de uitgang met genummerde kaartjes, In de 

grote zaal staan de plantjes met de nummertjes. Het plantje dat bij uw nummertje hoort, mag u 
bezorgen bij het adres dat op het plantje staat. 
Indien u niet in de gelegenheid bent om het bezoekje op 21 januari te doen, dan verzoeken wij u 
om dit even kenbaar te maken bij het door u te bezoeken adres; dit voorkomt dat er mensen 

tevergeefs met de koffie zitten te wachten. 
We hopen dat jullie een gezellig koffiemoment zullen hebben. 
Bij voorbaat dank! 
Namens de diaconie, 
Peter en Elly Hendriks en Lidie Dijkink 
 

Week van gebed  

Ook dit jaar wordt er in Heerde aandacht besteed aan de Week van Gebed.  

In de week van 21 januari is er elke dag een gebedsbijeenkomst in één van de kerken in Heerde. 

Op maandag beginnen we met een middaggebed in onze Ontmoetingskerk. Deze bijeenkomst 

begint om 14.30 uur. Het thema van de week is ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het materiaal 

voor de Week van gebed is voorbereid door christenen uit Burkina Faso. 

 

Maandag   14.30 uur Ontmoetingskerk, Kanaalstraat  

Dinsdag   19.00 uur Kruiskerk, B.van Dijklaan 

Woensdag  19.00 uur Johanneskerk, Dorpsstraat 

Donderdag  19.00 uur Rehoboth, Acacialaan 

Vrijdag  19.00 uur Verbindingskerk, Bonenburgerlaan 

Zaterdag  19.00 uur Hebron/ Vergadering van Gelovigen/ Immanuel, Griftstraat 

 
 

Actie Kerkbalans 2024 

Deze week is, als het goed is, de envelop voor de actie Kerkbalans bij u bezorgd. 

Komende week komen de bezorgers opnieuw bij u langs om de antwoordenvelop weer op te halen. 

Mogen zij erop rekenen dat u de antwoordenvelop klaar hebt liggen? 

Met uw aller medewerking kunnen we er samen voor zorgen dat de actie ook dit jaar weer vlot en 

soepel verloopt. 

Alvast hartelijk dank. 

Doet u digitaal mee? 

Maandag 15 januari jl. heeft u als het goed is de mail ontvangen voor digitale deelname aan de 

actie Kerkbalans. 

Velen hebben inmiddels al hun toezegging voor 2024 doorgegeven. 

Geld dat niet voor u, dan is het mailtje misschien even aan uw aandacht ontsnapt of misschien in 

de spam box terecht gekomen. 

Uw reactie zien we alsnog graag komende week tegemoet. 

Lunch wijk 3 niet op 23 februari maar op zondag 3 maart 
Als kerk hebben we de prachtige naam: Ontmoetingskerk. En dit seizoen willen we dat extra 
benadrukken door elkaar te ontmoeten. Onze gemeente is ingedeeld in 4 wijken. We nodigen 

iedereen per wijk uit om elkaar te ontmoeten bij een lunch op zondag. Om elkaar beter te leren 
kennen, of nog even napraten over de kerkdienst. Uiteraard mag u ook aanschuiven als u niet naar 
de dienst bent geweest. De gemeenteleden uit wijk 1 waren 1 oktober en uit wijk 2 5 november bij 
elkaar voor de lunch en nu is wijk 3 aan de beurt. In voorgaande informatie stond dat de lunch 
voor wijk 3 op 23 februari zou plaats vinden. Deze lunch is verplaatst naar zondag 3 maart. 
Iedereen die in wijk 3 woont, krijgt daarvoor binnenkort een persoonlijke uitnodiging. Bij wijk 3 
horen de buurten: Braamkamp, Heerde Noord, Molenbeek en de Oranjebuurt. 

De lunch voor wijk 4 staat gepland op zondag 10 maart > info volgt. 
Mocht u in een wijk wonen waar al een lunch heeft plaats gevonden of u bent verhinderd op de 
datum waarop uw wijk aan de beurt is? Schuif gerust aan bij één van bovenstaande 
mogelijkheden. Opgavemogelijkheden volgen. 
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Rouwgroep Heerde 
Voor mensen, die iemand, waarmee ze nauw verbonden waren, verloren aan de dood. 

Wat rouw met een mens doet, is moeilijk in woorden te vatten. Het leven staat totaal op z’n kop. 
Het verdriet is groot en het bewegen tussen verdriet en herstel, vraagt veel energie. 

Het delen van ervaringen met lotgenoten kan een steun zijn bij het dragen van dit verlies. 
Daarom start, bij voldoende aanmeldingen, een ‘rouwgroep’ van 6 bijeenkomsten. 
Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 10. 
Data: 14 en 28 februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 april. 

Tijd: 14.00 uur - 16.00 uur. 
Plaats: Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21, Heerde. 
Voor wie? 
Mensen die langer dan een halfjaar geleden een ingrijpend verlies 
leden. 
De groep wordt begeleid door Fredie van Holst en Lida Brugmans 
vanuit de samenwerkende kerken in Heerde. 

Opgave vóór 7 februari bij pastor@okheerde.nl of fredievanholst@live.nl tel. 06-39023704. 
 

Uit de pastorie 

In de afgelopen weken is er hier in huis iemand met muziekles begonnen.  

Er staat een glanzend blaasinstrument in huis. Klonk het aanvankelijk wat pruttelend en knarsend, 

inmiddels schalt er af en toe een prima noot door de kamer.  

Het is best wonderlijk hoe zo’n leerproces gaat. Aan het begin werd er nog geklaagd over pijnlijke 

vingers. Nu wordt het instrument met één hand vastgehouden alsof ie het al maanden doet. En, nog 

leuker, hij is nu de kenner. Zijn vader en moeder bakken er niets van. Als we een poging wagen 

worden we ronduit uitgelachen. Je ziet het vertrouwen van de nieuwbakken leerling groeien. Hij leert 

nu iets wat de rest hier niet kan. Hoe tof is dat!  

Hoe mooi is het om een talent te laten ontwikkelen. (Of in elk geval een poging te doen). Aan iets 
nieuws beginnen is vaak spannend. Het lukt niet, of je ziet als een berg tegen het oefenwerk op. 
Maar als je de smaak te pakken krijgt, dan heb je echt iets voor jezelf. Daar groei je van. In 

zelfvertrouwen en in zelfkennis. Je wordt ergens goed in en je kunt er vaak ook iets van aan 
anderen laten zien of horen. Kortom, als je jezelf een beetje overeind wilt houden is het goed af en 
toe aan iets nieuws te beginnen. Misschien moet ik zelf ook maar weer eens iets nieuws gaan doen. 

Maar dan wel liefst iets dat niet zo’n kabaal maakt… 😉 

 

Agenda 

Datum Activiteit 

Woensdag 
24 januari 

Koffie-ochtend. - A.s. woensdag is iedereen – jong en oud 
– van harte welkom op de koffie-ontmoetingsochtend in het 

Jeugdpunt. Indien u wel graag wilt komen, maar niet in de 
gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te gaan, laat 
het dan weten aan Fredie van Holst. 

Vrijdag  
26 januari 

Eetcafé voor alleen gaanden. Voor inlichtingen kunt u Evelien Jacobs bellen 

op nummer 06 48816550. 

 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.  

 
Elly Douwes, scriba,  e_m_douwes@hotmail.com  
Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 0639023704 

mailto:predikant@okheerde.nl
mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

