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Wie zegt wat?
Oude Latijns spreekwoord: ‘Wanneer twee hetzelfde zeggen, is het nog niet hetzelfde’.

Met een paar kerken samen zijn we er in Nunspeet in geslaagd dit voorjaar de theatervoorstelling 'In Gods
Naam’ van Bastiaan Ragas naar het plaatselijk theater te halen. Ik heb al kaartjes!

Ragas is geinteresseerd geraakt in de Bijbel, heeft heel veel gesprekken gehad met ds. Ad van Nieuwpoort,
heeft een boek (Jezus waarom’) geschreven, en nu dus die voorstelling.

In een interview zegt hij o.a.: ‘Er is behoefte aan dit verhaal in onze verweesde samenleving. We zitten in
de nadagen van het neoliberalisme. Maar het neoliberale idee “succes is een
keuze en als je je best doet, lukt het” klopt van geen kant. In onze samenleving
stel je niets voor als je niet produceert, consumeert of communiceert. Vooral
dat laatste: je moet communiceren wat je consumeert of produceert. Dat het
leven draait om zingeving, menselijkheid, compassie en zelfkritiek, dat zijn we
kwijt.’

En kijk, dat steekt toch even. Nee, niet wat hij zegt. Helemaal mee eens. Maar
daarom juist. Zie de eerste regel, hierboven.

Ik verbeeld mij dat ik dit soort dingen ook al es heb gezegd, en geschreven,
ook hier.

Bijzonder: pas als een ‘Bekende Nederlander’ zoiets zegt, gaan de oren open.
Dus inderdaad: ook al zégt hij hetzelfde, het is niet hetzelfde.

Maar in plaats van daar over te mopperen, is het beter er een reden tot
nadenken en zelfreflectie in te zien: *hoe komt het?’ Misschien juist wel omdat hij van het theater is en ik
van de kerk ben. De kerk wordt in onze dagen sterk gewantrouwd. Niet het verhaal van de Bijbel, niet God
of Jezus, maar de kerk.

Die nou eenmaal geassocieerd wordt met zieltjeswinnerij, met misbruikschandalen, met betweterij en
moralisme. Beelden die we over een lange periode hebben opgebouwd, en waar we zomaar niet van af
zijn. In een onderzoek naar ons vertrouwen in de instituties (bron: CBS) scoorde de kerk tien jaar geleden
nog net wat hoger dan de pers, inmiddels bungelt ze onderaan.

Ik denk dat een flinke portie bescheidenheid (niet mijn sterkste kant!) ons niet zou misstaan. En misschien
ook wat meer luisteren dan praten. En vooral ook het Bijbelse advies volgen: ‘Uw ja zij ja en uw nee zij
nee.’ (Matthels 5:37).

En tegelijk blij zijn met en troost & lering zoeken in het feit dat de verhalen van de Bijbel nog steeds volle
zalen (nee, niet kerken, wel theaters) trekken.

Gerrit Heuver



ORDE VAN DIENST - zondag 14 januari 2024
Ontmoetingskerk Heerde - 10.00 uur
Voorganger: ds. Marrit Bassa

Thema: Doop van de Heer

Welkom

Stilte

Zingen: Lied 217 vers 1 en 2 - De dag gaat open voor het woord des Heren
Bemoediging en groet

\Y Onze hulp is de Naam van de Heer

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Wij worden begroet in de naam van God, Schepper van nieuw leven

UIT WATER EN UIT GEEST

Die ons genade geeft en vrede.

AMEN

0 < 0 < O

Zingen: Lied 217 vers 3 - Door U geschapen om uit U te leven

Kyriegebed Lied 997 (opname door ‘Petrus in het Land’)
https://www.youtube.com/watch?v=Bh]JgrRMB7dg - en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land
Gloria Psalm 72 vers 4 en 7 — Geef, Heer, de koning uwe rechten

Gebed van de zondag
Kinderen naar de kindernevendienst

Lezing: Marcus 1 vers 1 - 15

Zingen: Lied 273 - Loof God, die zegent al wat leeft

Overweging

Zingen: Lied 524 - Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan

Kinderen komen weer terug

Lied Zegen voor de kinderen, Sela

God geeft leven, kwetsbaar leven Hier in Gods gemeente

naar Zijn beeld gevormd. leggen wij op jou Zijn naam,
Hij bedacht jou en Hij heeft je geven wij je terug aan Hem,
toevertrouwd aan ons. die jou heeft doen bestaan.

In het volste Godsvertrouwen
zegenen wij jou.

Hij zal met je meegaan

alle dagen; Hij is trouw.

Aandacht voor collecten
Gedachtenismoment

Gebeden
Na elke voorbede klinkt: Y Zo bidden wij samen:

a God, wees voor ons het licht.
Slotlied Lied 975 vers 1, 2 en 3 - Jezus roept hier mensen samen
Zegenbede
Organist: Henk van der Maten Kindernevendienst: Tjitske Koops
Ouderling: Hotze Talsma Media: Bart Heres
Diaken: Lidie Dijkink Koster: Berthold Koops
Lector: Janet Tijssen BHV: Klaas Bel

Collecte Zondag 14 januari

1¢ collecte: Samen tegen armoede

Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Een miljoen mensen kan de eindjes
nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke
gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland.

S\‘.

2¢ collecte Doel van de maand: Stichting Present Epe-Heerde


https://www.youtube.com/watch?v=BhJqrRMB7dg

We geloven dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor een ander. Present
— vervult graag die brugfunctie tussen helper en hulpbehoevende. Wij brengen
’l"es;e;lt mensen bij elkaar. Door het organiseren van ontmoetingen wordt de Present
P beweging van omzien naar elkaar in Epe-Heerde versterkt.
Opbrengst Kerstcollecte
De collecte 'Help kinderen in Oekraine de oorlog door', bracht een mooi bedrag op van € 1.171,54.
Het delen van gaven is een heel concrete manier om te delen met kinderen in Oekraine.

Bloemen
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr.
G.W. Pap-van Horssen.

Uit de gemeente

Mevr. E. de Jong-van Wendel de Joode is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Zwolle.

Mevr. W.B. Sieders-Hagenbeek heeft in het ziekenhuis gelegen en verblijft nu voor verdere
revalidatie en herstel in Zorgverlening Het Baken, locatie De Voort, Elburg.

Mevr. J.G. van Dijk verblijft in Viattence, locatie Wendakker, Heerde.

Dhr. H. van der Beek heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis.

Overleden

Mevr. Wiepk Kampen-Mulder, Viattence is 1 januari in de leeftijd van 96 jaar overleden. Zaterdag 6
januari is in besloten kring afscheid genomen.

Dhr. Wouter Hendrik (Henk) van Leeuwen is 3 januari in de leeftijd van 86 jaar overleden.
Woensdag 10 januari vond de herdenkingsdienst plaats in Memento Mori met daarna de crematie
in kleine kring. De gedachtenis in het midden van de gemeente vond zondag 7 januari plaats.

Lunch wijk 3 niet op 25 februari maar op zondag 3 maart

Als kerk hebben we de prachtige naam: Ontmoetingskerk. En dit seizoen willen we dat extra
benadrukken door elkaar te ontmoeten. Onze gemeente is ingedeeld in 4 wijken. We nodigen
iedereen per wijk uit om elkaar te ontmoeten bij een lunch op zondag. Om elkaar beter te leren
kennen, of nog even na te praten over de kerkdienst. Uiteraard mag u ook aanschuiven als u niet
naar de dienst bent geweest. De gemeenteleden uit wijk 1 waren 1 oktober en uit wijk 2 5
november bij elkaar voor de lunch en nu is wijk 3 aan de beurt. In voorgaande informatie stond dat
de lunch voor wijk 3 op 25 februari zou plaats vinden. Deze lunch is verplaatst naar zondag 3
maart.

Iedereen die in wijk 3 woont krijgt daarvoor binnenkort een persoonlijke uitnodiging. Bij wijk 3
horen de buurten: Braamkamp, Heerde Noord, Molenbeek en de Oranjebuurt.

De lunch voor wijk 4 staat gepland op zondag 10 maart > info volgt.

Mocht u in een wijk wonen waar al een lunch heeft plaats gevonden of u bent verhinderd op de
datum waarop uw wijk aan de beurt is? Schuif gerust aan bij één van bovenstaande
mogelijkheden. Opgavemogelijkheden volgen.

Actieweek voor de Voedselbank

Van 6 tot 14 januari 2024 organiseert de Protestantse Kerk / Kerk in Actie, samen met plaatselijke
gemeenten, een actieweek om zo veel mogelijk voedsel voor de Voedselbank in te zamelen.

Vorig jaar is de campagne Samen tegen Armoede gestart, op verzoek van en in samenwerking met
Voedselbank Nederland. Wat bleek? Rond Kerst wordt er ontzettend veel voedsel ingezameld, maar

v Zansabiarenta af olfelle na Oud & Nieuw is er juist een grote dip. Terwijl ook dan hulp natuurlijk
Sy keihard nodig is. Daarom lanceren wij deze actieweek. "Als elke
 Tibowiserice) gemeente minstens 25 dozen vult, zijn alle 38.000 huishoudens die de
e Voedselbank helpt, één week van voedsel voorzien.”

* Vainblk Op 7 januari konden we al 8 dozen vullen, doet u

Kot of thea . - .

TR <, mee aan de uitdaging om samen de overige 17

L MavUTmiK i dozen te vullen.

Dankjewal| ' Hiernaast de lijst van houdbare producten waar overal in

Nederland behoefte aan is.
Namens College van Diakenen

Uit de pastorie

Na een vakantieperiode is het even wennen aan het ritme van de schoolweek. Voor
degene die naar school gaat, maar ook voor degene die thuisblijft. De jongste vroeg
zich meteen af waar haar broer gebleven was. Heel even zag ik iets van teleurstelling in haar ogen.
Geen maatje om mee te spelen en leuke grapjes te maken. Maar ook geen geruzie en getouwtrek
om wie er het eerst met wat mag. Na een langzame start ging ze aan de slag. Er werd gebouwd,
gesloopt, verzameld en gekookt. Toen ik later op de ochtend binnenkwam was er net een pan
oliebollen klaar. Ik mocht er een hebben, maar moest wel oppassen, hij was nog erg heet. Het blokje
schuimrubber dat ik aangeboden kreeg zag er smakelijk uit.
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In je eentje kan er ineens een enorme fantasie loskomen. Fantasie die je soms even los moet laten
als je met z'n tweeén of meer bent. Samen ergens mee bezig zijn is geweldig. Maar af en toe is het
goed even alleen aan de slag te zijn. Dan komen al je eigen ideeén weer naar boven en kun je ze
uitvoeren zoals je zelf wilt. Des te leuker is het om daarna weer samen aan de gang te kunnen gaan.
Anderen kunnen dan de vruchten plukken van jouw verbeeldingskracht of creativiteit. Zeg het gerust
tegen een ander als je even tijd voor jezelf wilt. En kom daarna weer bij elkaar om verder te gaan.
Die middag was het ook weer leuk om samen aan de slag te gaan. Het pannetje oliebollen bleef nog
even staan. Er is weinig lekkerder dan delen van je eigen fantasie.

Vooraankondiging Week van Gebed

Ook dit jaar wordt er in Heerde aandacht besteed aan de Week van Gebed.

In de week van 21 januari is er elke dag een gebedsbijeenkomst in een van de Heerder kerken. Op
maandag beginnen we met een middaggebed in onze Ontmoetingskerk. Deze bijeenkomst begint
om 14.30 uur. Het thema van de week is ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het materiaal voor
de Week van Gebed is voorbereid door christenen uit Burkina Faso.

Maandag 14.30 uur Ontmoetingskerk, Kanaalstraat

Dinsdag 19.00 uur Kruiskerk, B. van Dijklaan

Woensdag 19.00 uur Johanneskerk, Dorpsstraat

Donderdag 19.00 uur Rehoboth, Acacialaan

Vrijdag 19.00 uur Verbindingskerk, Bonenburgerlaan

Zaterdag 19.00 uur Hebron/ Vergadering van Gelovigen/ Immanuel, Griftstraat

Rouwgroep Heerde
Voor mensen, die iemand, waarmee ze nauw verbonden waren, verloren aan de dood.

Wat rouw met een mens doet, is moeilijk in woorden te vatten. Het leven staat totaal op z'n kop.
Het verdriet is groot en het bewegen tussen verdriet en herstel, vraagt veel energie. Het delen van
ervaringen met lotgenoten kan een steun zijn bij het dragen van dit verlies. Daarom start, bij
voldoende aanmeldingen ‘rouwgroep’ van 6 bijeenkomsten. Aantal deelnemers: minimaal 6 en
maximaal 10.

Data: 14 en 28 februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 april.

Tijd: 14.00 uur - 16.00 uur.

Plaats: Ontmoetingskerk Kanaalstraat 21 Heerde.

Voor wie? Mensen die langer dan een halfjaar geleden een ingrijpend verlies
leden. De groep wordt begeleid door Fredie van Holst en Lida Brugmans
vanuit de samenwerkende kerken in Heerde. Opgave voor 7 februari bij

pastor@okheerde.nl of fredievanholst@live.nl tel. 06-39023704.

Correctie op Ontmoetingsblad

In het Ontmoetingsblad van januari 2024 staat, dat onze jaarlijkse actie
Thuis op de koffie zal zijn op zondag 14 januari a.s. Dit moet zijn op zondag 21 januari.
Het College van Diakenen

Vermist!

Wie heeft er na 15 december per abuis een glazen ovenschaal meegenomen?

Geef dit even aan mij door, dan kan ik de schaal bij de rechtmatige eigenaar bezorgen. Bart Heres
06-55846632.

Agenda
Datum Activiteit
Zaterdag Start Kerkbalans
13 januari
Woensdag PCOB-bijeenkomst De middag wordt verzorgd door Bart Sikkema van
17 januari Wycliffe Bijbelvertalers. Aan de hand van zelfgemaakte fotoreportages vertelt
14.30 uur hij over zijn reizen naar het zendingsveld van Wycliffe Bijbelvertalers

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com
Fredie van Holst-Frolich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704
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