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Een nieuw jaar 

 

Enerzijds is het aanbreken van het nieuwe jaar niks meer dan alleen maar het omslaan van een 
kalenderblad, toch? Tot een jaar of 15 geleden kocht ik altijd in november een nieuwe agenda. 

De oude kon dan op 31 december definitief de kast in want vanaf die dag had ik de nieuwe paraat.  
Maar dat is ook allang niet meer zo, de digitale agenda hoef je niet te vernieuwen, die telt gewoon 
verder. De overgang van 30 november naar 1 december is totaal 
niet anders dan die van 31 december naar 1 januari. 

 

Van de andere kant blijven we elkaar welgemeend en van 
harte ‘een goed nieuw jaar’ wensen. Of ‘Veel heil en zegen. 
Alles wat wenselijk is’, of hoe je het ook zegt. Er zit iets in 
de lucht van hoop, van optimisme, van een schone lei. 
Terecht? 

Bij ons in Nunspeet las iemand op Vierde Adventszondag 
een gedicht voor van Willem Barnard. Een paar regels: 

Het ene boek is over, 

het andere begint, 

waar moet men in geloven? 

Het komen van een kind. 

 

Een kind symboliseert toekomst. Openheid. Een kind heeft alle mogelijkheden nog in zich. En ook 
al weten we waar het met het kindeke Jezus naar toe gaat: nog steeds symboliseert Hij toekomst. 

Ruimte. Het geloof dat we niet op ons verleden worden vastgenageld. Dat er hoop is. 

Een andere dichter, Muus Jacobse zegt: 

Zolang God kinderen in ons midden zendt 

heeft Hij zich niet van ons afgewend. 

En ja, de scepticus in mij roept meteen: ‘Hoe weet u dat, professor?’ . . .  maar tegelijk snap ik 
ook heel goed dat hij dat niet beweert als feit, maar dat dat een uiting van hoop is: zo moge het 
zijn! 

 

Hoop is wat anders dan optimisme. Optimisme is hoe je kijkt. Zie je een half vol of een half leeg 
glas? Kijk je met een roze of met een zwarte bril? Optimisme of pessimisme zit in jezelf. Is iets 
van aard en aanleg, misschien ook wel aangeleerd, weet ik niet. 

Hoop daarentegen is iets wat op je toe komt. Iets waar je op vertrouwt, waar je in gelooft. Hoop 
heeft te maken met vertrouwen in een goedheid die nog niet zichtbaar is, maar waarvan je 
hoopt/weet/gelooft dat die zal komen.  

Opperrabbijn Jonathan Sacks zei het nog scherper: ‘Optimisme is een passieve deugd, hoop een 
optimistische’. Je kunt niet hopen op meer vertrouwen tussen de mensen zonder zelf ook uit 
vertrouwen te leven. Dat doet wat denken aan een spreuk uit WO II: ‘Alleen wie joden beschermt 

mag Psalmen zingen’.  

 

Ik wens u een hoopvol 2024! 

 

Gerrit Heuver 
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ORDE VAN DIENST – oudejaarsdag, zondag 31 december 2023 – 

Ontmoetingskerk Heerde – 10.00 uur  

Voorganger: ds. Marrit Bassa 

 

Welkom 

Stilte 

Zingen: Lied 217 vers 1, 2 en 3 – De dag gaat open voor het woord des Heren 

Groet en bemoediging 

v  Onze hulp mogen we vinden bij God  

die vanuit de hemel vrede op aarde wil voor alle mensen    

v We begroeten elkaar in de naam van deze God die sprak ‘er zij licht’ 

a EN ER WAS LICHT 

v In de naam van Jezus 

a KIND IN DE KRIBBE, GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 

v In de naam van de Heilige Geest 

a DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT. AMEN 

 

Zingen:  Lied 217 vers 4 en 5 – Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

Kyriegebed 

Na elke voorbede klinkt: v Zo bidden wij samen 

a Heer, ontferm U over ons.  

Gloria  Lied 482 – Er is uit ’s werelds duistere wolken 

Gebed van de zondag  

Kinderen naar de kindernevendienst  

Psalm   Lezing Psalm 90  

Zingen: Lied 511 – Door goede machten trouw en stil omgeven 

Vers 1 en 2 voorzang, 3 en 4 allen, 5 voorzang, 6 en 7 allen.   

Lezing  Lukas 2 vers 21 - 40 

Lofzang Lied 159a  Lofzang van Simeon – Nu is het woord gezegd 

Overweging 

Lied  Lied 502 – Wij zingen door de tranen heen  

De gemeente zingt steeds alleen het refrein.   

Kinderen komen weer terug   

Aandacht voor collecten   

Gebeden  

Na elke voorbede klinkt:  v Zo bidden wij samen:  

     a  Bewaar ons, Heer, in uw vrede. 

Slotlied Lied 248 – De dag, door uwe gunst ontvangen 

Zegenbede 

 

Organist:  Maarten Westenberg  Kindernevendienst: Karen Dalhuisen 

Ouderling: Elly Douwes   Media:   Hanneke Gerritsen 

Diaken:  Chris Burger   Koster:   Paul Dijkink 
Lector:  Hester de Wilde  BHV:   Sarah Popping 
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NIEUWJAARSWENSEN EN MORGENGEBED  
 

Traditioneel is er vanaf 10.00 uur koffie en de gelegenheid elkaar een goed nieuwjaar te wensen. Vanaf 
10.30 uur sluiten we aan in de kerkzaal om daar in een morgengebed een zegen te vragen over het 

nieuwe jaar. 
 
Voorganger: pastor Lida Brugmans 
 

Welkom 
Stilte 
 
V. Heer open mijn lippen 
A. Mijn mond zal zingen tot uw eer 
V. God kom mij te hulp 
A. Heer, haast u mij te helpen 

Zingen: Lied 195 - Ere zij de Vader en de Zoon 
 
Korte inleiding 
 
Zingen: Lied 500: 1, 2, 5 - Uit uw verborgenheid 
 

Lezen:  Johannes 8: 12 

Jezus nam het woord en zei: Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, 
maar heeft licht dat leven geeft. 
 
Zingen:  Lied 512: 1, 2 , 4, 5 - O Jezus hoe vertrouwd en goed 
 
Lezing: 2 Korinthe 4: 6 - 11 

 
Meditatie  
 
Zingen:  Lied 286 - Waar de mensen dwalen in het duister 
Gebeden, stille gebeden 
 
Orgel-improvisatie 

 
Wij gaan staan om de zegen te ontvangen 
Zingend het nieuwe jaar in met lied 425 -  Vervuld van uw zegen 

 
Organist:  Henk van der Maten  Media:  Hanneke Gerritsen 

Ouderling: Mart Meeske   Koster:  Paul Dijkink   
Diaken:  Elly Hendriks   BHV:  Gesien IJzerman   
        
Collecte Zondag 31 december  

1e collecte: Schuldhulpmaatje (Stichting Grip op de Knip Heerde) 
De belangrijkste kostenposten vormen de opleidingen voor de schuldhulpmaatjes en de 
jaarlijkse bijdrage aan de landelijke Stichting voor ondersteuning en begeleiding. 

 
2e collecte: Kerk 
 
Collecte Maandag 1 januari 

Eén  collecte: Stille hulp 
De diaconie geeft stille hulp aan mensen in financiële nood, heel dichtbij. De 
diaconie van de Ontmoetingskerk is voor 100% afhankelijk voor deze hulp van 

uw bijdrage in de collecte of uw giften.  
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Bloemen 

De bloemen van Oud- en Nieuwjaarsdag worden met een groet van iedereen van de 
Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. R. v.d. Vosse, Viattence, locatie Wendakker 24. 

  
Uit de gemeente 
Dhr. A.J. van Vreden is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Mevr. J.G. van Dijk verblijft in Viattence, locatie Wendakker 18, 8181 RM Heerde. 

 

Uit de pastorie 

Afgelopen weken waren lekker druk. Maar, met reden. Want we vierden samen Kerst.  

En hoe. Na mooie adventsdiensten met een echte klokkenmaker, kwam de kerstavond.  

We vierden als het ware in de kring. Met nota bene drie generaties tegelijk achter hun instrument. 

Hoe mooi was dat! Daarna hadden we een vrolijke kerstmorgen met veel kinderen en familie.  

Als cadeautje was het 2e kerstdag droog en konden we naar buiten.  

Op weg naar familie vroegen de kinderen zich wel af waarom er zoveel mensen buiten liepen.  

Ik dacht alleen maar: eindelijk kan het zonder nat te regenen!  

Inmiddels staat het water ons bijna tot aan de lippen, maar we houden vol. 

Komende zondag vieren we het oude jaar en gaan we op weg naar het nieuwe.  

De eerste week van januari doen we het hier even rustig aan. Voor zover dat gaat natuurlijk… 

 
Kerkbalans 2024 digitaal 
Half januari wordt voor de 50e keer de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. 
Digitaal meedoen heeft de voorkeur. 
Informatie hierover staat in het Ontmoetingsblad van december. 

Wanneer u al eerder digitaal heeft meegedaan hoeft u dit niet opnieuw door te geven. 
Een berichtje naar kerkbalans@okheerde.nl of een telefoontje naar Hotze Talsma 06-11266122 
is voldoende. 
  

Nieuws van het beamteam 
Misschien heeft u het wel of niet gemerkt maar af en toe gaat het niet helemaal goed met de 

beamerpresentatie. 
Dat zie je dan of alleen in de kerk of alleen thuis of het gaat op beide plaatsen mis. 
Dat heeft te maken met iets wat achter de schermen aan het veranderen is. 
Voor onze beamerpresentaties, maar ook voor het aansturen van de camera’s en de live 
uitzendingen maken wij al een paar jaar gebruik van het programma KERKBEAMER. 
De makers van het programma zijn al een tijd bezig om een grote software update door te 

voeren. 

We hebben rustig afgewacht totdat zij alle kinderziektes eruit hebben gekregen en ondertussen 
een aantal trainingen gevolgd. 
Volgend jaar februari moeten we definitief “overschakelen” naar de nieuwe versie van 
KERKBEAMER 2. 
Daar zijn we dus volop mee bezig en dat merkt u af en toe aan de foutjes in de dienst of de live 
uitzending. 
Dit gaat hopelijk snel minder worden als we er meer ervaring mee krijgen. 

Tot die tijd alvast onze excuses als u, thuis, ineens naar een lege preekstoel staat te kijken of 
dat er in de kerk een lied blijft “hangen” bij het verkeerde couplet. 
Met vriendelijke groet, namens uw beamisten, Hanneke, Ben, Erik, Bart en Henk 
Reacties of vragen:  beamer@okheerde.nl. 
 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: 

pastor@okheerde.nl. 

 
Elly Douwes, scriba,  e_m_douwes@hotmail.com  
Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 0639023704 
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