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                NIEUWSBRIEF 198 
                 22 december 2023 
   

 

 

Een kerstkindje 

We leven toe naar Kerst.  

En nu zijn we er bijna. We kennen het verhaal natuurlijk uit ons hoofd.  

Er komt een kindje. En er is iets met een stal, een engel en wat herders.   

Het zijn de vaste onderdelen van het verhaal dat al eeuwenlang wordt verteld.  

Het zijn de vaste onderdelen van het verhaal van deze wereld.  

Want elke keer opnieuw wordt een kind geboren.  

 

Is het niet eens tijd voor een ander verhaal? Zoals een kind tegen me zei: Waarom doen we toch elk jaar 

dat verhaal van Jozef en Maria en baby Jezus. Kan het niet een keer een ander verhaaltje zijn? Ik heb er 

over nagedacht. Maar ik kan niet op een ander verhaal komen. Geen ander verhaal draagt zo de wereld in 

zich. Geen ander verhaal past beter bij de tijd.  

Wanneer je kijkt naar beelden uit het nieuws, valt het altijd op. Kinderen zijn het eerste de dupe van een 

oorlog. Van geweld, waar dan ook.  

Toen een paar jaar geleden Syrië werd gebombardeerd, kregen we het verhaal mee door de ogen van een 

vrouw die midden in de puinhopen een kind kreeg en weigerde de stad te verlaten. Toen de aardbeving in 

Turkije duizenden slachtoffers maakte, keken we met heel de wereld naar dat ene kindje dat nog met de 

navelstreng vast levend onder het puin vandaan gehaald werd.  

De beelden van een klein kindje dat aan soldaten wordt gegeven omdat de Taliban Kaboel kwam 

overnemen staan in ons geheugen gegrift. In de schuilkelders in Oekraïne werden baby’s geboren. In Gaza 

moet het ene kind na het andere uit het ziekenhuis gehaald worden om te worden gered.   

En terwijl ons hart kraakt en scheurt bij het zien van al die kinderen, groeit er ergens ook een ander besef. 

De wereld kan niet zonder deze kinderen.  

Daar waar geen kinderen meer geboren worden, is alle hoop verloren. Zonder hen kijkt niemand meer met 

onbevangen ogen. Zonder hen kan er nooit meer iets opnieuw beginnen.  

 

Het is niet alleen om de gruweldaden van een oorlogsvoerder te laten zien, dat nieuwsfoto’s van kinderen 

zoveel oproepen. Het gaat niet alleen om sensatie of emotie. Het gaat ook altijd over hoop. Over het leven 

dat hoe dan ook tot stand komt. Het leven dat hoe dan ook doorbreekt in ons bestaan.  

Daarom heb ik geen ander verhaal dan het verhaal van dat kindje.  

Geen ander teken in de duisternis. Kerst is een kindje. Een teken van hoop. Voor heel de wereld.  

Ds. Marrit Bassa 

 

Het kind 

 

Ons is geen toekomst en geen keus gelaten: 

wij moeten voort, verward en hulpeloos, 

in een cultuur van films en radio’s 

en soms, wat over het verleden praten. 

 

Niemand ontkomt er aan… alleen het kind  

is nog hetzelfde als voor duizend jaren. 

Nieuw en verwonderd ligt het rond te staren 

alsof de wereld pas vandaag begint. 

 

O makker in ditzelfde grauw getij, 

nog altijd komt het kind tot jou en mij. 

Nog altijd kan de wereld nieuw beginnen    foto: Moeder met kind  

           in de schuilkelder, Oekraïne 

in ieder kind kan het opnieuw beginnen. 

Zolang God kinderen in ons midden zendt, 

heeft hij zich nog niet van ons afgewend.      (Muus Jacobse, uit de bundel De doortocht.  

          Gedichten 1936) 
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ORDE VAN DIENST – 4e adventszondag 24 december 2023 – Ontmoetingskerk 

Heerde – 10.00 uur  

Voorganger: ds. Marrit Bassa 

 

AANVANG 

Welkom & mededelingen 

Stilte 

Eerste lied  461 vers 1 en 2 – Wij wachten op de koning 

Bemoediging en groet 

v  Onze hulp mogen we zoeken en vinden bij God  

die vanuit de hemel vrede op aarde wil voor alle mensen    

 We begroeten elkaar in de naam van deze God die sprak ‘er zij licht’ 

a EN ER WAS LICHT 

v In de naam van Jezus 

a GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 

v In de naam van de Heilige Geest 

a DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN 

 

Aansteken adventskaars   

4e Advent: De tijd is gekomen, 

Gods toekomst begint. 

Want hier wil God wonen,  

Hij komt als een kind.  

 

Vervolg lied   Lied 461 vers 3 en 4 – Het vuur van onze vreugde 

Gebed om ontferming       

Zingen    Lied 463 vers 1, 5, 7 en 8 – Licht in onze ogen      

WOORD 

Gebed om de opening van het Woord 

Gesprek met kinderen  

Kinderen naar de kindernevendienst 

Schriftlezing   Jesaja 63 vers 11 - 64 vers 3 

Zingen  Tussentijds 134 - Scheur toch de wolken weg en kom (mel. lied 437) 

 

Scheur toch de wolken weg en kom. 

Breek door de blinde muur en kom. 

Doodsnacht regeert ons her en der. 
De tijd is vol, uw naam is ver. 
 
Een vloed van tranen komt tot U. 
Bloed uit de aarde roept tot U. 
Al uw verworpen kinderen staan 
op uit hun graf en zien u aan. 

Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort. 

Dat niet vergeefs dit mensenwoord, 

o God sinds mensenheugenis, 
dat niet vergeefs dit lijden is. 
 
Mochten wij zien dat Gij bevrijdt, 
dat Gij geen god van doden zijt. 
Breek door de blinde muur en kom. 
Scheur toch de wolken weg en kom. 

 

Schriftlezing   Lukas 1 vers 26 – 38  

Zingen   Lied 443 – De engel Gabriël komt aangesneld 

Verkondiging  

ANTWOORD 

Kinderen komen terug  

Zingen  

Alle dagen, alle nachten,  

in het donker, in het licht,  

is het tijd om te verwachten 

omdat God dichtbij ons is.  

 

Uit de hemel komt een engel 

en hij gaat naar Nazaret, 

om het grote nieuws te brengen 

dat de Heer de mensen redt.  

Nu de tijd is aangebroken 

van de koning in de stal, 

durven mensen weer te dromen 

dat de vrede komen zal.  

 

 Aandacht voor collecten 

Dankgebed en voorbeden    

Slotlied   Lied 286 – Waar de mensen dwalen in het donker 
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Zegen 

Organist:  Henk van der Maten  Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut 

Ouderling: Elly Douwes   Media:   Ben van Damme 

Diaken:  Elly Hendriks   Koster:   Gijsbert Pap 
Lector:  Willeke Mateman  BHV:   Bart Heres 

___________________________________________________________________ 

Orde van dienst   KERSTNACHT - 24 december – 22.00 uur, voorganger ds. Marrit Bassa 
Muziek bij binnenkomst  

Als iedereen binnen is, worden we stil. Het blazersensemble neemt ons mee, de nacht in.   

Muziek   Stille nacht     

Welkom en groet 

v  Onze hulp mogen we zoeken en vinden bij God  

die vanuit de hemel vrede op aarde wil voor alle mensen    

 We begroeten elkaar in de naam van deze God die sprak: 

‘er zij licht’ 

a EN ER WAS LICHT 

v In de naam van Jezus 

a KIND IN DE KRIBBE, GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 

v In de naam van de Heilige Geest 

a DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN 

 

Inleiding  

Zingen  Waar eens David werd geboren 

 
1. Waar eens David werd geboren,  

wordt een kind in ’t stro gelegd.  

Daar ligt een geboren herder,  

hem is alle plaats ontzegd.  

Maar, en dit geheim is groot,  

Hij troont op Maria’s schoot.  

3 Alle dagen van zijn leven  

   heeft dit kind ons lief gehad,  

   met ontferming diep bewogen  

   over wie geen herder had.  

   Hij die alle mensen weidt  

   met zijn staf van lieflijkheid 

Lezing  1 Samuël 2 vers 8 

Zingen  De lofzang van Maria, Lied 157      

Lezing  Lukas 2 vers 1 - 3  

Vertelling  

Lezing  Lukas 2 vers 4 - 5       

Zingen  Een diepe nacht houdt Betlehem     

   

 1  Een diepe nacht houdt Bethlemen in dromenloze ban. 

Haar straten zwijgen, maar verstild straalt heel het sterrenplan.  

Hoe zwart het nacht’lijk duister het donker dat haar dekt 

Wordt nu met godd’lijk licht gevuld dat haar tot leven wekt.  

  

  2 Nu ster voor ster de morgen groeit, de dag geboren wordt, 

breekt heel de nacht in zingen uit: Gods glorie wordt gehoord! 

Hier zingen eng’len hemels de aarde vrede toe. 

Nog slaapt zij aan het heil voorbij waarvan zij weten moet. 

 

3 Het zwijgen van de lange nacht bewaart een stil geheim: 

hoe God, de mensen toegedaan, als één van hen wil zijn. 

Zo ongehoord verschenen, zo klein en zonder macht, 

komt Gods genade aan het licht. Een Kind betrekt de wacht. 

 

Vertelling 

Lezing  Lukas 2 vers 6 – 7 

Muziek  Away in a manger   

Vertelling  

Lezing  Lukas 2 vers 8 - 14  

Zingen  Lied 487: Eer zij God in onze dagen   

Vertelling 

Muziek Nowell  

Vertelling   
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Lezing  Lukas 2 vers 15 - 20    

Zingen   Lied 481: Hoor de engelen zingen de eer 

Zegengebed          

Aansteken kerstkaars - verspreiden van het licht  

Zingen  Lied 477 vers 1, 2 en 4: Komt allen tezamen 

 

Organist:  Theo van der Wal  Media:  Henk Ottens 

Ouderling: Mart Meeske   Koster: Gerard Rooks 
Diaken:  Peter Hendriks   BHV: Hotze Talsma   
m.m.v.: Blazers ensemble Soli Deo Gloria      

___________________________________________________________________ 

ORDE VAN DIENST – KERSTMORGEN - 25 december – 10.00 uur 
Voorganger: ds. Marrit Bassa 

 

Muziek      

Welkom   

Lied   (melodie: Hoger dan de blauwe luchten)   

Alle dagen, alle nachten, 

in het donker, in het licht, 

is het tijd om te verwachten 

omdat God dichtbij ons is.  

 

Als je weet dat hij zal komen, 

maar je weet nog niet wanneer: 

houd dan steeds je ogen open 

voor de komst van onze Heer. 

Nu de tijd is aangebroken 

van de koning in de stal, 

durven mensen weer te dromen 

dat de vrede komen zal. 

 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed   

Glorialied  Lied 487  vers 1, 2 en 3   - Eer zij God in onze dagen 

Begin van het kerstverhaal  

Zingen  Stille nacht, heilige nacht  

Kerstverhaal samen met de kinderen: Geen stille nacht!  (deel 1)  

Zingen  Wij zijn de stoere herders  

 https://www.youtube.com/watch?v=8-WgjEl_mzo 

Refrein: 

Wij zijn de stoere herders, wij passen op de schapen.  

Wij waken in het veld als and’re mensen slapen. 

Wij zijn de stoere herders, voor niets of niemand bang. 

Wij vechten met een beer en trappen op een slang.  

En niemand, niemand, niemand, niemand krijgt ons klein  

omdat we stoere herders zijn.  

Kerstverhaal (deel 2) 

Zingen   Lied 485 vers 1, 2 en 4 : Zeg eens herder, waar kom jij vandaan 

Kerstgedachten   

Zingen    Lied 505 vers 1, 2 en 3: In de nacht gekomen 

Inzameling van de gaven 

Dankgebed 

Slotlied   Lied 484: Go, tell it on the mountain 

Zegen 

Muziek 

 
Organist:  Jan Koelewijn   BHV:  Adry Bregman 

Ouderling: Hotze Talsma   Media:  Bart Heres 

Diaken:  Wim van Ommen  Koster:  Berthold Koops  
 
Collecte Zondag 24 december 
1e collecte: Inleven in het kerstverhaal. 
Jozef, Maria, de herbergier, de herder, de wijzen… Het kerstverhaal kent talloze 

personages, die elk op hun eigen manier, met hun eigen gedachten en gevoelens, in het 

verhaal zitten. Met de KerstChallenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie van de 

Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van deze personages uit het verhaal. 

2e collecte: Diaconie 

https://www.youtube.com/watch?v=8-WgjEl_mzo
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Collecte Kerstnachtdienst 24 december  
Eén collecte: Voedselbank Vaassen – Epe – Heerde 

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de 

armoedegrens. Deze mensen houden maandelijks niet genoeg geld over 
voor eten, kleding en andere basisbehoeften. Ook in onze omgeving zijn 

tientallen gezinnen afhankelijk van voedselhulp.  
 

Maandag 25 december  

Één collecte: Oekraïne - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. 

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van 

de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is 

bewonderenswaardig.  

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp 

bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en 

psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven.  

 
Bloemen 

De bloemen van zondag 24 december worden met een groet van iedereen van de 
Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. G.J. Kampman-IJzebrink, woon-zorgcentrum “Rehoboth”. 
 

De bloemen van Kerst worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht 
naar de bewoners (uit de Oekraïne), medewerkers en vrijwilligers op Groot Stokkert, Dr. Jan 
van Breemenlaan 2, Wapenveld. 

 
Uit de gemeente 
Dhr. A.J. van Vreden is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
Mevr. J.G. van Dijk is opgenomen in Viattence, locatie Hofje Wendakker, Wendakker 18, 8181 
RM Heerde. 
 
Huwelijksjubileum 

Dhr. Wim Grafhorst en mevr. Gerda Grafhorst-de Jong mochten 19 december hun 55-jarig 
huwelijk gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 

 

Uit de pastorie 

Het had wat voeten in de aarde, maar inmiddels zijn we hier kerstklaar. En ik weet inmiddels ook 

wat het belangrijkste onderdeel was in de voorbereidingen.  

Het was niet de adventskalender waarvan we elke dag een kaartje om moeten draaien. Soms 

levert het een cadeautje, soms een opdracht en soms een mooi verhaal op. Het waren ook niet 

onze zelfgemaakte adventskaarsen die fier staan te branden. Het waren niet de figuren van de 

kerststal die nu overal door de kamer staan. Het waren niet de kerstkransjes die we op 

zondagmiddag na een wandeling door het park oppeuzelden. En ook niet de kerstliedjes die we 

oefenden voor school of de liedjes die we voor de gezelligheid aan hadden staan. Wat bleek? Pas 

toen de kersttrui en kerstjurk voor de dag kwamen steeg er gejuich op. Nu kon Kerst beginnen! 

Kerst gaat dit jaar blijkbaar over wat je aantrekt. Iets speciaals, waar je je mooi in voelt. Je kunt 

natuurlijk zeggen dat het niet om uiterlijk gaat. Juist met Kerst niet. Maar dat de kinderen het 

verhaal van de stal in speciale kleding willen beleven vind ik ook wel iets moois hebben. Ze willen 

er hun best voor doen. Ik probeer hun voorbeeld in elk geval te volgen. Al zal het in de kerk 

gewoon een witte toga zijn.   

Vanuit de Kanaalstraat wensen we iedereen een Kerstfeest vol vreugde toe!  

Dit keer ook een groet van Maarten, Joppe en Lette. 

ds. Marrit Bassa 

 
Kerkbalans 2024 digitaal 

Half januari wordt voor de 50e keer de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. 
Digitaal meedoen heeft de voorkeur. 
Informatie hierover staat in het Ontmoetingsblad van december. 
Wanneer u al eerder digitaal heeft meegedaan hoeft u dit niet opnieuw door te geven. 
Een berichtje naar kerkbalans@okheerde.nl of een telefoontje naar Hotze Talsma 06-11266122 

is voldoende. 
  

Vrijwilligers gevraagd 
Ook komend jaar is de Ontmoetingskerk weer wekelijks inzamelpunt voor artikelen voor de 
Voedselbank. Helaas blijft dit nog nodig. De inzameling zal weer iedere maandagochtend zijn 

mailto:kerkbalans@okheerde.nl
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van 10.00 - 11.00 uur. Wie kan af en toe in de kerk aanwezig zijn om artikelen in ontvangst te 
nemen? 
Er ligt weer een intekenlijst op de statafel in de hal waar u zich kunt opgeven. 
Namens de Diaconie alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

Agenda 

Datum Activiteit 

Woensdag 
27 december 

Koffie-ochtend - Tussen Kerst en Oud en Nieuw 
A.s. woensdag 27 december is iedereen – jong en oud – van harte 

welkom op de laatste koffie-ontmoetingsochtend van dit jaar in het 
Jeugdpunt. Zo tussen Kerst en Oud en Nieuw geven we er een extra gezellig 
tintje aan. 
Onder het genot van o.a. een aangekleed kopje koffie/ thee en een hapje en 
een drankje hopen we velen van u/jullie te ontmoeten! 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: 

pastor@okheerde.nl. 
 
Elly Douwes, scriba,  e_m_douwes@hotmail.com  

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 0639023704 
 
 

KERST EN OUD & NIEUW IN DE ONTMOETINGSKERK 

 
Zondag 24 december 

4e ADVENT – 10.00 uur 
In deze kerkdienst staan we stil bij de aankondiging van de geboorte van Jezus. Misschien wat laat, maar 

aan de andere kant: ’s avonds is de engel Gabriël opnieuw aan het woord. In de morgendienst horen we 
wat hij te vertellen heeft aan Maria. De prachtige platen in de Ontmoetingsruimte vertellen alvast een 

deel van het verhaal. 
 

KERSTNACHTDIENST – 22.00 uur 
In deze dienst klinkt het kerstevangelie. Samen met een blazersensemble  

onder leiding van Jan van der Maten, zingen en horen we het aloude kerstverhaal.  
De kaarsjes gaan aan, het koper is gepoetst: kortom, het wordt een sfeervolle kerstnacht. 

 

Maandag 25 december 
 KERSTFEEST VOOR IEDEREEN – 10.00 uur 

thema: Geen stille nacht! 
Op deze eerste kerstdag is iedereen, van jong tot oud van harte welkom.  

We gaan het kerstverhaal horen in een bijzondere vorm.  
In de afgelopen weken ging het over de tijd en de klok. In dit verhaal is er iemand die nu eens een keer 

op tijd naar bed wil. Maar of dat lukt? …… 

De kinderen mogen verkleed komen als één van de figuren uit het kerstverhaal.  
In de kerk zelf is ook kleding aanwezig voor de jonge feestvierders onder ons.  

Doe je mooiste kleren aan en kom samen het kerstfeest vieren. 
 

Zondag 31 december 
OUDJAARSDIENST – 10.00 uur 

Deze dienst staat in het teken van oudejaarsdag.  
Omdat het op zondag valt, vervalt de bijeenkomst aan het einde van de middag. We staan stil bij het 
oude jaar, maar pakken ook het kerstverhaal weer op. Dat verhaal gaat verder, zodat we hoopvol de 

jaarwisseling tegemoet gaan. 
 

Maandag 1 januari 
NIEUWJAARSWENSEN EN MORGENGEBED – 10.00 uur 

Traditioneel is er vanaf 10.00 uur koffie en de gelegenheid elkaar een goed nieuwjaar te wensen. Vanaf 
10.30 uur sluiten we aan in de kerkzaal om daar in een morgengebed een zegen te vragen over het 

nieuwe jaar. Van harte welkom in 2024! 

mailto:predikant@okheerde.nl
mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

