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Kerk en staat 
 
Als u dit leest zijn de verkiezingen achter de rug, dus hoeft niemand mij te verdenken van een 
verkapt stemadvies. In mijn jeugd zei onze dominee vanaf de preekstoel dat ‘men’ het zelf 
moest weten, maar híj stemde overtuigd CHU. Een kerk verderop stemden ze collectief ARP, 

nog een kerk verder allemaal KVP. Hoezo scheiding van kerk en staat?! 

 
Een vriend van mij is gemeenteraadslid in het noorden des lands. Hij vertelde me dat hij een 
subsidievoorstel had ingediend om gemeenschapsruimtes te helpen met verduurzaming. 
Isolatie, zonnepanelen e.d. voor sportkantines, muziekhuis en clubgebouwen. Het voorstel werd 
goed ontvangen totdat hij zei dat dit natuurlijk ook moest gelden voor het verenigingsgebouw 
van de kerk. 

Toen waren de rapen bij sommige fracties goed gaar: “Strijdig met de scheiding tussen kerk en 
staat!”. 
 
Je kan daar verschillend over denken. Aan de ene kant vind ik dat de kerk niet opereert in het 
luchtledige, maar vol-uit deel uitmaakt van de samenleving en ook wat van die samenleving (en 
hoe het daar gaat) mag vinden. 
Aan de andere kant moet de kerk niet bij de overheid op schoot gaan zitten, laat staan zich tot 

‘staatskerk’ moet laten verheffen. (Vernederen?) 
De manier waarop ik sterk vóór de scheiding van kerk en staat ben, houdt in dat de staat zich 
niet moet bemoeien met wat de kerk vindt en leert, vice versa. 
Bijvoorbeeld: de staat, voor wie vrouwen en mannen 

gelijk zijn, mag desondanks de kerk niet dwingen 
vrouwen toe te laten tot de ambten. En andersom: de 

kerk mag niet zeggen: wij erkennen het vonnis van 
rechter N.N. niet omdat ze een vrouw is.  
 
Terzijde: voor mij betekent dit dat ik ertegen ben dat 
een commissaris van de koning of een burgemeester de 
raadsvergadering opent met gebed. Vandaag is hij/zij 
misschien een Christen, morgen een Islamiet en volgend 

jaar een Hindoestaan. Dat verdraagt zich niet met de 
religieuze neutraliteit van de overheid.  
 
Terug naar de voorgestelde subsidieregeling: daarbij 
gaat het over gebouwen, niet over geloof. En die gebouwen wil de gemeente verduurzamen, of 
daarin nu biljart wordt gespeeld of Psalmen gezongen. Toen mijn vriend de protesterende 
partijen voorhield dat ze aan het discrimineren waren (‘gelijke gevallen gelijk behandelen’), 

moesten ze even opnieuw nadenken. Het partij-automatisme deed het plotseling niet meer. 

‘Discrimineren? Wij? Oei!’  
Wat een zegen, dat we zelf nog kunnen nadenken. Laat het je niet afpakken! 
 
Gerrit Heuver 
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ORDE VAN DIENST – 1e adventszondag 3 december 2023 – Ontmoetingskerk 

Heerde – 10.00 uur  

Voorganger: pastor Lida Brugmans 

 

Welkom en mededelingen 
Moment van stilte 
 

Intochtslied: Lied 286: 1, 2 - Waar de mensen dwalen in het donker 
Bemoediging en Groet 
V  Onze hulp mogen we zoeken en vinden bij God  
           die vanuit de hemel vrede op aarde brengt voor alle mensen    
V We begroeten elkaar in de naam van deze God die sprak ‘er zij licht’ 
A EN ER WAS LICHT 
V In de naam van Jezus 

A GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
V In de naam van de Heilige Geest 
A DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN 
Vervolg intochtslied 286:3 Steek een kaars aan 
 
De 1e adventskaars wordt aangestoken  
Gedichtje bij de 1e Adventskaars: 

Het is tijd om te verwachten 
Dat God dichtbij zal zijn 
Een kaarsje mag gaan branden 
Het licht is klein maar fijn. 
 
Gebed om ontferming  

Wachten 
Bidden 
 
De klokkenmaker 
-  de kinderen gaan met het licht naar hun eigen viering 
 
Zingen: Lied 25a: 1, 2 - Mijn ogen zijn gevestigd 

 
Bijbellezingen: uit Marcus 13: 1 - 37 afgewisseld met lied 463; 1, 4, 7 – Licht in onze ogen 
Marcus 13: 1 - 10 
De komst van de Mensenzoon 

1Toen Hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: ‘Meester, kijk eens, wat 
een …….. 10Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd.  
Zingen: Lied 463: 1 - Licht in onze ogen redder uit de nacht 

Marcus 13: 21 - 29 

21Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, hier is de Messias,” of: “Daar is hij,” geloof het dan 
niet, ………  29Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat Hij in 
aantocht is en heel dichtbij. 
Zingen: Lied 463: 4 - Bloesem in de winter, roze dageraad  
Marcus 13: 31 -  37 

31 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit. 32 Niemand weet 
wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, 
alleen de Vader.………. 37Wat Ik tegen jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: wees waakzaam!’ 
Zingen: Lied 463: 7 - Christe eleison 
 
Overdenking  
 

Zingen: Lied 441: 1, 2, 10 - Hoe zal ik u ontvangen 

 
De kinderen komen terug en we zingen het project lied (Op de melodie, liedboek 283) 
Alle dagen alle nachten, 
In het donker, in het licht, 
Is het tijd om te verwachten, 
Omdat God dichtbij ons is. 

Als je weet dat Hij zal komen, 
maar je weet nog niet wanneer: 
houd dan steeds je ogen open 
voor de komst van onze Heer. 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte  
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Slotlied 439: 1, 2, 4 - Verwacht de komst des Heren 
 
Zegen en Gezongen amen 
Organist:  Theo van der Wal   Kindernevendienst: Karen Dalhuisen 

Ouderling: Mart Meeske    Media:   Bart Heres 
Diaken:  Elly Hendriks    Koster:   Paul Dijkink 
Lector:  Annemieke van de Weerdhof  BHV:   Els Hoogink 
 

Collecte Zondag 3 december 
1e collecte: Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen  

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel 

van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Kerk in Actie 
werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en 
herenigen met hun familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar 
weer naar school gaan of een vak kunnen leren.  

2e collecte: Kerk 

Bloemen 

De bloemen worden met een groet van iedereen van de 
Ontmoetingskerk gebracht naar de fam. Bastiaannet. 
 
Eeuwigheidszondag 
Afgelopen zondag zijn kaartjes uitgedeeld met daarop een foto 
van de Paaskaars en een gedicht, passend bij de 

Eeuwigheidszondag. 
Er liggen nog een aantal kaartjes om mee te nemen in de hal 
van het Trefpunt. 
 
 
 

 
 
 
 
Zondag 3 december inzameling Voedselbank 
Het was fantastisch om te zien hoeveel producten er 

gebracht werden bij de Oogstviering. Wat voor ons 

(misschien) ietsje minder is, is voor anderen een beetje 
meer. Veel gezinnen die onder de armoedegrens leven zijn 
er weer mee geholpen.  Maar de behoefte aan producten 
blijft groot.  
Zondag kunt u weer houdbare producten inleveren. Er is 
met name een tekort aan wasmiddelen. 
Samen tegen armoede, doet u weer mee! 

 

 

 

Kerstdiner vrijdag 15 december 

De diaconie biedt de mensen van de voedselbank een kerstdiner aan.  

We zijn op zoek naar mensen die een schotel voor ongeveer 6 personen 

willen maken. De ontmoetingsruimte moet ook gezellig ingericht zijn. Wie 

wil daar op vrijdagmiddag de 15e vanaf 14.30 uur mee helpen? Mogelijk is 

er wel iemand die misschien zachtjes wat muziek wil maken. Het moet een 

gezellige middag worden. De gasten worden om 17.30 uur verwacht. Er zijn 

nu al in de 40 aanmeldingen.  

Wilt u koken of helpen bij het tafeldekken in de Ontmoetingsruimte dan kunt 

u zich opgeven bij Bart Heres, tel. 0610536173, mailadres: 

bart.heres@planet.nl. 
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Uit de pastorie 

Volgende week gaan we het Sinterklaasfeest vieren. ‘Nee, dat heet pakjesavond!’ Zo word ik 

verbeterd hier in huis. De volgende stap is natuurlijk een verlanglijst.  

De eerste lijst die wordt ingeleverd bestaat uit tamelijk grote wensen. Dat lijkt me niet zo 

geschikt. ‘Waarom niet? We kunnen het toch gewoon vragen?’ Ik leg uit dat het idee is dat zoveel 

mogelijk kinderen iets krijgen. ‘Als het Sinterklaasfeest voor iedereen is, dan moet je eigenlijk 

geen al te dure cadeaus vragen. Daarmee kunnen we zelf laten zien dat we ook blij zijn met iets 

kleins. De kans is dan groter dat er nog meer kinderen iets kunnen krijgen.’ 

Ik hoop natuurlijk dat mijn redenering landt. Ik durf nog niet te zeggen dat wij de rekening 

krijgen.  

‘Maar hoe weet Sinterklaas nu dat wij hier in huis niet al te grote cadeaus willen? Want soms 

krijgen we weleens wat in onze schoen zonder verlanglijst.’ 

‘Dat hebben we al eens laten weten aan de Sinterklaas. Hij vond dat een prima plan.’ 

Hij knikt en gaat aan het werk. Er verschijnt een haalbaar verlanglijstje.  

Als daarmee andere kinderen geholpen zijn, wil hij zijn wensen best aanpassen. Ik vind het een 

grootse gedachte. Een gedachte die wij ook wel wat vaker mogen hebben. Als wij nu onze wensen 

durven bijstellen, dan is er in de echte wereld meer om te verdelen. Ons motto voor dankdag als 

Sint-gedachte: ‘Mag het een beetje minder zijn.’ 

 

Opbrengst maaltijd ZWO 

Afgelopen zaterdag hebben zo'n 50 mensen genoten van een heerlijk 

maaltijdbuffet. Er was een grote diversiteit aan gerechten aangezien elke kok 

zijn of haar lievelingsmaaltijd had klaargemaakt. De netto-opbrengst van 430 

euro is bestemd voor noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving in 

Afghanistan.  

Alle koks en bezoekers hartelijk dank. 

 
Agenda 

Datum Activiteit 

Vrijdag 
8 december 

Eetcafé voor alleengaanden. 
Voor inlichtingen kunt u bellen naar Evelien Jacobs, 

telefoonnummer 06 48816550. 

Zondag 
10 december

 

Dag van de Mensenrechten. U kunt weer brieven schrijven in het kader 
van de Wereld Wijde Schrijfactie. Ná de ochtenddienst bent u welkom in de 
GROTE ZAAL. Papier, pennen liggen klaar en wij helpen u op weg. 

 
Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
 
 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: 
pastor@okheerde.nl. 
 

 
Elly Douwes, scriba,  e_m_douwes@hotmail.com  
Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 063902370 

mailto:predikant@okheerde.nl
mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

