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                NIEUWSBRIEF 192 

                 10 november 2023 
   

 

 

Een belofte als een gouden randje.  

 

Het kerkelijk jaar loopt ten einde.  

Dat kerkelijk jaar loopt niet helemaal gelijk met ons kalenderjaar.  

Een ervaren kerkganger weet dat het loopt van Advent tot aan Eeuwigheidszondag.  

In dat kerkelijke jaar lopen we eigenlijk alles langs. Genesis komt langs, we gaan op zoek naar de 

oorsprong. We komen via de geboorte van Jezus de weg op het spoor die God gaat met mensen.  

Die weg laat ons daarna langs Pasen gaan. Een bijzonder hoogtepunt, of misschien moet ik zeggen: 

middelpunt van het jaar. Daarna voelen we de gloed van de Geest en wordt het zomer.  

Nog nagloeiend daarvan meldt de herfst zich. En met dat die haar prachtig gouden kleuren laat zien, gaat 

het in de kerk over de voltooiing, de voleinding. We lezen in deze weken vaak allerlei gelijkenissen en 

verhalen die gaan over het Koninkrijk. Vaak beginnen die met een zin als: ‘Het is met het Koninkrijk als 

met….’ En dan volgt een schets van hoe het zou kunnen zijn. Een wijngaard, een feest, een bruiloft, nog 

eens een wijngaard, weer een bruiloft, het vertrek van de Heer des huizes die zijn knechten op wacht zet 

en zo meer. In al die verhalen zit iets wrangs.  

Er vindt namelijk altijd een soort geweldsexplosie plaats. De man die geen kleed droeg werd uit het feest 

gegooid. De knecht die z’n talent had verstopt wordt de deur gewezen. En de rapen zijn nog lang niet 

gaar voor diegene die op wacht werd gezet, maar in slaap is gevallen. Moe van het lange, eindeloze 

wachten.  

 

Als ik het zo op een rijtje zet word je er niet bepaald vrolijk van. Die voltooiing, dat wachten op het 

Koninkrijk, de belofte van God zelf: het zou iets hoopvols moeten zijn. Iets met een gouden rand. 

Maar het lijkt wel of de glans verdwenen is. We zien de ene oorlog na de andere oplaaien en niemand 

weet eigenlijk meer een fatsoenlijk antwoord te geven op de beelden die we zien.  

 

Na één van de diensten deze weken kwam iemand naar me toe. ‘Wat was het goed hier samen te zijn. 

Ik had echt het warme gevoel van bij elkaar horen. Maar ergens voel ik me bijna schuldig dat te ervaren, 

omdat de wereld buiten zo hard, zo kil en vol ellende zit.’ Ik snapte het schuldgevoel. Toch waren het de 

woorden daarvoor die me wat deden. ‘Het warme gevoel van bij elkaar horen.’ 

Misschien was daar even, toch nog, het gouden randje. Als we die warmte ergens kunnen aanraken, dan 

is het uiteindelijk toch bij al die verhalen. Want het gaat wel over feest, over een bruiloft en over 

wijngaarden die vrucht geven. Liefst honderdvoud.  

Dat is de gouden rand die ergens altijd in die teksten blijft flonkeren. Schitteren zelfs.  

Ik weet dat de realiteit verre van schitterend is. Maar toch blijft het in mijn hoofd rondgaan. De warmte 

en de schittering van de belofte. Want ooit, eens…  

En ondertussen begint straks dat kerkelijk jaar gewoon weer opnieuw.  

 

Dan laten we deze verhalen achter en gaan we weer op zoek naar het begin. 

Naar hoe het ooit begon. Naar ergens een lichtje in de nacht. Misschien naar iets met goud.  

Wie weet lukt het dan. Om ons er opnieuw aan vast te houden. Om er opnieuw, toch, warm van te 

worden. Omdat er een belofte gloort als alles is voltooid.   

 

 

Ds. Marrit Bassa 

 

 

 

Uit de pastorie 

Er was hier de afgelopen dagen weinig te beleven in huis.  

Of het moeten de vele uren geweest zijn die iedereen ergens op de bank onder een dekentje heeft 

doorgebracht. Een peuter blijft een peuter, dus die springt nog ergens (al snotterend) rond, maar de rest 

van het gezin heeft een vervelend griepje achter de leden. Dan is de inspiratie voor een vrolijk stukje 

niet snel gevonden. Kortom: lees voor deze rubriek het Ontmoetingsblad!  
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ORDE VAN DIENST – 12 november 2023 – Ontmoetingskerk Heerde – 10.00 uur  

Voorganger: dhr. Erwin Verboom      Thema – Op reis 

 

Welkom 

Stilte 

Intochtslied – NLB 216, Dit is een morgen, vers 1, 2 en 3 

Votum en Groet 

Klein Gloria – NLB 195, Ere zij de Vader en de Zoon (staande) 

Gebed om Ontferming 

Groot Gloria – NLB 146c, Alles wat adem heeft love de Here, vers 1, 4 en 7 

Gebed bij de opening van het Woord 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst en nemen het licht mee 

Zingen, NLB 608: De steppe zal bloeien, vers 1 

Eerste Schriftlezing, Jesaja 48: 17 - 21 (Nieuwe Bijbel Vertaling, 2021) 

Zingen, NLB 608: De steppe zal bloeien, vers 2 en 3 

Tweede Schriftlezing, Matteüs 25: 14 - 30 (Nieuwe Bijbel Vertaling, 2021) 

Zingen, Onze vader verborgen, Huub Oosterhuis,  

Onze vader verborgen  
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede,  
een wereld met bomen tot in de hemel,  
waar water schoonheid, en brood  
gerechtigheid is, en genade –  
 
waar vrede niet hoeft bevochten  
waar troost en vergeving is  
en mensen spreken als mensen  
waar kinderen helder en jong zijn,  
dieren niet worden gepijnigd  
nooit één mens meer gemarteld,  
niet één mens meer geknecht.  

Doof de hel in ons hoofd  
leg uw woord op ons hart  
breek het ijzer met handen  
breek de macht van het kwaad.  
 
Van U is de toekomst  
kome wat komt.  
 

 

Overdenking – Op reis 

Zingen, ELB 188 - Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God (in canon)  

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer’, mijn God 

Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot 

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij. 

 

Kinderen komen terug van de kindernevendienst 

Lied voor de kinderen: De circustent (video: https://youtu.be/rLX-EpQAyp0?si=qMKDZTMkVkDe85rN) 

 

Voor de gebeden uit: (een tekst van Dietrich Bonhoeffer) 

Tot u God, roep ik in de vroege morgen 

Help mij te bidden 

En mijn gedachten te richten op U, 

Ik kan het niet alleen. 

In mij is duisternis, bij U is licht 

Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet. 

Ik ben bevreesd, bij U is hulp 

Ik ben onrustig, bij U is vrede. 

In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld. 

Ik begrijp uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg. 

 

Dankgebed, Voorbeden en Onze vader 

Tijdens de voorbede zingen we een aantal keren lied NLB 458a “Zuivere Vlam”, na de woorden “zo 

bidden wij….. ”  

Biddend zingen we: Lied NLB 1006, Onze Vader in de hemel U staat zorgzaam om ons heen  

Aandacht voor de collecte 

Slotlied, NLB 769, Eens, als de bazuinen klinken, vers 1, 5 en 6 

Zegen

 
Organist:  Jan Koelewijn   Kindernevendienst: Yvonne van der Wal 

Ouderling: Hotze Talsma   Media:   Erik Mateman 
Diaken:  Bart Heres   Koster:   Gijsbert Pap 

Lector:  Joop Wiederhold   BHV:   Adry Bregman 

https://youtu.be/rLX-EpQAyp0?si=qMKDZTMkVkDe85rN
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Collecte Zondag 12 november  
1e collecte: Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet  

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de 
problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, 

armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de 
Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst.  

 
2e collecte: Doel van de maand: Mercy Ships Medische zorg 
 
Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. 
F. de Graaff-van de Kerk. 

 
Huwelijksjubileum 
Dhr. Kees Tellegen en mevr. Dinie Tellegen-IJzerman hopen 14 november hun 55-jarig huwelijk 
te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 
 
Koffieochtend 
Komende woensdagmorgen is het weer koffieochtend vanaf 10.00 uur in het Jeugdpunt. Deze 

morgen gaat de Bijbel open. We horen een verhaal en mogen er zelf over nadenken. Eigenlijk 
een beetje hetzelfde als de biblioloog die we in de afgelopen weken deden op maandagavond. 

Maar nu op de koffie-ochtend. De dominee neemt de Bijbel mee en kiest een mooi verhaal uit. 
Degene die komt voor het kopje koffie mag meeleven en meedenken in het verhaal. Zo krijgen 
we vast allemaal weer iets nieuws meer uit een oud verhaal. Welkom! 
 
Eet mee met ZWO 

Op zaterdag 25 november is ons jaarlijkse maaltijdbuffet van ZWO. Wat er op tafel 
komt is nog een verrassing. We beginnen om 17.30 uur met een drankje en ronden 
af met een toetje. Kosten: 10 euro per persoon, inclusief 1 consumptie. De opbrengst 
is voor Kerk in Actie ten behoeve van de slachtoffers en de wederopbouw na de 
aardbeving in Afghanistan. In de hal van de kerk liggen intekenlijsten om u op te 
geven. U kunt zich ook opgeven bij Thea Achterhof tel 06-36210098, email 

thea2048@gmail.com, of Ruud Haverkamp tel 06-11123558, email ruudhaverkamp@planet.nl.    
Werkgroep ZWO 
 
Allemaal bedankt 

Door u allemaal zijn er, in het kader van dankdag, afgelopen weekend heel 
veel artikelen voor de Voedselbank gebracht. Het was werkelijk overweldigend. 

De mensen die de producten nodig hebben zullen dankbaar zijn voor deze 

gaven. Voor ons ietsje minder, voor hen broodnodig.  
We willen iedereen daar hartelijk voor bedanken. Uw diakenen 
 

Reminder Vrijwilligersprijs 2023  
In de Nieuwsbrief 191 van 3 november jl. staat de oproep om uw stem uit te brengen op de 
vrijwilliger van het jaar 2023 in de Gemeente Heerde. Tot 19 november kunt u nog uw stem 
uitbrengen op Jan van der Maten. Stem via  www.heerde.nl/vrijwilligersprijs. 
 
 

Adventskalender 2023 ‘Ga mee!’ 
De Petrus-adventskalender biedt dit jaar overdenkingen, gebeden, liederen en gespreksvragen bij het 
jaarthema ‘Ga Mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’.  
U kunt deze kalender gratis aanvragen via: https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender-bestellen. 

Agenda 

Datum Activiteit 

Woensdag 
15 november 

Koffieochtend in het Jeugdpunt, 10.00 tot 11.30 uur. Indien u wel graag 
wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te 
gaan, laat het dan weten aan Fredie van Holst. 

Woensdagmiddag 
15 november 

Bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld. Het programma heet “Positief in het najaar” 
en wordt verzorgd door Remedica. Een informatiebijeenkomst geïnspireerd op het 
seizoen!  

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.  
 
Elly Douwes, scriba,  e_m_douwes@hotmail.com  
Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 0639023704 

mailto:thea2048@gmail.com
mailto:ruudhaverkamp@planet.nl
http://www.heerde.nl/vrijwilligersprijs
https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender-bestellen
mailto:predikant@okheerde.nl
mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

