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Israél en de Palestijnen

Op zoek naar woorden, kwam ik een gebed tegen.

Het is een gebed uit mei 2021.

Toen het geweld rondom de Palestijnse gebieden eveneens oplaaide.
Er is weinig veranderd. Verdrietig genoeg.

Het lijkt of de situatie zich alleen maar verhardt.

Daarom een gebed. En bid het gerust voor al die plekken op deze wereld waar geweld niet thuis hoort
en waar elk leven net zoveel waard is zoals in Sudan, Yemen, Oekraine, Mali, Congo, of de
Middellandse Zee. Bid het gerust en begin er naar te handelen.

Lieve God,

In het gebied, waar u zoveel mensen inspireerde met een visioen van vrede,
verplettert het uitgebroken geweld elke kans daarop.

We bidden u voor de slachtoffers van het geweld

in Israél en Palestina,

de doden en de gewonden,

voor allen die een veilig thuis verloren.

We bidden u voor de angst en onzekerheid,

de onveiligheid, de frustratie, de armoede,

voor alles wat zich vermengt in een gewelddadige cocktail
van woede en agressie.

We bidden voor een conflict dat ook binnen Israél uitbarst
tussen Joden en Palestijnen

en samenlevingen splijt

tussen wie voor de één en tegen de ander is.

Geef vrede Heer, geef vrede.

Laat het geweld stoppen.

Zie uw mensen, al uw mensen,

in hun lijden, hun angst, hun hoop

en hun verlangen om te leven

en te mogen bestaan.

Ontferm U over hen. Amen
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Gebed voor

Israél en Ismaél

Lokatie: Johanneskerk Heerde

Deuren open 18.45 uur
Aanvang 19.00 uur
Duur: 30 - 45 minuten




ORDE VAN DIENST - zondag 15 oktober 2023 - Ontmoetingskerk Heerde - 09.30 uur
Voorganger: pastor Lida Brugmans

Thema: en toch...

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

Intochtslied: lied 23 b: 1, 4, 5 - De Heer is mijn herder
Bemoediging en Groet

Inleiding

Gebed om ontferming
Afgewisseld met gezongen Kyrie 367 d - Kyrie eleison

Loflied: 754: 1, 2, 3 - Liefde Gods die elk beminnen

De kinderen gaan met het licht naar hun eigen dienst

Gebed bij de opening van het woord

Bijbellezingen

1¢ lezing Jesaja 25: 1,4 -9

Acclamatie na de lezing lied 339 a - U komt de lof toe, U het gezang

28 Lezing uit evangelie naar Matheus 22: 1 - 14

Overdenking

Antwoordlied 990: 1 - 6 De laatsten worden de eersten

Kindermoment: https://www.youtube.com/watch?v=12IaZWUNnho

Gebeden
De gebeden besluiten we met lied 370: 1, 2, 3 - Vader, die woont in hemels licht

Aandacht voor de collecte
1. Stichting Leergeld
2. Diaconie

Slotlied: Lied 755: 1, 2 - Toch overwint eens de genade

Zegenbede

Gezongen amen

Organist: Jan Koelewijn Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut
Ouderling: Hotze Talsma Media: Henk Ottens
Diaken: Lidie Dijkink Koster: Paul Dijkink
Lector: Willeke Mateman BHV: Berthold Koops

Collecte Zondag 15 oktober
1¢ collecte: Stichting Leergeld

.. Stichting Leergeld Noord Veluwe is aangesloten bij Leergeld Nederland, een
=N\ landelijke organisatie van lokale stichtingen.
Leergeld verleent plaatselijk steun aan schoolgaande kinderen die ten gevolge
van een laag inkomen van ouders of verzorgers onvoldoende kunnen deelnemen
aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.

2¢ collecte: Diaconie



Bloemen
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. H.
Gerritsen, Braamkamp 9 (Braamkamp).

Uit de gemeente
Dhr. W. Noordman, Elburgerweg 16 (Huis en Hof) verblijft voor revalidatie en herstel in Het
Zonnehuis, Nijenhuislaan 175, 8043 WB Zwolle.

Huwelijksjubileum

Dhr. Geert Hagedoorn en mevr. Hennie Hagedoorn-Kuipers, Bijlakker 28, 8181 TE Heerde
(Vosbergen) hopen 17 oktober te gedenken dat ze 50 jaar geleden zijn getrouwd. Namens iedereen
van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd!

Ninevé

Afgelopen zondagen ging het over Jona.

Zondag bouwden de kinderen van de kindernevendienst de stad Ninevé met duplo. Je kunt de huizen
zien, maar ook de boom waar Jona onder zat. Zelfs de grote vis die Jona opslokte kreeg een plekje.
De kinderen wisten ons ook iets te leren over het verhaal.

Tijdens het spelen bleek er één knalroze blokje te zijn. Daar wisten de kinderen wel iets op. Jona zat
onder zijn boompje te mokken omdat God de stad spaarde van de ondergang. Maar, volgens de
kinderen kon hij veel beter naar Ninevé komen om daar samen met de mensen van de stad een taartje
te eten op de goede afloop. Daarom staat er een vrolijke roze taart op tafel met wat popjes er omheen.
Een prachtig inzicht!

B =

Uit de pastorie

‘Jij gaat naar de domineesschool!” En ja, daar ging ik weer.

Dit keer om de cursus af te maken. Het is toch iets geks als je moeder naar school gaat. ‘'Ik snap er
niks van. Eerst was je op school. Toen hééél lang niet en nu weer wel!” Hij heeft niet door dat ik al
vaker op cursus ben geweest. Maar, blijkbaar is hij zich er nu erg bewust van.

‘Hebben ze daar dan ook stoelen?’ ‘En tafels?’, vraagt de ander.

Wanneer ik ze die avond bel vanuit de gasten-slaapkamer van de cursuslocatie is de vraag: ‘Is er ook
een kast?’ Blijkbaar is dat erg belangrijk als je naar een school gaat waar je ook kunt logeren. Een
kast.

Misschien om je kennis in op te bergen?

Er was een kast. Maar die heb ik leeg gelaten. De kennis zit in mijn hoofd. Het was heel leerzaam en
leuk om te doen. Ik ga de komende weken een moment prikken waarop ik kan laten zien wat we zoal
geleerd hebben op die domineesschool. Kortom: wordt vervolgd!

Organist

Zondag is Jan Koelewijn weer onze organist. Na het overlijden van Daan Dekker heeft hij al vaker bij
ons in de kerk gespeeld. Maar nu is hij officieel als organist in de Ontmoetingskerk aangesteld. Wij
zijn blij met zijn enthousiasme om bij ons in de kerk te spelen. Hij kent het Reil-orgel zeer goed, weet
hoe het gebouwd is, zorgt dat het orgel regelmatig gestemd wordt. Wij heten hem van harte welkom!

Collectanten gezocht!

Help kinderen in Oekraine de oorlog door. Jouw hulp is nodig!

Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht van de mensen in Oekraine is Kerk
bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor [ Actie
zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land.

Help jij mee zodat kinderen in Oekraine deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door kunnen
komen? Met de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie sponsoren we voedselprojecten, nieuwe
gebouwen zodat kinderen naar school kunnen blijven gaan, opvangplekken waar ze kunnen opwarmen
en spelen, en psychosociale hulp om trauma’s te beperken. Mogen we op je rekenen? Kijk op
kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte hoe jij kunt helpen!
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In de week van 20 tot 25 november wordt de landelijke collecte gehouden. Je kunt van grote
betekenis zijn door in een paar straten in je eigen omgeving te collecteren. Wil je helpen? Neem dan
contact op met Marina de Velde via marinadevelde@hotmail.com.

Agenda

Datum Activiteit

Woensdag Koffieochtend in het Jeugdpunt, 10.00 tot 11.30 uur. Indien u wel \)g >

18 oktober graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar % g:e
de kerk te gaan, laat het dan weten aan Fredie van Holst.

Woensdag PCOB - 14.30 uur

18 oktober De middag wordt verzorgd door Jan en Anja Neeleman uit Wapenveld. Zij geven
een presentatie op film van hun reis naar Noorwegen.

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com
Fredie van Holst-Frolich, voorzitter, fredievanholst@live.nl, tel. 0639023704




