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Zomaar tussendoor 

 

Voor al die mensen die zich afvragen wat een dominee (of een organist en een beamist) zoal doen op een 

doordeweekse dag: hierbij een inkijkje.  

Neem nu vorige week. Kerkenpad voor de groepen 6 van de christelijke basisscholen in Heerde. Elke 

groep 6 mocht op woensdagmorgen op weg langs 4 kerken. Bij de Johanneskerk mocht er geklommen 

worden op de toren, in de Kruiskerk ging het over doop en avondmaal en bij Hebron ging het over bidden. 

In de Ontmoetingskerk moest het gaan over muziek en zang. En omdat dat een beetje als hetzelfde klinkt, 

had ik ervan gemaakt: Muziek en Liturgie.  

Bij binnenkomst mochten de kinderen in de kerkzaal een plaatsje zoeken. De paaskaars stond al aan. De 

beamist zorgde voor beeld op de muur en zo konden we beginnen.  

Ik gebruikte het woord liturgie en zo kwamen we bij het doel van een kerkdienst: Elkaar, maar bovenal ook 

God ontmoeten.  

Om inzichtelijk te maken wat dat is, mochten 2 kinderen een kaars aansteken.  

Bij alle groepen werd het bij dat onderdeel meteen muisstil. Iedereen keek hoe de klasgenootjes voorzichtig 

een kaarsje aanstaken. Zo werd meteen duidelijk: je hebt aandacht nodig. En zorgvuldigheid. Daarna ging 

het over muziek en de psalmen. Over hoeveel emoties je daar wel niet in kwijt kunt. Via een heuse warming-

up waren we klaar voor het volgende onderdeel.   

Henk nam het over en vertelde over zingen en hoe je dat kunt leren. Vervolgens leerde elke klas in 5 minuten 

een nieuw lied. 

Zo konden we laten zien hoe leuk het is om samen te 

zingen en muziek te maken. En vooral, hoe je hele lijf 

daarbij meedoet. Geloven is namelijk niet iets dat je 

alleen maar met je hoofd doet, maar je hele lijf mag 

meedoen. Als afsluiting speelde Henk als organist nog 

spannende filmmuziek. Hoe leuk is dat!? Als kers op de 

taart had super-koster Adry bedacht dat je na zulke 

muziek popcorn nodig hebt. En dus aten er zo’n 70 

kinderen een bakje knapperige popcorn leeg.  

Mocht iemand nog denken dat het leven van een 

dominee maar saai is doordeweeks: allesbehalve. Er staat eigenlijk altijd wel weer iets verrassends op de 

planning. Deze ochtend zelfs met popcorn!  

 

Ds. Marrit Bassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk eens om je heen kijk eens om 

je heen 
Jij bent hier vanmorgen niet 

alleen 
Want hier kun je samen zingen 

Luisteren naar mooie dingen 
God wil heel dicht bij jou zijn 

Want Hij zorgt voor groot en klein. 
 



ORDE VAN DIENST – 1 oktober 2023 – Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 u.  

Voorganger: ds. Marrit Bassa 

 

AANVANG 

Orgelspel   

Welkom en mededelingen  

Moment van stilte   

Aanvangslied    Psalm 116 vers 1, 2 en 3  (Nieuwe Psalmberijming) 

1. Ik hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord. 

Smeek ik om hulp, Hij wil mij antwoord geven. 

Ik roep Hem aan zolang als ik zal leven. 

Van mijn gebed mist Hij geen enkel woord. 

 

2. Ik was verlamd door angst en door verdriet. 

De kans om oud te worden leek verkeken. 

Ik kon niet anders dan in doodsnood smeken: 

‘Houd mij in leven, HEER, vergeet mij niet.’ 

 

3. De HEER helpt hulpelozen uit de nood. 

Hij is een God vol liefde en ontferming. 

Aan machtelozen geeft Hij zijn bescherming. 

Ik had geen kracht – tot Hij mij redding bood. 

 

Bemoediging en groet 

v       Onze hulp is in naam van de Heer 

a       die hemel en aarde gemaakt heeft  

v       die altijd trouw blijft 

a       en niet loslaat het werk van zijn handen. 

  

v       Genade, goedheid en vrede voor u en voor jou 

van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer 

door de Heilige Geest. 

a       Amen. 

  

Drempelgebed 

v God, wij bidden op de drempel, nu wij hier zijn voor uw aangezicht; Vergeef ons wat we verkeerd 

gedaan hebben en waar we spijt van hebben 

a en laat ons weer in vrede leven.  

 

Vervolg lied psalm 116 vers 4 en 8 

4. Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is goed. 

Hij redde mij, de dood kon mij niet vangen. 

Hij veegde alle tranen van mijn wangen 

en heeft mijn voeten voor een val behoed. 

 

8. Lof aan de HEER, mijn dank stijgt op naar Hem. 

Ik houd mijn woord, het volk is mijn getuige: 

ik ga zijn huis in om voor Hem te juichen. 

Zing halleluja, heel Jeruzalem! 

 

Uitleg thema viering 

Zingen  Lied 283 vers 1, 2, 3 

Leefregel   

Zingen  Lied 283 vers 4 en 5  

 

HET WOORD  

Gebed rond het openen van de Bijbel  

Jona in het verteltheater 

Lied   Lied 178 vers 1 - 6 – Wie wil uit zijn hokje komen 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst  

Lezing OT  Jona 1      

Antwoordlied  Lied 178 vers 7 - 9  

Lezing OT  Jona 2  

Lied   Psalm 25a  

Verkondiging 

ANTWOORD 

Lied   ‘Als ik jou bij name roep’ vers 1, 2 en 5 (Het liefste lied van overzee, 4)  

 

1 Als ik jou bij name roep, ga jij dan met mij mee? 

Wil je volgen waar ik ga, al weet je niet waarheen? 

Wil de dat in elke daad al mijn liefde verder gaat,  

dat mijn naam te lezen staat in jou en jij in mij? 

 

 

2 Als ik jou bij name roep, laat jij jezelf dan los? 

Heb je vriend en vijand lief, hoeveel je dat ook kost? 

Hoe je wegen zullen zijn, in de storm, bij zonneschijn,  

zal mijn trouw veranderd zijn in jou en jij in mij? 
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5 Als U mij bij name roept, om mijn vertrouwen vraagt, 

zal ik volgen in uw spoor, door liefde uitgedaagd. 

Ja, met liefde zal ik gaan waar U zelf bent voorgegaan, 

tot ik voluit zal bestaan in U en U in mij.  

 

Kinderen komen terug   

Aandacht voor de gaven   

Gedachtenismoment  

Zingen   Heer, ik kom tot U (JdH 94) 

Gebeden 

Slotlied    Lied 362 vers 2 en 3  - Hij die gesproken heeft een woord dat gáát 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

Zegen 

Orgelspel 

 

Organist:  Maarten Westenberg  Kindernevendienst: Karen Dalhuisen 

Ouderling: Gerard Doggen   Media:   Bart Heres 
Diaken:  Peter Hendriks   Koster:   Paul Dijkink 
Lector:  Henriët Broeder   BHV:   Els Hoogink 
 

Collecte Zondag 1 oktober  
1e collecte: Kerk en Israël: Onopgeefbaar verbonden 

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van 

de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en 

bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen.  

 
 

 
2e collecte: Diaconie 

Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. W. van 
Holst. 
  
Uit de gemeente 
Dhr. W. Noordman verblijft voor revalidatie en herstel in Het Zonnehuis, Nijenhuislaan 175, 8043 
WB Zwolle. 

  
Gedachtenis a.s. zondag 
Mevr. Geertje van der Schelde-Louw is 5 september in de leeftijd van 78 jaar overleden. Maandag 11 
september vond de dankdienst voor haar leven plaats in de Ontmoetingskerk, met aansluitend de 
begrafenis op begraafplaats Engelmanskamp. Tijdens de dienst van a.s. zondag 1 oktober zal de 
gedachtenis in het midden van de gemeente zijn. 
  

Ga mee lunchen! 
Als kerk hebben wij een prachtige naam: Ontmoetingskerk. 
Dit jaar willen we dat extra benadrukken door elkaar te ontmoeten! 
Onze gemeente is ingedeeld in 4 wijken. We nodigen iedereen per wijk 
uit om elkaar te ontmoeten bij een lunch op zondag. Om elkaar beter te 
leren kennen, of nog even napraten over de kerkdienst. Uiteraard mag 
u ook aanschuiven als u niet naar de dienst geweest bent. 

Alle gemeenteleden uit wijk 1 zijn voor a.s. zondag 1 oktober 
uitgenodigd en hebben daar bericht van gehad. (Bij wijk 1 horen: De 
buurten Centrum, Keuterstraat, Langeslag, Kerkbuurt, Brinkhoven, Viattence en Rehoboth). 

De lunch is vanaf 11.30 uur in het Trefpunt. 
Mocht u zich nog niet opgegeven hebben en toch willen komen? Mail of bel dan even naar: 
Nelleke Heuver, tel. 06 10403383. Mail: nengheuver@gmail.com of Gesien IJzerman tel.: 06 

50802687. Mail: ge.ijzerman@planet.nl. 
Woont u in wijk 1, maar kunt u zondag 1 oktober niet? Schuif dan gerust aan bij één van de andere 
wijk-lunches. De data kunt u vinden in het Ontmoetingsblad en t.z.t. in de Nieuwsbrief. 
  
 

 

 

mailto:nengheuver@gmail.com
mailto:ge.ijzerman@planet.nl
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Uit de pastorie 

De verjaardagen hier klonteren een beetje samen. Afgelopen woensdag was het de beurt aan de 

jongste. Ze is dan nu eindelijk 3 geworden. Bij het ontbijt waren er 2 kleine cadeautjes. In de ochtend 

werd er vrolijk getrakteerd bij de opvang. En ’s middags kwamen opa en oma op visite. Die hadden 

natuurlijk cadeautjes bij zich. Oma zei: ‘Kijk eens, alsjeblieft. Hier heb je een cadeautje.’ Waarop de 

jarige zei: ‘Oh, maar ik heb al een cadeautje. Daar ligt het, op tafel.’ En ze ging vrolijk verder met het 

spelletje waar ze mee bezig was.  

Wij maken er vaak iets groots van. Van een levensgebeurtenis. Een verjaardag, een jubileum, een 

diploma. We willen het groots en liefst meeslepend vieren. Met veel en nog meer en genoeg.  

Terwijl één ding eigenlijk al voldoende is.  

Zou het ons lukken om het bij één ding te laten op zo’n moment? Gewoon, één mooi en waardevol 

gebaar? Wie weet.  

Hier is niet helemaal gelukt. Want na het mooie jurkje van oma – omdat we het zo beleefd vroegen, 

pakte ze het toch maar uit - was er nog een groot cadeau. Een echte step. Dus mocht je een roze 

gevaarte door de Kanaalstraat zien vliegen: dat is onze 3-jarige.  

 

Samen tegen Armoede 
Zondag 1 oktober kunt u weer boodschappen inleveren voor de Voedselbank.  
De Ontmoetingskerk is tevens het inleverpunt voor inwoners van de Gemeente Heerde.  

Zij kunnen elke maandagmorgen tussen 10 en 11 uur boodschappen 

inleveren. Om deze actie bij een breed publiek kenbaar te maken vragen 
wij uw hulp. Bij de ingang van de kerk ligt een pakket met flyers met 
daarop een boodschappenlijstje en gegevens waar en wanneer men de 

boodschappen kan inleveren. Onze vraag is of u een aantal flyers wilt 
meenemen om deze in uw buurt te verspreiden. Zo kunt u ook uw 
steentje bijdragen en zijn we Samen tegen Armoede. 
Om je boodschappen bij het inleverpunt te brengen, kun je - helemaal 

gratis - een hippe en duurzame stoffen tas bestellen: 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/samen-tegen-armoede/bestel-een-gratis-tas/ 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,  

namens de Diaconie 

 
Dank u wel 
Graag wil ik iedereen bedanken voor alle medeleven na mijn ongelukkige val waarbij ik mijn heup 
heb gebroken.  
Met een hartelijke groet,  
Wim van Holst 

 
 

Agenda 
Datum Activiteit 

Zondag  
1 oktober 

Wijklunch vanaf 11.30 uur in de grote zaal. Wijk 1: De buurten Centrum, 
Keuterstraat, Langeslag en Kerkbuurt.  
Meer info:  
Gesien IJzerman, telefoon 06 50802687, email ge.ijzerman@planet.nl 
Nelleke Heuver, telefoon 06 10403383, email nengheuver@gmail.com 

Woensdag  
4 oktober 

Koffieochtend in het Jeugdpunt, 10.00 tot 11.30 uur. Indien u wel 
graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar 
de kerk te gaan, laat het dan weten aan Fredie van Holst. 

 
Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.  

 

Elly Douwes, scriba,  e_m_douwes@hotmail.com  
Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 0639023704 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/samen-tegen-armoede/bestel-een-gratis-tas/
mailto:nengheuver@gmail.com
mailto:predikant@okheerde.nl
mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

