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Terug naar de bron? 

Ergens in de bergen van Zwitserland ontspringt een heel klein stroompje. Water uit een haast 

verborgen bron ziet het daglicht. Het sijpelt van de berg af, na enige tijd voegt er zich een zijstroompje 

bij, de stroom wordt nog wat breder door het smeltwater dat er óók bij komt, het wordt een beek, de 

beek wordt een riviertje en als de Rijn bij Spijk ons land 

binnenkomt, kan je je haast niet meer voorstellen dat het ooit 

met zo'n onooglijk stroompje begonnen is.  

Wat je óók niet kan, is dat oorspronkelijk bronwater 

aanwijzen. Al dat bijkomende water: smeltwater, afvalwater, 

regenwater: het heeft zich grondig met het oorspronkelijke 

bronwater vermengd. 

Wat wij, gelovigen, kerkmensen, graag willen is steeds weer 

contact hebben en houden met onze bron van oorsprong. Met 

de kracht, de ‘spirit’ waarmee het allemaal begonnen is. 

Drinken van de bron. Hoe verdund ook, hoe gemixt ook met 

van alles en nog wat.  

Maar ik vrees dat het ons niet meer lukt om dat ‘bronzuivere’ 

water tevoorschijn te halen. 

 
En dat levert mij gemengde gevoelens op. Aan de ene kant denk ik: uiteraard en terecht lukt dat 
niet en zou het raar zijn als we achter 20 eeuwen wereld- en kerkgeschiedenis terug zouden kunnen 
gaan. Alsof die hele periode niks (positiefs) te betekenen zou hebben, alsof we niet bij hadden 
geleerd en op een groot aantal thema’s verder gekomen zouden zijn. Ik denk aan vrijheid, mensen- 

(en vooral:) vrouwenrechten, afschaffing slavernij, onderwijs, gezondheidszorg en noem maar op. 

Rond het jaar nul exploiteerde een héél kleine bovenlaag een massale, doodarme onderlaag. 
 
Maar aan de andere kant vind ik het jammer dat we van de oorspronkelijke inspiratie een boel zijn 
kwijtgeraakt. Tragisch. Het ongestoorde vertrouwen, het lef waarmee sommigen zich liever voor de 
leeuwen lieten gooien dan hun geloof te verloochenen: je staat toch compleet perplex? Wat is dat 

voor krachtige bron geweest? 
 
Wat misschien wel kan, is die eeuwenlange traditie wat kritisch tegen het licht houden. Wat is er met 
dat originele bronwater allemaal meegekomen? Zijstromen, afvalwater, aanslibsels? 
Ik noem er een paar, zomaar: 
* tal van traditionele opvattingen, waarbij nauwelijks wordt nagedacht in hoeverre die nog 

steekhoudend zijn;  

*  kerkelijke belangen en machtsaanspraken;  

*  theologische gelijkhebberij. 

Dat zijn zo wat dingen die van buitenaf komen. Maar ook van binnenuit is er de nodige ballast:  

* gemakzucht, want zolang je niet verandert, loop je ook geen risico;  

* angst om werkelijk gehoor te geven; 

* vasthouden aan prestige en zelfgemaakte zekerheden. 

Zou het wat ruimte kunnen geven om het een en ander van al dat vervuilde aanslibsel overboord te 

zetten? En eens stil staan bij de vraag uit welke bron jíj nou eigenlijk leeft, wat jóúw leven nu werkelijk 

zin en kleur geeft en waar uiteindelijk jouw hart naar uit gaat? 

Het beeld van de bron wijst er op dat het leven tót mij komt, dat het een geschenk is, een gave. Maar 

het is aan mij om mijn handen te legen, er een kommetje van te maken, het water op te vangen en 

ervan te drinken. 

Gerrit Heuver 
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ORDE VAN DIENST – 24 september 2023 – Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 uur  

Voorganger: ds. Arjan Oosterwijk 

 

Welkom & mededelingen 

Moment van stilte  

 

Zingen: Ps 66:3 – Doe onze God uw loflied horen 

Votum en groet 

Zingen:           Lied 381: 1, 2, 3, 4 - Genadig Heer 

Gebed om ontferming 

Zingen: Lied 992 - Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

 

Gebed om de Heilige Geest 

Gesprek met de kinderen 

Zingen:  Jo jo Jona https://youtu.be/t_h_kzDra_Y?feature=shared 

    

Schriftlezing:     2 Korintiërs  4: 7 t/m 10 (NBV21)          

Schriftlezing:     2 Korintiërs 12: 1 t/m 10 (NBV21) 

Zingen:   Ps 131: 1, 2, 3 – O Heer, er is geen trots in mij 

Verkondiging               

 

Zingen: Lied 916: 1, 2, 3 -Je kunt niet dieper vallen 

Dankgebed, Voorbeden, Onze Vader 

 

Aandacht voor de collecte 
Zingen: Lied 905: 1, 2, 3, 4 - Wie zich door God alleen laat leiden 
Zegen  

 

Organist:  Theo van der Wal   Kindernevendienst: Yvonne van der Wal 

Ouderling: Mart Meeske    Media:   Hanneke Gerritsen 
Diaken:  Elly Hendriks    Koster:   Gerard Rooks 
Lector:  Aly Strikwerda 
 

 

Collecte Zondag 24 september  
1e collecte: Syrië - kerk als plek van hoop en herstel  

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, 

voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw 
gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische 
crisis. 
Herstelfonds Kerk in Actie helpt Syrische kerken weer opbouwen – YouTube 
 

2e collecte: Kerk 
 

Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar de  
fam. v.d. Vlekkert. 
 
Uit de gemeente 
Dhr. W. Noordman is voor verdere revalidatie en herstel vanuit het Isalaziekenhuis overgeplaatst 

naar Het Zonnehuis, Nijenhuislaan 175, 8043 WB Zwolle. 
Mevr. W. van de Vlekkert-van Suijdam is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
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Ga mee lunchen!  
Als kerk hebben wij een prachtige naam: Ontmoetingskerk.  
Dit jaar willen we dat extra benadrukken door elkaar te ontmoeten!  
Onze gemeente is ingedeeld in 4 wijken. We nodigen iedereen per wijk uit om elkaar te ontmoeten 

bij een lunch op zondag. Om elkaar beter te leren kennen, of nog even 
napraten over de kerkdienst. Uiteraard mag u ook aanschuiven als u niet 

naar de dienst geweest bent.  
Alle gemeenteleden uit wijk 1 zijn op zondag 1 oktober uitgenodigd en 
hebben daar bericht van gehad. Mocht u zich nog niet opgegeven hebben 
en toch willen komen? 
Komende zondag ligt er nog een intekenlijst in de hal van de kerk.  
 

Woont u in wijk 1, maar kunt u zondag 1 oktober niet? Schuif dan gerust aan bij één van de andere 
wijk-lunches. De data kunt u vinden in het Ontmoetingsblad en t.z.t. in de nieuwsbrief. (Bij wijk 1 
horen: De buurten Centrum, Keuterstraat, Langeslag en Kerkbuurt).  
 
Nog even kort:  Zondag 1 oktober, vanaf 11.30 uur in de grote zaal. 
Meer info:   Gesien IJzerman, telefoon 06 50802687, email ge.ijzerman@planet.nl 

Nelleke Heuver, telefoon 06 10403383, email nengheuver@gmail.com 

 
Uit de pastorie 

Omdat het er op school ook over ging, lees ik samen met de oudste nog eens het scheppingsverhaal. 
Dit keer uit de Samenleesbijbel. Op de zesde dag maakt God de mensen, lezen we. ‘Ik wil dat ze op 
mij lijken’, staat er. ‘Lijkt God dan ook op ons?’ vraagt hij. Hij kijkt bedenkelijk. ‘Maar, de mensen 
zijn wel met heel veel. En je hebt ook wel heel veel verschillende mensen. Als die allemaal op God 
lijken, lijken ze er dus allemaal maar een beetje op.’ Ik knik, ik vind het geen gekke gedachte. Dan 

is het even stil. Hij trekt zijn conclusie. ‘Maar als je dan naar de verschillende mensen kijkt, dan 
weet je dus ook maar een beetje hoe God eruit ziet.’ De spijker op zijn kop.  
Want ja, wij zijn allemaal heel verschillend. En daarin lijken we allemaal een beetje op God.  
En God op ons. Het lijkt me een goede gedachte om eens over na te denken. Want hoe vaak stellen 
we ons nu concreet voor wie of hoe God is? Kijk maar eens om je heen: zo dus. Een beetje dan in 
elk geval.  

 

BHV team (bedrijfshulpverleningsteam) 

Het BHV team zal operationeel zijn vanaf de startzondag.  

Het team bestaat uit: Berthold Koops, Paul Dijkink, Els Hoogink, Klaas Bel, Hotze Talsma, Gesien 

IJzerman, Bart Heres, Sara Popping en Adry Bregman. 

Elke zondagochtend zal een lid van het team achterin de kerk op een gereserveerde 

plaats zitten. Bij calamiteiten zal deze het BHV hesje aantrekken en daar waar 

gewenst, hulp bieden.  

In het Ontmoetingsblad leest u meer info over de BHV in de Ontmoetingskerk. 

 
 

Agenda 

Datum Activiteit 

Zondag  
24 september 

SamenInGesprekZondagAvondGroep, SIGZAG 
We starten om 19.30 uur en sluiten af rond 21.00 uur. 

 
Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 
 
Pastor mw. Lida Brugmans is deze maand met vakantie. In deze periode kunt u voor pastoraat of vragen contact 
opnemen met Gesien IJzerman, centraal meldpunt pastoraat of met ds. Marrit Bassa. 

 
Elly Douwes, scriba,  e_m_douwes@hotmail.com  

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 0639023704 
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predikant@okheerde.nl
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