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              NIEUWSBRIEF 179 

 
              11 augustus 2023 

   
 

 

 

 

 

Hoor de vogels zingen niet… 

 

Misschien is het u ook opgevallen dat al een paar weken het feestelijke gezang van de vogels is 

verstomd. ’s Morgensvroeg blijft het stil bij mijn slaapkamerraam. En ’s avonds laat is er geen merel 

meer die het waagt om op het puntje van het dak een lied te zingen. Zelfs de jonge mussen houden 

hun snavels. 

 

Hoewel ik het jammer vind dat de vogels niet meer zingen, kan ik het eigenlijk ook best begrijpen. In 

mijn eigen leven zijn er ook wel eens van die tijden waarin zingen niet lukt. Dan wordt het stil. Er zijn 

zorgen, ik voel me somber, loop niet over van dankbaarheid en ik moet moeite doen om mijn hoofd 

boven water te houden. De energie om te zingen ontbreekt. 

 

Vogels hebben dat gelukkig ook. Maanden achtereen trakteerden ze de wereld 

op de mooiste concerten. Maar nu is de fut eruit. In plaats van te kwinkeleren 

op de hoogste tak van een boom, verschuilen ze zich nu achter de blaadjes in 

de heg. Ze hebben het druk met andere dingen. De verenpracht moet worden 

vervangen of een reis naar het buitenland wordt voorbereid. Kortom de energie 

ontbreekt om nog uit volle borst te zingen. 

 

Het is stil geworden. Maar wie goed luistert en niet alleen wacht op de grote concerten kan onverwacht 

verrast worden. Kleine vogels die tot voor kort geen stem leken te hebben, laten zich nu horen. 

Onbekommerd zingen ze door. Het is alsof ze het voor de anderen opnemen. Of ze de lofzang gaande 

houden (psalm 107:1). De een voor de ander. 

 

Dat is bemoedigend. In de kring van gelovigen gebeurt dat ook. Soms zing je samen uit volle borst. 

Maar er kunnen ook perioden komen waarin iemand niet kan zingen, niet meer zelf kan bidden. Wat 

kan het in zo’n stille periode dan mooi zijn te weten dat er anderen zijn, mensen waar je het misschien 

niet van verwacht, die juist dan gaan zingen. Het zijn de mensen die je laten merken: ik bid voor jou. 

Zij houden voor de ander de lofzang gaande, zachter misschien of meer ingetogen maar niet minder 

intens. 

 

Het vogeltje dat blijft zingen als de anderen zijn gestopt leert je de moed niet te 

verliezen. Stil maar wacht maar lijken ze te zeggen… want onverwacht in de 

schemer van de nieuwe dag gaan de vogels weer zingen. Als je nu niet zingen kunt 

weet dan er komt een dag waarop ook jij weer zingen zult. 

Geloof is de vogel die zingt als de nacht nog donker is. Tagore (1861-1941) 

 

Lida Brugmans 
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ORDE VAN DIENST – 13 augustus  2023 – Ontmoetingskerk Heerde – 09.30 uur  

Voorganger: dhr. Erwin Verboom 

 

Thema: “Over de grens …” 
 

Orgelspel 

Welkom 

Stilte 

Intochtslied:   Lied 601: 1.2 en 3 - Licht dat ons aanstoot in de morgen  

Votum en Groet 

Klein Gloria (staande):  Lied 195 - Ere zij de Vader en de Zoon 

Gebed om Ontferming:  Tijdens het gebed bidden we zingend de woorden van Lied 301a,  

                                        na de woorden” “biddend zingen wij…”  

Groot Gloria:    Zingen lied 150 - Loof God, loof Hem overal 

Gebed bij de opening van het woord 

Kinderen naar de kindernevendienst 

Eerste Schriftlezing:   Jona 2: 1 - 11 

Zingen: Lied 352:   (in Wisselzang) V1 (a), 2 (v), 3 (m), 4 (a), 5 (v), 6 (m), (a) – Jezus, 

meester aller dingen 

Tweede Schriftlezing:  Mattheüs 14: 22 - 33 

 

Zingen:  “Wees de grond onder mijn voeten”, vers 1, 2 en 4  

(melodie psalm 146) 

 

1. Wees de grond onder mijn voeten 
wees het dak boven mijn hoofd 

wijs mij richting op de route 
naar de toekomst ons beloofd  
Wees de bron waaruit ik put  
Liefde, vrede en geluk. 
 

2. Wees de stem in onze stilte 
en het oor dat ons verstaat 

wees de warmte als de kilte 
onze liefde sterven laat;  

En geef steeds betekenis 
aan de vraag wat leven is. 

3. Wees de zekerheid als twijfel 
ons verlamt tot op het bot. 

Laat in ons het inzicht rijpen 
van wat mensen noemen 'God',  
en zaai twijfel in mijn geest  
als ik u te zeker weet. 

 

 

 

Overdenking   Over de grens…. 
 
Zingen:(geloofsbelijdenis) Wij geloven in het leven, vers 1, 2, 3 en 4 (uit de bundel “Licht 

dat mensen raakt”, van Jacqueline Roelofs-van der Linden (melodie NLB 103c) 

 

1. Wij geloven in het leven, 
uit de duisternis ontwaakt.  
Wij geloven in de adem 
die ons wakker heeft gemaakt.  
Ja, wij durven te geloven 
in het licht dat mensen raakt. 
 

2. Wij geloven in de woorden, 
ons door Jezus voorgedaan. 

Wij geloven in zijn voorbeeld  
dat nog mensen op doet staan.  
Ja, wij durven te geloven 
in het licht, ons voorgegaan. 

3. Wij geloven in de liefde 
die verdeeldheid overwint.  
Wij geloven in de hemel 
die op aarde dan begint. 
Ja, wij durven te geloven 
in het licht dat ons verbindt. 
 

4. Wij geloven in een toekomst, 
die op vrede is gericht. 

Wij geloven in de zoektocht 
naar dat stralend vergezicht.  
Ja, wij durven te geloven 
in het niet te doven licht. 

 
 

Kinderen komen terug  

Lied voor de kinderen:  Storm op zee 

Een brief  Voor Jona, Petrus en ons allemaal 
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Gebeden:  Voorbede – Stil gebed – Onze Vader (Aramees) 

 

Slotlied:  “Ga dan op weg” op de melodie van lied 868 

 

1. Ga dan op weg en laat hoop en  
verwachting je leiden. 

Ook al zijn pijn en verdriet door  
geen mens te vermijden. 
Wees niet bevreesd, 
ga en vertrouw op de Geest, 
die je van angst zal bevrijden. 
 

2. Ga dan op weg en ontmoet op je reis 

medemensen. 
Geef aan een ieder al wat jij  
jezelf toe zou wensen. 
Dan, onder ’t gaan zul je een ander zien 
staan 
en overstijg je je grenzen. 

3. Ga dan op weg en verdraag al je twijfels en 
zorgen. 

Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is 
verborgen. 
Houd op het Licht 
altijd je ogen gericht. 
Dat zal je kracht zijn voor morgen. 

 

 

Afsluiting en Zegen: Zegenbede: (afgesloten met een gezamenlijk gezongen Amen). 

 

Organist:  Theo van der Wal  Kindernevendienst: Irma van der Maten 

Ouderling: Gerard Doggen   Media:   Bart Heres 

Diaken:  Elly Hendriks   Koster:   Gijsbert Pap 
Lector:  Janet Tijssen 

 

Zondag 13 augustus  
1e collecte: Ghana, Een sterke kerk op een kwetsbare plek 

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn 
moslims in de meerderheid. Vooral het leven in afgelegen dorpen is een hele 
uitdaging met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektra. 
Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die mensen kunnen 
ondersteunen. Ook leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. 

 
2e collecte: Doel van de Maand: Wilde Ganzen Java - Indonesië, realiseren 
van opvanghuis naast ziekenhuis. 
Met de bouw van een opvanghuis kunnen familieleden en hun naasten kosteloos 

goede zorg krijgen in eigen dorp. In dit huis werken verpleegkundigen samen 
met vrijwilligers. 
De doelstelling van dit project is de realisatie van een nieuw opvanghuis naast de kliniek, zodat zieke 

kinderen altijd hun ouders in de buurt hebben.  
 
Bloemen 

De bloemen worden met een groet van ons allen gebracht naar mevr. A.J.J. Dijkstra-Stoffers. 
 
Uit de gemeente 
Dhr. J.G. van Ark verblijft in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
Mevr. G.J. Kampman-IJzebrink, Durst is verhuisd naar woonzorgcentrum “Rehoboth”, kamer 27, De 

Vree 1, 8191 JE Wapenveld. 
Mevr. J. Waardenburg-Visscher is verhuisd naar woonzorgcentrum “Brinkhoven”, kamer 214, 
Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde. 
 
Vakantie 

Vanaf 31 juli t/m 20 augustus is ds. Marrit Bassa op vakantie.  Pastorale zaken kunnen worden 

doorgegeven aan het centraal meldpunt. 

 

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: 
pastor@okheerde.nl.  
 

Elly Douwes, scriba,  e_m_douwes@hotmail.com  
Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 0639023704 

pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

